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Aykut DALAK 


ÖNSÖZ 


19. yüzyılın başında meydana gelen geç burjuva devrimi hareketleri öncelikli olarak 1905'te Rusya'da başlamıştır. Bu devrim hareketinden önce 1906'da İran sonrasında da 1908'de Osmanlı İmparatorluğu etkilenmiştir. 
Sonrasında bu domino taşı etkisi Meksika*ya ve Çin'e kadar ulaşmıştır. 1905 
Rus ve 1908 Osmanlı Meşrutiyet Devrimleri birbirinden kopuk ve birbiriyle alakasız hareketler değildir. Bu durum daha önce yapılmış incelemelerde ve 


yayınlanmış makalelerde açıkça ortaya konmuştur. 


Rus Çarlığı hâkimiyetinde 1792'den beri yaşamakta olan Rusya Türkleri, Rusya'nın 19. yüzyılda hızlı bir şekilde kapitalist ekonomiye entegre olması ile ekonomik ve kültürel olarak geriye düştükleri için modernleşme çabasına girdiler. Bu modernleşme çabalarının başında “usul-ü cedid” hareketi ve onun öncüsü olarak da İsmail Gaspıralı gelmektedir. Bu hareket yayın organı olan “Tercüman”dan rahatlıkla anlaşılacağı gibi 1905 Rus Devrimi'ne ve 1908 Osmanlı Meşrutiyet Devrimi'ne çizdikleri yol haritası bağlamında olumlu balayait. İçerisinde yaşadıkları devlet olan Rusya'da meydana gelen olayları takip ettikleri gibi, en az onun kadar Osmanlı'da meydana gelen 


olayları da yakından incelemişlerdir. 


Çalışma konusunu oluşturan 1905 Rus ve 1908 Osmanlı Meşrutiyet Devrimleri, Rusya Müslümanlarının reformcu kadrolarını oluşturan “Ceditçiler”Yin yayın organı olan “Tercüman” gazetesi üzerinden mukayese edilecek ve bu devrimlerin gazetedeki yansımaları takip edilecektir. Bu tez 


çalışmasına, devrim ve burjuva devrimi, 1905 Rus Devrimi ve 1908 Meşrutiyet 


EMER la 


Devrimi'nden oluşan ilk bölümle kavramsal çerçeve çizilerek başlanacaktır. 


İkinci bölümde Rusya Müslümanları ile tarihsel, kültürel ve siyasal açıdan ele 
alınacaktır. Son bölümde ise “Tercüman” gazetesi üzerinden 1905 Rus ve 1908 
Osmanlı Meşrutiyet Devrimleri takip edilecektir. Bu takip, öncelikli olarak İzmir Ege Üniversitesi Kütüphanesi”ndeki “Tercüman” nüshaları üzerinden; sonrasında da Eskişehir Valiliği'nin 2013 Eskişehir'in Türk Dünyası Kültür Başkenti olması sebebiyle 2014 yılında çıkardığı Tercüman gazetesinin çeşitli nüshalarının Latin harfleriyle transkripsiyonu ile birlikte sunulan “Tercüman: Vefatının 100. Yılında Gaspıralı İsmail Bey'e Vefa” adlı yayın üzerinden yapılmıştır. Gazetedeki yazılarda genellikle yazarın ismi belirtilmediği için “dilde birlik” amacı kapsamında daha sade bir dil kullanan Gaspıralı İsmail 


Bey'in yazıları ayırt edilebilmektedir. 


Bu çalışmanın amacı daha önce birçok çalışmaya konu olmuş 
Tercüman gazetesinin bu iki devrim hareketine karşı tutumunu detaylı bir 


biçimde hem mukayese etmek, hem de değerlendirmektir. 


Bu çalışmada ilk andan itibaren daima destek olan yol arkadaşım Hasret Derya ERTEN'e, her zaman ufkumu genişleten ve yol gösteren Yrd. 
Doç. Dr. Sanem Yamak ATEŞ'e, ulaşmakta sıkıntı yaşadığım Tercüman nüshaları konusunda yardımını esirgemeyen değerli hocamız Prof. Dr. Yavuz 


AKPINAR'a en kalbi duygularımla teşekkürü bir borç bilirim. 
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GİRİŞ 


20. yüzyılın başında meydana gelen burjuva devrimlerinden olan 1905 Rus 
Devrimi ve 1908 Osmanlı Meşrutiyet Devrimi, Osmanlı örneğinde kısa süreli 1876 
Birinci Meşrutiyet hariç tutulursa, devlet düzeninde anayasal sistemin başlangıcı olması ve toplumun kapitalist normlara göre yeniden şekillendirilmesinin temellerinin atılması sebebiyle iki toplum ve devlet açısından çok fazla önem arz etmektedir. 1905 Rus Devrimi Rus Çarlığı'nda yaşamakta olan birçok gayri-Rus millete ve Rusya'nın alt sınıflarına haklarını elde etme konusunda başlangıçta özgürlük ortamı sağlamış, sonrasında da ilk iki Duma deneyimiyle birlikte hayal kırıklığına dönüşmüştü. 1908 Temmuz'unda ise Osmanlı İmparatorluğu'nda Jön Türkler adı altındaki askeri ve elitlerin öncülüğünde sivil halkın katılımlarıyla 


Meşrutiyet tekrar ilan edilmiş ve burjuva devrimi gerçekleştirilmişti. 


Bu noktada Rusya'da yaşayan Müslümanlar Rus Çarlığı'nın hızlı bir şekilde kapitalist modernleşme sürecine dâhil olmaya çalışmaktaydılar. Bu yolda öncelikli olarak Rusya Müslümanları ve daha belirli olarak Rusya Türkleri olarak birlik oluşturma çabasına girişmişlerdi. Bu amacın en önde gelen temsilcileri “usul-ü cedid” hareketi etrafında birleşen ve fikirlerini Tercüman gazetesi vasıtasıyla yaymaya çalışan gruptur. Bu grup kültürel birlik amacıyla kendilerine Osmanlı İmparatorluğunu model olarak seçmişlerdi. Osmanlı İmparatorluğu'nu seçme sebeplerinin birincisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun o dönem İslam dünyasındaki tek bağımsız devlet olmasıdır. Osmanlı'nın gelişmişlik sürecinin boyunduruk altında yaşayan diğer Müslüman toplumların ve devletlerin gelişmelerini doğrudan ilgilendirdiği düşünülmekteydi. İkinci sebep olarak Osmanlı'nın da Rus Çarlığı gibi Batı tipi kapitalist modernleşme sürecine geç kalması ve bundan sonraki dönemi de 


devlet eliyle şekillendirmesi gelmektedir. 


PİE O TY 


Osmanlı İmparatorluğu'na yönelik bu ilgi Osmanlı modemleşmesinin en önemli temsilcisi olan İttihat ve Terakki Cemiyeti ile dirsek teması halinde olan ve Rusya Türklerinin en çok okunan gazetesi olan Tercüman gazetesinden takip 


edilebilmektedir. 


1908 öncesi süreçte günü gününe Osmanlı'yı ilgilendiren olayları izlemeleri 
sözü edilen kültürel birlik amacıyla örtüşmektedir. 1908 Meşrutiyet Devrimi sonrasında gayrimüslimlere verilen haklar, Osmanlı'da bulunan farklı dinlere ve milletlere mensup grupların Rusya”dakinin tersine kutlama havasına girmeleri Rusya Türklerinin 1905 yılına nazaran ivmesini kaybeden hak mücadelelerinde taze bir kan olmuştu. O dönemki Rusya ve Osmanlı'nın siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılarının Tercüman'da neredeyse aynı gösterilmesinin sebebi Osmanlı'da geniş haklar elde eden gayrimüslimlerin örnek gösterilmesi ile Rusya Türklerinin de Rusya'da ve Rus Duma'sında aynı hakları elde etmesi gerektiğinin vurgulanması içindir. Bu iki amaçla Tercüman gazetesinde Osmanlı ve Rusya yakından incelenmekte ve güncel bir takip yapılmaktadır. Bu çalışmada söz konusu güncel takipten yararlanarak Rusya Türklerinin Osmanlı ve Rusya karşılaştırmaları ve 


Osmanlı'ya ve Meşrutiyet”e bakışları detaylı olarak incelenmeye çalışılacaktır. 


Bu amaçla, çalışmanın birinci bölümünde ilk olarak devrim ve burjuva devrimleri kavramsal olarak ele alınacaktır. 1905 ve 1908 örneklerinin burjuva devrimleri olduğuna dair teorik alt yapı oluşturulacaktır. Birinci bölümün ikinci kısmında 1905 Rus Devrimi tarihsel olarak ele alınıp, devrime giden süreçte neler yaşandığı ortaya konacaktır. Bu kısımda Türkçe yayınların yetersizliğinden ötürü yabancı dilde yazılmış kaynaklara daha fazla başvurulmuştur. Birinci bölümün üçüncü kısmında ise 1908 Meşrutiyet Devrimi'nin tarihsel arka planı ve devrime giden süreç incelenecektir. 1905 Rus Devrimi ve 1908 Osmanlı Meşrutiyet Devrimi, birbirlerine paralel olarak her iki devletin devlet yapıları, monarşilerinin tarihçesi, modernleşme süreçleri, ekonomik ve toplumsal yapıları göz önünde tutularak ele 


alınmıştır. 


İkinci bölümde ise Rusya Türklerinin siyasi, kültürel ve toplumsal durumları ele alınarak, 1905 ve 1908 deneyimlerine bakış açıları ortaya konmuştur. Bu 


bölümün en önemli geçiş noktası Cedidçilik ve Rusya Türkleri ile alakalı 


kısımlarıdır. Bu çalışmanın odak noktasını oluşturan bu kısımlar, modernleşme 


esasında Rusya Türklerinin siyasi çizgileri vurgulanacaktır. 


Üçüncü bölümde ise öncelikli olarak İsmail Gaspıralı ve Tercüman gazetesi ile ilgili iki kısa başlangıç kısımları bulunmaktadır. Sonrasında 1907-1909 yıllarını kapsayan birçok Tercüman nüshalarının incelenmesi sonucunda iki ana kısım ortaya çıkarılmıştır. İlk kısımda Rusya Türklerinin Tercüman üzerinden Rusya ve 
Osmanlı'ya bakış açıları değerlendirilmiştir. İkinci kısımda ise Tercüman'da 1905 
Rus Devrimi ve 1908 Osmanlı Meşrutiyet Devrimi deneyimlerinin oluş süreçleri, iki toplumun benzerlikleri ve devrimlerden sonraki gelişmeleri nasıl ele alındığı 


karşılaştırmalı bir şekilde incelenmiştir. 


Bu alanda daha önce yapılmış yüksek lisans tezlerinde Rusya Türklerinin Il. 
Meşrutiyet*e bakışları da'!, 1905 Rus Devrimi ve 1908 Osmanlı Meşrutiyet Devrimi'nin mukayesesi de? incelenmiştir. Ancak bu tez ile 1905 Rus Devrimi ile 
1908 Osmanlı Meşrutiyet Devrimi'nin mukayesesi Rusya Türklerinin daha reformcu 
kanadı olan Tercüman Gazetesi ve çevresinin bakış açısı ile ele alınacaktır. Osmanlı 
Meşrutiyetini nasıl takip ettikleri, ona nasıl bir anlam yükledikleri, 1905 ve 1908 


arasında nasıl bir bağlantı kurdukları bu çalışmada detaylı bir şekilde incelenecektir. 


İncelenen Tercüman nüshaları 1907-1909 yıllarını kapsamaktadır. Bu nüshaların büyük çoğunluğu Eskişehir Valiliği’ nin 2013 Eskişehir'in Türk Dünyası Kültür Başkenti olması sebebiyle 2014 yılında çıkardığı Tercüman gazetesinin çeşitli nüshalarının Latin harfleriyle transkripsiyonu ile birlikte sunulan “Tercüman: Vefatının 100. Yılında Gaspıralı İsmail Bey'e Vefa” adlı yayın üzerinden yapılmıştır. 


Diğer nüshalar ise orijinali üzerinden takip edilmiştir. 


İhsan Demirbaş, “Rusya Türkleri (Tatar-Başkurt, Kırım Rusya Tatarları) ve Rus Basınında II. 
Meşrutiyet (1908-1909) Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2011 

? Esra Atalı, “1905 Rus Devrimi ile 1908 Jön Türk Devrimi'nin Karşılaştırmalı İncelemesi”, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2002 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
DEVRİM, 1905 RUS DEVRİMİ VE 1908 OSMANLI MEŞRUTİYET 
DEVRİMİ 


11.DEVRİM 
1.1.1. Devrim 


Devrim, sosyolojik olarak, herhangi bir olaydaki hızlı ve geniş kapsamlı niteliksel değişme anlamına gelir. Devrim, Türk Dil Kurumu'na göre ise devrim, belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişikliktir.? Devrim'in Osmanlıca karşılığı, inkılâp ve değişme ve bir halden başka bir hale dönmedir.* Livingstone ve Withers'in 


ifadesiyle 


“Terim olarak gök cisimleri için daha on dördüncü yüzyılın sonlarında kullanılıyor olsa da, ‘devrim’ etiketi 1543 yılında Kopernik'in gök cisimlerinin hareketlerini anlattığı ‘De revolution ibusorbium coelestium’ adlı anlatısının yayımlanmasıyla özgün kimliğine kavuşmuştur. Yarım yüzyıl sonra, sözcük ilk çağrışımlarından tamamen uzaklaşarak devlet 


işleri için kullanılmaya başlandı.” ” 


Taylor'a göre de devrim Latince “revolufio” kelimesinden türemiştir ve başlangıçta gök cisimleri için kullanılırken, on sekizinci yüzyılın ortalarında siyasal 


bir anlam kazanmıştır.“ 


Devrim, siyasal anlamda yukarıda sayılan özelliklerini Fransız ve Amerikan 


Devrimlerinden sonra kazanmıştır. Bundan öncesindeki durum yalnızca iktidarın 


3www.tdk.gov.tr 

4 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara, 2009 

5 David N. Livingstone ve Charles W. J. Withers, Coğrafya ve Devrim, Yapı Kredi Yayınları, 
İstanbul, 2010, s. 11 

© Stan Taylor, Social Science & Revolutions, St. Martins Press, New York, 1984, s. 1 
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şahıslar arasında el değiştirmesiydi. Fransız ve Amerikan Devrimleri, değişime yeni 


bir boyut kazandırmıştı. Thomas Paine de bu konuda “bundan önce devrim olarak adlandırılan şey kişilerin yerel koşulların değişiminden çok da farklı değildi ancak Amerika'daki ve Fransa'daki devrimlerden sonra dünyada gördüğümüz maddenin 


doğal düzeninin yenilenmesidir”” demiştir. 


Devrim, üç ana tarifi içinde barındırmaktadır. Bunlar; değişiklik, savaş ve şart, yöntemdir.* Bu esaslara ek olarak devrimde başka bir kavram bulunmaktadır ve bu amaçtır. Her toplumsal kargaşa ya da başkaldırı için devrim nitelemesi kullanılamaz ve esaslı bir değişiklikten bahsedilip bahsedilmediği önemli bir yer tutar. Devrimler siyasetin kurumlarını ve yapılarını, rejimlerin personelini ya da hükümetlerin politikalarını değiştirmektedir.? Ayrıca bu değişikliğin ani ve köklü olması da önemlidir. Tilly'nin de ifade ettiği gibi devrim bir takvime dayanarak yapılmaz ve bağımsız ve öngörülemez olmamasına rağmen pek çok faktöre bağlıdır. !9 Örneğin, bütün üretim araçlarının işçi sınıfına geçmesi, toprakların o topraklar üzerinde çalışan köylülere geçmesi, mülkiyetin ilga edilmesi gibi olaylar devrim olarak anılabilir. Ayrıca devletin eski rejiminin ortadan kalkmasıyla birlikte meydana gelen olayların devrim olarak adlandırılması doğaldır.!! Şiddet içeren ve toplumun genelinde bulunan memnuniyetsizliklerden ötürü siyasi ve entelektüel isyan olarak görülmektedir. ? Rol oynayan başka süreçler ne olursa olsun, 
devrimlerde devlet iktidarının kuvvet yoluyla el değiştirmesi söz konusudur. 9 
Ayrıca, değişiklik tarifine uygun olarak, reform mantığından uzak ve ani olmalıdır. 
Egemen sınıflar, çoğu zaman devrimi kontrol edebilmek için reform yoluna giderler. 
Bu yöntem, yukarıdan inme bir şekilde çeşitli toplumsal rahatsızlıklara müdahale edebilmek için kullanılır, çünkü bu şekilde, aşağıdan gelen baskıyı ve rejimin karşı 


karşıya olduğu tehdit bertaraf edilmiş olur. 


7 Thomas Paine, Rights of Man, Common Sense and Other Political Writings, Oxford World's 
Classics, Oxford University Press, Oxford, 1998, 5.194 

8 Hikmet Kıvılcımlı, Devrim Nedir?, Kıvılcım Yayınları, İstanbul, 1977, s. 17 

? S. Taylor, 1984, s. 114 

10 Charles Tilly, Avrupa'da Devrimler 1492-1992, Literatür Yayınları, İstanbul, 2005, s. 24-25 

1! Wickham-Crowley, T., “Structural Theories of Revolution”, Theorizing Revolutions, Ed. John 
Foran, Routledge, New York, 1997, s. 56 

2D. N. Livingstone ve C. W. J. Withers, 2010, s. 19 

BC. Tilly, 2005, s. 22 


Devrim kavramının niteliklerinden bir diğeri de devletlerarasındaki bir savaştan ziyade aynı devlet içinde yaşayan hatta ortak bir sistem içinde etkileşim halinde bulunan insanların, sınıfların savaşı olmasıdır. Bundan yola çıkacak olursak 


devrim için aynı halkın savaşıdır, denebilir. 


Esas olarak, Fransızca “revolucion” ve İtalyanca “rivoluzione” "* 


kelimesinden gelmekte olan devrim, “hakkaniyetli savaş” sloganını içerisinde barındıran o toplumun çeşitli zümreleri arasında meydana gelen bir savaştır. Lenin'in de dediği gibi “Devrim bir savaştır. Devrim, tarihin bildiği bütün savaşlardan daha büyük, biricik kanunlu, hakkaniyetli bir savaştır.” ! Devrim'in diğer savaşlardan daha büyük olma iddiası yalnızca niteliksel büyüklüğü değil, aynı zamanda niceliksel büyüklüğünden ileri gelmektedir, şöyle ki klasik savaş denkleminde, iki ayrı devletin belirli niteliklere ve savaşma kabiliyetlerine göre seçilmiş insanlarından oluşan ordular söz konusudur ve bunun sayısı kısıtlıdır. Fakat devrimde ülke nüfusunun çoğunluğunu oluşturan sınıfların işin içine girmesiyle daha büyük sayılar ortaya çıkmaktadır. Devrimde milyonlarla ve on milyonlarla sayı saymak gerekir.!9 Ayrıca bu noktada top yekün savaşı da göz önüne alsak dahi, devrimin katılım açısından nispeten daha gönüllü gruplarca gerçekleştirildiğini vurgulamalıyız, çünkü klasik savaşlara katılım devletin zoruyla, para karşılığında ya da seferberlik uygulamalarıyla sağlanmaktadır. Savaşlarda savaştan kaçma gibi bir durum gerçekleşmesi halinde bu fiili gerçekleştiren kişi ya da kişiler öldürülmeye kadar uzanan bir cezalandırma sistemine tabi tutulurken; devrimde, devrime kişiler katılması halinde, en nihayetinde egemen devlete ve sisteme isyan ettiği için öldürülmeyle tehdit edilir. Bu noktadan bakıldığında sayı bakımından üstünlük ve 


büyüklük iddiasına kanıt sayılmaktadır. 


Devrimin bir amacı bulunmaktadır. Bu da mevcut iktidarın ve onun hüküm sürdüğü sistemin değiştirilmesidir. Ancak bunun dışında o toplumun rahatsız olduğu konuların bertaraf edilmesi ve onları bu konuda rahatlatma amacı olmalıdır. Paine*in ifadesiyle “Devrimlerin amaçları vardır. Bu, hükümetlerin prensiplerinde meydana 


gelecek bir değişikliktir. Bu değişiklik yoluyla toplumun vergi yükü hafifleyecek ve 


14 D, N. Livingstone ve C. W. J. Withers, 2010, s. 11 
5 Vladimir İlyich Lenin, Devrim Günleri, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2012, s. 37 
Vladimir İlyich Lenin, Solcu Çocuk Hastalığı, Sol Yayınları, Ankara, 1974 
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medeniyet mahrum kaldığı refaha erecektir.”!7 Buna benzer bir yorum da geleceğin güçlerinin, Ortaçağ boyunca ilerlemenin önünde bir engel olarak durmuş olan 


monarşinin imha edilmesi ile olacağı şeklindedir. !? 


Devrimin bir diğer iddiası ise yukarıda da bahsedildiği gibi hakkaniyetli olmasıdır. Buna gerekçe olarak, devrimin ezilenlerin ve sömürülenlerin ezenlere ve sömürenlere karşı tepkisi olarak ifade edilmektedir. Savaşta ise sayısı az fakat gücü 


fazla olan egemen sınıfın çıkarları için çarpışan ezilenlerden bahsedilmektedir. 


Devrim bir ülkede bulunan sisteme ve rejime karşı yapılan bir hareketken, savaş o ülke içindeki statükoyu korumaya yönelik bir faaliyettir. Devrim statükonun çeşitli çıkar gruplarının bağlantılarını, kitlesel huzursuzluğun ve ayaklanmanın ortaya çıkışıyla kaldırmaya çalışır.!? Ortaçağlarda bir ülkedeki hükümdarların değişimi için kullanılan ve de özellikle on altıncı yüzyılın sonlarından itibaren bir rejimin yıkılması ve onun yerini bir başkasının alması anlamında kullanılan devrim, özellikle İngiliz ve Fransız devrimlerinden sonra mevut yapısını kazanmıştır.?9 Savaşla farkına dönecek olursak, klasik savaşlar aynı düşünce ve yönetim biçimini benimsemiş ancak çıkar çatışmasına girmiş devletlerin çatışması olarak ortaya çıkarken, devrim yine çıkarları çatışan ancak bu kez farklı düşünce ve yönetim biçimlerini benimseyen sınıflar arasında cereyan eder. Ayrıca savaşta başrol savaştan sorumlu olan ve faydalanan sınıflarda değilken, devrimde başrol sorumlu sınıftadır. Devrimi hangi sınıf başlattıysa, o sınıf bizzat dümene geçer ve icap eden bütün sorumlulukları 


üzerine alır. 


Aydınlanma ile birlikte insanların doğayı anlama ve ondan yararlanma noktasındaki ilerlemeleri tarihin diğer bölümlerinden çok daha hızlı bir ivmeyle tecrübe edilmiştir. Doğayı anlama alanındaki devrim, insanları toplumsal ve siyasal 


örgütleriyle olduğu kadar, doğadaki yerleriyle anlama konusundaki devrimin öncüsü 


17 T, Paine, 1998, 5.265 

“Marvin Cox, “Tocqueville’s Bourgeois Revolution”, Historical Reflections, Vol. 19, No.3, Berghahn Books, 1993, s. 281-282. Bu fikre karşı çıkan bir kaynak olarak Bkz. Teshale Tibebu, “On the Question of Feudalism, Absolutism and The Bourgeois Revolution”, Review (Fernand Braudel Center), Vol. 13, No. 1, Research Foundation of State University of New York, 1990, s. 93. 

19? S, Taylor, 1984, s. 115 

2 D, N. Livingstone ve C. W. J. Withers, 2010, s. 11 


olmuştur. 2! Ayrıca, devrim kavramının sosyal ve siyasal olaylara da uygulanmasıyla birlikte, savaşlar ve çeşitli yıkımlar yaşansa bile durumun eski haline döneceği ve statükonun korunacağı ile ilgili bir varsayım, bir inanç bulunmaktaydı. Ancak özellikle Fransız ve Amerikan devrimlerinden sonra, fasit daire inancı devrimin 


anlamını ve kapsamını genişletmiştir. 


Yukarıda bahsedilen çıkar çatışmalarını desteklemek için, devrimin, politika ve devletin sınırı olguları üzerinden ortaya çıkan bir hareket olmadığını vurgulamak gerekir. Aksine o, toplumun ekonomik ve toplumsal sınıf ilişkileri hakkındaki çatışmaların hukuk ve siyasi rejimi de içine alacak şekilde en yüce kültür alanına dek uzanan, en derin, en geniş altüstlükler meydana getirir.” Bu yüzden, devrimde, aynı devletin sınırları içerisinde gerçekleşmesinden ötürü, savaştan farklı olarak, belirli savaş meydanlar ve cepheler söz konusu değildir. Devrimden önce farklı çıkarlara sahip ve zümrelere ait insanların birlikte yaşadıkları alanlar olağanüstü belirsizlikler 


içerisinde cephe halini alır. 


Devrimler, savaşlardan olduğu kadar kitlelerden yoksun olan hükümet darbelerinden de farklıdır. Hükümet darbelerinde toplumdaki sınıfların müdahil olması ya hiç yoktur ya da çok sınırlıdır. Devrimler ise devrimci sınıfların varlığından yoksun olduğu takdirde başarısızlığa mahküm olur; hatta belki de hiç başlamazlar. Vurgulanması gereken nokta şudur ki, devrimler, doğal sonuç olarak mevcut hükümetin devrilmesiyle nihayet bulur fakat kitlesiz sadece toplumsal piramidin üst taraflarında bulunan sınıf ya da o sınıf içindeki bir grupça yürütülen hükümet darbelerinde, hükümeti yürütme görevindeki becayişten başka herhangi bir değişiklikten bahsedilemez. Darbeler için bir üstün zümre içi savaşıdır diyebiliriz. 
Ayrıca, darbelerin sonunda görülür ki, üst sınıflar üstünlüklerini, alt sınıflar altlıklarını muhafaza edip durmaktadırlar. “ Darbelerde üst sınıfların kendi aralarındaki çıkar çatışmalarının ortaya çıkmasıyla bir güç savaşına dönüştüğü ortaya çıkarken, onlar toplumsal sınıfların hiyerarşisinde ya da diğer sınıfların hayat 


standartlarında herhangi bir değişim sağlamazlar. 


21 a.g.e., s. 12 

22 M. Cox, 1993, s. 282 

3 H, Kıvılcımlı, 1977, s. 22 
a age, s: 23 


Ayrıca, devrim bir sisteme sahip olan düzenli bir harekettir. Bu noktada, klasik savaşlarla ortaklıkları bulunur. Her ikisi de sistemsiz ve düzensiz olduğu takdirde hezimete uğrayıp geri adım atmak zorunda kalır. Buna ek olarak, belirli ve uzun vadeli amaçları vardır. Aksi takdirde, basit ayaklanmalar, kargaşalar ve anarşiden başka bir şey olamazlardı. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki devrimlerle protestolar arasında da ortak noktalar bulunmaktadır. Uzun süreli protesto hareketlerinde toplumun belli bir kesimi çeşitli taleplerle eylemlerini sürdürürler ve bu dalga başka bir dizi talebi de gündeme getirir.” Bu şekilde, hem diğer çıkar gruplarını tehdit eder hem de devrimde olduğu kadar olmasa da iktidarda değişime yol açar. Kısaca devrim, birbirine zıt sosyal sınıflara dâhil olan insanların ve grupların arasında oluşan sınıf mücadelesinin ansızın ortaya çıkması bir şeyleri 


değiştirmesidir. 


1.1.2. BURJUVA DEVRİMİ 


“Devrim nedir”i “ne değildir” üzerinden açıklamaya çalıştıktan sonra, çalışmamızın odak noktasında bulunan burjuva devrimine göz atacağız. Burjuva devrimlerinde bulunan ortak nokta kapitalizm ile uyuşmayan devlet kurumlarını ve yapılarını ortadan kaldırarak toplumun ve devletin kapitalizme uygun hale 


getirilmesidir. 


Burjuva Devrimlerinin ‘burjuva? olarak adlandırılmasının esas sebebi burjuvalar tarafından gerçekleştirilmesi değil, kapitalist üretim temelinde burjuva toplumunun gelişimini mümkün sağlanmasındandır.27 Yani burjuva devrimlerinde önemli olan süreç ya da devrimde rol alan aktörler değil, sonuçtur. Başka bir deyişle, burjuva devriminde odak onu gerçekleştiren sınıf ya da sınıflardan ziyade, sonrasında 


ortaya çıkan durumlardan yarar sağlayan sınıflarda olmalıdır. * Burjuva devrimi 


> C. Tilly, 2005, s. 33 

26 İlker Kılıç, “Türkiye'de Kapitalist Gelişme ve Yurttaşlık”, Çankaya University Journal of Law, 7/1, 
Mayıs 2010, s. 43 

7 Neil Davidson, “Bourgeois revolutions road salvation all mankind”, 2004. 
http://socialistreview.org.uk/291/bourgeois-revolutions-road-salvation-all-mankind 

28 ‘Bourgeois Revolutions and Historical Materialism’, International Socialism 43 (June 1989), 122, 
124. 


devlet mekanizmasında gerçekleştirilen geniş çaplı bir değişim ve bu değişim 


sonucunda burjuvazinin hâkim sınıf haline gelmesidir diyebiliriz. 


En temel ve ideal burjuva devrimi modelinde tamamıyla bilinçli bir burjuva sınıfı feodalizmin kaldırılmasına, kralın devre dışı bırakılmasına ve meclis temelinde oluşturulacak devletin dönüşümüne öncülük eder. Ancak bazı burjuva devrimlerinde, devrim hareketini yönlendirmekten ya da ona öncülük etmekten uzak olan burjuvazi toplumun alt kesimlerinden gelen baskı sonucu bu rolü üstlenmeye zorlanabilir. 
Diğerlerinde ise toplumun daha üst tabakalarında bulunan aktörlerle birlikte hareket edebilir. Her ikisinin de sonucunda kapitalist üretim biçimi temelinde devletin 


aygıtları ve toplumsal tabakalar burjuva devrimine göre şekillendirilebilir.> 


Bu tabii ki burjuvazi hiçbir zaman yukarıda bahsedilen ideal konumuna ulaşıp 
kendi başına devrimci rolü üstlenmemiş demek değildir. 1688 İngiltere'si, 1746 
sonrası İskoçya, Fransız Devrimi'nin ilk dönemleri ve Amerikan İç Savaşı örnekleri 


bu prototipe uygundur.” 


Burjuva ve sosyalist devrimler birbirinden çeşitli noktalarda ayrılmaktadırlar. 
Marksist ve Marksist olmayan görüşler burjuva devrimi farklı yaklaşımlarla incelemektedir. Marksist görüş burjuva devrimi sosyalist devrime bir basamak olarak görürken, Marksist olmayan bakış açıları ise burjuva devrimini yalnızca bir olarak değil, feodalizmden kapitalizme geçiş olarak yorumlama eğilimindedirler. * Eski rejimin dinamikleri arasında kapitalist gelişimin ve kapitalist özelliklerin bulunup bulunmadığı, burjuva devrimlerinin esas karakterinin ne olduğu ile alakalı tartışmalar bulunmaktadır. ? Bu tartışmada karşılaşılan ilk problem, eski rejimin feodalizm ilişkileri içerisinde burjuva devriminin nasıl gerçekleştirildiği ile ilgili teoriler; 


ikincisi ise gelirlerini artırmak isteyen feodal toprak sahiplerinin sistemlerini 


2 N. Davidson, 2004 

30 a.g.y. 

31 Anatoly Ado,“The Role of the French Revolution in the Transition from Feudalism to Capitalism”, 
Science & Society, Vol. 54, No. 3, The French Revolution and Marxism (Fall, 1990), s. 362. Ayrıca, Eric Hobsbawm, “The Making of a ‘Bourgeois Revolution’, Social Research, Vol. 71. No. 3, Güz 
2004, s. 461 

32Bkz. Steven Topik, “Brazil’s Bourgeois Revolution?”, The Americas, Vol. 48, No. 2, Ekim, 1991, s. 
245-271; Shirley Gruner, “The Revolution of July 1830 and the Expression “Bourgeois””, The Historical Journal, Vol. 11, No. 3, 1968, s. 462-471; Tom Lewis, “Structures and Agents: The Concept of “Bourgeois Revolution” in Spain”, Arizona Journal of Hispanic Culture Studies, Vol. 3, Arizona Journal of Hispanic Culture Studies, 1999, s. 7-16; E. Hobsbawm, Güz 2004, s. 461” 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kapitalist veya (o yarı-kapitalist biçimlerde devrim olmaksızın yeniden 


düzenlemeleridir.?? 


Burjuva devrimleri ani ve bütün olarak eski rejimin kurumlarını ortadan kaldırmayıp, seçimle yönlendirebilecekleri ve yenileyebilecekleri bir yapıyı ister.” Ayrıca yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerini yazılı bir anayasa ile tekrar kurgulayıp tedrici bir değişimi ve gelişimi sağlamak ve yürütmeye egemen olacak bir yasama organını arzular. * Ekonomik olarak modernleşme şehirleşmeyi, endüstrileşmeyi ve eğitim olanaklarının yaygınlaşmasını gerektirdiği * için o 


toplumun bireysel ve sosyal olarak yeni ilişkilerini ortaya koyar. 


Sosyalist devrimde amaç, yukarıda da bahsedildiği gibi aynı devlete mensup farklı sınıflar arasında o devletin içinde yapıldığı için devleti veya mevcut rejimi yıkmaktır. Bu bağlamda devrim ile burjuva devrimi arasındaki ayrışma göz önüne alınmalıdır. Sosyalist devrimde devleti tamamen ortadan kaldırmak amaç edinilirken, burjuva devriminde, (devrime bir basamak teşkil etmesinin yanında”) başka bir devlet ve devlet sistemi kurulur. Feodal ve aristokrat sınıfların yerine burjuva sınıfı egemen sınıf olur. Endüstri devrimi ve sonrasında sanayi kapitalizmi ile ticaret ve 


siyasi alandaki yenilenen koşullar evvelki hukuk ve siyaset kurumlarını bitirmişti.” 


Burjuva devrimi, gerçekleştirilmesi esnasında genellikle burjuvazi ve proletarya sınıfının ittifak halinde olduğu bir harekettir, çünkü ortak düşman olarak aristokrasi, feodal toprak sahipleri veya otokrasi bulunabilir. Bu nedenledir ki, daha sonra karşı karşıya geleceklerini bilmelerine rağmen her iki grup da kozlarını paylaşmayı, tabiri yerindeyse, bir sonraki safhaya bırakır ve enerjilerini ve dikkatlerini gerici egemen sınıflara sarf ederler. Lenin bu durumu “Birlikte darbe vurmak ama ayrı yürümek, örgütleri birleştirmemek, müttefikimize gelecekteki 


düşmanımız olarak bakmak?” şeklinde ifade etmiştir. İşçi sınıfı burjuva devrimine 


33 A. Ado, 1990, s. 363 

*Nader Sohrabi. “Historicizing Revolutions: Constitutional Revolutions in the Ottoman Empire, Iran, 
and Russia, 1905-1908”, AJS, Vol. 100 No. 6, University of Chicago, Mayıs 1995, s. 1385 

“a.g.m.,s. 1385 

36 S. Taylor, 1984, s. 119 

37M. Cox, 1993, s. 283 

38 Mete Tunçay, Türkiye'de Sol Akımlar 1908-1925, Cilt 1, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, 5.28 
Vladimir İlyich Lenin, /905 Devrimi Üzerine Yazılar, Yöntem Yayınları, İstanbul, 1976 s. 73. Buna karşı çıkan bir fikir için Bkz. Ricardo Duchesne, “The French Revolution as a Bourgeois Revolution: 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yardımcı olmasına rağmen ona karşı bir tutum da geliştirir. Tunçay'ın da ifadesiyle 


“19. Yüzyıl boyunca, liberal ideolojinin temsil ettiği burjuva devrimi, sağdan gerici (monarşik ve klerikal) ve soldan ilerici (sosyalist) tepkilerle karşı karşıya kalmıştı. ©» Kısacası, burjuva devrimi, hâkim sınıf rolünü derebeylikten alıp burjuvaziye 


devreder ki bu proletaryanın önünü açar. 


Bunun yanı sıra, burjuva devrimi aynı zamanda proletaryanın güçlenmesine ortam sağlar, çünkü monarşik, otokratik ya da gerici gruplara karşı savaşılırken, proletarya yalnız başına bu mücadelenin üstesinden gelecek durumda değildir. Bu yüzden, burjuvaziye ihtiyaç duyar. Zira burjuvazi de gerici-feodal devlet sistemi içerisinde ezilen sınıf statüsünde bulunmaktadır ve ittifaka meyillidir. Sırasıyla bütün gruplarda kendi yansımasını bulan burjuvazi, gitgide kendinin farkına varır ve muhalif hatta devrimci kitlenin önünde yerini alır. Sloganların belirlenmesinden, hareket taktiklerine kadar her konuda etkinliğini ortaya koyarak kitleleri mücadeleye sürükler. Uğrunda çarpışılacak olan ideoloji olan demokrasi, kitleyi birleştirir ve bir ulus haline getirir. Devrim boyunca sınıfsal antagonizmalar aşikâr hale gelmesine rağmen, devrimci mücadelenin güçlü itkisi, sürekli olarak burjuvazinin en statik 


unsurlarını politik yoldan bertaraf eder." 


Devrim basamaklarında önce liberal burjuvazinin sırası gelecektir. Burjuva devrimi esnasında özgürlük davasına yandaş olan burjuvazi, devrim ertesinde, işçi sınıfının elde ettiği kazançların mümkün olduğu kadar büyük parçasını, zorla onun elinden almaya çalışacak ve proletaryanın sosyalist taleplerinin amansız bir düşmanı 


olacaktır. 


Burjuva devrimlerinin amaçlarını kısaca şu şekilde ifade edebiliriz: monarşik devlet yapısından kurtulup burjuva demokrasisine geçişi kurumlarını ve sistemlerini oluşturmak, serflik, kölelik, toprak sahipleri gibi toplumsal ilişkileri yok ederek tarımsal üretim biçiminin terk edilmesi, işçi sınıfını oluşturmak, ulus devlet 


yapısında geçiş, vb. Ancak modernleşme sürecinde özellikle Avrupa Devletlerinin 


A Critigue of Revisionists”, Science and Society, Vol. 54, No. 3, The French Revolution and 
Marxism, Guilford Press, 1990, s. 288 

40 M. Tunçay, 2009, s. 26-27 

4l Lev Troçki, 1905, Tarih Bilinci Yayınları, İstanbul, 2000, s. 56 

2 V.İ. Lenin, 1976, s. 103 
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gerisinde kalmış bazı imparatorluklarda ve tarıma dayalı ilişkilere ve üretim 


biçimlerine dayanan devletlerde burjuva devrimi bu şekilde gerçekleşmemiştir. 


Fransız Devrimi örneğinde görüldüğü gibi ezilen sınıflar olarak ortaya çıkan burjuvazi, köylüler ve işçiler haklarının ifadesi olarak “eşitlik, özgürlük, kardeşlik” sloganını etkili bir şekilde kullanmışlardır. Ancak bu slogan toplumsal sınıfların gelişmişlik göstermediği ülkelerde aynı şekilde kullanılmamıştır. 1789'dan 1848'e kadar gerçekleşen devrimlerin liberal ve burjuvazinin etkili olduğu devrimler olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bundan sonraki devrimlerde burjuvazi o eski rolünden ziyade daha pasif ve uzlaşmacı görünmektedir. Örneğin Nicos Poulantzas, Alman devriminin özellikle geç bir devrim olduğuna ve burjuvazinin hegemonik 


önderliğinde yapılmadığına dikkat çeker”: 


“Daha o zaman oluşmuş olan proletaryanın korkusu nedeniyle devrim, Bismark tarafından “tepeden” ve burjuvazinin Prusyalı büyük toprak sahipleriyle özel bir ittifakı yoluyla başarıldı. Bu toprak sahipleri, ittifak içinde uzun süre etkin bir siyasal ağırlığı korumuşlardır. Bu sürece yalnız devlet aygıtının ve kurumların özgül şekilleri ve bunların içinde devletin feodal tarzının dikkate değer bir süreklilik gösterdiği şekiller değil, Almanya'nın “ulusal birliğinin” sağlanmasındaki gecikme ve eşitsizlik de damgasını vurmuştur. Ulusal birlik demek, burjuva demokratik devrimi çerçevesinde, bir toplumsal Jormasyonun “iktisadi birliği” demektir; üstelik, bu iktisadi birlik, ulusal olma sıfatıyla bir dizi siyasal veri —burjuva devlet biçimi- ve ideolojik veri —burjuva siyasal ideolojisi- 
tarafından da belirlenir. Bütün bunlar Almanya'da büyük ölçüde eksikti. 344 


Wallerstein'ın da belirttiği gibi 1789°dan 1848°e kadar geçen sürede burjuva toplumun diğer katmanlarını hareketin içine dâhil etmeyi başarmıştır ancak bundan sonraki süreçte aynı şeyi gerçekleştirmek mümkün olmayacaktır.” 

Buna ek olarak, 1789 Fransız Devrimi'nin güçlü bir burjuvazi yaratmasına karşın, Alman deneyimi devlet iktidarını kendisi için ele geçirme niyetinden yoksun, parlamenter demokrasiye ve liberal kapitalizme açıkça düşmanlık besleyen “sanayi” öncesi seçkinlerle uzlaşmaya yatkın, görünüşte zayıf bir burjuvazi yaratmıştır.“ 20. 
yüzyılın başlarında art arda gerçekleşen geç burjuva devrimlerini özellikleri ve sonuçları bakımından ikinci kategoriye koymak gerekir. Çünkü kapitalist ilişkilerin 


ve üretim biçimlerinin zayıf olduğu, tarıma dayalı ekonomilere ve toplumsal yapılara 


Sİ. Kılıç, 2010, s. 47 

44 Nicos Poulantzas, Faşizm ve Diktatörlük, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, 5.39 

45 Immanuel Wallerstein, Bildiğimiz Dünyanın Sonu, Metis Yayıncılık, İstanbul, 2012, 5.103 
46 İ. Kılıç, 2010, s. 46 
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dayanan ve kapitalist gelişimin devletin kontrolünde olduğu Rus Çarlığı ve Osmanlı İmparatorluğu gibi örneklerde 1905 ve 1908 tarihlerinden önce de sonra da burjuvazinin devrimleri yönlendirme ve onların getirilerinden yararlanma konusunda devlete ve eski ilişkilere görece sadık kaldıkları söylenebilir. Bu yüzden bu tip devrimler, “tepeden inme”, “pasif devrim”, “terörsüz devrim” ve “devrimsiz devrim” olarak adlandırılmaktadır. * Daha sonraki devrimlerde görülen şey kapitalizmin getirdiği modernleşme sürecine toplumsal kitlelerin birçoğunu dışarıda bırakarak toplumun üst tabakalarının müzakeresi veya çatışmalarıyla gerçekleştirilmektedir. 
Türkiye, Japonya, Mısır gibi ülkelerdeki devrim hareketlerinin ortak özelliklerine bakıldığında bu durum net bir şekilde görülmektedir: siyasi gücün eski rejimin bürokrat ve askerleri tarafından ele geçirilmesi, halkın rolünün az olması ya da hiç olmaması, radikal ideolojilerden uzak durulup yararcı uygulamalara başvurulması gibi.“ 

Özetle, özellikle Marksist tezin savunduğu devrim şeması tartışmalı da olsa az çok bütün toplumlarda aynı işlevi görmüş ve devrimin öncülüğünü yapan ve ona yandaş olan sınıflar ile karşı-devrimci olarak niteleyebileceğimiz egemen gerici sınıfların neredeyse tamamı bu tarihsel basamaklardan ders çıkarmışlardır. Bu tez kısaca, devrimin ilk basamağı olan burjuva demokratik devrimini işaret etmektedir. 
Bu basamakla birlikte monarşi, otokrasi ya da mutlakıyetçilik sınırlandırılmış olur ve egemenlik burjuva liberal sınıflara geçmiş olur. Mutlakıyet öncesi kapitalizme uygun olmayan ilişkiler ve kurumlar ortadan kaldırılıp, devletin ve toplumun kapitalizme geçişinin başlatılması gerçekleştirilir. İkinci basamakta ise genel olarak alt sınıfları (köylüler, halk) ve küçük burjuvaziyi ilgilendiren cumhuriyetin elde edilmesini içerir. Son ve üçüncü olarak da, sadece ve sadece proletaryanın istediği sosyalist 


devrim basamağıdır. 


Bu tezin iki ana başlığını oluşturan 1905 Rus Devrimi ve 1908 Osmanlı Meşrutiyet?i burjuva devrimi kapsamına alınmalıdır. Zira bu iki devrim, monarşiden talep ettiklerine bakarak rahatlıkla burjuva devrimi kapsamına alınabilir. 
Anayasacılık, geç kalmış burjuva devrimlerinin en önemli talepleriydi. Hem Rus 


devriminde, hem de Osmanlı Meşrutiyeti'nde devrimi gerçekleştiren sınıfların 


47 a.g.m., S. 47 
48 Ellen Kay Trimberger, Tepeden İnmeci Devrimler, Gelenek Yayıncılık, İstanbul, 2003, s. 21-22 
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yapısından bağımsız olarak talepleri göz önüne alındığında anayasacılık ve meclis talepleri, bu iki olayı da burjuva devrimi olarak değerlendirilmelerini sağlamaktadır. 
Diğer bir deyişle, Bollinger'in aksine” bir devrim hareketinin burjuva devrimi olarak isimlendirilmesi için daha önce de belirtildiği gibi illaki esas aktörünün burjuvazi olmasına gerek yoktur. Zaten geç burjuva devrimlerinin ortak noktalarından biri, sanayileşmenin, endüstrileşmenin ve burjuvazinin gelişiminin zayıf, devlete bağımlı ya da geç olmasıdır.“ Rusya'da işçi hareketi en büyük payı almakla birlikte kırsalda toprak sahiplerinin malikânelerini saldırıp ayaklanan köylüler ve zayıf ve devlete bağımlı burjuvazi devrimin aktörleriydi. Osmanlı?da ise askeriye ve bürokrasi, batı tipi modernleşmeyi sürükleyecek bir burjuva sınıfına sahip olmadığı için onun rolünü almış gibi görünmektedir. Rusya'da işçi hareketinin desteği ve Osmanlı'da askerin ve bürokrasinin gücü”'ve her ikisinde de halkın desteği ile monarşi egemenliğinden kısmen de olsa vazgeçmek zorunda bırakılmıştır ve burjuva devrimi 


gerçekleştirilmiştir. 


1.2. 1905 RUS DEVRİMİ 
12.1. 1905 Öncesi Rusya'da Devlet, Ekonomi ve Toplum 


Sanayileşme ve ekonomik gelişim, Batı dünyasında çok derin değişikliklere yol açtıktan sonra 19. yüzyılda Doğu'yu da ciddi ve hızlı bir şekilde değiştirmeye ve dönüştürmeye başladı. Şehirlerde o zamanlara kadar hiç görülmemiş sayılardaki nüfuslar, özellikle demiryolu ağlarının genişlemesiyle birlikte gelen ulaşım hızı, tarımsal verimliliğin artışı, sanayi işletmelerinin yaygınlaşması, bilhassa feodal sınıfların ve bu sınıfların ilişkilerinin yenilenmesi, kitle iletişim araçlarının dalga dalga yayılması buna örnek olarak verilebilir. Buna ek olarak, Fransız Devrimi'nden sonra parasız eğitim fikri ve bu fikrin tatbiki Avrupa'da yaygınlaştı. Birçok ülkede 


görüleceği üzere, devlet kendi öz kaynaklarını kullanarak vatandaşlarını 


* Bollinger, “burjuva devrimine geçilmesi için orada ulusal bir burjuva ortaya çıkmış olması 


lazımdır” demiştir. Bkz. William Bollinger, “The Bourgeois Revolution in Peru: A Conception of Peruvian History”, Latin American Perspectives, Vol. 4, No. 3, Bourgeois Revolution and Class Struggle, Sage Publications, 1977, s. 23. Bu tartışmalar için Bkz. T. Tibebu, 1990, s. 85-87 ve 99. 

50T, Lewis, 1999, s. 7 

SIN. Sohrabi, 1995, s. 1442 
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şekillendireceği okulları ve eğitimcileri yarattı. Ayrıca iyi eğitim veren özel bilim ve 


mühendislik okulları açıldı.” 


19. yüzyıl ortalarında Rusya, sanayileşme evresini tamamlamış Batı devletlerinin çok gerisindeydi. Güran'a göre İngiltere ile kıyaslandığında Rusya, Ortaçağ”dan yeni çıkmış sayılırdı. 9 Bookchin'e göre de, herhangi bir hak ya ayrıcalığa sahip olamayan ve çok kötü koşullarda yaşayan köylüler, Rusya'nın geniş coğrafyası, devletin acımasız hiyerarşisi ve Ortodoksluğun katı kaideleri altında 


yaşamını idame ettirmeye çalışıyordu. “* 


~ 1900'lü yılların hemen başında Rus Çarlığı çok büyük bir nüfusa sahipti ancak toprakların büyüklüğü ile mukayese edildiğinde nüfus yoğunluğu çok seyrek kalıyordu. Dolayısıyla bu kocaman nüfus ekonomik olarak da çok büyük güçtü.” 
İhraç ettiği ürünlerin başında keten, buğday ve pamuk geliyordu ve ağır sanayi ürünleri olarak sayabileceğimiz en önemli maddeler kömür ve çelikti.”* Ekonomik olarak büyüklük yalnızca devleti ve otokrasiyi güçlü hale getirmişti. Otokrasinin ve Çarlığın elde ettiği sile ve refah halk ile kesinlikle paylaşılmıyor aksine bu durum onlara bin büyük yükler ve angaryalar getiriyordu, çünkü yönetici kesim meşruiyeiünden ve egemenliğinden emindi. Rusya burjuva devrimini gerçekleştirmemiş birçok doğu ülkesi gibi gelirlerini ve ekonomik yapısını büyük oranda tarıma wlang Nüfusun büyük bir bölümü köyde yaşıyor ve devletin gelirlerinin neredeyse yarısını tarım sağlıyordu. ”” Sermayenin belirli kesimlerce tutulması halkın teknolojik gelişimini engelliyordu ve bu da tarımda verimliliği düşürüyordu, çünkü hala ilkel metotlarla tarım yapılmaktaydı. Yeni toprakların tarıma açılması ihracatta artışı getirmişti. Rus sanayileşmesi esasen 19. yüzyılın 


başlarında ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Ancak bu teşebbüsler devlet desteği ve 


> Tevfik Güran, İktisat Tarihi, Der Yayınları, İstanbul, 2012, s.151 

5 a.g.e., 5.180 

“Murray Bookchin, 1905'ten 1917'ye Rus Devrimleri, Dipnot Yayınları, Ankara, 2013, s. 19. Ayrıca boş inançlardan ve dini taassubun etkilerinden “Rusya Toplumu? bölümünde detaylı bir şekilde bahsedilmiştir. 

55 Michael Lynch, Reaction and Revolution: Russia 1894-1924, Hodder Education, London, 2015, s. 
l; Chris Corin ve Terry Fiehn, Russia Under Tsarism and Communism, 1881-1953, Hodder 
Education, London, 2011, s. 4 

“ Philip Ingram, Russia and The USSR 1905-1991, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, s. 
6 

57 Orlando Figes, 4 People's Tragedy, The Russian Revolution 1891-1924, Pimlico, London, 1996, s. 
59. Ayrıca, M. Lynch, 2015, s. 6-7 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müdahalesinden ayrı düşünülemezdi.”* Devlet desteği ile yaratılan sanayileşme ve kapitalistleşme yolundaki adımlar köylülük ile bağlantılıydı. Çünkü şehirlerde, çok büyük bir ivmeyle yaşanan kapitalizm ve sanayileşme sürecine ayak uydurabilecek işçi sınıfı bulunmamaktaydı. O yüzden köyden devşirme bir proletarya oluşturuldu. 
Bu durum, Rusya'nın toplumsal sınıflarının klasik yapısını bozmuştu. Köyden devşirilen sanayi işçilerinin sayısı yüzyılın başında 100.000'in bile altında iken 


1860”ta 500.000''i aştı.” 


Rus Çarlığı'nın ekonomik durumunu etkileyen en önemli olaylara dönecek olursak, 1856 Kırım Savaşı ile 1863-64 Leh İsyanı'nın bastırılmasında harcanan büyük paralar devletin yaşadığı finansal krizin anahtarıdır.” Leh İsyanı'ndan ziyade 1856'ya daha fazla odaklanmak uygun görünmektedir, çünkü Kırım hezimeti ekonomiyi olduğu kadar çarlığın hem içerideki hem de dışarıdaki yenilmez imajını zedelemiştir. 1856'da Rus güçleri, Osmanlı, İngiliz ve Fransız ittifakına karşı koyamadı ve Çarlık sistemine sadık olan Rus halkının Çar'a ve onun altındaki askeri kurumlara olan güvenini sarsacak bir hezimet tattı. Bu mağlubiyet, Çar'ı ve danışmanlarını devletin ekonomik, sosyal ve askeri alanda çeşitli ıslahatlar üzerinde düşünmeye sevk etti. Bu ıslahat düşüncesinin en önemli ürünü 1861'de serfliğin kaldırılması olarak ortaya çıktı. Serfliğin kaldırılması, ilan edildikten hemen sonra serflerin toprağa ve asillere karşı yerine getirmekle yükümlü oldukları angarya ve kira gibi zorluklardan kurtulacağı ile ilgili erken bir iyimserliğe yol açmasına“! 
rağmen, orta vadede toprak sahiplerine nakit sağlayıp, onları borçlarından kurtardı. 
Uzun vadede ise toprakla uğraşmadan hem ondan para kazanmaya devam etmelerine hem de serfleri kendilerine bağlı kılmalarına imkân sağlamıştır. Dahası, topraksız kalmalarının yanında borç batağına sürüklenen çiftçiler, serfliğin kaldırılmasından önceki döneme şükreder duruma gelmiş; aç köylülere dönüşmüş ve de devlet için daha büyük bir sorun haline gelmiştir. Yine bu dönemlerde, Batılı sermaye odaklarının ülkeye girmesine imkân verecek bazı değişiklikler görülmeye başlandı. 


Bunlardan birisi dışarıdan (Batı'dan) destekli demiryolu programı, diğeri ise 


5 Abraham Ascher, The Revolution of 1905; Russia in Disarray, Stanford University Press, Stanford, 


California, 1988, s. 11-43. Ayrıca, P. Ingram, 1997, s. 4-6 

5 T, Güran, 2012, 5.180. 

“Geoffrey Hosking, Rusya ve Ruslar; Erken Dönemden 21. Yüzyıla, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, 5:312 

“'Richard Pipes, Russia Under the Old Regime, Penguin Books, Middlesex, 1995, s. 164-170 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bankacılık sistemindeki çeşitli düzenlemelerdir. 1890'lı yıllarda ekonomide görülen ciddi artışlar yukarıda bahsedilen durumlar göz önüne alınmadan açıklanamaz. Tabi ki, bu artış ve gelişmeler de yabancı sermaye ve yatırımlara çok şey borçluydu. 
Toplumun klasik doğulu özellikleri çarlığı amorf bir despotluğa döndürürken, Avrupa'dan ithal edilen araçlar ve para kaynakları ona Avrupalı devlet hüviyetini kazandırıyordu. “2 Çarlık, bu politikaları ekonomi bakanı Sergei Witte'ye borçluydu. 


Sanayileşmeyi çeşitli şekillerde teşvik eden hükümet demiryolu inşası için gerekli mali kaynakları sağlamak üzere dışarıdan borç aldı; şirketlere ait demiryollarının tahvillerine kar garantisi verdi; kendisi pek çok demiryolu yaptı ve özel şirketleri de buna teşvik etti.“* Demir ve çelik ithaline yüksek gümrük tarifeleri uygulanırken, demir ve çelik ürünleri imalatı için gerekli makine ve araçların girişi 


kolaylaştırıldı.8 


Devlet yeni fabrikalarını, yeni metaları üretmek için görünürde özgür olan proleteri istihdam etmek yerine, serflerin işgücünü kullanan kendi yarı feodal sistemine uyarlamaya çalıştı. Üstelik Rusya'nın en yoğun nüfuslu alanlarında varlığını sürdüren serflik, fabrikada üretilen mallara yönelik iç pazara büyük oranda engel oluyor, böylece hem sanayinin hem de ilerici orta sınıfın gelişmesini geciktiriyordu. Napolyon savaşlarının ardından gelen tepkiyle, Metternich'in Avrupa'da bütün liberal düşünce ve kurumları önleme çabaları özellikle Rusya”da 


etkili oldu. 


Sanayileşme, Rusya”da Avrupa'da seyrettiği doğrultudan çok daha hızlı ve üstünkörü yerleştiği için kapitalist toplum için gerekli olan sosyal tabakalar henüz tam anlamıyla oluşmamıştı. Troçki de bu noktayı şu şekilde vurgulamaktadır: “Rus ulusal ekonomisinin doğal, yani kendine yeter niteliği, onu daha yüksek üretim biçimlerinin etkisinden korudu. Zümrelerimizin yapısı, son aşamada dahi tam olarak 


gelişmemişti.”“ Ayrıca, zanaatlar da çok hızlı değişen toplumda köyle bağlantısını 


“1. Troçki, 2000, s. 19 

“C. Corin ve T. Fiehn, 2011, s. 17; Ayrıca David Floyd, Rusya Ayaklanıyor; 1905- Çar'a Karşı İlk 
Ayaklanma, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1976, s. 11 

& M. Lynch, 2015, s. 16-9 

65 T. Güran, 2012, s.181 

“1. Troçki, 2000, s. 20 
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koparamadığı için kapitalist şehre de uyum sağlayamadı. Avrupa kentlerindeki 


sanayi işletmeleri halini alamadılar ve ev sanayileri biçiminde devam edip sipariş usulüne göre değil, rastgele satış yapmayı sürdürdüler. Tam teşekküllü bir pazar 


noksanlığından dolayı, dağınık haldeki piyasada var olmaya çalıştılar. 


Buna ek olarak, serflik toplumda varlığını sürdürdüğü için kapitalist gelişime sekte vuruyordu. Şehirde üretime ve tüketime destek vermesi gereken proletarya olması beklenirken, o köyde kalmayı tercih ettiği için ekonomik gelişmeyi 


engelliyordu. 


Devlet kapitalistleşme yolunda emin adımlarla ilerlerken, kapitalistleşmenin gerici devlet sistemlerine verdiği tarihi zararları asgari düzeyde hissetmek istiyordu. 
Bu yüzden, konumunu daha da pekiştirmek için, üst tabakayla konumlarını sıklaştırıyordu. Sadece üst sınıfla ilişkilerini geliştirmesinin yeterli olmayacağının farkında olan çarlık, mutlakıyetin sınırlarını ve etkisini genişletme gereğinin farkına vardı. Ancak bu durum yine Troçki'nin ifadesiyle “muflakıyetin artan gücünün, kendisiyle, yeni ekonomik gelişmeye bağlanmış halk kitleleri arasındaki uçurumu sürekli genişletme olgusu, devrimin son derece radikal bir nitelik taşıyacağını 


garantilemiştir.”“” 


Bahsi geçen hızlı bir şekilde kapitalistleşme yolunu seçen Rusya bu hızla birlikte belli başlı sıkıntılar da yaşadı. Witte'nin ekonomik reformları üç noktada eleştiri almaktadır.: Bunlardan birincisi, Rusya yabancı sermayeye ve yatırımlara çok fazla bağımlı hale geldi. Yabancı sermaye ve yatırımlar azaldığında veya eski ivmesinde devam ettirilmediğinde Çarlık daralan piyasada bu eksikliği ikame ettirebilecek bir hareket imkânına sahip değildi. İkincisi, ağır sanayiye öncelik vererek üretimi modernize edecek makine ve yedek parça imalatı gibi alanları ihmal etmiştir. Aslında bu madde de yabancı sermayeye olan bağımlılığı pekiştiren bir durumdu. Üçüncüsü, ancak belki de en önemlisi, Witte Rusya'nın tarım potansiyelini ve karakterini unutarak, bütün odağını sanayileşmeye yönlendirmiştir. ©? Tarımsal 


faaliyetlerin ve sınıfların önemsenmesi 1906*dan Stolipin ile mümkün olacaktır. 


“Ta.s.e.,s. 21 
6 M. Lynch, 2015, s. 21 
“C. Corin ve T. Fiehn, 2011, s. 15 
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Devlet bütçesi 1905'e yaklaşan süreçte, ulusal borcu azaltmak bir yana, sabit tutmakta bile sıkıntı yaşıyordu. Bu sıkıntıyı bertaraf edebilmek için de devletin başvurduğu yegâne çözüm, alt tabakaydı. Uzun süredir çözüm bekleyen fakat nihayete erdirilmesi için hiçbir şey yapılmayan toplumsal sorunların üzerine bir de devletin daha fazla paraya ihtiyaç duyması 1905'te devrimi gerçekleştiren kitlelere 


katılımın yüksek olmasının önünü açıyordu. 


Rusya'da devlet eliyle veya yabancı yatırımlarla açılan fabrikalar büyüdükçe grevler de daha dirençli hale geldi ve daha sık görülmeye başladı. Büyük sanayi kentlerinde yoğun olarak bulunan proletarya daha etkili olmaya başladı. Bu kentlere örnek olarak St. Petersburg, Riga ve Varşova verilebilir. * Bu kentlerdeki grevci işçilerin toplam işçi sayısına oranı diğer kentlerdeki kent ve tarımsal bölgedekilerle 
ölçülemeyecek kadar fazlaydı. 1905'te Rusya'da 100 çalışan işçiye karşılık 160 
grevci işçi varken, metal sanayinde bu sayı 100'e karşı 320”ydi.7! Bahsedilen metal işçileri Rusya'da muhalefet bölümünde daha kapsamlı ele alınacak olan vasıflı, şartları daha iyi olan ve iyi para ödenen kesimdir. Ücretlerinde yapılan kesintilere rağmen grevlerden kesinlikle taviz vermemişler ve ikinci sınıf proletaryanın şartlarını 


iyileştirmek ve devrimi gerçekleştirmek ideallerinden sapmamışlardır. 


Ezilen kırsal sınıf, imparatorluğun son zamanlarında nüfusun neredeyse yüzde doksanını oluşturuyordu. Bunların yarısından fazlası, asil tabakaya ya da ruhban sınıfa ait derebeylik arazisi içindeki köylerde yaşayan, toprak sahiplerine veya kiliseye bağlı serflerdi. Geriye kalanların çoğu da devlet denetimindeki köylülerdi, otokrasinin kontrolündeki ele geçirilen yerlerde ya da geniş malikâne topraklarında çalışıyorlardı. Bu köylüler sosyal piramidin en dibinde yer alıyor ve birçok açıdan da en kötü durumda olan grubu oluşturuyorlardı.” Asil üst tabakanın dünyası ezilen sınıfınkinden çok farklıydı. Tuzu kuru toprak sahiplerinin çoğu uzun Rusya kışlarını şehirde kendilerine ait konaklarda geçiriyor, malikânelerinin idaresini 


vicdansız temsilcilerine bırakıyorlardı. ” 


"Bertram D. Wolfe, Devrim Yapan Üç Adam, Türk Siyasi İlimler Derneği Yayını, Ankara, 1969, 


s.369-370 

7IV.İ. Lenin, 1976, s. 11 
72 R, Pipes, 1995, s. 105 
BM. Bookchin, 2013, s. 21 
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EA ER. 


17. yüzyılda, I. Petro'nun da etkisiyle asiller diye adlandıracağımız yüksek sınıf (bunun içinde zengin toprak sâhipleri, tüccarlar, imtiyazlı gruplar bulunur) Batı'nın adetlerini ve alışkanlıklarını edinmeye başladı. Çar Petro'nun üstten gelen aydınlanmacı baskıları bu zümreler üzerinde önemli değişikliklere yol açtı.”* Ancak bu Çarlık düzeninin birbirinden hem madden hem de manen uzak yaşayan hükmeden ve hükmedilen sınıflar arasındaki farkı artırdı. Soylular ya da asiller sınıfı toplumsal piramidin üst kısımlarında yer alıyorlardı. Yukarısı ve aşağısıyla ilişkileri buyruk ve itaat silsilesine dayanıyordu. Soylular sınıfı kendi içinde de toprak ve para gücüne dayanan bir üstünlük arayışı içindeydi. Ayrıca Rus soyluları, toplumdaki pozisyonlarını ve servetlerini sisteme borçluydular ve neredeyse tamamen orduya ve çarlığın memur sınıfına bağımlıydılar. 5 Köylülükse tersine, eşitlikçi bir görüşe sahipti ve dünyayı, her hane halkının statüsüne değil, ihtiyacına göre topraktan pay almayı hak ettiği, birbirini tamamlayan ilişkiler üzerinden görüyordu. © Kısacası köylülük kendi ilişkilerini karşılıklı sorumluluk üzerinden tanımlarken, üst sınıf ise 


rolünü hiyerarşik itaat üzerinden tanımlıyordu.”? 


Batılı adetleri, şehir hayatına olan meyilleri ile soylular sınıfı kozmopolitleşme yolunda iken, Rusya'nın çok geniş topraklarındaki dağınık köylerine adeta hapsedilmiş köylü sınıfıysa kendi dindarlığını yaşıyordu. Yüksek sınıfı devlet hizmetine yönelimliydi ve rahat yaşamlarının devamı bu hizmetlere bağlıydı. Oysa köylülük hayatta kalmaya odaklıydı ve dışarıdan köye hâkim olma girişimini hiç hoş karşılamazdı.”* Yüksek sınıf, toprağı, ister miras ister yağma yoluyla, isterse de çarın hediyesi olarak elde edilmiş olsun, özel mülk olarak görürken, köylü sınıfı çok keskin bir ayrımla toprağı, herhangi bir kişinin hakikaten sahip olamayacağı, (tipik Rus köylü deyişiyle) “Tanrı malı” olan ortak bir kaynak 


olarak görürdü.” 


“Daha sonraki dönemde de Büyük Katerina Rusya tarihindeki diğer aydın despot olarak karşımıza çıkacaktır. Bkz. Mehmet Ali Ağaoğulları, Sokrafes'ten Jakobenlere Batı'da Siyasal Düşünceler, İleitişim Yayınları, İstanbul, 2013, s. 534-536 

7 Orlando Figes, Revolutionary Russia, 1891-1991, Penguin Books, London, 2014, s. 8 

7 M. Bookchin, 2013, s.27 

TIG. Hosking, 2011, 5.556 

18 M. Bookchin, 2013, s. 27 

7” a.g.e., s. 27 
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Köylünün “volya” ideali 89 çerçevesinde özellikle Ukrayna'nın zengin topraklarının köylülerin değişen ihtiyaçlarına göre her seferinde yeniden paylaşılması “çerniy peredel” olarak adlandırılmıştır.3! Bu ideali, “obşçina” ya da “mir” denen 


köy komünleri tarafından yerine getiriliyordu. 


Köylünün, Fransız köylü sınıfı içinde gelişen oldukça mülkiyetçi tutumundan son derece farklı olan, toprağı “Tanrı malı” olarak görmesi, Rusya'nın kırsal kitlelerinin bakış açısını şekillendirmiştir. “çerniy peredel” tarafından pekiştirilen köylünün “Volya” ideali, toprak sahipliğini, kişisel mülkiyet yerine ihtiyaca dayalı 


halkın kullanım hakkına çevirmiştir.3? 


Kilise ise çarlığın toplumu düzenleyen bir dayanak noktasıydı. Rus Ortodoksluğu, 9070'lik bir nüfusa sesleniyordu ve 100,000 kişilik bir kadrosu vardı. “Özellikle de Rusya'nın kocaman topraklarını düşünürsek, çarlığını kırsala 


nüfuz etmesi biraz daha zor görünecektir. Serflik ve ruhban sınıfı kırsaldaki kontrol 


- zorluğunun üstesinden gelebilmek için hayati önem taşıyordu. Köylere atanan 


Ortodoks ruhbanları sadece büyüklere değil, çara ve yetkililere sadakat, itaat ve saygıyı telkin ediyorlardı.8* Daha sonraki dönemlerde değişen şartlarla birlikte kilise ve ruhban sınıfı reforma ve liberal düşüncelere karşı çarlığın önemli bir silahı oldu. 
Bizans Ortodoksluğunda olduğu gibi teklik prensibi altında otoritenin gücünün kabulünü ve otoriteye itaatin önemsenmesini aşıladı. © Ancak burada Bizans Ortodoksluğu ile Rus Ortodoksluğu arasındaki bir fark göze çarpmaktadır. Bu fark, Bizans'ta kilise bu tekliği kendisi açısından yorumlamasıyla oluşturduğu gücüne ve otonomisine dönüştürmüştür. Rusya'da ise kilise bunu devlet açısından yorulmayıp, 


çarlığın egemenliğini kabul etmiştir. 


Rus köylülüğü ülke tarihinde önemli bir yer tutmuştu. Çarlığın sanayileşmeye hız verip şehirleşmeyi hızlandırdığı dönemden hem önceki hem de sonraki süreçte 


köylülüğün izleri görülmektedir. Endüstrileşme sürecinden önce devletin en büyük 


89 Eşitlikçilik, karşılıklı sorumluluk ve ortaklaşmacılık amaçlarını güden geleneksel bir inanış. 

8! Rusya'nın ilk devrimci örgütlerinden biri, köylü sınıfının değer verilen özelliği olan “Volya” vizyonunu ifade etmek için “Çerniy Peredel” adını almıştır. 

82 M. Bookchin, 2013, s. 28 

33 Peter Waldron, The End of Imperial Russia, 1855-1917, Palgrave Macmillan, Hampshire, 1997, 
s.79 

34 O. Figes, 2014, s. 8 

85 R, Pipes, 1995, s. 244 
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gelir ve asker kaynağı olarak köylülük Rusya'nın devasa topraklarında uzun süre sessiz sedasız yaşamını idame ettirmeye çalıştı. Bu sessiz tavırları yaşadıkları sıkıntılara karşı Çarı ve hanedanı suçlamamalarından ve onlara olan sadakatlerinden ileri gelmekteydi. 99 Ancak Rusya'nın endüstrileşme döneminden sonra şehirlere gelen köylüler Rusya tarihinde farklı bir sayfa açan olaylara önemli katkılarda bulunmuştu. Hatta bazı yazarlar, endüstrileşme öncesi ya da sonrası diye herhangi bir ayrım yapmazlar ve “Tarih boyunca Rusya'nın şehir nüfusu kırsalla güçlü 


bağlantılarını korudu ve şehre köye ait alışkanlarını getirdi” demektedirler.37 


Hane halkı kolektivizmi, Rus köylü dünyası için önemli bir yer tutmaktaydı. 
Rusçada köy anlamına gelen sözcükler “mir” ve “obşçina” çoğunlukla ortaklaşmacı yahut yeniden paylaşıma açık toprak komünü olarak çevrilmektedir. Köylülerin köyü ilgilendiren bütün işleri bu tarihi ve ananevi köy komünü olan “mir” ve “obşçina” tarafından düzenlenmekteydi.8$9 Komünü yöneten demokratik yapı Çarlık Rusya'nın otokratik dünya görüşüyle çelişmektedir. 9 Tarihçiler, eğitimli toplum tarafından modern yeniden paylaşıma açık komünler için kullanılan “obşçina” terimini, hangi zamanda olursa olsun geçmişin bütün komünleri için kullandılar. Oysa köylüler, belli bir toprağın kullanımını paylaşan kırsal bir topluluk anlamında, daha bildik ve daha eski bir terim kullanırlar: mir. Köylülerin zihninde ister ortaklaşmacı ister miraslık olsun kullanım hakkını gözeten topluluklara mir denebilir, çünkü bu topluluktan öncelikle anlaşılan şey, hane reisleri temelinde bir araya gelmiş bir bütünlüktür.” 
Hane halkı kolektivizminden daha da çarpıcı olan şey, Rus köyünün toprağı kolektivist tarzda bölüşmesiydi. Köyler toprak paylarını hep birlikte, her hanenin veya köylülerin genellikle kullandığı ifadeyle ‘boğaz’ yahut ‘çalışan’ sayısına göre yeniden bölüşüyordu.?! Toprak bölüşümü, adaleti sağlamasının yanı sıra, 1861'de Serflğin  İlgası'ndan önce köylülerin yerine getirmekte zorunlu oldukları 


angaryalarından muaf olmalarını sağlıyordu.” Bu bölüşüm meselesini üstlenen ve 


8 Philip İngram, Russia and The USSR, 1905-1991, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, s. 
4 


87 R, Pipes, 1995, s. 141 

88 O. Figes, 2014, s, 9 

8 P. Waldron, 1997, s.78 

Dorothy Atkinson, The End of the Russian Land Commune, 1905-1930, Stanford University Press, 
Stanford, California, 1983, s. 176 

?I M. Bookchin, 2013, s. 32 

> P, Waldron, 1997, s.45 
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adaletli bir biçimde yerine getiren sistem ise “Skhod” Meclisi olarak adlandırılıyordu. Rus köylüsünün ahlaki öğretisine göre, toprağın bir özel mülkiyet halini alması yozlaşma anlamına geliyordu. Köylü toprağa maddi bir anlamdan ziyade manevi anlamlar yüklemeye meyilliydi. Toprağın bir kazanç olarak görülmesi, elde edilen gelirin ya da ürünün saklanması ve bunun bir güç kaynağı olarak kullanılması hoş karşılanmazdı. Köylüler, özellikle miras yoluyla nesilden nesile geçen ve toplum içinde paylaşımın dışında bırakılan toprakların sahipleri olan asil sınıfa ve bu düşünceyi benimsemiş olan bireyci köylüleri kendilerinden görmezlerdi. Rus köylüsünün dünyasında, mütevazı bile olsa, haddinden fazla servet, 


ahlaki bir leke ve Hıristiyanlığa yakışmayan bir açgözlülük olarak görülürdü.” 


Toprak bölüşümü adaleti sağlamasının yanında, olumsuz bir durumu da beraberinde getirmekteydi. Bu da komünün üzerinde mutabakat sağlamaması durumunda, hasat şekilleri ve tarımsal tekniklerin değişimine izin verilmemesiydi. 
Bu tekniklerin o dönem Rusya'sında çok yaygın olduğu göz önüne alınırsa, tarımsal 


verimliliğin ve kullanılan tekniklerdeki ilkelliğin sebebi de ortaya çıkar. 


Kendi çıkarları için paraya ve mala sarılanlar sapkın, hatta topluma zararlı sayılırlardı. Tanrı, kulları için istediği sürece volya koşullarında herkes eşit olacak ve paylaşımın belirleyici olduğu kolektivist bir toplumsal düzende geçimlerini rahatça sağlayacaklardı. Herhangi bir şekilde büyük bir para kazanan bir köylü bütün köyü bu paradan yararlandıracak bir yol bulurdu. Ya herkese votka ısmarlar ya da bu parayı herkesle paylaşırdı. Bu, köylü zihniyetinin maddi kazançtan uzak durma yoluydu. Aksine kişinin kazandığı serveti topluluğun bütünüyle paylaşmaması uygunsuz bir davranış olarak görülürdü. % Ortalama bir köylünün fazla para bulundurma alışkanlığı yoktur, eline geçen fazla parayı anında içkiye yatırır. 
Köylüler para biriktirmenin günah olduğuna inanır. Birikmiş para günahkârların sırtına binen yeni bir yüktür.” Köylüler sermayeyi topraktan daha tehlikeli görür; 


elinde bulunduranın doğru yoldan sapmasına neden olduğu için elinizden çok daha 


3 M. Bookchin, 2013, s. 33 

%4 a.g.e., 5.33 

* Olga Semyonova Tian-Şanskaya, Village Life in Late Tsarist Russia, Indiana University Press, 
Bloomington, 1993 
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hızlı çıkmasında bir mahsur yoktur. Köylülerin en köklü ve sarsılmaz inançlarından 


biri de bir gün bütün toprakların kendilerinin olacağıdır. * 


Köylünün bel bağladığı güçlü ve eski efsaneye göre, çar köylünün gerçek dostu, fedakâr “küçük” babasıydı, ?” çocuklarının neler çektiğini paragöz yüksek sınıfla bürokrasi çara hiç söylemiyordu. Bu yanılsama yirminci yüzyıla kadar sürdü ve narodniklerin, yani halkçı hareketin kurulmasından sonra birkaç kuşak boyunca halkçıları düş kırıklığına uğrattı.” Devrim öncesi Rusya'nın uyanmamış işçileri de aynı minvalde düşünmekteydi. Egemen bir sınıfın başında çarın olduğunu bilmiyordu; oysa çar binlerce iple büyük burjuvaziye bağlı bulunan ve onların tekellerini, ayrıcalıklarını ve karlarını her türlü şiddet aracılığıyla desteklemeye 


kararlı olan büyük toprak sahipleri sınıfının başındaydı.” 


Rus köylüsü çok fazla muhafazakârdı. Deneme-yanılmaya hiç alışkın değildi. 
Risk almak onun hayatında uçları ifade ediyordu; ona yeni ve değişik gelen fikirler hoş karşılanmazdı. Köylülerin muhafazakârlığının sebebi Rusya'da tarım mevsimlerinin çok sınırlı bir zaman tanımasından dolayı iş rutininde meydana gelecek ufak bir değişimin bile endişe vermesi ve değişimden kaynaklanabilecek bir hatanın bir sonraki sene aç kalmalarına sebep olmasıdır.'““Troçki de aynı noktayı şu 


şekilde vurgulamaktadır: 


“Köylülük, bağımsız inisiyatifien henüz büyük ölçüde yoksundu. Dağınık, politika ve kültürün sinir merkezleri olan şehirlerden kopuk, kalın kafalı, entelektüel ufku otlakları ve tarlaları gibi sınırlı, şehirlerin icar ve düşünceyle yarattığı her şeye karşı ilgisiz olan köylülük, yol gösterici bir önem kazanamazdı.”19! 


Çözmek için kendi kişisel kapasitesini aşan bir sorunla karşılaştığı zaman, tıpkı hane 


halkının daha geniş olan “obşçina” kolektifine sığındığı gibi, o da geniş hane halkı 


kolektifine sığınırdı.'*? 


% a.g.e., s.151 

” Walter Sablinsky, The Road to Bloody Sunday, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 
1976,s. 236 

3 M. Bookchin, 2013, s. 35 

9 W.İ. Lenin, 1976, s.7 

100 R, Pipes, 1995, s. 143 

101 L, Troçki, 2000, s. 57 

102 M. Bookchin, 2013, s.35 
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Köylülükten bir sosyal tabaka olarak bahsederken, serflik de bu tabaka içinde 


ele alınması gereken bir sosyal yapıdır. Çarlık Rusya otokrasi temelinde çok büyük ölçülerdeki topraklara hükmeden bir imparatorluktu. Dolayısıyla, etkin bir denetime ihtiyaç duyuyordu. Şehirli zümreler olan asiller, şehirlerde yaşayan ancak köylerde toprakları olan toprak sahipleri, asker, vb grupları kontrol edebiliyordu. Fakat Rusya'nın büyük topraklarına yayılmış olan köylülük üzerinde büyük bir etkiye sahip olamadığını ya da olamayacağını düşündüğü için serflik düzeni kasten 


oluşturulmuştu.!9 


Doğuya doğru nüfusun yaklaşık üçte ikisini serflerin oluşturduğu biraz daha büyükçe bir alanda, soylu sınıfın tercihi yüz kızartıcı “Bbarşkina”, yani köleci çalışma zorunluluğundan yanaydı. Buna göre köylünün işgücünün haftada dört, beş günü toprak sahibine giderdi.'** Sert iklimin toprağın verimliliğini düşürdüğü kuzeyde soylu sınıfın tercihi “obrok”, yani para yahut ürün şeklinde ödeme yapılmasından yanaydı. Bu da toprak sahibine yapacağı ödemeyi karşılaması için köylüyü yakındaki 
kasaba yahut şehirlerde iş bulmaya genellikle mecbur ederdi. 15 


Sibirya'da, halkı Rus olmayan ve çarlığın sıkı denetiminin dışında olan bölgelerde (özellikle Fin ve kısmen Baltık, Leh, Tatar ve Kazak bölgelerinde) köyün toprağı yeniden dağıtma yetkisi ya zayıftı yahut hiç oluşmamıştı. “Çerniy Peredel”, en yaygın biçimde devasa orta bölgelerde, yüksek verimli siyah toprak kuşağında 


uygulanıyordu. 


Köylü hareketi ve orduda yaptığı yankılar ordunun çeşitli bölümlerinde silahlı çatışmalara neden oldu. Böylece 130 milyonluk devasa nüfuslu koca bir ülke devrime yöneldi. Birinci bölümde de bahsedildiği gibi devrimin boyutu savaştan daha büyük oldu. Kocaman bir ülke, birçok sınıfın koalisyonuyla devrime kitle grevleri yoluyla destek veriyor ve gönüllü olarak katılıyordu. Böylece Rusya, devrimci proletarya ile devrimci halkın Rusya'sına dönüştü.'9 Önceki yıllarda çok sayıda grev yaşanmasına rağmen, 1905'le beraber bütün ülkeye ilk büyük grev 


dalgası geldi. O yılın baharı gibi, Rusya'da ekonomik ve siyasal ilk büyük köylü 


103 P. Waldron, 1997, s. 46 
104 M. Bookchin, 2013, s.37 
105 a.g.e., S. 38 

16 V, İ. Lenin, 1976, s.8 
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hareketinin de erken uyandığını gözlüyoruz. 97 Köylülük bu harekete iki şekilde destek olmuştu. Birincisi, şehirde işçi sınıfını oluşturan kitleler çok büyük oran köylüydü ve köylülükle bağlantılarını sürdürmekteydi. Bunları mevsimlik işçi olarak adlandırmak mümkündür. İkincisi, köylerde yaşayan köylüler ilk büyük grev dalgasıyla birlikte toprak sahiplerine saldırmaya ve onların mal ve mülklerini yağma etmeye başladılar. Bu hareketin önemi, Rusya köylülerinin yukarıda sayılan çoğunun cahil olduğu, 1861'de serflikten kurtarılma bahanesiyle toprak sahiplerince daha fazla sömürüldükleri, papazlarca aldatıldıkları, birbirlerinden uzak oldukları için birlik duygusundan yoksun oldukları ve Çar'ın onların güya koruyucusu olduğunu sandıkları gibi özellikleri hatırlanırsa daha iyi anlaşılır. 1905 sonbaharında ise köylü hareketi çok daha büyük boyutlara ulaştı ve radikalleşti. Rusya”daki “üzeyd”lerin!98 
üçte birinden fazlası ülkedeki karışıktan etkilendi. Büyük kentlerde devam eden ve durması da pek mümkün gözükmeyen işçi grevlerine ek olarak, sanayi kenti olmayan yerlerde iki binden çok malikâne köylüler tarafından yakıldı ve yağmalandı. Daha önce de belirtildiği gibi, paylaşımcı bir düşünce yapısında sahip olan köylüler yağmaladıkları ürünleri bölüştüler. Bu örgütlenmeden uzak ve yalıtılmış köylü 


ayaklanmaları üst sınıfın karşı-devrim hareketine kalkışmasını olumsuz etkilemiştir. 


Rus devrimci geleneği, onu ateşleyen otokrasi kadar eskiydi. On dokuzuncu yüzyılda ilk kez vücut bulması 1825 Dekabristleriyle (Fransa'daki kültürden ve Polonya'nın devrim ateşinden etkilenen cunta) kardeşlik cemiyeti ile oldu. Fakat sonraki on yıllarda, Alexandr Herzen (1812-1870) ve Nikolai Çernişevski?nin (1828- 1889) önderliğinde giderek sosyalist, popülist ve anarşist renkler aldı. 1860'larda ve 1870'lerde Rus popülizmi köylüleri kendi yanlarına döndürmek için azimle köylere giden ve sadece cehaletle karşılaşan idealistlere şahit oldu. 1879 yılında popülistler, biri tarım ve eğitim reformunu vurgulayan, diğeri “Narodnaya Volya? olmak üzere şiddeti savunan iki kanada ayrıldı. İkincisinin bir üyesi 1881 yılında Çar I. 
Aleksandr'ı öldürdü.!'* Fakat yukarıda sayılan ayaklanmalar herhangi bir devrim amacı olmaksızın, sadece o günkü koşullar üzerinden verilen tepkiler düzeyinde 


kalmıştır. Ancak 1905'e giden süreçte proletarya daha planlı bir muhalefet çizgisinde 


107 a.g.e., s. 13 
108 Kaza, köy ya da kasaba anlamında okunabilir. 
19 Norman Davies, Avrupa Tarihi, İmge Kitabevi, Ankara, 2011, s. 875 
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yürümüş ve ittifaklarını ona göre yapmıştır. Modern burjuva toplumunda üretici güçlerin tam gelişmesi, yaygın, özgür ve açık bir sınıf mücadelesinin varlığı ve proleter yığınların siyasal eğitimi, yetişmesi ve sağlık kazanması siyasal özgürlük olmadan tasarlanamadığı için proletarya burjuvazi ile burjuva demokratik devrimi konusunda mutabıktı ve ittifak kurmuştu. Bundan ötürü, tam bir siyasal özgürlüğün sağlanması ve demokratik devrim için kararlı bir mücadeleye girişilmesi, sınıf bilincine sahip proletaryanın daimi amacı olmuştur. Bu bölümde kronolojik sırayla 


Rusya tarihindeki muhalefet hareketlerinin durumu anlatılamaya çalışılacaktır. 


1.2.2. 1905 Rus Devrimi ve Sonrası 


1905'te patlak veren Rus Meşruti devrimi, ardından gelen Osmanlı Meşruti Devrimi, İran Meşruti devrimi, Meksika Devrimi ve Çin'deki hareketlere öncülük etmiş ve ilham vermiş olan belli ölçülerde de Avrupa'daki 1848 ihtilallerine benzetilen geç kalmış bir burjuva devrimi idi. Ancak bu devrimler kümesinin belki de en etkili olan Rus Devrimi?'dir. 1789 Fransız Devrimi dalga dalga önce Avrupa'ya sonrasında ise tüm dünyaya yayılırken, geç kalmış bir burjuva devrim olarak 1905, hemen bir sonraki yıl İran'a, 1908'de Osmanlı'ya daha sonrasında da uzak doğuya 


doğru yayılım göstermiştir. 


Troçki, “Rus devrimi bir burjuva devrimidir, çünkü burjuva toplumu mutlakıyetin ve feodal mülkiyetin zincirlerinden ve prangalarından kurtarmaya koyulur”!!? demiştir. Geleneksel olarak çizilen şemadan farkı devrimci ve devrimi destekleyen sınıfın burjuva değil, işçi ve köylülerden gelmesidir. Sistemsiz ve nizamsız ayaklanmalar, köylülüğe gereğinden fazla bel bağlayan halkçı hareketlerde aradığını bulamayan Rus muhalefeti, umudunu proletaryaya bağlamıştı ve onun yegâne devrimci güç olacağına inanmıştı. Bu doğrultuda bütün plan ve 


uygulamalarını hayata geçirmeye çalışmıştı. 


1905'ten hemen önceki dönemde Çarlığın rakiplerini, liberaller ve onların 


oluşturduğu Kadet partisi, köylülüğü devrimin en önemli ayağı haline getirmek 


110 L, Troçki, 2000, s. 54 
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isteyen “Narodnaya Volya” ve ikinci safhada terörist icraatlarda bulunan sosyal devrimciler, 1903'ten sonra Menşevik ve Bolşevik olmak üzere ikiye ayrılan sosyal demokratlar, zengin orta sınıf ve işçi ve köylüler şeklinde sıralayabiliriz. Çarı destekleyen grupta ise tabi ki asiller, kilise, zengin orta sınıf ve geleneksel olarak çara ve sisteme sadık olan işçi ve köylüler bulunmaktadır. Zengin orta sınıfın bu gruba da dâhil edilmesinde 1905 hareketinde orta sınıfın kararsız tutumu ve toprak sahiplerinin de bu zümrede yer alması göz önüne alınmıştır. Esas olarak devrime destek veren köylü ve işçilerin bir kısmı da popülistlerin ve Marksistlerin propagandasından etkilenmemiş bir biçimde sisteme ve Çara olan inançlarını 


sürdürmüşlerdir. 


Kırım hezimetinin ardından ortaya çıkan Çarlık Rusya'nın askeri zafiyeti II. 
Aleksandr”ı reform yapmaya itti. Kalkıştığı reformlar ekonomik modernizasyonu da gerektirmekteydi. Fakat bu, Çarlık Rusya'nın gerici klasik yapısını ciddi şekilde tehdit ediyordu ki bu tehdit ileride gerçeğe dönüşecekti. Çar'ın esas maksadı, 1856'da karizması sarsılan devleti ve Romanov Hanedanı'nın yerini 


sağlamlaştırmaktı. 


1861”de Serflerin Özgürleşmesi, aristokrat feodallere, toprakları nispetinde bir bedel ödemeleri karşılığında köylülere kişisel özgürlükleri sağladı.!!! Köylülere verilen topraklara tek tek şahıs olarak değil, köy komünü tarafından sahip olundu. 
Çar'ın serfliği ilga etmesinin en önemli sebebi, köylerde denetimi sağlamaktı. Daha önce de bahsedildiği gibi serflik çarlığın devasa topraklarında yaşayan köylülerin üzerinde kontrolü sağlamaktı. Ancak değişen şartlar içinde köylerde rahatsızlık hat safhaya çıkmıştı. Serflerin hem toprak sahipleriyle ilgili şikâyetleri hem de Kırım Savaşına katılmaları halinde toprağa bağımlı olmaktan muaf olacakları ile ilgili vaatlerdi. Ryazan, Tambov, Vladimir, Simbirsk, Saratov, Voronezh, Nijni-Novgorod ve Penza gibi bölgelerde ciddi ayaklanmalar yaşandı. Olayların büyümesi üzerine, 


idari otoriteler askeri birlikleri takviye kuvvet olarak çağırmak zorunda kaldı.!!? 


111 Perrie Maureen, “Rus Devrimi”. Batı'da Devrimler ve Devrimci Gelenek 1560-1991, Ed.:D. 
Parker, Dost Kitabevi, Ankara, 2003, s. 196 

12 Kezban Acar, “1905 Rus Devrimi'nin Genel Bir Değerlendirmesi”, Divan Disiplinlerarası 
Çalışmalar Dergisi, cilt 13 sayı 24 (2008/1), s. 79-98 
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Bu dönemde göze çarpan bir diğer reform da Zemsivolar ve küçük Dumalardı."3 Bunlar hantallaşan devlet yapısına karşın bir çözüm olarak uygulandı. 
Devlet artık meşgul olamadığı ve yakından ilgilenemediği taşraya yeni bir sistem götürmeyi planladı. Ancak bunu yaparken de kontrolü tamamen elden bırakmamaya niyetliydi. O yüzden taşra ve kırsalda para ve toprak sahibi zümrelerin çoğunluğu elde etmesine imkân sağlayan bir seçim sistemi getirildi. Bu sistem toprak sahipliğine ve paraya dayanıyordu. 1864”te sorumluluk alanında sağlık, eğitim, yerel ekonominin sürdürülmesi ve yol ve köprü bakımı bulunan zemsivolar kuruldu. !!* Zemsivolarda seçim sisteminin doğal bir neticesi olarak aristokrasi neredeyse %50 oranında temsil edilmekteydi. Geri kalan kısmın büyük çoğunluğunu ise köylüler almıştı. Bir çeşit özerkliği olan bu kurumlar 1890'larda giderek değiştiler. Zemsivoların kendi kararı ve kaynaklarıyla istihdam sağladığı teknik ve profesyonel elemanları bulunmaktaydı. !!5 Üçüncü bir element olarak zemisvolara entelektüel sınıftan avukat; profesör, gazeteci, yazar, doktor, mühendis gibi çok farklı gruplar bulunmaktaydı. Bütün bu gruplar, P. N. Milyukov ve P. B. Struve'in başlarını çektiği liberallerin 1903 yazında kurdukları Özgürlük Birliği (soyuzosvobojdenieY'nin çatısı altında toplandılar ve “bürokrasiye ve kısmen otokrasiye muhalefet eder hale geldiler” "© Birçok liberal soylu, ulusal düzeyde seçilmiş bir temsilciler meclisinin yürürlüğe konduğunu görmek istemişti, fakat Tl. 
Aleksandr otokratik bir yönetici olarak, gücünün sınırlanmadan kalması gereğinde diretti. 17 Duma gerçek anlamıyla ancak 1905 Devrimi'nde gerçekleşecekti. Yani liberal zümreler istediklerini 1905'te alacaktı. Ancak köylülerin ve işçilerin talepleri 1917”de göz önüne alınacaktı. 

Çar'ın icraatlarını Batı tipi modernleşme izinde olduğu için olumlu görenlere karşı; Batı kurum ve teamüllerinin Rusya için istikrarsızlaştırıcı olduğunu düşünen daha muhafazakâr bakış açıları da bulunmaktaydı. Nitekim özgürleşme vaatlerine karşın, köylü protestoları artmış, öğrenci gösterileri her yerde görülmeye başlanmış, Rus Polonya”sında milliyetçi ayaklanmalar baş göstermiş ve 1870lerin sonunda da 


terörist stratejileri benimseyen devrimci örgütler ortaya çıkmıştı. Bu karışıklıklar, 


13 Tam adı Gosudarstvennaya Duma'dır. Devlet meclisi anlamına gelir. 
114 P. Waldron, 1997, s. 7 

115 R, Pipes, 1995, s. 265 

116 K, Acar, 2008, s. 79-98 

117 P. Maureen, 2003, s. 197 
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yönetimin reaksiyon vermesine sebep oldu ve dahası, Çar’a düzenlenen suikast daha fazla yukarıdan baskıyı getirdi. Çara düzenlenen suikastla birlikte, çarlık rejim muhalefet hareketine karşı tutumunu sertleştirdi. Polis teşkilatı güçlendirildi ve hükümeti eleştirenlerin tutuklanması daha yaygın hale geldi. Muhalefet hareketi de bu tedbirlere karşılık daha amansız ve disiplinli olması gerektiğini anladı. Ancak en önemlisi II. Aleksandr'ın halefi II. Aleksandr (1881-1894) hükümdarlığı döneminde hiçbir liberal reform yürürlüğe konmadı. Selefinin hiçbir icraatının devamını getirmedi. Fakat Rus ekonomisi ciddi derecede modernleşmeye devam etti. Ülkede yabancı sermaye akışına dayanan hızlı fakat eşitsiz bir ekonomik büyüme yaşanıyordu. Bu, işçi sınıfı ve köylüler açısından çok zorlu sorunlar yaratan bir ortamdı.!! Bu arada merkezi hükümet de gitgide güçleniyor ve otoriterleşiyordu. 
Köylünün toprak, işçinin ise gelir adaleti ve uygun çalışma koşulları talepleri giderek 


artıyordu. 


1890'larda yaşanan ekonomik ve endüstriyel gelişme, 1892'den 1902'ye kadar Maliye Bakanlığı yapan Sergei Witte'ye atfedilir. Politikası, kilit sektörlerde yabancı yatırımların teşviki olmuştur ve bu politikası sayesinde her yıl yaklaşık yüzde 8'lik bir büyüme elde edilmiştir. Bu endüstriyel gelişimle birlikte, 1861°deki gelişmelerinde dolaylı etkisiyle Çarlık Rusya'sında yaklaşık 2 milyon kişilik bir emek gücü oluşmuştu. Serflikten devşirilmiş olan bu kitle, hala köylülükle olan bağlarını kesmemişti. Bu yüzden o dönemlerde, bu sınıfın, Marx'ın tanımlarına uyan gerçek bir “sanayi proletaryası? olduğundan şüphe duyulmaktaydı. Çalışma şartlarının sertliğinden dolayı düzenlenen grevler ve gösterilerde sürekli olarak polislerle ya da askerlerle karşı karşıya kalıyorlardı. Doğal olarak bu sanayi işçileri 


1905 ve 1917 devrimlerinde ciddi roller üstlendiler. 


Köylü kitlelerini aynı dönemde ele aldığımızda, tarımsal üretimdeki yükseliş ve tahıl ihracatına rağmen kişi başına düşen besin arzındaki artış göze çarpmaktadır. 
Köylülerin ellerindeki tahılı satmaları için vergileri artıma politikasına giden Sergei 


Witte bu durumla ilgili şöyle demiştir: “Yeterince yemeyebiliriz, ama ihracata devam 


118 Michael D. Richards, Dünya Tarihinde Devrimler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2011, s. 
50 
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edeceğiz”. 119 20. Yüzyılın başlarına kadar göreceli huzurun olduğunu söylemek mümkündür, fakat modern yöntemlerle toprak kullanımı eksikliğinden doğan verimsizlik, serfliğin kaldırılmasından sonra geçen uzun süreye rağmen beklenen olumlu etkilerin görülmemesi çarlığın yüzleşmesi gereken durumlardı. Nitekim 1902-1903 yıllarında Ukrayna'nın ait kırsal kesimlerinde görülen huzursuzluklar serfliğin kaldırılmasından sonra hiçbir grubun memnun olmadığını göstermekteydi. 
Toprak sahipleri bekledikleri kazancı elde edemedikleri için topraklarının neredeyse 9060'ını kiralayarak, farklı iş kollarıyla ilgilenmeyi seçtiler. '?9 Bu işler arasında üniversite kurumları, şehirde ticaret ve belediyedeki alım satım, taşıma ve endüstri gibi dallar bulunmaktadır. Köylülerse endüstriyel gelişimden dolayı ortaya çıkan fabrikalardaki ve sanayi kuruluşlarında iş bulmak için şehre göç ediyorlardı. Ayrıca nüfus artışıyla birlikte, komünal toprak paylarının ortalama ebatlarının 


küçülmesinin!?! yaratmış olduğu ayrı bir sıkıntı bulunmaktaydı. 


Yine bu dönemde, eski tüccarlardan hem de topraklarını elden çıkardıktan sonra sermaye elde eden soylulardan oluşan yeni bir burjuvazi oluşmaktaydı. Şehirde yeni meslek grupları doğuyordu. Ancak, köylüler hala nüfusun çok büyük bir çoğunluğunu oluşturmasına rağmen, kentsel toplum Batı toplumlarının devrim şemasının bir taklidi niteliğindeydi. Tüm bu etkenler birleştirildiğinde Batı tipine 


uygun bir devrim şeması ve aktörleri Çarlık Rusya”sında oluşmuş bulunmaktaydı. 


20. yüzyılın başında Sergei Witte'nin uyguladığı yabancı sermayeyi çekmek, sanayi ve ticaret için gerekli altyapıyı oluşturmak ve Trans-Sibirya gibi politikaları yavaşça etkinliğini yitirmeye başlamıştı. Buna ek olarak, Wittenin hızlı endüstrileşme hamlesi ivmesini kaybettikten sonra şehirlerde işsizlik ve sosyal gerginlik göze çarpmaktaydı.!2? Ardından gelen birkaç yıl boyunca, işçi sınıfında grevler, çalışma koşullarından memnuniyetsizlik; liberal meslek sahiplerinde kendilerinin de katılabilecekleri daha duyarlı ve daha demokratik bir siyasal platform 


isteği; Marksistlerde ise Marx ve Engels'in görüşlerini işçi sınıfına yayma çabaları 


19 Richard G. Robbins, Famine in Russia 1891-92: The Imperial Government Responds to a Crisis, 
Columbia University Press, New York, 1975, p. 6 

29 P. Waldron, 1997, 5.87 

121 P, Maureen, 2003, s. 194 

122 C, Corin ve T. Fiehn, 2011, 1881-1953, s. 32 
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bulunmaktaydı. Köylüler arasında çalışan Sosyalist Devrimciler, Batı'yı taklit 


ihtiyacını ortadan kaldırabilecek farklı bir yol arıyorlardı. 


Devrimin katalizörü 1904'te çıkan Rus-Japon Savaşı'dır. Karada ve denizde alınan mağlubiyetler mağrur Çarlık rejimini ve halkı hayrete düşürdü. Ocak 1905'te Port Arthur'un kaybedilmesi!” Çarlık rejiminin askeri sistemini ve savaş kabiliyetini 1856'dan sonra bir kez daha sorgulanır hale getirdi. Savaşın doğal bir neticesi olarak gıda ve yakıt kıtlığı halkı perişan etti. 1904'te meydana gelen Rus-Japon Savaşı, Çarlık Rusya'yı 1905 Devrimi karşısında aciz kılmıştı. Tıpkı 1856 Kırım Harbi mağlubiyeti ardından verilen tavizler ve öngörülen reformlarda olduğu gibi, Çar çok 
yumuşak davranmakla suçlanıyordu (Ve yine Birinci Dünya Savaşı dolayısıyla 1917 
Ekim Devrimi'nde olacağı gibi). 1904 Rus-Japon Savaşı'ndaki yenilgiler, hükümetin etkililiğini sorgulamaya açık hale getirmiş oldu. Ayrıca savaş, rejimin bu devrimci 


harekete tepki vermesini engellemiş oldu. 


1905 yılında önderliğini, gizli polisle de ilişkili devlet destekli bir sendikanın 
lideri ve aynı zamanda papaz Georgi Gapon'un!” yaptığı barışçıl bir yürüyüş en önemli dönüm noktasıdır. Gapon kesinlikle entelijansiyadan değildi. O dönemin tanıkları ve onunla konuşan kimseler Gapon'un zeki bir adam olduğunu ancak kesinlikle sosyalizm ya da başka bir devrimci fikirden habersiz olduğunu belirtmektedirler. 29 Gapon örgütlediği bu kitlenin silahsız bir şekilde Kışlık Saraydaki Çar'a isteklerini sunmak için gittiği kesindir. 2” İşçiler yalnızca “Küçük 
Baba'larından kötü danışmanları dinlemeye son verilmesini istemişlerdi. 18 


İsteklerini ifade eden bir dilekçeleri bulunmaktaydı. Bu dilekçenin içeriği şöyledir: 


“Efendimiz, 


Bizler, St. Petersburg ahalisi ve işçileri olarak, çocuklarımızla, eşlerimizle adalet ve himaye aramak için Size geldik. Bizler fakiri. Bizler mazlumuz ve türlü meşakkati sırtımızda taşıyoruz. 


3 M.D. Richards, 2011, s. 51 

124 A. Ascher, 1997, s. 50 

125 W, Sablinsky, 1976, s. 72-73 

126 a.g.e., s. 125-128 

127 A. Ascher, 1997, s. 83 

128 Chris Harman, A people’s History of the World, Fromthe Stone Age to the New Millenium, Verso, 
Londra, 2008, s. 390 
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.... Adaletsizlik ve despotizmle her gün karşı karşıyayız. 
Efendimiz, gücümüz kalmadı. 


... Bu yüzden işlerimizi durdurduk. Çok bir şey istemedik. 
İlk isteğimiz ihtiyaçlarımızın tartışılmasıydı. Ancak bu bile reddedildi. Bize kanun tarafından verilen bir hak olmadığı için konuşmamıza dahi izin verilmedi. Diğer isteklerimiz, günlük çalışma saatlerinin düşürülmesi, mesailerin kaldırılması, tacizler olmadan sağlık hizmeti almak, iş güvenliğimizin sağlanmasıydı. 


İşverenlerimize ve yöneticilerimize göre bizim her bir isteğimiz kanun dışıymış. Efendimiz, bizim gibi 300,000 kişi var. 
Biz bu durumda yalnızca görünüşte insanız. Hiçbir insan hakkımız yok. Konuşma hakkımız yok, ihtiyaçlarımızı düşünme, onlar için toplanma, onları tartışma hakkımız yok Köleyiz. Senin memurlarının altında köleyiz. ”129 


Böylesi bir girişten sonra üç kısımdan oluşan esas istek bölümleri detaylı bir şekilde ifade edilmiştir: 


“Tek bir önlem bizim yaralarımıza deva olmaz. Tamamına ihtiyaç vardır. Ve biz sana geldik Efendimiz. Tüm ezilen sınıfların adına, doğrudan Babamıza, Size isteklerimizi söylemeye geldik. 
Aşağıdakiler çok önemlidir: 


Rus halkına karşı görmezden gelmelerin ve keyfiliğin sonlanması için gerekli tedbirler 

Siyasi, dini sebeplerden veya grev ve ayaklanmalardan dolayı mahküm olanların serbest bırakılması ve sürgünden dönmeleri 
Acilen bir kişi, konuşma, basın, kuruluş ve ibadet hürriyeti yayınlanması 

Devlet tarafından finanse edilen kamu eğitim kurumları 

Yasaya göre hükümetin faaliyet göstereceği garantisi ve bakanların halka karşı sorumlu olması 

Herhangi bir imtiyaz olmaksızın, herkesin kanun önünde eşitliği Kilisenin devletten ayrılması 

Halkın sefaletini ortadan kaldıracak tedbirler 

Dolaylı vergilerin kaldırılması ve gelir vergisinin tatbiki 

Toprak esareti ödemesinin kaldırılması, ucuz krediler ve toprağın halka tedrici dağıtımı 

Savaş anlaşmalarının ve gemi inşaatlarının yurt dışında değil, Rusya'da yapılması 

Halkın isteğine uygun olarak savaşların bitirilmesi 

Emek zulmünün sonlandırılması için tedbirler 

Fabrika müfettişleri sisteminin kaldırılması 

Kalıcı işçi komitelerinin seçilmesi 

Kooperatiflerin ve profesyonel işçi birliklerinin özgürlüğü derhal sağlanması 

Sekiz saatlik iş günü ve mesai düzenlemeleri 

İşverenlere karşı mücadele özgürlüğü 

Ücret oranlarının acilen ayarlanması 

İşçi sınıfının temsilcilerinin işçi sigortaları ile ilgili yasa tasarısına iştirak etmesi 


19 W, Sablinsky, 1976, s. 346 
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Rusya için canımızı verdiğimize pişman olmayız. 
Memnuniyetle takdim ederiz. ”!59 


Kısacası işçiler tarafından hazırlanan dilekçe üç bölümden oluşuyordu. 
Birincisi, halk adına temel haklar için talepte bulunuluyordu. Kişi dokunulmazlığı, konuşma, toplantı ve vicdan özgürlüğü; masrafı devlet tarafından karşılanan mecburi eğitim; yasama işlerine halkın seçtiği temsilcilerin katılması, yasalar önünde herkesin eşit olması; meclise karşı sorumlu bir kabine, köylülerin toprak sahiplerine yaptığı ödemelerin kaldırılması; ucuz kredi, kamu topraklarının halk arasında eşit olarak paylaştırılması, gelir vergisinin konulması gibi. İkincisi; Halkın içinde bulunduğu sefaleti azaltmak için alınacak tedbirler vurgulanıyor. Üçüncüsü ise emeğin sermaye 


tarafından ezilmesine karşı alınacak tedbirler bulunuyordu. 


Görüldüğü gibi, istekler burjuva ve liberal çizgide yazılmıştır. Tarihsel olarak tartışmalar her ne kadar 1905 olaylarının devrim olarak nitelenip, nitelenmeyeceği konusunda olduysa da, doğrultusu dolayısıyla 1905 olayları devrim olarak ele alınmalıdır. Zira muhalif grupların talepleri ve 1905 yılı sonunda ve 1906 yılında ortaya çıkan duruma bakıldığında şartların burjuva demokratik devrimine işaret ettiği görülecektir. 1906 yılındaki gelişmeler Çarlık Rusya'nın Meşruti Monarşi yolunda 


ilerlediğini göstermektedir. 


1905 olaylarına tekrar dönecek olursak, yetkililerin barışçıl bir yollarla çara 
isteklerini sunmak isteyen kalabalığın yürüyüşüne tepkisi ilk olarak gösteriyi günler öncesinden engellemek oldu.!3! Pazar günü ise topluluğun farklı kollarının Kışlık Saray'a gelişine mani olmak, mani olamadıklarına ise ateş açmak oldu. Barışçıl gösterilere yönelik bu katliam, hükümetin etkili bir biçimde üstesinden gelemediği bir devrimci hareketi ateşledi.'32 Bu olay, zaten önceki yıl boyunca süren grev ateşini harladı ve özellikle sanayi şehirlerinde işçilerin yanı sıra liberaller, öğrenciler gösteriler düzenlediler. Kanlı Pazar olayından sonra yıl boyunca bütün muhalif gruplar birleşti. Grev hareketi sadece sanayi işçileri değil, aynı zamanda muhtelif 


meslek gruplarını da kapsıyordu; grevcilerin talepleri ekonomik olduğu kadar 


130 a.ge., s. 348, Ayrıca, A. Ascher, 1997, s. 87 


131 A. Ascher, 1997, s. 82-83 
132 M. D. Richards, 2011, s.54 
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siyasaldı da.!? Çarlık yönetimi, Şubat ayından her zamanki görmezden gelme ve daha sert karşılık verme uygulamalarının iş yaramayacağını anladığı için ufak ödünler vermeye başladı. Ancak verdiği siyasal ödünlerin işe yaramadığını anladıktan sonra, Çar muhalefet hareketini bertaraf edebilmek için oldukça radikal bir siyasal reform paketini Bakan Witte'nin tavsiyesi üzerine Ekim'de yayınladı.!3* 
Çarlık Manifestosu'nda, yurttaşlık haklarının yanı sıra ulusal parlamenter bir meclis olarak Duma vaat ediliyordu. Bu meclise yasama gücü ve geniş bir oy tabanı verileceği taahhüt ediliyordu. Devrimci muhalefet grubu bu manifestodan sonra bölünmeye başladı. İlkin liberaller istediklerini almış olmanın rahatlığıyla cepheden ayrıldı. Hatta sosyalistler de liberaller gibi ayrılık rüzgârına katıldı. Ancak daha radikal devrimci gruplar, demokratik cumhuriyet, kurucu meclis, sekiz saatlik iş günü ve büyük malikâne arazilerinin kamulaştırılması gibi sosyal reformlarda ısrarcı olmaya devam ettiler. 3 Aralık 1905'te bu gruplar, bir işçi ayaklanması başlattılar fakat rejim bu ayaklanmayı çok sert bir şekilde bastırdı ve devrimi kontrolü altına 


almış oldu. 


Otokrasi, Devlet Duması'nın ortaya çıkmasıyla taviz verip yumuşama yoluna gitti ancak bekasını sürdürdü. Sosyal değişiklikler de asgari düzeydeydi. Esas değişim olarak sunulan köylü reform paketi bile köylülerden ziyade yönetimin 


avantajınaydı. 


1905 devrimi, burjuva-demokratik bir kimlik taşısa da başarısız ve 
tamamlanmamış bir devrim olarak görülebilir. 1905'in göreli başarısızlığının, onu, Rusya'nın 1789*undan ziyade 1848'i yaptığı kabul edilse de, devrimin çağdaşlarının, yaşadıkları şeyin uzun erimli bir devrim olduğuna ilişkin çok az kuşku bulunmaktadır. 36 Aslında 1905 devrimi, burjuva fikirlerinin iflas ettiği, burjuva demokrasisinin o eski parıltısını kaybettiği ve sosyalizmin ciddi bir popülarite 


kazandığı bir dönemde meydana gelmiş bir burjuva devrimiydi. 


Sosyalist partiler, Birinci Dünya Savaşı sırasında, 1905'te olduklarından daha 


az güçlüydü, ama yine de Çarlık, Şubat 1917”deki ilk grev ve gösterilerin 


133P, Maureen, 2003, s. 202 
134 P. Ingram, 1997, s. 11 
135P, Maureen, 2003, s.202 
6 a.e, 5.202 
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başlamasının ardından çökecekti. Bu da gösterir ki, asıl farklılık pek de öyle devrimci hareketin gücünde değil, devletin zayıflığında yatmaktadır. Şartların uygun 


olması devrimi başarıya ulaştıracak sebeptir. 


Ayrıca, 1905 devrimi Bolşevikler ve Menşevikler arasındaki farkın ne kadar fazla olduğunu ve iki grubun bir arada çalışmasının ne kadar zor olduğunu da gözler önüne sermişti. Menşevikler, pratikten ziyade teori ve felsefeye odaklanmışlardı; sayıca büyüktüler ama davaya adanmışlık noktasında sıkıntı çekmekteydiler. 
Bolşevikler bir eylem planı etrafında kümelenmiş insicamlı bir gruptular; ancak bu 


avantajları liderlerinin despotik azmi ve kararlılığı sayesindeydi.!37 


1905 devriminin ilginç bir yönü de devrimin lokomotifi pozisyonunda yer 
alan işçi ve köylüler olmasına rağmen, bir anayasa ve Duma'nın açılması ve siyasal demek ve partilerin açılması gibi amaçları bulunduğundan burjuva bir nitelik taşımaktadır. Yani burjuvanın başlatmadığı, uğruna bir şeyler yapmadığı ve hatta sonuçlarından bile yararlanamadığı bir devrim olmuştur. Rus burjuvasının yetersizliği bütün gruplar tarafından kabul edilmekteydi. Rus burjuvasının bu yetersizliğinin sebebi, ekonomi ve ticaretin tüm kontrolünün Çarlık tarafından denetim altında tutulmasıydı. Rus burjuvası, Batı tipi burjuva gibi “laissez-faire, laissez-passer” prensibinin değil, yönetim mekanizmasının kontrolü altında bulunmaktaydı. Piyasayı yönlendirmede çarlığın izni olmaksızın herhangi bir faaliyette bulunamamaktaydı. Sanayileşmenin Batı'dan alınan borçlarla ve çarlığın kendi teşebbüsüyle oluşturulmuş olması, Batı modellerinden farklı olarak kapitalizm, burjuva ve proletarya Rusya'ya has bir şekil almıştı. Başka bir deyişle, Rus işçi sınıfı, Batı'daki emsallerinin aksine serbest girişimci zümresinden bağımsız olarak ortaya çıkmıştı. Berbat çalışma ve yaşam koşullarının da bu kendine has duruma eklendiği düşünülürse, Rus Marksistlerinin işçi sınıfına fazlasıyla bel bağlamasının 


sebebi daha anlaşılır hale gelir. 


Bolşevikler ve Menşevikler arasındaki farka dönecek olursak, burjuvanın rolü karşımıza çıkacaktır. Menşevikler, 1905 devriminden en az etkilenen grup olmuşlardı. Onlara göre, -Marksizm'in temel kuramlarına derinden bağlı oldukları 


için- devrim için şartlar henüz olgunlaşmamıştı. Bolşeviklerin aksine Rusya'nın 


137 Edward Hallett Carr, Bolşevik Devrimi-1 1917-1923, Metis Yayınları, İstanbul, 2012, s. 58 
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yeterince kapitalistleşmediğinden dem vuruyor ve tam anlamıyla kapitalistleşme sağlanamadığı takdirde devrimin de gerçekleştirilemeyeceğini savunuyorlardı. 
Sağlam bir proletarya ise ancak sağlam bir kapitalist sınıf olan burjuva ile mümkün olabilirdi. Bu yüzden Menşeviklerin liberaller ve burjuvazi ile çok sıkı bağları oluşmuştu. Bolşevikler ise proletaryayı, burjuvazinin yardımcı bir müttefiki rolünü - oynamaya mahküm eden fikre! karşı çıkıyorlardı. Bunlara ek olarak, Bolşeviklerin lideri olan Lenin, Parti'nin öneminden dem vururken, Axelrod'u da ihanetle suçluyordu. !3? Doğal olarak, Bolşevikler merkeziyetçi bir partiden yanaydılar ve yukarıdan aşağıya hızlı bir şekilde yayılan devrim şeması tasarlıyorlardı. Ayrıca sadece proletarya değil, köylü sınıfını da göz ardı etmiyorlardı. Menşeviklerse, proletaryanın köylü ordusuyla birleşerek Marksizm'in amacına, burjuva devrimini tamamlamadan ulaşılabileceğine inanmıyor ve Batı'daki devrim şemasına sadık 


kalıyordu. !*9 


Bolşevikler, Marksist şemada, değişiklik (o yapılabileceğini düşünüyorlardı. Burjuva devrimini tamamlamadan proletarya ile köylü hareketini ortak harekete katarak on yıllar beklemeksizin devrimi yapmaya kararlıydılar. 
Bununla birlikte, Menşevikler, ideolojik ve nazari tarafa daha fazla önem verip 1905 
tecrübesinde daha ihtiyatlı davranmayı tercih etmişlerdi. Bolşevikler de, ameliyata daha fazla önem verip Menşevikleri tenkit etmekteydi. Bolşeviklerin lideri Lenin, bu konuda Menşevikleri hem eleştiriyor hem de geriledikleri ve yerlerinde saydıkları için küçümsüyordu. Gerçekten de Menşevikler 1905'i çok ciddi bir öneme haiz olarak değerlendirmediler çünkü onlar Marksist şemaya katıca bağlıydılar ve devrimin, burjuva güçlenmeksizin yerine getirebileceğine inançları yoktu. 
Bolşevikler de aynı şekilde düşünüyor fakat köylü hareketini devrime katmaya çalışıyordu. Bolşeviklere göre, proletarya ve köylülüğün ittifakı Sosyalist devrimi kolaylaştıracak ve Rusya'ya özgü bir durum ortaya çıkacaktı. Köylü sınıfı popülist hareketin yanılgıya düştüğü gibi devrime bayraktarlık edecek bir sosyal tabaka değildi. Ne var ki, soylu toprak sahiplerine karşı duydukları kin ve özel mülkiyete olan mesafeleri köylülüğün burjuva devrimi merhalesinde yardımcı bir rol 


oynayabileceği anlamına geliyordu. Bu şekilde, burjuvazinin çok büyük desteği 


Bace.,s. 59 
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olmamasına rağmen, burjuva devrimi gerçekleştirilebilecekti. 4! Sonuçta, yalnızca sosyalist diktatörlüğü değil, proleter ve köylü devrimci demokratik diktatörlüğü 


doğacaktı. 


Nasıl 1905'ten önceki kilit isim Witte olduysa, 1905'ten sonra öne çıkan isim de Pyotr Stolipin'di. !? Stolipin ilk olarak, Sartov valisi iken çıkan bir köylü ayaklanmasını başarılı bir şekilde bastırması ile fark edilmiştir. ! Bugün hala süregelen tartışmalardan biri onun politikalarının Rusya'yı siyasal özgürlüğe ve sanayileşmiş bir ekonomiye doğru evirilip evirilemeyeceği olasılığıdır. 1905'ten sonraki reform çabaları, Çar TI. Nikolay tarafından tutarlı bir biçimde desteklenmemesi ve Stolipin'in Duma'yla birlikte çalışmanın yollarını bulamaması 


gibi çeşitli nedenlerle uzun sürmedi. 


Stolipin'in politikaları üç yönde toparlanabilir. Birincisi, reform yanlısı olmasının yanında otokrasinin güçlü bir destekçisi olmasından dolayı 1905'in etkilerini silmeye çalıştı ve bu konuda da oldukça sert davrandı. Kendi ismiyle birlikte anılan “Stolipin Boyunbağları” ve “Stolipin vagonları” idam ve sürgünün ne kadar yaygın olduğunu gözler önüne sermektedir. İkincisi, Duma ile ilgili düzenlemelerdi. Stolipin, seçme ve seçilme hakkını aristokrasi lehine değiştirmeye çalışmıştır. İlk iki Duma'da temsil edilen gruplarla, daha doğrusu çoğunluklarla uygun çalışma imkânı bulamadığı için reform yanlısı grupların aleyhine değişiklikler yapılmıştır. Stolipin'in üçüncü politikası ise köy komünün despotluğundan kurtulmuş ve parçalanmış arazilerin toplulaştırılması ile oluşturulan kendi toprağını ekip biçen ve ideal olarak o toprak üzerinde yaşayan köylülerin, muhafazakâr bir güç ve hükümet için destek kaynağı!“ haline gelmesiyle ilgiliydi. Eğer yeterince köylü muhafazakâr küçük çiftçiye dönüştürülebilirse, kırsal kesimdeki hoşnutsuzluğun önemli bir unsuru etkili bir biçimde ortadan kaldırılmış olacaktı.!* Ancak bu politika beklenen sonucu vermedi. Stolipin'in devrime karşı ancak reform adına geliştirdiği tutum yukarıda bahsedilen Çar’a karşı ve Çar'ı destekleyen grupların hiçbirinin onu 


desteklememesi anlamına geliyordu. Ne Çar II. Nikolay ne de danışmanları, çarlık 


“IE H. Carr, 2012., s.62 

142 M.D. Richards, 2011, s. 55 

143 C, Corin ve T. Fiehn, 2011, s. 47 
144 C, Corin ve T. Fiehn, 2011,, s. 47 
145 M. D. Richards, 2011, s.56 
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sisteminde değişiklik yapma gereğini ve güçlü, yetkin liderlerin önemini anlayabildiler. “é Çar, eğitimi gereği koyu tutuculuğu ve otokrasinin devamını kendisine hayat gayesi edinmişti. 1906-1914 arasında Rusya'da yaşanan gelişmelerle olumlu olacağı düşünülen bazı gelişmeler de yaşanmıştı. Batı tipi parlamenter demokrasiye ve Stolipin'in reformları sayesinde, hem sanayide hem de tarımda piyasa merkezli bir kapitalizme doğru evrim yaşandığı düşünülmekteydi. 1906 ve sonrasının reformları tümüyle kök salmadan önce düşmanlıkların patlak vermesindeki şanssız zamanlama Rusya'nın başka şekilde izleyebileceği barışçıl evrim güzergâhını değiştirdi. 7 1905 sonrası devrimsiz bir değişim konusunda kötümser düşünenler ise, devrim sonrası ortaya konan reformları, devrimin ışık tuttuğu problemlere verilen reaksiyonların yetersiz olduğunu düşünmektedirler. Yine onlara göre, 1906-1914 döneminde bile devrimci bir hareketin kaçınılmaz olduğunu düşünmektedirler, çünkü 1906'da daha da radikalleşen kentlerde grevler yoluyla işçi hareketleri vasıtasıyla; kırsalda da malikâne saldırıları ve yağmaları sonucunda köylü hareketleri vasıtasıyla 1. Duma seçimleri gerçekleştirildi. Ekim Manifestosu ile tavlanan liberaller yavaş yavaş kandırıldıklarını hissediyordu "8 ve daha fazla demokratik ve liberal adımlar atılmasını talep ediyorlardı. Ancak meclisteki çoğunluk reform yanlısı gruplardaydı. İki ay süren ilk Duma Çar tarafından kapatıldı. 
4 ay süren ikinci Duma, radikal bir hal almasının yanında, sağ ve sol partilerin daha 
fazla çatışma yaşamasına ortam sağladı. ! 1907'de 2. Duma seçimleri de daha radikal partilerin seçime katılması sebebiyle seçim kanunlarını toprak sahibi zümrelerin lehine ve devrimci sınıfların aleyhine değiştiriyordu. Bu değişikliğin etkileri 1907-1912 arasında görülen Duma'da hissedilir. Zaten ömrünün daha uzun olmasından da anlaşılacağı üzere tutucu bir yapısı olan meclis çok önemli bir adım atma kabiliyetine ve yetkisine sahip değildi. Zaten bu dönemde reformlar devlet eliyle yapılmaya devam ediyordu. Yukarıda da bahsedildiği, Stolipin yürütmeyi eline almıştı ve reformları tasarlayıp, uygulamaya koyuyordu. Bu dönemden sonra yapılan 


4. Duma seçimlerinde de meclis muhafazakâr çizgisinden taviz vermeyecekti. 
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Sonuç olarak, 1905 Rus Devrimi, uzun devrimci sürecin parçalar bütünüydü. 
1917 devrimci grupların nihai gayelerinin gerçekleştiği yıldı ancak 1905 senesi göz 
ardı edilemeyecek bir öneme sahipti. 1905'in potansiyelinden yararlanma noktasındaki beceriksizlikler, 1917 Bolşevik Devrimi'ne ve İç Savaş'a mahal verdi. ! Daha önce de belirtildiği gibi, Rus Devrim'i diğer devrim kalıplarına uymayan bir kalıp sunmaktadır. 1905 Rus devrimi burjuva demokratik nitelik taşısa da, kendinden önceki burjuva devrimlerinden farklı koşullara yol açmıştır. Örneğin, İngiliz devrimi, daha az müdahaleci bir yönetim, esnek bir ekonomi ve sosyal yapıya yol açarken; Rus devriminde bu durum daha farklı şekilde gelişti. O dönemlerde İngiliz sistemi devrime izin veren, sert tepkiler vermeyen şartlar oluşturmuştur. 
Bununla birlikte, İngiliz sistemi daha sonra, çeşitli dönemlerde sıkıntılarla yüz yüze kalmış olmasına rağmen, devrimci hareketleri tekrarlamaktan kaçınmıştır. Ancak, Rusya devrim tecrübesi, devrimden sonraki yıllarda yaşanan sıkıntılara, düzensizliklere ve protestolara karşı her on yılda gittikçe daha az iyi olan sistemler oluşturdu. Bu cihetten bakıldığında, Rus Devrimi özellikleri itibariyle Fransız Devrimine daha çok benzemektedir. 19. Yüzyılda Fransız Devrimi, oluşturduğu yeni siyaset kurumlarını ve uygulamaları ile ister savaşla ister savaşsız diğer ülkelere devrimi ihraç etmeye çalışmıştır. 20. Yüzyılda ise Rusya, diğer ülkeleri etkilemiştir. 
Bunu, hem iki kutuplu dünya sisteminin bir kutbunu oluşturarak hem de artık dış müdahale olmaksızın devrimlerin tamamlanamayacağını gösteren bir sistem oluşturarak yaptı. 1905 Ekimi sonrası, bir avuç seçmeni kucaklayan bir oy sistemine dayanan, Bulygin Duması adı takılan bu ilginç parlamento bir yasama gücü olarak 


değil, yalnızca bir danışma organı olarak düşünülmüştü. 5! 


1.3. 1908 OSMANLI MEŞRUTİYET DEVRİMİ 
1.3.1. 1908 Öncesi Osmanlı'da Devlet, Ekonomi ve Toplum 


Kapitalizme geçiş Batı devletlerine nispeten daha yavaş olması sebebiyle gelişim ve değişim sürecini hızlandırabilecek yapılar Osmanlı'da oluşmadı. 


Avrupa'dan farklı olarak şehirlerin ekonomik ve politik taviz kazanmaları Osmanlı 


150 M. D. Richards, 2011, 5.57 
151 V, İ. Lenin, 1976, s. 19 
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sisteminde görülmedi. Osmanlı imparatorluğunda tarımsal araziler üzerindeki değişim, genişletme ve diğer bütün hareketler istisnalara tabidir. Ayrıcalık verilen köylere ve topraklarını miras bırakıp genişleten zengin köylü sınıfına rastlanmazdı. 
14. yüzyıl Avrupa sistemini belirleyen gruplar genel olarak eşraflardan oluşurken, aynı durumdan Osmanlı'da bahsedilemez!52, çünkü feodalitenin hüküm sürdüğü ve merkezi bir ordu teşkilatından yoksun olan Avrupa'dan farklı olarak Osmanlı merkeziyetçiliğin en bariz örneğidir. Merkezin dışında merkeze kafa tutabilecek ya da rakip olma potansiyeli olan bir kuvvete Osmanlı devlet yapısı kesinlikle müsaade etmemektedir. Saray halkının (has, zeamet, tımar ve vakıf olarak) ve ulemanın (vakıf olarak) ellerinde geniş topraklar bulunmaktaydı ve yeniçeriler de hesaba katılacak olursa, bu gruplar ticarete önemli yatırımlar yapmışlardı.'53 Devletin klasik dönemde güçlü bir merkeze sahip olması yönetici ve ayrıcalıklı grupların köylü üzerindeki etkisini azaltmaktaydı. Ancak merkezin denetiminde ve gücünde meydana gelen herhangi bir azalma veya zafiyet köylü üretici ve çiftçiler için adaletsiz 


uygulamaların habercisi oluyordu. 


Klasik Osmanlı devlet yapısının en önemli dayanağı bir toprak sistemi olan tımar usulüdür. Devlet tımar usulü ile hem düzenli bir biçimde vergisini temin etmiş hem de ordusunu meydana getirmiş oluyordu. Fakat parasal olmayan bu sistemin ticaret yollarının değişmesi ve Amerika'dan gelen değerli madenlerin etkisiyle 


sarsılması, iltizam usulüne geçişi gerektirdi. 5“ İltizam usulü her ne kadar Akşin 
155 


, 


tarafından adem-i merkeziyetçi bir feodaliteye doğru evrim olarak anlatılsa da Osmanlı Devleti ortaçağ Avrupa'sındaki gibi merkezin kuvvetli olmadığı ve merkezi bir ordunun bulunmadığı bir iktidar değildir. İltizam sistemiyle birlikte ortaya çıkan mütegallibelik her ne kadar tarımsal yollardan hayatını idame ettiren insanların zor duruma girmesini ve Avrupa'daki “lordun vassalının vassalı” gibi “mültezimin mültezimi” uygulamalarıyla merkeziyeti zayıflatan durumlar ortaya çıkmasını sağlasa da, Osmanlı Devleti ve toplumu için tam olarak Avrupa örneğindeki gibi bir 


feodaliteden bahsedilemez. Mültezimler olarak ortaya çıkan bu yeni sınıfta 18. 


152 Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, Bütün Eserleri: 9, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013, 5.67 
SHuricihan İslamoğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Köylü, İletişim Yayınları, İstanbul, 
2010, s. 96 
154 Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, İmge Kitabevi, Ankara, 2011, s. 32 
155 

a.g.e., 5.32 
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yüzyılın sonundan 19. yüzyılın ortalarına kadar etkili olmuştu. Bunlar, Osmanlı toplum düzenine bir unsur olarak ekleniyordu (Sened-i İttifak). Ardından Rusya'da 1861'de Serfliğin kaldırılmasına benzer bir uygulama Osmanlı'da görülmektedir. 
1858 tarihli Arazi Kanunnamesi ile devletin daha önceden kesin sınırlamalar 
getirdiği, tarım arazilerinin el değiştirmesi konusu serbest bırakılıyordu. O döneme kadar toprakların mülkiyeti miri arazi statüsü ya da devlet mülkiyeti altında bulunduğu için değişen iktisadi yapılara karşı tarımla uğraşan sınıfları güçlendirmek amacıyla yapıldığı anlaşılmaktadır. Ancak köylülük açısından herhangi bir yenilik getirmeyen bu kanunname, bir yandan hala etkisi hissedilen ayanların önünü kesmek diğer yandan da tarımsal üretimi artırıp vergi gelirlerini yükseltme! gibi amaçları 


edinmişti. 


Osmanlı devleti kırsal bölgelerden vergi kazancını azami düzeye çıkarmaya çalışan mali bir devlettir. Ekonomik gelişim çok az seviyede ve belirli gruplara özgü kalmıştır. Büyük devletler ve onların himayesindeki azınlıklarda imparatorluğun sunduğu bazı imtiyaz ve vergi muafiyetleri ile hem kar sağlıyor hem de Osmanlı'nın devamına izin veriyordu. '7 Devletin belirli dönemlerde artan ihracatı kendi iradesiyle atmış olduğu adımlardan kaynaklanmamaktadır. Örneğin, 18. yüzyılda, çevre ülkelerin hububat ihtiyacının artması neticesinde Osmanlı ayanları hububat üretimine eğilmeye başlamışlardır. !8 Bireysel teşebbüsün çok etkili olmadığı ve bütün gelişmelerin devlet eliyle yapıldığı düşünülürse, yukarıda da bahsedildiği Batı 


devletlerinin geçirdiği evreler Osmanlı ekonomisi ve toplumu için geçerli olmadı. 


19. yüzyılın başlarından Birinci Dünya Savaşı'na kadar geçen süre boyunca Sanayi devriminin ürünlerinin rekabeti karşısında, klasik üretim faaliyetleri çok az direnç gösterdi ve bu yüzden gerileme yaşadı.!59 Önceden de bahsedildiği gibi, devrimi gerçekleştirecek ve ona itici güç sağlayacak bir zümre olarak önce burjuvazi sonrasında da proletarya gereklidir. Osmanlı ekonomisi toplumda bu iki zümreyi 


oluşturacak ortamı sağlamamıştır. Bunun öncelikli sebebi, bütün girişimlerin devlet 


156 Şevket Pamuk, Osmanlıdan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme, Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2012, s.9 

157 Donald Çuataert, “Islahatlar Devri, 1812-1914”, Osmanlı İmparatorluğu 'nun Ekonomik ve Sosyal 
Tarihi Cilt II Ed.: Halil İnalcık, Donald Ouatert, Eren Yayıncılık, İstanbul, 2004, s. 887 

58 ©. Mardin, 2013, s.205 

19 Şevket Pamuk, Türkiye'nin 200 yıllık İktisadi Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
İstanbul, 2014, s. 137 
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eliyle gerçekleştiriliyor olmasıdır. Batı'daki seyri açısından burjuvazi Osmanlı toplumunda farklı bir yere sahiptir. Öncelikli olarak, Osmanlı toplumunda milli bir burjuvazi zümresinden bahsedilemez. İmparatorluk, Batı devletlerinin ayanlık inkılâbı!“9, Pazar inkılâbı!“! ve sanayi inkılâbı gibi önemli tarihsel gelişmelerinden ve değişmelerinden geçmeden mevcut yapısını sürdürmüştü.!? Bunun ikamesi olarak, 
1808 Sened-i İttifak ile merkez tarafından belirli bir düzeyde ayrıcalık tanınan 
ayanlar, burjuva zümresi olma yolunda 1830”a kadar kısıtlı bir ortam bulmuşlardı. 
Fakat doğuş halindeki bu zümrenin gelişimi, II. Mahmut döneminin yoğun merkeziyetçi politikaları ile kesintiye uğradı. Bu zümre için ticari işlerle uğraşmak, hububat ihracatına yönelmek, üretim noktasında ilerleme kaydetmek, iltizam ayrıcalıklarıyla uğraşmaktan daha az önemliydi ki bu durum da, geleneksel usulün devamına yol açtı. Ayrıca, Osmanlı toplumunda çoğunluğu oluşturan köylüler 


Rusya'daki gibi serfliğe tabi değillerdi ama ödemeleri gereken vergi miktarları onları 


zor durumda bırakmaktaydı. Devletin demiryolları ve ulaşım imkânlarının 


geliştirilmesi konularında geç kalması Anadolu'da yapılan üretimin hammadde olarak ihracı Balkan ve Ege bölgeleriyle sınırlı kaldı ve Anadolu köylüleri için refahın olmadığı bir durumu ortaya çıkardı. Yukarıda bahsedilen durumların tamamı dolayısıyla, Osmanlı Devleti'nin ekonomik durumu, toplumsal yapısına bir etkide bulundu. Bu etki, Batı'da oluşan burjuva-proletarya ikilisinin Osmanlı toplumunda oluşmaması şeklinde oldu. Genel olarak, mülkiyet güvenliğinin sağlanmasındaki eksiklikler, ticaret hukukunun eksikliği ve eğitim ve kolluk kuvvetlerindeki yetersizlikler ve devletin çeşitli alanlardaki kifayetsizliği gibi bazı özellikler !6 


devrim için gerekli sınıfların yaratılmasını engelledi. 


Osmanlı köylüsünün, Rusya'dan farklı olarak, serflik kurumunun dışında bulunuşu malumdur. Köylünün durumu, Osmanlı ekonomisinin kendine haslığının temel taşıdır. Yönetim, köylülerin serfleşmesine neden olabilecek, onları geçim 


kaynaklarından uzaklaştırabilecek mahiyetteki gelişmeleri engellemek için tedbirler 


160 Fransız ihtilalını başlatan esnaf ve şehir eşrafı birlikleridir. 

161 Modern devletin ortaya çıkmasıyla burjuvaziye toplamda bir ülke boyutunda bir Pazar sağlaması 
durumuna atıf yapılmaktadır. 

162 $. Mardin, 2013, s.28 

163 a.g.e., 5.207 
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almıştır. 14 Batı'da olduğu gibi, Osmanlı köylüsü hiçbir zaman bir malikâne sahibinin katı kuralları ile oluşan ilişkilere dâhil edilmemişlerdir. Merkez ile köylülük arasına doğrudan ilişkilerini etkileyecek herhangi bir sınıf ya da kurum bulunmamaktadır. Mardin'in ifadesiyle “Bafı'da olduğu gibi, feodal hakların hiyerarşi içinde üstten asta devredilmesini mümkün kılan hukuk çerçevesinin 


bütünüyle olmayışından da kaynaklanmaktadır.”165 


Osmanlı ekonomisinin diğer bir özelliği ise farklı milliyetlerin farklı iş kollarında branşlaşmalarıydı. Zaten her anlamda departmanlara bölünmüş olan Osmanlı toplumu, ekonomik ilişkiler açısından da farklılaşmıştı. Müslüman Türk çoğunluk, köylülük ve çiftçilik başta olmak üzere, çeşitli zanaat kolları (saraçlık, doğramacılık, dokumacılık, bakırcılık, vs) ve devlet tarafından güvenildikleri için askerlik konularında başı çekmekteydiler. Ticaret ise çok gözde olmayışından ötürü Hıristiyan ve Yahudi azınlıkların uğraşacağı alanlar olarak görülmüştü. Fakat bu bölümlenme, 18. yüzyıla kadar çoğunluğun lehine işlerken, Batı'nın gerçekleştirdiği devrimler ve gelişimler sayesinde Osmanlı'daki azınlıkların !““ lehine işlemeye 


başlamıştır. 


Ayrıca, esnaf sınıfı Avrupa'da olduğu gibi sipariş üzerine üretim yapıp pazarın talebine yetişmeye çalışan bir yapıda değildi. Tarım dışı üretim tamamıyla loncaların hâkimiyetindeki, kentlerde bulunan, küçük ölçekli işletmelerle sınırlı kalmıştı. Bu loncalar, Ortaçağ sonlarının Avrupa'sındaki benzeşikleri gibi, üyeleri olmayanları uğraş alanlarının dışında tutuyor ve böylece kendi üyelerinin geçim 


yolunu muhafaza ediyordu."©7 


Klasik düzende devlet en büyük gelir kaynağı olan vergilerinin ezici 


çoğunluğunu tarım faaliyetlerinden elde etmekteydi. Burada Paul Fesch'in 


yazdıklarına bakılacak olursa devletin sattığı ve aldığı kalemler durumu 


özetleyecektir: 


“Söz konusu Türkiye olunca; İngiltere bu ülkeden tahıl alacak ve ona özellikle pamuklu bez, pamuk ipliği ve yünlü kumaş satacaktır. Fransa; ipek, ipek hurdası, şarap, 


16H, İslamoğlu, 2010, s. 97 

165 $. Mardin, 2013, s. 210 

16 Gayrimüslimleri, “Burjuva” diye okumak mümkündür. 

167Eric Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013, s.37 
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kürk, yapağı, meyve, sebze ve yumurta alacak; şeker, kumaş, un ve işlenmiş deri satacaktır. 


Almanya ise maden, tarımsal ürünler, orman ürünleri, besin maddesi, baharat alacak; 


kimyasal veya eczacılıkla ilgili ürünler, hırdavat malzemesi ve demir eşya satacaktır 168” 


Bu ürünlerin satışı gelirleri artırmış olmasına rağmen, ithal edilenler daha fazlaya mal olmakta ve bu yüzden ticaret hacmindeki artış yanıltıcı olmaktadır. Tarımsal faaliyete dayanan kırsal kesim Sanayi Devrimi ile birlikte daha fazla önem kazanmıştı, çünkü hammadde ihtiyacını temin etmek isteyen kapitalist güçler hammadde kaynağı ve pazar olarak gördükleri Osmanlı üzerine yoğunlaşmaktaydılar. Mamul ürünlerde rekabete dayanamayan ve yetiştirdikleri tarımsal ürünü ucuz fiyatlara satmak zorunda olan, devletin en önemli vergi kaynağı olan küçük ve orta çiftçiler ve köylüler sıkıntı yaşamaya başladılar. Ancak burada vurgulanması gereken nokta şudur ki, kapitalizmin yıpratıcı etkisinden özellikle limanlardan ve demiryollarından uzak olan İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri daha az etkilenmiştir. ! 19. yüzyıla gelindiğinde ise bu sistem tam anlamıyla krize girmişti. 1856 galibiyeti gerçek manada devlete pahalıya patlamıştı. 
Örneği, 1856'da Rusya'ya karşı elde edilen galibiyette ciddi yardımları bulunan devletlere diyet olarak Islahat Fermanı verilmişti. Osmanlı topraklarını satın alma hakkı önce Islahat Fermanı'yla yabancı sermaye yatırımcılarını, sonrasında da 1867'de bütün yabancıları kapsayacak hale getirildi.'79 Borçlanma yolu devlete kısa vadede nakit sağlama yolunu açmış olmasına açmıştı fakat sonraki dönemde, herhangi bir kriz anında alacaklıların baskısına yol açıyordu. Örneğin, 1873-74 yıllarında Osmanlı topraklarında kıtlık hüküm sürdüğü gibi mali piyasalarda da kriz bulunmaktaydı. Bu durum, zaten kırılgan olan Osmanlı ekonomisini derinden etkiledi ve 1875'in sonlarında, Osmanlı Devleti kısmi moratoryum !”! ilan etti. 
1876'da bütün borç ödemelerini durdurdu. 7? Bu durum, mali anlamda devletin üzerinde yabancı denetiminin oluşmasına yol açtı. Yabancı alacaklıların temsilcileri Düyun-u Umumiye İdaresi aracılığıyla hem uzun vadede devletin borçlarını 


ödemesini güvence altına alıyordu, hem de devleti yeni borçlanma durumlarından 


168 Paul Fesch, 4bdülhamid'in Son Günlerinde İstanbul, Pera Yayınları, İstanbul, 1999, s. 524 

169 S. Pamuk, 2014, s. 140 

170 $. Pamuk, 2012, s.7 

V7ITDK”na göre, “Çok bunalımlı dönemlerde bir ülkede, bir bölgede, borçların tamamı veya bir bölümü için ödeme zorunluluğunun geri bırakılması, borç erteletimi” http://Wwww.tdk.gov.tr/ 

172 S, Pamuk, 2012, s. 85 
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alıkoyuyordu. İltizam usulünün kontrol altına alındığı ve tarımdan alınacak vergilerin 


artırılmasının ümit edildiği bir dönemde, Düyun-u Umumiye İdaresi en fazla gelir getiren kaynakların başına geçmişti. Düyun-u Umumiye tabi ki Osmanlı devletinin vergi gelirlerine el koyarak egemenliğini zedelemiştir, fakat burada, idarenin kırsaldaki tarımsal verimliliği geliştirip daha fazla gelir elde etme adına sağladığı yararları da belirtmek gerekir. Borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmiş bir devlet açısından, kendi egemenlik alanındaki bölgelerde başka devletlerin temsilcilerinin vergiyi topluyor olması sıkıntı yaratıyordu ve kaynakların yeterli olmadığı durumlarda ise daha fazla ayrıcalık tanınıyordu. Pamuk'un verdiği örneğe göre, “1883 yılında yabancı sermayeyle kurulacak olan Tütün Rejisi Şirketi'ne imparatorluk içindeki tütün üretiminin denetlenmesinde, tütün alım ve satımında ve sigara üretiminde tekelci ayrıcalıklar tanınmaktaydı.”!? Devletin yıkılışına kadar geçen sürede, bu idare, anapara ve faiz ödemeleri üzerinden düşünülecek olursa, hem ödemelerin eksiksiz ve zamanında yapılması hem de vade arttığı için faiz üzerinden 


Batı devletlerinin karını artırma gibi yararlar sağlamıştır. 


1908 devrimi de hali hazırda değişime uğrayan iktisadi sisteme çeşitli 
eklentiler yapmış, hatta çoğu noktada da sistemi evirmiştir. Örneğin, o dönem imparatorluğun en önemli ticaret ve üretim merkezlerinden olan Selanik, İstanbul, Adana gibi kentlerde işçi grevleri görülmeye başlanmıştır.'“İttihat ve Terakki'nin 
1909 yılında grevleri yasaklama yolunu seçmesine kadar Meşrutiyet'in özgürlük 
havasından işçi grupları da nasibini almıştı. Ücretlerinde iyileştirme ve çalışma şartlarından düzenlemeler yapılmıştı. Sanayi üretiminin ve burjuva zümresinin Batı Avrupa ülkelerindeki gibi gelişim göstermemesinin doğal sonucu olarak proletarya da gelişimini tamamlayamamıştı. Bu iki iktisadi modern zümrenin Osmanlı toplumundaki eksikliği devrime giden yolda “aydınlara”, yani asker ve bürokratlara geniş bir alan tanıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nda geleneksel olarak iç ve dış ticaret devlet düzenlemelerine tabiydi. İç ticarette hem kırsal hem de kentsel fiyatlar devlet tarafından saptanıyordu ve ticari muameleler devlet görevlilerince denetlenen 


“hisba” uygulamalarına tabiydi. 75 Bu durumun tabi sonucu olarak devletten 


Base.,s. 121 


174 $. Pamuk, 2014, s. 143 
15H, İslamoğlu, 2010, s. 91 
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bağımsız üretim ve ticaret serpilmekte sıkıntı yaşıyordu. Kökleri 16. yüzyıla kadar uzanan kapitülasyonların ve 19. yüzyılın başlarından itibaren imzalanan serbest ticaret anlaşmalarının da etkisiyle bağımsız burjuva ve proletarya devrime giden süreçte neredeyse hiç etkin olamamıştı. Meşrutiyet'in tekrar ilan edilmesini takip eden süreçte, İstanbul ve İzmir'deki basınında seçici bir gümrük politikası, ılımlı bir korumacılık ve tarıma dayalı bir sanayileşme gibi konular üzerine yazıların sıklığı 


arttı.176 


Osmanlı toplumuna bakacak olursak, İslam dogmatizmini en veciz bir şekilde ilan eden olay, içtihat kapısının kapanmış olduğunun kabulü '7”, toplumun derin taassuba gömüldüğünü gösteren en önemli noktalardan birisidir. Çoğu doğu devletlerinde olduğu gibi Osmanlı'da da egemen güç olan hanedanın ve onun yöneticileri ya da uygulayıcılarının meşruiyeti kamu düzeni sağlandığı sürece sorgulanmıyordu. Statüko hanedanın ruhani bir mesnedi olduğu varsayımı üzerinde yoğunlaşıyordu. Bundan ötürü, ortaya konan her türlü uygulama ya da emredilen her kanun, Tanrı buyruğu şeklinde algılanmalıydı, aksi takdirde buna karşı çıkanlar dinden çıkmış sayılıyordu. Devlet mekanizmasının buyurduğu her uygulama her ne kadar fermanların başında şeriata ve Kuran'a yapılan atıfları içermesine rağmen aslında iktidarın oluşturduğu statükoyu güçlendirme amacını gütmektedir. Buna karşı isyan bayrağı açan kimseler ise şeriata ve “Kanun-u Münif”e karşı çıktıkları için, 


339 


doğal olarak sonuçta, “Nizam™1ı bozma girişimde bulunmuş oluyorlardı. 


Nasıl devlet mekanizması statükoyu koruma amacını güdüyorsa, Osmanlı toplumu da bir statü toplumu biçimindedir. Burada belirtilmesi gereken, Osmanlı klasik düzenin de önemli olan “Nizam-ı Alem”in yerine getirilmesiydi. Bunun gerçekleştirilebilmesi için “daire-i adliye” felsefi dayanak noktası olarak oluşturulmuştu. 78 Klasik Osmanlı düzeninde halkın, iktidarın esas meselesi olmadığı, odak noktasında bulunmadığı aşikârdır. Halk, yani topluca yönetilen bütün 


zümreler iktidara, hanedana ve mevcudiyetinin devamına hizmet ettiği altını 


176 S. Pamuk, 2014, s. 144 

177 Tarık Zafer Tunaya, Batılılaşma Hareketleri-1, Yenigün Yayıncılık, 1999, s. 69 

178 Fevzi Demir, Osmanlı Devletinde II. Meşrutiyet Döneminde Meclis-i Mebusan Seçimleri, İmge 
Yayınları, Ankara, 2007, s. 20 
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çizilmesi gereken bakış açısıdır. Osmanlı devleti ve hanedanı meşruiyetini halka 


dayandırmamaktadır; o varlığını ananelere ve teokratik temellere dayandırır. !”? 


Burada genel olarak bilinen, müslim & gayrimüslim ayrımının dışında yönetim ve bu yönetimin evirilmesinde geçen süreç açısından, devlet yönetiminde hanedanla birlikte olan askeri sınıfı ve reaya sınıfını belirtmeliyiz. Bu yönetici sınıf, askeri sınıf ve ulema sınıfı olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı. Padişah buyruklarını icra etmekle yükümlü olan askeri zümre, padişahın kulu olan, en altta yeniçeri ve sipahiden veziriazam rütbesine kadar müsadere usulüne tabi olan, yönetim ve askerlik görevlerinden sorumlu, çoğunlukla devlete daha bağlı olması ve herhangi bir aile ya da soyun öne çıkmaması için devşirme sisteminden gelen kimselerdi. !89 
Askerlik mesleği Tanzimata kadar görev tanımı ve icraatı gereği bürokrasi ile iç içeydi, çünkü klasik düzende veziriazam sultan olsa da olmasa da orduya önderlik edebiliyordu. Bu yüzden bürokrasi askeri sınıftan ayrı olarak ele alınamamaktaydı. 
Ulema zümresi ise dini, eğitimle alakalı ve adli işlere bakan, askeri zümre gibi kul olmadıkları için müsadere usulüne tabi olmayan kimselerdi. !8! Bunlar Müslüman grup içinde yer almaktaydı. Ulema sınıfının en büyük avantajı müsadere usulüne tabi olmamasıydı. Bu şekilde mal varlıklarını miras yoluyla nesillerine bırakabiliyor ve Osmanlı sisteminde her ne kadar örneğine çok rastlanmasa da zengin aristokrat kimliğine bürünebiliyorlardı. Ayrıca bu sınıf değişime kapalı bir tavır sergiliyordu. 
Daha kötüsü “hile-i şer'iye “2 ”ye çok başvuruyorlardı. Tevfik Bey hatıratında “Mürtekib takımından bazı naib ve müftü efendiler, hediyeyi tefsir eden hadis-i şerifin manasını o derecede genişletirlerdi ki, neticede halis rüşvete bile hediye derlerdi !53 » diyerek toplumsal bozulmanın ve ulema sınıfının zenginliğinin kaynağına işaret etmektedir. Yönetilen grup ise esas olarak çiftçi, köylü, esnaf ve 


ticaretle uğraşan kişilerden oluşuyordu. 


Osmanlı İmparatorluğu sisteminde çok fazla kendine yer bulup, 


gelişememesine rağmen Batı tipi sanayileşme ve kapitalizm şehir hayatını, üretimin 


12 a.g.6, 8.20 

180 S. Akşin, 2011, s. 31 

Bases 3 

182 Dini kuralları ve buyrukları saptırma, bilerek yanlış yorumlama 

183 Fatma Rezan Hürmen, Bürokrat Tevfik Biren'in II. Abdülhamid, Meşrutiyet ve Mütareke 
Hatıraları, 1. Cilt, Pınar Yayınları, İstanbul, 2006, s. 414 
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esas kaynağını oluşturan köy ve kırsal yaşam biçiminin önüne koymuştur. 
Şehirlerdeki yaşamı etkileyen en önemli etken ise 16. ve 17. yüzyıllarda yavaşlamaya başlayan fetih sistemidir. Fetihlerin yavaşlaması ile birlikte başkentte bulunan askerler ticaret, alım-satım, vb işlerle uğraşmaya başladılar. Buna ek olarak, bürokrasinin de gelişmesiyle birlikte şehir yaşamı buna göre şekillenmeye başladı. 
Bu etken ile birlikte oluşan iki çeşit yaşam tarzından birisi, Şerif Mardin'in ifadesiyle “Sultanın ve sarayın hayatı, diğeri de “çevrenin” 1% hayatı.” !% Bununla paralel olarak Mahmut Esad Bozkurt da şunları ifade etmiştir: 

“temel yasa (ya da anayasacılık) önemini, Avrupa'nın Burjuva Devriminden almıştır, Türkiye'de de uygulanmasına çalışılan bu yasanın tarihi kökleri Avrupa dadır. 
Dolayısıyla varlık nedeni (raison d'etre) Avrupa'daki Burjuva Devrimiyle ve burjuvazinin ekonomik ve sosyal durumuyla açıklanabilir. Ne var ki, bizim durumumuzda, ekonomik çıkarları ‘burjuva’ sıfatıyla tanımlanabilecek ya da halk ile soylular arasında bir sosyal sınıf 


olarak durduğu fark edilebilen bir sınıf mevcut değildi. Gerçekte soyluluk yoktu. Türkiye'de yalnızca halk ve saray vardı.!86 


Aslında sultan ve sarayın hayatından kastedilen yönetici yani vergi toplayanlar; çevreden kastedilen ise yönetilen yani vergi veren gruplar olmalarıdır. Bu belirgin farklılık, iki ana zümrenin kültürel olarak birbirinden keskin hatlarla ayrışmasına sebep oldu. Birisi hanedan ve onların buyruğundaki soyluların, öteki de yönetilen ‘çevre’nin kültürü!87. Sarayın etrafındaki kitle çok dar kalmıştı. Ulemanın şöhretli olanları bazı farklılıklara rağmen sarayın etrafındaki cenahta bulunmaktaydı. 
Yöneticilerin kültürünün en önemli özelliği Arapça ve Farsça etkisinin yoğun olarak 


hissedildiği “Osmanlı” dilini kullanıyorken, *“Çevre”nin dili ise Türkçeydi. 188 


Yukarıda bahsedilen sorunlara karşı statükoyu korumak isteyen devlet, Tanzimat'ı ilan etmeye karar verdi. Tanzimat'ı takip eden Islahat Fermanı da aynı gaye minvalindeydi. Ancak bunlar devleti gelişen ve değişen iktisadi yapıya uygun hale getirirken, toplumu da aynı oranda zedeliyordu. Burada özellikle köylülerden bahsetmek gerekir. Köylülerin padişahın ve yöneticilerin despotik uygulamaları 


karşısında pasif kalan bir yapıda değillerdi, çünkü padişahın ve yönetici zümrenin 


184 “Cevre*den kasıt, genel olarak bütün yönetilen sınıflardır. 


185 ©. Mardin, 2013, s.56 

186 Hakimiye-i Milliye'nin 15 Kasım 1921 tarihli nüshasından akt. Faroz Ahmad, İttihatçılıktan 
Kemalizme, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1996. 5.165. 

187 $. Mardin, 2013, s.56 

188 a.g.e., 5.56 
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vergi toplamasının köylü üretici gözünde meşru hale getirilmesindeki en önemli faktör padişahın adaletine olan sürekli ve yenilenen inançtır. 18° Osmanlı Müslümanları Tanzimat'ın sağladığı yeniliklerin (dini ve iktisadi) neredeyse hiçbirinden yararlanamıyordu, çünkü zaten o günkü toplumda güçlü faktör olarak dini olarak fayda sağlayabilecekleri bir ortam yoktu. İktisadi alanda ise ticari rekabetin dışında kalmışlardı. Böylelikle artık ticaret ve üretimi bırakarak devlet memuriyetinde ve askerlikte görev aramaya başladılar. !'*9 Bilhassa 1860'larda bu kadrolar doygunluğa ulaşmıştı. Bu kadrolara giriş de 1880'lerde Yıldız'a ve ulemaya koşulsuz itaatten ve sadakatten geçiyordu. Toplumun sonraları farkına varacağı muhalefet hareketleri (Yeni Osmanlılar ve Jön Türkler) bu noktalardan hareket etmekteydi. Reform yanlısı muhaliflerce, esas grup olarak Türk-Müslüman cemaatinin devlet içinde artık eski statüsünü kaybettiği, yeni hiyerarşide kendine 


uygun rolü elde etmek için uğraşması gerektiği düşünülüyordu. 


Yabancı sermaye ile imparatorluk sathında inşa edilen demiryollarında işçi ihtiyacı gündeme geldi. Ancak o dönem hem gerçek anlamda bir işçi zümresinden eser yoktu hem de işçi olsa bile demiryollarının inşaatından anlayan bir işçi bulunmuyordu. Hükümet bu sorunu aşabilmek için sermaye ithal ettiği gibi kalifiye işçi ithal etme yolunu tuttu. 1900”lerin başında mevcut 5.000 inşaat işçisinin 1.500'ü yabancıydı. '?! İlk sendika hareketi İstanbul-Edirne-Selanik hattında çalışan işçiler 1907'de kurdular. Anadolu demiryolu işçilerinin sendikası da İkinci Meşrutiyet'ten hemen sonra Temmuz 1908'de kuruldu. Meşrutiyet'in tekrar ilan edilmesinden sonra 
31 Temmuz-31 Ağustos arasında 49 grev, yılsonuna kadar da 111 grev 


192 


saptanmıştır. “4 Meşrutiyetin yeniden ilanı sonrası Osmanlılar grev, boykot gibi 


birçok eylem çeşidi ile tanışmışlar ve bu tür eylemlere katılım Osmanlı toplumunda yaygınlaşmıştır." Tabi ki bu grevler ve toplumsal hareketler sanayileşmenin yoğun olduğu İstanbul, Selanik, İzmir gibi ticari limana sahip şehirlerde meydana geliyordu. 


İşçiler meşrutiyetin sağladığı o ilk hürriyet havasından nasiplerini almışlardı. 


1899H, İslamoğlu, 2010, s. 90-95 

99Faroz Ahmad, Bir Kimlik Peşinde Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010 s. 
44 

191 D, Ouataert, 2014, s. 930 

2 Kudret Emiroğlu, Anadolu'da Devrim Günleri, II. Meşrutiyet'in İlanı, İmge Kitabevi, Ankara, 
1999, s. 91 

3 Y. Doğan Çetinkaya, /908 Osmanlı Boykotu, Bir Toplumsal Hareketin Analizi, İletişim Yayınları, 
İstanbul, 2004, s. 44-45 


51 


Sansürün yumuşaması ile birlikte seslerini değişik biçimlerde duyurma şansı bulan toplum, “ortak düşman”ın mağlup edilmesiyle sınıf çıkarları için mücadele etmeye başlamıştır. Zira belli belirsiz de olsa cephe hareketi halindeki meşrutiyet yanlılarının bulunduğu blokta işçiler de bulunmaktaydı. Grev yapan işçiler, ücret artışı yanında 


fazla mesai için ücret zammı, haftalık ve yıllık izin, iş gününün kısaltılması, dernek, 


sendika gibi işçi örgütlerinin işverence tanınması veya iş yerinin teftişi, İdare-i 


Mahsusa'nın Bahriye Nezareti'nden alınıp özerk idareye kavuşturulması gibi 


| taleplerde bulunmuşlardır." Örneğin, Alatini tuğla fabrikasındaki işçiler yüzde elli; 


Selanik'teki iki tütün ticarethanesi işçilerinin yüzde otuzluk zam isteği yüzünden 


greve gitmişlerdi.!? : 


Osmanlı Devleti'nde modernleşme adına atılan ilk adımlar 18. yüzyılda 


başlamıştır. Batı'nın savaş alanlarında artık Osmanlı'ya üstünlük kuruyor olması 


| 
J 
| 
il 


devlet adamlarını bu konuda düşünmeye sevk etmişti. Yöneticiler, devlet eliyle i devletin ve toplumun çeşitli düzenlemelere tabi tutulması gerektiği ile ilgili düşüncelere meyletmeye başladılar. Bu fikir, IH. Ahmet zamanında Lale Devri diye adlandırılan Batılılaşma sürecinde, Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa tarafından 


desteklenmiştir."99 Bu süreçten sonra Batı kurumları ve uygulamaları kimi zaman 


olduğu gibi, kimi zaman da taklit yoluyla imparatorluğun içine sokulmaya başlamıştı. İlk girişimler çoğunlukla askeri anlamda Batı'nın üstün yanlarını gözlemleme ve uygulama noktasında olacaktı. Batı'nın askeri kuruluşlarından örnek alma gayretleri Lale Devri'nin ardından I. Mahmut, I. Abdülhamit dönemlerinde devam etmiştir. Bilhassa III. Selim zamanında artış göstermiştir, ancak bu değişim furyasına Osmanlı klasik döneminden miras kalan çıkar grupları tarafından yapılan baskılar dolayısıyla fasıla verilmiştir. 97 Geleneksel Osmanlı kültüründen kasıt, klasik Osmanlı ulema sınıfı ve Yeniçeri Ocağı'dır. Bu ikili eğer ittifak halinde bulunursa, saraya gerçekten söz geçirebiliyor; toplumu istediği gibi yönlendirebiliyordu, çünkü dar ve mutaassıp diye nitelendirebileceğimiz Osmanlı 


Müslüman toplumu Ortodoks bir Sünni bakış açısına sahipti. Bu yüzden ulemanın 


4 K. Emiroğlu, 1999, s. 92 
95 Hüseyin Avni Şanda, Yarı Müstemleke Oluş Tarihi, 1908 İşçi Hareketleri, Gözlem Yayınları, 
j İstanbul, 1966, s, 27 
| 195$. Mardin, 2013, s.10 
İ 19 a.g.e, s. 11 
| 
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tasdik etmediği bir konuda kesinlikle destekler nitelikte bir tutum geliştirmiyor, aksine muhalefet ediyordu. 1826 tarihine kadar devlet çapında hiçbir harekete, bu iki 


kuvvetin, bilhassa İlmiye”nin tasvibi olmaksızın girişilememiştir.!?8 


Osmanlı Devleti'nde modernleşme adına atılan ilk büyük adım, 19. yüzyıla İmparatorluk üzerinde önemli etkiler bırakacak olan “Yeni Düzen” (Nizam-ı Cedid) adı altındaki birçok düzenleme ve uygulamanın başarısız olmasıyla başlayacaktı. 3. 
Mustafa ve 1. Abdülhamit'in girişimlerinden daha kapsamlı yenilikler getirmeyi düşünen 3. Selim kısa süre içinde başarısız olsa da yeni bir dönemi başlatmıştı. Tahta çıkmadan önce barışı sağlamak ve çeşitli konularda destek istemek için Fransa, Avusturya, Rusya ile temasa geçmişti. Tahta geçtikten sonra da ilk olarak mevcut askeri birlikleri yenilemek, teknik açısından elverişliliğini artırmak ve Nizam-ı Cedid adıyla bilinen Avrupa tipi bir ordu kurmak üzere işe başladı. Aslında Nizam-ı Cedid, Padişah'ın devletin nerdeyse bütün alanlarında yapmayı tasarladığı reformların genel adıydı. IM. Selim, “Nizam-ı Cedid” girişimiyle yalnızca klasik amaçlar olan, merkezin güç ile statüsünü koruma ve genelde toplumsal doku üzerinde katı bir 


19 Bu “Yeni Düzen”, İmparatorluğun Batı'yı 


denetim sağlamayı hedeflemişti. 
yakalama ve yeniden alt etme yolunda akılcı düşünme ve uygulamalara doğru yönelişini başlattı. Ancak reform hareketi yukarıda bahsedilen klasik düzenin aktörleri tarafından sekteye uğratılacaktı, çünkü reformist kadroların yokluğunda eski kadroların kullanılması bir zorunluluk halini almıştı. Nizam-ı Cedid hareketini 


eleştiren ve ona muhalefet edenleri Koca Sekbanbaşı'nın risalesindeki ifadesiyle 
200 


<6 


“aklı dümensiz bir alay bişuur olarak görmüştür ve bu hareketi “...as/ından nizamı bozulmuş ve mukaddema nizamının çivisi çıkmış böyle bir dünyaya hemen yalnız Nizamı Cedid sebep oldu diye dava edersiz”9! diyerek savunmuştur. Fakat bu kadrolarla yapılacak yenilikler ise klasik düzenin çıkarlarıyla çatışamayacak ve onların ufuklarını aşamayacaktı. Devletin düzeni baştanbaşa bozuktur, halk ise cahildir ve taassubun esiridir.22 Yine de Osmanlı'da çok geniş çapta bir yenilik 


hareketini düşünmüş ilk padişah 3. Selim’dir. Fakat o da yeniliklere eski ve kapalı bir 


198 T, Z. Tunaya, 1999, s. 25 

19 M. Naim Turfan, Jön Türklerin Yükselişi; Siyaset, Askerler ve Osmanlı'nın Çöküşü, Alfa Kitap, 
İstanbul, 2013, s. 126 

200 Abdullah Uçman, Koca Sekbanbaşı Risalesi, Tercüman, s. 33 

21 age S. 33 

202 T, Z. Tunaya, 1999, s. 73 
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zihniyete sahip olan yeniçerileri kaldırmayı hedefleyen adımlar attığı için 1807 
isyanıyla tahttan indirildi. Kısa süre devam eden IV. Mustafa'nın döneminde de başkentte isyanlar son bulmadı. Toprak sistemiyle ilgili sorunlardan, merkezin taşra üzerindeki etkisinin önceki dönemlere kıyasla ciddi derecede zayıflaması ve vergilerini tedarik edememesi gibi etmenlerden ötürü ortaya çıkan ve güçlenen ayan sınıfını güçlendirdi. O dönem bu zümrenin en önemli temsilcilerinden olan Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa II. Mahmut'u tahta geçirdi. II. Mahmut'un tahta geçmesiyle birlikte IV. Mustafa döneminden önceki değişim rüzgârı canlandırılmış oldu. 
Değişim başlamış olmasına rağmen, sultanın egemenliğine gölge düşüren bir faktör bulunmaktaydı. Bu da Alemdar Mustafa Paşa'nın artık veziriazam koltuğunda oturmasıydı. Ayanlar artık devletin iktidar basamaklarında resmi olarak tanınmaktan yanaydılar. 5 aylık sadrazamlık görevi zarfında o dönem için önemli bir güç olan ayanlar ile merkez arasında bir anlaşma yapmak için bütün büyük ayanları İstanbul'a çağıran Mustafa Paşa, Ekim 1808'de Sened-i İttifak diye bilinen belgeyi hazırlattı. 
Bu belge Padişah ile ayanların rolleri ve yetkilerini belirleme açısından önemli bir belgedir. Osmanlı klasik sisteminin kesinlikle değiştiğine işaret eden bu belge, İngilizlerin “Magna Carta” deneyimine benzer bir niteliktedir diyebiliriz.’ Sultanın imzaladığı, ayandan da dörtten fazla imza bulamayan bu anlaşma, Osmanlı siyasal tarihinde sultanın gücünün tebaası tarafından belirlendiği ilk ve tek belgeydi.299 Ama çok kalıcı bir niteliği yoktu. Zaten Padişah da ilk başta kendi saltanat gücü kısıtlaması sebebiyle belge imzalama konusunda duraksama yaşamıştır. Berkes de durumu şu şekilde ifade etmiştir: 
“İlk kez olarak siyasa alanında bir yeri olduğu kabul edilen hanedanlar (ayan, ağa ve kendine buyrukluk güden dere beyler) ile devlet erkânı, ulema ve ocak ağaları bir araya 


getirilerek tartışılacak, Osmanlı soyunun egemenliği altında, çıkarlarının çatışma halinde 
olduğu iyice belirlenen bu güçler arasında varılacak uzlaşma bir senede bağlanacaktı. 2209 


Daha sonraki dönemde Rus ve Napolyon Savaşlarının sonra ermesi Sultan Mahmut’a hâkimiyetini ve kontrolünü ülke içinde tekrar tesis etme imkânını verdi ve 


bu da merkezin gücünü artırdı. Aynı durumu yaklaşık altmış sene sonrasında Il. 


23 Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2013 s. 53 
24 M. N. Turfan, 2013, s. 131 
205 Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002, s. 138 
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Abdülhamit saltanatı başlarında da göreceğiz. Belirli kriz dönemlerinde egemen güçler, toplum ve devlet sistemin üzerinde olağanüstü inisiyatiflere sahip olmuştu. 
Bu yüzden silahlı kuvvetlerin yeniden düzenlenmesi ve güçlendirilmesini gerektiren Rusya savaşından yararlanan II. Mahmut, eyaletlerdeki belli başlı ayanı bastırmaya koyuldu. 9 Özellikle güçlü ayanların özerkliklerinin ellerinden alınması, aynı zamanda hem memleketteki anarşi halini azaltmakta hem de Osmanlı kırsalını güvenli hale getirmekteydi. Bu yolla da 2. Mahmut'un kudretli (müstebit) bir hükümdar olma konusundaki kabiliyeti ortaya çıkmış oluyordu. Kırsaldaki kontrolü 


sağlaması başkentte de gücüne güç katmıştı. 


Fakat bu sürede, Büyük Güçlerin her biri Osmanlı coğrafyasındaki diğer devletlerin etkilerinden endişe etmekteydi çünkü hiç biri sahip olduğu ayrıcalıklı konumu bir diğerine kaptırmak istemiyordu. O dönemde Avrupa çıkarları da Osmanlı'nınki ile paralel süregitmekteydi. Bunun tek istisnası Yunanistan'ın bağımsızlığını ilan etmesiydi. 1839'da diplomasinin arkasındaki dürtü Rusya korkusuydu: 1833'teki Hünkâr İskelesi Antlaşmasının ardından Rusya'nın Osmanlı iç işlerine dâhil olması ve bunun neler getirebileceği özellikle İngiltere için büyük kaygı konusuydu. Bunun dışında Mısır Hıdivi Mehmet Ali Paşa artık Osmanlı'nın iç sorunu olmaktan çıkmıştı. Bu, Sened-i İttifak'tan Tanzimat Hattı'na kadar geçen 


süreyi şekillendiren gelişmelerden biriydi ve belki de en önemlisiydi. Nitekim bu 


sorunun çözümü öncelikli olarak “düvel-i muazzama”nın Mehmet Ali Paşa'ya 


verdikleri parasal destek musluklarını kapatmalarını zorunlu hale getiriyordu ve problem çözüldüğü takdirde karşılık olarak koparılacak tavizler en önemli gündem konusuydu. 1838'de İngiltere ile Sultan Mahmut arasında imzalanan Balta Limanı anlaşmasına göre Osmanlı coğrafyasındaki ticari tekel büyük ölçüde İngiltere'nin eline geçiyordu. Bu tarihten başlayarak İngiltere Osmanlı coğrafyasında ekonomik anlamda en etkili ülke haline geliyordu. Çok geçmeden diğer Avrupa devletlerine de benzer ticari ayrıcalıklar tanındı, ama şimdi kendilerine açık ticari fırsatlardan en iyi yararlanabilecek durumda olan, sanayi de ve mali kurumlarda ileri durumda olan İngilizlerdi. 7 Burada dış piyasalara açık hale getirilen Osmanlı'nın durumu 


vurgulanmalıdır, çünkü vergi ve gümrük ücretlerinden muaf olan (ya da cüzi 


206 M. N. Turfan, 2013, s. 132 
207 Caroline Finkel, Rüyadan İmparatorluğa: Osmanlı, Timaş Yayınları, İstanbul, 2012, s. 398 
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ödemeler yapan) ayrıcalık sahipleri yerel üreticilere büyük darbe vurmaktaydılar. 
Başka bir deyişle, ticaret hacminin artması, zaten nüve halinde bulunan ve Batı üretim sistemleriyle mukayese edildiğinde ilkel kalan Osmanlı iç üretimini yıkıma uğrattı. Zaten ticaret hacmindeki artışın ekseriyeti ithalat şeklinde gelişmiştir. İhraç ürünleri işlenmemiş tarım ve az da olsa tekstil ürünleridir. Aslında diğer bir deyişle, Osmanlı resmen olmasa bile fiilen İngiliz sömürgesi durumuna düşmüştü. Ekonomik 


anlamdaki bu sıkıntı toplumda zaten yüzyılın başlarından itibaren süregelen 


gayrimüslim anti sempatisini körüklemekteydi, çünkü Müslüman üreticilerin tezgâha - 


dayalı kırsal ticaret yapısı rekabet gücünden yoksun kalıyor ve ayanların ve onların zalim uygulamalarının kucağındaki tarıma mahküm kalıyorlardı. Daha sonraki 


yıllarda karşımıza çıkacak olan Türk milliyetçiliğinin tohumları atılmış oluyordu. 


Sultan II. Mahmut, yeniçerileri ilga etmekten her türlü yeniliğe karşı olumsuz yaklaşan ulemaya söz geçirmeye, oradan ülkenin değişik bölgelerinde kontrolü sağlamaya kadar merkezin gündem maddelerini oluşturan önemli sıkıntılara çözüm getirmeyi başaran bir hükümdar olmuştur. Ayrıca kendisine sadık bir ordu kurunca (1826) ayanları tasfiye etti, tımar ve zeametleri kaldırdı. Aynı zamanda o dönemdeki yeni ordu bazı yabancı askeri denetmenlerin ve eğitmenlerin gözlemi altında bulunuyordu. Bu şekilde yeni ordu batılı fikirlerin etkisine açık hale gelmişti. 
Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması yalnızca reformlara muhalefet eden toplumsal bir grubun ve askeri bir zümrenin ortadan kaldırılmasını değil, aynı zamanda uzun zamandır ticari faaliyetlerle de uğraşmakta olan bir grubun ortadan kaldırılması yoluyla loncaları da zayıflatmış oldu.” Bu da dolayısıyla liberalizme belli belirsiz bir adımı işaret eder. Askeri okullardaki kaynaklar yeni subayların, yeniçerilerde olmayan bir nitelikte aydınlanmasına sebebiyet veriyordu. Aydınlanan subaylar kendilerini toplumdan, doğal olarak, farklı bir noktada görüyordu. Orduda artan özgüllük ve kendini tanımlamaya yol açan bu durum, bir halk tabanında gelen hareketten Ziyade zorunlu olarak yukarıdan uygulanacak bir güç rolü oynayabileceklerini göstermişti.2? Yine Naim Turfan'ın ifadesiyle “Askerler, bir dizi 


seçkinler grubu arasında, kendilerini ülkenin sorunlarına çözümler önermeye ve 


208 D, Ouataert, 2014, s. 889 
2 M. N. Turfan, 2013, s. 137 
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sonrasında da dayatmaya en yetkin ve donanımlı grup olarak görmeye 


başladılar ”?? 


II. Mahmut aydın despotizminin Osmanlı ülkesindeki ilk örneği olmuştu. 
Ordudaki sorunları hallettikten sonra 1838”de askeri, idari ve adli üç meclis kurdu. 
Böylece reformların sadece askeri alanda kalmaması sağlandı ve o dönem Osmanlı toplumu içinde henüz tam bir sınıf yapısı almamış burjuvazi (Hıristiyan ahali) için siyasi reformlara zemin hazırlanmış oldu. Uzun süre Paris ve Londra büyükelçiliği görevlerinde bulunmuş olan Mustafa Reşit Paşa, 3 Kasım 1839'da Padişah Abdülmecid'in de rızasıyla fermanı hazırlayıp Gülhane*de okumuştur. Mustafa Reşit Paşa gerçekten de Meşrutiyet fikirleriyle dolu bir devlet adamıydı. Mustafa Reşit Paşa, Sultan Mahmut devrinden itibaren medeni cesaretini göstermiş; bir Avrupa dönüşünde, Padişahın huzurunda gördüklerini naklederken: 

“Şevkeipenahım! Devlet-i Aliyyelerini kurtarmak için üç milyon askere ihtiyaç vardır. Maahaza bu kuvvet, yalnız Avrupa kuvvetine karşı gelebilir. Hâlbuki devleti 


esasından kurtarmak için Meşrutiyet usulüne müracaat etmekten başka salim bir tedbir yoktur”?! 


demiştir. 


Buraya kadar bahsedilen Yeniçeri Ocağı'nın ilgası, 1838 Ticaret Antlaşması ve 1839 Tanzimat Fermanı birbirinden ayrı görülecek olaylar değildi. Bu olayların ortak noktası Osmanlı İmparatorluğu’nu mevcut kapitalist sisteme uygun hale getirme çabasında toplanmaktadır. Zira ticaretle uğraşıp loncalara girip onlara destek sağlayan ve her türlü reforma karşı çıkan Yeniçeri Ocağı ve Tanzimat ile birlikte kaldırılması için girişimlere başlanacak iltizam usulü klasik düzenin payandalarıydı 


ve yeni sisteme uygun değildi. 


Kapitalist sisteme devletin klasik yapısını uyduracak düzenlemeleri içeren Gülhane Hatt-ı Hümayunu, aynı zamanda istişare ve seçim ile ilgili özellikle merkez ve taşra teşkilatlarında belirli düzenlemeler içermekteydi. Bunlar seçim usulünün yararı ve gerekliliğine vurgu yapan Batı kaynaklı özentileri kapsamaktaydı. Aslında önceki dönemlerde, şehirlerde hukuk, esnaf dernekleri, şehir kethüdası, mütesellim ve soylular ya da ayanlar lüzumlu hallerde şehrin sorunlarını toplantılarda yapılan 


210 3.g.e., s. 138 
211 Ziya Şakir, Büyük Türk İnkılâbı, Çeltüt Matbaası, İstanbul, 1956, s. 44 


57 


3 


tartışmalarda çözüme bağlayabiliyorlardı.2'? Ayrıca eyaletlerdeki yerel yöneticiler, merkez tarafından atanmaktan ziyade, yörenin ileri gelenlerince seçilerek iş başına getiriliyorlardı. Bu İslami bölgelerde dini geleneklerde bulunan “istişare” usulünün çalıştırılmasından ileri geliyordu. Gayrimüslim memleketlerde ise Osmanlı sisteminin o bölgeler uyguladığı özgürlük uygulamalarının sonucuydu. Tanzimat'la birlikte ananeye ve teamüle bağlı olan bu seçimler yazılı kanunlara tabi hale 


getirilerek anayasal kurumsallaşmanın temelleri atılıyordu. 


Tanzimat Fermanı, Osmanlı coğrafyasında yaşayan Sultanın tebaasının can, namus ve malının güvence altına alınması, iltizamın kaldırılması ve yerine vergi sisteminin getirilmesi, zorunlu askerlik sistemi (Islahat Fermanı”ndaki kadar düzenli olmasa da), bütün tebaaya dinine bakılmaksızın eşitlik (bu belgede biraz muğlâk olarak ifade edilmesine rağmen) gibi düzenlemelerden müteşekkil bir belgedir. 
Hedef merkezileşmek, hükümetin batı modeline göre düzenlenmesi ve merkezi idarenin takviyesi ve genişlemesiydi.2!3 Belge zaten II. Mahmut döneminde büyük ölçüde yara almış loncalara ve ayanlara vurulan bir diğer darbeydi. O döneme kadar sultan iradesiyle süregelen uygulamalar, Gülhane Hatt-ı Hümayun'u ile yazılı olarak ve batılı modem fikirlerin arkasına saklanarak tatbik edilecekti. Burada önemli olan Sultan tarafından verilen bu lütufların herhangi bir dayanak ya da güvence belirtilmeksizin sunulmasıdır. Gülhane Hatt-ı Hümayunu meşrutiyete ve devrime 


atılmış ilk adımdı; onun temellerini oluşturuyordu. 


Tanzimat döneminde göze çarpan en önemli grup Tercüme bürolarından yetişmiş, yabancı dil bilen ve özellikle Avrupa medeniyetine aşina olan bürokrasi erbabı kimselerdir. Bürokrasi, Tanzimat'tan II. Abdülhamit dönemine kadar yürütmedeki ağırlığını hissettirmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi, toplumda reforma ve yeniliklere öncülük edebilecek bir burjuvazi veya başka bir grup bulunmadığı için dönüşüme bayraktarlık eden grup başlangıçta bürokrasi ve dolayısıyla da devlet olmuştur. Bu yüzyılda devletin en önemli payandaları olan askeri ve dini zihniyet bozulmuştu. Ordu da neredeyse tamamıyla düzenini kaybetmiş ve bir güç unsuru olmaktan ziyade bir sorun odağı haline gelmişti. Ulusal 


bilinçlerini kazanan azınlıklar ve Hıristiyan unsurlar da Müslüman çoğunluk için 


12 F, Demir, 2007, s. 23 
3D. Ouataert, 2014, s. 888 
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yabancı devletlerin tüccarları gibi kapitülasyonlardan yararlandıkları için ayrıcalık 


tablosunda yer almaktaydı. Toplumda yer alan bu iki merkez için Tanzimat hakları belirli çizgilerle açık edecek ve bunları hukuki bir zeminde meşruiyet sağlayarak müsavatı oluşturacaktı. Fakat bu belgede bu açıdan göze çarpan ilk şey; bu haklar tanınırken padişahtan ve onun yemininden başka herhangi bir dayanak gösterilmemesiydi. Düşünce yapısı bağlamında patrimonyal düşünce biçiminden 


taviz verilmiyor ve padişahın rolü unutulmuyordu. 


Bunun ardından, 1856'da Islahat Fermanı adı altında bir belge daha yayımlandı. 1839*daki fermanda vaat edilen reformları gerçekleştirecek kanunlar ve nizamların gerçekleştirilmemesinden rahatsız durumda bulunan Avrupalı devletler, Kırım Savaşı'nın sona ermesiyle Paris'te toplanacak bir barış konferansında Rusya'nın Kaynarca'da elde ettiği hamilik hakkını engelleyebilmek için bu fermanın hazırlanmasını istemişlerdi. 29 Islahat Fermani, Tanzimat'ta verilen sözleri pekiştirmek ve detay eklemek için yayınlanmıştı. Diğer bir deyişle, Islahat Fermanı, Gülhane Hatt-ı Hümayun'unda vaat edilenleri somutlaştırıp pekiştirme amacı 


gütmektedir.?5 


TI. Abdülhamit devrinde önce klasik düzenden meşruti monarşiye, 1877-1878 döneminden sonra tekrar despotik anlayışa ve 1908'den sonra da tekrar meşruti yönetime çok yönlü bir dönüşüm yaşamıştır. Yürütmenin merkezinin Bab-ı Ali'ye taşındığı Tanzimat döneminden sonra, iktidarı tamamıyla sarayda toplayabilmesi ve Osmanlı tarihindeki son tam anlamıyla padişah olması bu dönemi daha dikkate değer yapmaktadır. Bunu dönemin başmabeyincisi şöyle ifade etmiştir: “Sultan Hamit kuvvetli bir merkeziyetçi idi ve mülki, askeri, idari, dini ve içtimai bütün mesaili 


Yıldız'da toplamıştı 21» 


İmparatorluk sınırları içinde milliyetçilik akımlarından o etkilenmiş gayrimüslimlerle uğraşılmaktaydı. Dışarıda ise Avrupa'nın kapitalizm ve sömürgeciliğiyle mücadele etmek zorunda kalan birçok farklı kavimden oluşan bir 


imparatorlukta ülkesinin modernleşmesi için ilk ve en önemli icraatlara imza atan ve 


214 N, Berkes, 2002, s. 216 

2S age.,s.216 

216 Tahsin Paşa, Abdülhamit, Yıldız Hatıraları, editör: Kudret Emiroğlu, İmge Kitabevi, Ankara, 2008, 
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bir yandan da en müstebitlerinden biri olan bir otokratın yani Abdülhamit'in dönemi 


birçok tartışmaya yol açmıştır. II. Abdülhamit, kapitalizmin olağanüstü bir hızla yayıldığı dönemde, devleti ve tahtını korumanın ve devam ettirmenin önemli bir savunma yolunu bulmuştu. İslam'ı ön plana koyan politikaların Osmanlı toplumunu ilgilendiren iç yönüyle, Anadolu'nun bölük pörçük, birlik duygusundan yoksun köylüsü?!7, padişah devrildikten sonra bir ulus oluşturacak bilince sahip olmuştu. 
Ancak bu bilinç, ırk olarak bir prensip edinmeyip, İslam merkezinde yoğunlaşmaktaydı. Bu dönemde, diğer akımlara alternatif olarak Türkçülük önemli bir akım olarak karşımıza çıkmaktadır. Rus Çarlığının koyu Panslavizm politikası altında gayri-Ruslara karşı tutumu bu bölgedeki Türki topluluklardan olan Tatar ve Volga Türkleri Osmanlı İmparatorluğu'na milliyetçiliği getirmelerindeki destekleyici 


etmendir. 


Meşrutiyetin ilanından sonra kabinede yer alan tek kişi Mithat Paşa idi. O da her ne kadar II. Abdülhamit ile pekiyi anlaşamasa da Kanun-i Esasi'yi oluşturmak yolunda Rüşdü Paşa'nın yerine sadrazamlık mevkiine getirildi. Ayrıca 1876'da Balkanlar'a ilişkin bir konferans düzenlenmek istendi. İsmi Tersane Konferansı”ydı ve İstanbul'daydı. Kanun-i Esasi'nin ilan edilmesinde Tersane Konferansının etkisi kesinlikle yadırganamaz. Konferansın 23 Aralık 1876'daki ilk toplantısında delegeler, Osmanlı delegesinin Kanun-i Esasi'nin ilan edilmiş olduğunu açıklamasıyla şaşkınlığa uğradılar. Konferansın ilk oturumunun sonuna doğru duyulan top seslerini Hariciye Nazırı Mehmet Saffet Paşa şöyle açıklamıştı: “İşitilen şu top sesleri bütün Osmanlı ülkesinde Kanun-i Esasi 'nin ilanın haber vermektedir ve Osmanlı da artık Meşruti bir hükümettir.”2!8 Hazırlanan anayasa genel olarak 
1831 Belçika anayasasını esas alıyordu 2? fakat bazı maddeler ve bazı dâhil 
edilmeyenler sultana birçok ayrıcalık veriyordu. Anayasanın otoriter özellikleri 1850 
Prusya anayasasından alınmıştı.29 Tunaya'ya göre de Kanun-i Esasi, Batı örneğinde 


bir anayasa olmaktan uzaktı.>! 


217$. Mardin, 2013, s.93 

218 T, Z. Tunaya, 1999, s. 56 

219 S. Akşin, 2011, s. 117 

2“Roderic C. Davison, Osmanlı İmparatorluğu'nda Reform, 1856-1876, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2005, s. 405; Ayrıca, B. Tanör, 2013, s. 128-130 

221 T, Z. Tunaya, 1999, s. 56 
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Kanun-i Esasi ile birlikte devlet hayatında teamüller ve vicdani yaptırımların yerine daha somutlaştırılmış uygulamalar bulunmaktadır. Örneğin Tanör'ün ifadesi şu şekildedir: 

“Yine Kanun-i Esasi'yi ortaya çıkararak, kişisel yönetimli ortaçağ devleti yerine yasama-yürütme-yargılama güçlerini görünüşte de olsa ayırmaya mütemayil bir modern 


devlet sistemi kurulmak istenmiştir ve de hükümdar karşısında bir yasama meclisinin kurulması ve kişi haklarının tanınmasıyla meşruti yönetime başvurulmuştur 


Bu anayasacılık hareketinin en önemli aktörü “Yeni Osmanlılar”dı. Osmanlı Devleti tarihinde çeşitli ayaklanmaların dışında, ilk derli toplu muhalefet hareketi “Yeni Osmanlılar? ile olmuştu. Devlet görevlileri ve padişahın etrafında kişiler “Meşrutiyet”ten haberdardılar. Örneğin, İlk defa olarak Londra'ya sefir olarak gönderilen Agâh Efendi'nin hususi kâtibi Raif Mahmut Efendi, Londra'da bulunduğu müddet zarfında mütemadiyen İngiltere Devletinin idare usullerini tetkik etmiş; Osmanlı hükümetinin kalkınması hususunda, ancak İngiltere Devletinin meşrutiyet usulünü ihtiyar ederek ıslahat yapması lazım olduğuna dair Babıâli?ye layihalar göndermişti.223 Ancak toplum bu kavramdan gayet uzaktı. Bu hareketin esas noktası, anayasa temelinde bir parlamento ihtiyacının vurgulanmasıdır. Onların girişimleri, padişahlığı kaldırmak değildi. Yeni Osmanlılar klasik muhalefet ve isyan hareketlerinde olduğu gibi “adalet” istiyorlardı. 2* Onları ilk Türk Meşrutiyetçiler” diye nitelemek yanlış olmayacaktır. Yeni Osmanlılar, burjuva liberal fikirlerin doğuşu ve gelişiminde ve bu fikirlerin ülke içinde yayılmasında büyük katkıda bulundular.’ ‘Yeni Osmanlılar? hareketi, doğduğu dönemlerde, devlet ve toplum, Hıristiyan unsurların “ulus? haline gelerek devlete başkaldırması ve bağımsızlıklarını ilan etmelerine şahitlik etmiş durumdadır. Devlet (devlet adamları) ise bu sorunu azınlıklara çeşitli haklar tanıyarak çözmeye çalışmıştır. Bu anlamda, azınlıkların ayrılıkçı tutumları sonucunda elde ettikleri ayrıcalıklar, “Millet-i Hâkime” olan 


toplumun çoğunluğunda bir sarsıntı etkisi yaratmıştır. 


22 B, Tanör, 2013, s. 165 

23 7. Şakir, 1956, s. 39 

24 Şerif Mardin, “Yeni Osmanlı Düşüncesi”, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Cilt 1, 
Cumhuriyet'e Devreden Düşünce Mirası, Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi, Ed. Mehmet Ö. Alkan, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, 5.47 

2SYuriy Aşatoviç Petrosyan, Sovyet Gözüyle Jöntürkler, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1974, 5.109 
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Yeni Osmanlılara göre Islahat Ferman'ı emperyalizmin imparatorluğun 


içlerine kadar girmesine izin veren bir ruhsattan ibaretti. Petrosyan bu durumu şu şekilde vurgulamıştır: 
“Azınlıkların durumuyla ilgili rahatsızlıklarının yanında, Türk milli burjuvazisinin 


çıkarlarını yansıtan Yeni Osmanlılar, yabancıların kapitüler ayrıcalıklarının kaldırılmasını 


ve hatta Osmanlı İmparatorluğuyla Avrupa devletleri arasındaki ticaret anlaşmalarının 


yeniden gözden geçirilmesi gerektiği sert bir dille savunuyorlardı.”225 


Cemiyetin gayesi, “Sultan Abdülaziz'i ıskat etmek, Veliaht Murat Efendi'yi tahta geçirmek; bir Kanun-i Esasi kabul ederek Meşrutiyet ilan eylemek; toplanacak Millet Meclisi ile memleketin siyasetini idare etmekti.” "Bu dönemdeki, muhalefet hareketinin siyasi çalışmaları, büyük ölçüde, gazete çıkarmak ve imparatorluk dâhilinde geniş imtiyaz sahibi olan posta şirketleri aracılığıyla yayınlarını okuyucularına ulaştırmaktı. 23 Yeni Osmanlıların eleştirilerinin esas hedefi, 


Tanzimat'ın amaçlarını geliştiren “ikinci kuşak” Tanzimatçılardı.?” 


Osmanlıcılık, imparatorluk sınırları içinde yaşayan bütün gruplara ırklarına, dinlerine, milliyetlerine bakılmaksızın eşit bir konum sunan ve onları “Osmanlılık” potasında ifade eden bakış açısıdır. Yeni Osmanlılar, “Osmanlıcılık? fikrinin imparatorluktan 19. yüzyılın başlarından itibaren ayrılmaya başlayan azınlıkları ulusçuluk hareketlerinden vazgeçirip, imparatorluğun bütünlüğünü koruma adına işe yaramasını bekliyorlardı. Osmanlıcılık fikri aslında içerisinde hem anayasacılığı hem de eğitimi ihtiva ediyordu. Eğitim ile farklı dinsel unsurların arasında yakınlık ve birliktelik duygularının ve kültürünün oluşturulması sağlanacak”, anayasa ile de birlikte devlet yönetimi tek başına yönetimi sürdüren sultanın boyunduruğundan kurtarılıp, bütün etnik unsurların temsil edildiği bir meclis yoluyla devlet yönetilecekti. Bütün etnik ve dini unsurların kültürel ve inanışla alakalı şartları devlet tarafından himaye edilecek ve onlara bir ‘üst kimlik? olarak *“Osmanlılık? verilecekti. 
1876 Kanun-i Esasisi”nin 8. maddesine göre resmi bir “Osmanlılık? tanımı: “Devlet-i 
226 3 g.e., S. 121 
227 Ziya Şakir, Büyük Türk İnkılabı, s. 80 
228 Ernest Edmundson Ramsour, Genç Türkler ve İttihat Terakki, Etkin Kitaplar, İstanbul, 2013, s. 17 
229 Ş. Mardin, 2011, s. 46 
29 Kerem Ünüvar, “Abdullah Cevdet”, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Cilt 1, Cumhuriyet'e 


Devreden Düşünce Mirası, Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi, Ed. Mehmet Ö. Alkan, İletişim 
Yayınları, İstanbul, 2011, s. 99 
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Osmaniyye tabiyetinde bulunan efradın cümlesine herhangi din ve mezhebden olur 


”»231 


ise olsun bilâ istisna Osmanlı tabir olunur şeklindedir. 


Yeni Osmanlılar, monarşik rejimin politik muhalifleri olarak, ülke tarihinde ilk kez devlet yönetiminde köklü reformlar uygulama girişimini gerçekleştirmeye 


başlamışlardır.2 Bıraktıkları en önemli iz ise Kanun-i Esasi”nin ilan edilmesidir. 


Ancak Anayasa'nın 113. maddesi meşrutiyetçiler için tam anlamıyla hata oldu çünkü bu madde ile imparatorluğun bir bölgesinde düzensizlik baş gösterdiği zaman hükümetin bölgede sıkıyönetim ilan edebileceğini ve sivil yasaların yürürlüğünü durdurabileceğini ifade ediliyor ve sultana, tehlikeli gördüğü kişileri sürgün etme hakkı veriyordu. “Düzensizlik”, “tehlikeli görebileceği” gibi anayasada geçen muğlâk ifadeler sonraki dönemlerde sultanın işini çok kolaylaştıran durumlara ımkân tanıdı. 19 Aralık'ta sultan Mithat Paşa'yı veziriazamlığa atadı ve Londra ve Paris borsaları, kararı, Türk parasının kurunu yükselterek cevapladı. ? Mithat Paşa'nın öncülüğündeki reformist gruba, Mahmut Nedim Paşa'nın önderlik ettiği muhafazakâr grup muhalefet etmekteydi. 22 Aralık'ta ise kabine yapılan son görüşmeden sonra, Meşrutiyet'i resmen ilan etti. Bu sene Bulgar olaylarının gerginleştiği bir yıldı ve bu sebepten 1877-78*de Rusya ile savaşın monarşinin elini kuvvetlendirdiği görüldü. Kanun-i Esasi'nin ilanı, Rusya ile savaşı engelleyemedi. 
Savaşta Osmanlı direnmiş olmasına rağmen ağır bir mağlubiyetten kurtulamadı. 
1878 Şubatı'nda Ruslar ile İstanbul'a sadece 12 kilometre uzaklıktaki A yestefanos”ta 
bir barış antlaşması imzalandı. Bu antlaşma, Ege ve Akdeniz arasında Bulgar özerk devleti kurulmasından, Karadağ'da toprak kazancına, Sırbistan, Romanya ve Karadağ'ın tam bağımsızlıklarını kazanmalarından, Batum, Kars, Ardahan ve Doğubayazıt'ın kaybedilmesine kadar birçok önemli maddeyi içeriyordu.23* 1877-78 savaşları süresince iki kez toplanabilen parlamento 28 Haziran'da Abdülhamit 


tarafından süresiz tatil edildi. Yeni sultan liberal müşavirlerine, tahtını sağlama 


31 a.g.m., S. 99 

22 Y, A. Petrosyan, 1974, s. 143 
3dase.,s. 97 

234 E, J. Zürcher, 2013, s. 118 
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alıncaya kadar boyun eğmiş, Rusya'nı savaş ilanı, parlamentoyu dağıtmak için bir 


fırsat oluşturmuştur.” 


Yeni Osmanlıların ardından monarşinin doruğa çıktığı dönem göze çarpar. 
Tahta geçmesinden birkaç yıl sonra Sultan Abdülhamit şöyle diyordu: “İkna edici yöntemler ve liberal kurumlarla reform yapmaya çalışan babam 


Abdülmecid'i taklit etmek istediğim zaman hata yaptım. Artık büyük babam Sultan 


Mahmud'un izinden gideceğim. Onun gibi ben de Allah'ın korumasını bana emanet ettiği 


insanları sadece zorla harekete geçirebileceğimi anlıyorum ”23* 


II. Abdülhamit, meclisin kapatılmasından ve birkaç ufak çaplı darbe girişimlerinden sonra iktidarının ilk on yıllık süresinde devleti herhangi bir muhalefetle karşılaşmaksızın yönetmiştir. Tabi ki bunda, I. Meşrutiyet tecrübesiyle birlikte sürgün edilen Mithat Paşa ve onun gibilerin düştükleri durumlar göz önüne alınması gereken noktalardır. İçeride devleti istediği gibi yönetebilen sultan, dış meselelerde ise aynı başarıyı sağlayamadı. 1881'de Tunus Fransızlara, 1882'de Mısır İngilizlere kaybedildi; 1885'te Doğu Rumeli'de isyanlar baş gösterdi ve Kongre sonrası özerk hale gelen Bulgaristan'la birleşti. Bütün bu sorunların yanı sıra mali anlamda devletin tam anlamıyla bir çöküntü içinde bulunması ile birleşince 


muhalefet üzerindeki ölü toprağını atmaya başlıyordu. 


1889'da Askeri Tıbbiye'de “İrtihad-i Osman?” adlı bir gizli öğrenci cemiyeti kuruldu.27 Akşin'e göre kurucuları, “İshak Sükuti, Mehmet Reşit, Abdullah Cevdet, İbrahim Temo ve Hüseyinzade Ali idiler.” Bu isimlere ek olarak Bahaeddin Şakir 


Bey “Ben mektebde (Askeri Tıbbiye) talebe idim. Bu cemiyet tesis etmişti. O vakitten 


239 » 


beri efradındanım. demiştir. Kurdukları örgütün küçük hücrelere ayrılmış 


masonvari yapısı, İbrahim Temo'nun Brindizi ve Napoli'deyken locaları 


235 E, E. Ramsour, 2013, s. 21 

26 Hakkı Tarık Us, Meclis-i Mebusan, 1293/1877, zabıt ceredesi (İstanbul, 1940-1954), C.II, s. 401, 
akt. R. C. Davison, 2005, s. 420 

237 Ahmet Bedevi Kuran, Osmanlı İmparatorluğunda ve Türkiye Cumhuriyetinde İnkılâp Hareketleri, 
Çeltüt Matbaası, İstanbul, 1959, s. 154 

238 S. Akşin, 2011, s. 49 

29 Alaattin Uca, İyihad ve Terakki Liderlerinden Bahaeddin Şakir Bey, Kömen Yayınları, Konya, 
2015,s.15 
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gözlemlemesi ve “Karboneriler”2* hareketinin geçmişi ve mevcut sistemleri üzerine bilgi edinmesinden “! kaynaklanmaktadır. İlk toplantıları sırasıyla “Dörtlerin Toplantısı”, “Hatab Kıraathanesi İçtimaları” ve “İnciraltı İçtimar” olarak sıralanmaktadır. 22 Abdülhamit jurnalcilik sisteminin baskısından dolayı farklı yerlerde, farklı amaçların maskesinde toplantılarını gerçekleştirdiler. Jurnalcilik sisteminin vardığı boyutlarını anlamak için o dönemi yaşamış kişilerin anılarına bakmak gerekir. Bunlardan birisi Profesör Doktor Cemil Topuzlu'nun anılarıdır. 
Anılarında cemiyeti tıbbiye-i şahanede hafiyelik eden doktorlardan ve hatta dilenci kıyafetinde evindeki gizli toplantıda hafiyelik yapan kişilerden?” bahsetmektedir. 


Jön Türklerin fikirlerini özetlemek gerekirse, Osmanlıcılık, Pozitivizm, Anayasacılık kavramlarını belirtmek gerekir. Bunlara ek olarak, Askeri Tıbbiye öğrencileri oldukları için tabiat kanunlarına olan ilgilerinden ötürü, sosyal meseleleri de aynı doğadaki meselelerin ele alınışı ve çözümü şeklinde sonuca bağlayabilecekleri ile ilgili bir yanılgıları da bulunmaktaydı.” Osmanlıcılık, Yeni Osmanlılar hareketinde de ifade edildiği gibi, imparatorluk sınırları içinde yaşayan bütün gruplara ırklarına, dinlerine, milliyetlerine bakılmaksızın eşit bir konum sunan ve onları “Osmanlılık? potasında ifade eden bakış açısıdır. Hem Yeni Osmanlılar hem de bu düşünceyi onlardan alan Jön Türk hareketi “Osmanlıcılık” fikri ile imparatorluğun bütünlüğünü korumayı amaçlıyorlardı. Ancak Osmanlıcılık fikri sonraki yıllarda, cemiyetin ikiye bölünmesiyle, Prens Sabahattin grubunda kabul edilip sürdürülürken, İttihat ve Terakki (Ahmet Rıza) çevrelerinde zamanla Türklük olarak algılanacaktı. Örneğin, Cemiyet içinde de başlangıçtan itibaren ‘Osmanlıcılık’ ve “Osmanlılık” kavramları üzerine değişik bakış açıları ortaya konmuştur. Ahmet 


Rıza ve çevresi, “Osmanlı? terimini “Türklük” olarak algılarken, Abdullah Cevdet, 


249 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başında, özellikle İtalya ve Fransa”da faaliyetlerde bulunmuş olan 
salt politik nitelikleri bulunan ve toplumu imparatorların ve kralların baskısından kurtarmak, ulusal özgürlükleri sağlamak ve her ülkede demokratik rejimi yerleştirmek amaçlarını güden gizli bir örgüt. 
”I Y. A. Petrosyan, 1974, s. 175 

E.E. Ramsour, 2013, s. 29 

243 Cemil Topuzlu, İstibdat-Meşrutiyet-Cumhuriyet Devirlerinde 80 Yıllık Hatıralarım, editör: 
Cemalettin Topuzlu, Topuzlu Yayınları, İstanbul, 2002, s. 77-79 

244 Sükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük, 
1889-1902, İletişim Yayınları, İstanbul, 1986, s. 604 
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imparatorluk dâhilindeki farklı unsurları birleştiren başlıca faktör olarak görür.?” 


Anayasacılık, Jön Türklerin Yeni Osmanlılardan öğrendikleri bir düşünceydi. 


Önlerinde tatbik edilmiş bir tecrübe olarak 1876 Kanun-i Esasisi duruyordu. 


Cemiyetin amacı, Akşin tarafından belirtildiği gibi 


“hükümet yönetimini insan haklarının koruyucusu ve uygarlıkta ilerlemenin kaynağı 


olan “usul-ü meşverel'e döndürmek, muhafaza-i hüsnü ahlak, genel eğitimin ilerlemesine ve 


genel olarak insanlık ve uygarlığa hizmet etmek olarak tarif edilmekteydi.” 


Bu amaçlarla yola çıkan cemiyet çekirdek kadrosunu oluşturduktan sonra önce diğer okullarla iletişime geçip, sonra da dış ülkelerde faaliyete geçme doğrultusunda çalıştı. Dış ülkelerdeki cemiyetin etkinliğini sürdüren kişi ise Ahmet Rıza oldu. 
Osmanlı'da süregelen rejimden ve onun uygulayıcılarından rahatsız olan kişileri etrafına toplayarak üye sayısını artırmaya çalışıyordu. O da diğer Türk burjuva reformistleri gibi Sultana raporlar gönderiyordu ve 1889'dan 1894'e değin yedi kez Padişahı Ooo politikasını değiştirmeye ve anayasal rejime dönmeye 


çağırıyordu.2171895'te ise Meşveret'i çıkarmaya başladı. 


Cemiyetin ismi 1895'ten önce İttihat ve Terakki olarak değiştirildi. Bu isim aslında Jön Türklerin düşünce dünyalarını ortaya koyuyordu. 1789 Fransız Devrimi'nden sonra ortaya çıkan pozitivizm Osmanlı muhalefetinin en önemli dayanağı olmuştu. Öyle ki II. Meşrutiyet'in ilan edilmesinden sonra o dönemin çocuk yaştaki tanıklarından biri olan Necmeddin Sahir Sılan'ın ifadesi Fransız Devrimi'nin Jön Türk hareketine sağladığı fikirsel arka planı göz önüne seriyordu: “O günlerin işitilen ve tekrarlanan sözleri de şunlardan ibaret oluyordu: “Yaşasın hürriyet!', “Yaşasın uhuvvet! ', “Yaşasın müsavat!', “Yaşasın meşrutiyet!” 28» A, Comte'un devrimden sonra Fransa toplumun yaşadığı bunalımı göz önüne alarak 


radikal devrimler yoluyla değil, eğiterek ve reform yaparak değişimi sağlama fikri 


25 Selçuk Akşin Somel, “Osmanlı Reform Çağında Osmanlıcılık Düşüncesi”, Modern Türkiye'de 
Siyasi Düşünce, Cilt 1, Cumhuriyet'e Devreden Düşünce Mirası, Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi, Ed. Mehmet Ö. Alkan, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, s.108 

26 S, Akşin, 2011, s. 57-58 

2471Y. A. Petrosyan, 1974, s. 177 

248 Necmeddin Sahir Sılan, ZI. Meşrutiyet ve Sonrası Hatıralarım, Haz. İsmail Dervişoğlu, DBY 
Yayınları, İstanbul, 2010, s. 18 
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ortaya “Ordre and Progres”? şiarını çıkarmıştı. ?? Jön Türkler ise önemli bir 


dayanakları olan ve Yeni Osmanlılardan tevarüs ettikleri “Osmanlıcılık? düşüncesinin 

birleştirici etkisini ön plana çıkarmak için “Ordre'ı “Union'a çevirerek İttihat ve 

Terakki ismini almışlardı. Hobsbawm da bu konuda aynı minvalde şunları söylemiştir: 

“7890'larda kurulan Jön Türk olarak bilinen ve 1905 Rus Devrimi'nin ardından 

1908'de iktidarı alan İttihad ve Terakki'nin baş tacı ettiği Aydınlanma yorumunun esin 


kaynağı, bilime ve modernleşmenin kaçınılmazlığına olan tutkulu inancını, dinin laik bir muadili, demokratik olmayan “düzen ve ilerleme' ve yukarıdan gerçekleştirilen planlı 


toplumsal mühendislikle birleştirilen August Comte'un pozitivizmiydi.”259 


İttihat ve Terakki hareketi bu dönemde bürokraside oldukça yandaş elde etti, çünkü imparatorlukta ticaret gayrimüslim azınlıkların elindeydi ve saraya yakın makamlar ise yalnızca padişaha fazlasıyla sadık olan çürümüş devlet adamlarına mahsustu. Ellerinde yalnızca bürokrasi kaldığı için o kitleye daha fazla yönelen cemiyet, onların dilinden konuşuyor; onların ortak noktası olan “Türklük””e de vurgu yapmayı ihmal etmiyordu. Devrimci olarak nitelendirilebilecek bir sınıf olmadığı için cemiyet bürokrasi ve asker sınıfına bel bağlıyordu. Ayrıca cemiyeti isminde vurgulanan “hürriyet” değil, “ittihat” ifadesi cemiyetin devleti bir arada tutma gayesini ifade ediyordu.”! Bu ise cemiyetin bürokrasi ve asker çevrelerinden destek 


almasının doğal bir sonucuydu. 


Bir süre muhalefet hareketinde yalnız kalan “Meşveret” grubu faaliyetlerine devam etti ve daha sonra yukarıda ismi geçen Prens Sabahattin Jön Türklere güç verdi. Jön Türk hareketine canlılık ve destek vermesine rağmen, anlaşmazlık ve kişisel rekabetlerin de artışı yine bu dönemde görüldü.?? Babası Damat Mahmut Paşa ve ağabeyi Lütfullah ile birlikte 1899 yılında Paris'e kaçmıştı. Damat Mahmut anayasayı yürürlüğe koyması hususunda Sultanı birçok defalar uyarmış ve bir sonuç 


alamayınca, kendisini Abdülhamit”in kolunun uzanamayacağı bir yere atmaya karar 


9 Barış Alp Özden, “Ahmet Rıza”, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Cilt 1, Cumhuriyet'e 
Devreden Düşünce Mirası, Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi, Ed. Mehmet Ö. Alkan, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, s.121 

29 Eric Hobsbawm, İmparatorluk Çağı 1875-1914, Dost Kitabevi, Ankara, 2010, s. 307 

251 Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908: Bütün Eserleri-1, İletişim Yayınları, 
İstanbul, 2014, s. 77 

22 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler, Cilt.1 İkinci Meşrutiyet Dönemi, Hürriyet Vakfı 
Yayınları, İstanbul, 1998, s. 21 
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vermiş ve Sultanın yolsuzluklarını bu yoldan dış dünyaya duyurabileceğini düşünmüştü.” Zaten Damat Paşa liberal bir kafa yapısına sahipti ve imparatorluk sınırlarını terk etmeden evvel de Jön Türk hareketine parasal yardım sağlamaktaydı. 
Damat Paşa'nın vefatından sonra genç Sabahattin Jön Türk hareketi içinde parlamaya ve hatta yeni bir hizip oluşturmaya başladı. 1897 yılında sonra ilk kez Ahmet Rıza muhalif hareketi içinde kendisine rakip olacak bir grupla karşı karşıya kaldı. Prens Sabahattin'in başını çektiği grup, Merkeziyetçilik ve Türk milliyetçiliği temayülleri gösteren Ahmet Rıza grubundan farklı olarak, Federalizm ve özel girişim yanlısıydı.25* Federalizm?den kasıt, bireysel plandaki özel girişim fikrini topluluklar düzeyinde de uygulayarak imparatorluk sathındaki bütün milletlerin kendi kendilerini yönetmesi ve Padişahlık makamının da bunların birleşme noktası olduğu yönünde bir fikre sahiplerdi. Bu çok önemli fikir ayrılığı, Sabahattin ve Lütfullah'ın imzalarıyla “Appel General aux Ottomans” başlıklı bir davetiye ile bütün muhalif hareketi temsilcilerine çağrı bulunmalarıyla toplanan 1902 Osmanlı Muhalefet Kongresi'nden sonra daha fazla ortaya çıktı. Yapılacak devrimde askeri güçlerin kullanılması ve yabancı devlet müdahalesi 9 konuları kongre esnasında en çok tartışılan ve üzerinde mutabık kalınamayan konulardı, çünkü Ahmet Rıza grubu özellikle yabancı devletlerin müdahalesine, devletin egemenliği açısından tehlike teşkil ettiği şeklinde yorum getirdiler. Ayrıca Ahmet Rıza grubu henüz devrim yöntemlerini tartışmamaktadır, çünkü hala sıkı bir biçimde “düzen içinde değişim” prensibine bağlı kalmak gerektiğine inanmaktadırlar. Prens grubu ise azınlık muhaliflerinin temsilcilerinden aldığı destekle devrimi tartışmanın daha yararlı olacağı kanaatindedirler. 47 delegenin katıldığı bu kongrede üzerinde anlaşılabilen tek madde, Abdülhamit'in tahttan indirilmesiydi. 7 Sonuç olarak, kongre birleşmeden ziyade ayrılık getirdi ve Prens grubu “Teşebbüs-ü Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti” adı altında örgütlenmeye başladı; Ahmet Rıza grubu ise “Osmanlı Terakki ve İttihad Cemiyeti” adını aldı. 1907 yılında da Ermeni muhalif 
23 E.E. Ramsour, 2013, s. 68 

254 Suavi Aydın, “İki İttihat ve Terakki: İki Ayrı Zihniyet, İki Ayrı Siyaset”, Modern Türkiye'de Siyasi 
Düşünce, Cilt 2, Cumhuriyet 'e Devreden Düşünce Mirası, Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi, Ed. 
Mehmet O. Alkan, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, s. 119 

25 E.E. Ramsour, 2013, s. 78-79 

256 Kaan Durukan, “Türk Liberalizminin Kökenleri”, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Cilt 1, 
Cumhuriyet'e Devreden Düşünce Mirası, Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi, Ed. Mehmet Ö. Alkan, 


İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, s. 145 
257 E., E. Ramsour, 2013, s. 79 
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grupların çağrısıyla ikinci bir kongre toplanması ile imparatorluk içindeki ve dışındaki bütün Abdülhamit ve rejim muhalifleri bir araya geldi. İkinci kongrede de birleşme ve fikir ayrılıklarının çözümü noktasında herhangi bir gelişmeden söz edilemez. Ancak Ahmet Rıza grubu bu kongrede devrim yöntemleri üzerine tartışmalar katılarak, artık düzen içinde değişimin gerçekleşeceği fikrinde 


yumuşamaya gittiği görülmektedir. Bu yöntemler şunlardır: 
1.Zulmün silah yoluyla önlenmesi, 
2. İşçi grevleri ve siyasi yürüyüşler, 
3. Vergi ödememe yoluyla pasif direniş, 
4. Ordu içindeki propaganda ile askerin emirlere itaatinin engellenmesi, 
5. Gerektiği hallerde toplu ayaklanmalar. 


Yukarıdaki maddeler çoktan beridir Ermeni çetelerinin kullanmakta oldukları taktikleri Türk derneklerinin benimsemiş olması ve 1905 Rus Devrimi'nde aynı 


türden direnişlerin bulunduğu bilinmektedir.” 


27 Eylül 1907 tarihinde önemli bir gelişme daha yaşandı ve Selanik'teki 
“Osmanlı Hürriyet Cemiyeti” ile Paris'teki hareket birleşme kararı aldı.25? Selanik”te Abdülhamit rejiminden rahatsız olan asker ve memurların oluşturduğu “Osmanlı Hürriyet Cemiyeti”, Talat Bey tarafından, Abdülhamit'i öldürmek için kurulmuş bir örgüttü.?” Talat Bey ve etrafındakilerin düşüncesi Ahmet Rıza ve Sabahattin'in programlarını inceleyip, kendilerine en yakın olanıyla birleşmek düşüncesinde olduklarından,?6! Ahmet Rıza grubu Dr. Nazım'ı Selanik'e yollayarak “İttihad ve Terakki” ismini benimsemelerini? ve Selanik'in İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iç, Paris ise dış merkezi olmasını teklif etmişti. İttihat ve Terakki Cemiyeti sorumluluk kapsamında ast-üst ilişkisi içinde ilerleyen bir hiyerarşiye sahip olmadığı için?® 


Subay ve küçük memurların oluşturduğu bu milliyetçi grup artık inisiyatifi resmen 


258 a.g.e., s. 139-140 

25 ag.e.,s.135 

260 S. Aydın, 2011, s. 124 
“IE E. Ramsour, 2013, s. 134 
262 T, Z. Tunaya, 1998, s. 22 
2683F, Ahmad, 2010, s. 63 
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eline almıştı. Daha entelektüel fikirlere sahip olan ilk İttihat ve Terakki grubunun fikirleri zaten içerisinde Türk milliyetçiliğini barındırmaktaydı ancak bunu yalnızca kültürel bir milliyetçilik bazındaydı. Selanik grubu ise Türk milliyetçiliğini daha siyasi olarak ele almaktaydı çünkü Balkanların milliyetçi havası içinde memurlardan ve askerlerden meydana gelen “İkinci İTC”?64, özellikle Selanik'in sanayileşmiş ve modemleşmiş atmosferinden derin bir şekilde etkilenmişti. Ayrıca ilk İttihat ve Terakki daha Fransız ve Anglosakson düşünce dünyasından etkilenmişken, Selanik 


grubunun fikirlerini daha çok Alman devlet ve askerlik anlayışı şekillendirmişti.25 


Jön Türk Osmanlıcığı siyasal anlamda liberal demokrattır.29© Aynı zamanda, Jön Türk Osmanlıcığı bir evreden sonra Türkçülüğe evirilmiştir. Bu burjuva reformist hareket başlangıçta tam anlamıyla devrimci bir nitelik taşımayan ve düzen içinde ilerlemeyi şiar edinen bir haldeydi. O dönemin tanıklarından birisinin söylemiyle “Herkes padişaha diş biliyor, bir saltanatı yıkarak iktidara hür fikirli bir padişah getirmeyi düşünüyorlardı.297» Saltanatın yıkılmasından kasıt sadece bir padişah değişimidir; kesinlikle rejimin kökten kaldırılması söz konusu değildir. 
Cemiyete katılımların artması ve halkın işin içine girmesiyle birlikte burjuva 


devrimci bir nitelik almaya başlamıştır. 


1906-1908 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğunun birçok yerinde adaletsiz hükümeti ve hükümetin atadığı yolsuzluklara sıkça başvuran devlet adamlarını, adalet anlayışından yoksun vergi yükünü ve keyfi uygulamaları protesto etmek için gösteriler düzenlenmiştir. Bu gösteriler radikallikten uzak, yalnızca kısa vadeli gündemi etkilemek amacıyla yapılan gösteriler gibi görünüyordu ve hükümet ve “Yıldız” da bu şekilde düşünüyordu. Fakat olaylar verilen tavizlere rağmen bir türlü durulmayınca olayın renginin değiştiği belli olmuştu. İstanbul'dan uzak ve hükümetin derhal müdahale etme imkânından yoksun olduğu bölgelerde çeşitli ayaklanmalar olmuştur. Doğu Anadolu'daki hareketlerden başlayacak olursak, 1894- 


1895 Ermeni olaylarından sonra bölgesel ticareti ellerine geçiren Türk ticaret 


burjuvazisinin karşısında çok daha önemli bir rakibin, kapitülasyonlardan 


26 S, Aydın, 2011, s. 125 

2654 g.m., s. 126 

266 S.A. Somel, 2011, s.115 

267Samih Nafiz Tansu, Teşkilat-ı Mahsusa; İki Devrin Perde Arkası, İlgi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2011, s. 26 i 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yararlanarak kolayca başarıya ulaşan yabancı kapitalistlerin çıkmasının ve köylüden yeni vergiler alınması kararlarının toplumun değişik sınıflarında yarattığı hoşnutsuzluk neden olmuştur.” Bunlara ek olarak Abdülhamit'in daha önce de bahsedilen gayrimüslimlere karşı Müslimlerin desteklenmesi düşüncesinin en önemli çıktılarından birisi olan Hamidiye Alaylar?’ nın bölgedeki faaliyetleri halkı rahatsız ediyordu ve canından bezdiriyordu. Erzurum'da ise 1906-1908 döneminde çok önem arz eden ayaklanmalar görülmektedir ve bunlar, hükümetin tavizlerine rağmen yinelenmeye devam etmektedir. Hatta dönemin Erzurum'daki sınırı korumakla 


vazifelendirilen görevlilerinden bir şahıs, 


“Erzurum'a vardığımda kaynaşan bir gençlik ve zabitan kütlesiyle karşılaşmıştım ve adeta orada bulunan Vali Arnavut Abdülvahab Paşa, Erzurumlu vatanperverleri 


Sinop'a sevk etmemiş olsaydı Erzurum hürriyetin ilanı şerefini Manastır ve 


Selanik'in elinden almış olacaktı. „269 


diyerek Erzurum'daki olayların ehemmiyeti konusunda önemli bir ipucu vermektedir. Erzurum'daki isyanlar genellikle keyfi valiler ve adaletsiz vergi uygulamalarından ileri gelmekteydi. 1906*da fırtınalar koparan kişilerden alınacak “Vergi-İ Şahsi” ve hayvanlardan alınacak “Hayvanat-ı Rüsumu? diye adlandırılan iki yeni vergi?” dolayısıyla halk, eşraf, ulema ve esnaf bir koalisyon içinde hükümete resmen başkaldırıyordu. Olayların yoğunluğunun arttığı 1907-1908 döneminden önce, daha 1906'da Pasinler'de Vali Nazım Paşa'ya çeşitli bu vergilerden şikâyetlerle alakalı başvurular yapılmıştı.?'! Başkaldıran muhalif gruplar içerisinde devletin vergi sisteminde önemli yer tutan ve sırasıyla 1839, 1856 ve 1881'de gelirlerinin çoğundan mahrum kalan mütegallibeler de yer alıyordu. İsyan sürdükçe verginin kaldırılması, valilerin değişimi gibi konular arka planda kalmaya başlıyor; hedef tahtasına rejim konulmaya başlıyordu. İstibdada karşı direnme hareketin esas amacı olmuş, baskı ve zulüm rejiminin kentteki yürütücüsü olan kuruluşlar hedef 


alınmış, kentin yönetimi isyancılara geçmişti. 22 1905'ten beri Rusya'daki harekete 


28 Y. A. Petrosyan, 1974, s.234 

29 S. N. Tansu, 2011, s. 75 

27 Aykut Kansu, 7908 Devrimi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, s. 39 

271 Muammer Demirel, İkinci Meşrutiyet Öncesi Erzurum'da Halk Hareketleri, Kültür Bakanlığı / 
1231, Kaynak Eserler Dizisi / 51, Ankara, 1990, s. 10 

22 H. Zafer Kars, 1908 Devrimi'nin Halk Dinamiği, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1997, s. 35 
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benzer bir durumun Osmanlı'da da yaşanmasından endişe eden rejim, sınırlardaki gidiş gelişleri daha sıkı denetlemekten?”, özellikle Anadolu”da İstanbul'daki kadar ‘jurnal’ kaynağı olmayan yerlere hafiye sağlamaya kadar bir dizi önlem almıştı. 
İstanbul'da jurnal kaynakları ile alakalı Hüsamettin Ertürk'ün belirttiği üzere “Tekkelerde zikirler, camilerdeki vaazlar, gayrimüslimlerin mabetlerindeki ayinler hep sivil memurlar tarafindan takip olunurdu 2” Saray bu sıkı denetimi taştayı da kapsayacak hale getirmek istiyordu. Erzurum'daki Rus Konsolosu Skryabin, bir mektubunda bu konuda şöyle diyordu: 


“Rus sınırına yakın illerdeki Müslümanlar arasında hükümetin aldığı vergileri iyice artırmasından doğan olaylar, hükümetin son günlerde para kazanmak için Rusya'ya gitmek isteyenlere pasaport verilmesini yasaklaması üzerine iyice büyüdü. Alınan bu önlem, birkaç bin Müslüman'ı, tüm geçim olanaklarından yoksun bıraktı. İşçiler arasındaki bu dalgalanmalara, gene hükümetin politikasından hoşnut olmayan tüccarlar da karışmış bulunuyordu. Bunlar, hareketi de ellerine geçirerek Erzurum 'un yerlilerinden çok sayıda küçük burjuvanın da katıldığı 'Can Verir' adlı 


bir de tüccarlar örgütü kurdular.” 


Erzurum dışında, Van, Bitlis, Diyarbakır, Trabzon gibi Rusya ve İran sınırına yakın olan bölgelerde hareket çok yoğun bir hal almıştı. Bu, tabii ki bir tesadüf değildi. Hem rejim tarafindan İstanbul'dan sürülen Jön Türklerin etkin propagandaları hem de 1905 ve 1906 senelerinde ‘geç burjuva demokratik devrimini? 
gerçekleştirmiş Rusya ve İran'a yakın olmaları sebebiyle bu şehirlerde protesto yürüyüşleri ve gösterileri artmıştı. Bahaeddin Şakir Bey yukarıda belirtilen sebepleri ispatlar nitelikte 1908 tarihli bir mektubunda Erzurum olayları ile alakalı olarak “Esbab-ı mucibeye gelince bunlar bir taraftan İran'da ve Rusya'da vukua gelen inkılâp hareketlerinin yakınlık dolayısıyla Erzurum havalisinde intişarı diğer 


2769» 


taraftan şahıs ve hayvan vergilerinin konulmasıdır. demiştir. Ayrıca 1905'ten 


sonra özellikle “Potemkin Zırhlısı”?77 vakası İstanbul askerlerinde de isyan hislerini 


uyandırması ihtimali az olmasına rağmen Sultan Hamit'in uykularını kaçırmaya 


Base,.,s.35 


274 S, N. Tansu, 2011, s. 24 

275 Erzurum’daki Rus başkonsolosu Skryabin’in mektubu akt. Y. A. Petrosyan, 1974, s. 234-235 

276 Arif Cemil, Bahaeddin Şakir Bey’in Bıraktığı Vesikalara Göre İttihat ve Terakki, Ankara, 2004, s. 
428-429 akt. A. Uca, 2015, s. 162-163 

277 14 Haziran 1905'te Potemkin zırhlısında meydana gelen bir başkaldırıdır. 800 kişilik mürettebatı 
Kanlı Pazar olayından güç alarak ayaklanmıştır. Üst düzey rütbedeki askerleri öldüren erler geminin kontrolünü ele alarak Karadeniz'e açılmıştır. Bkz. A. Ascher, 1997, s. 170-171 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yetiyordu. 778 Özellikle Erzurum'daki hareket giderek radikalleşmişti. Diğer şehirlerde de görüldüğü halk protestoları sürdürüp, “dededen kalma” bir yöntem olan ““Mazhar-ı Umumi 'ye bir arzuhal yazma çaresine”??? başvurup bir sonuç alamayınca daha da ileri gidip telgrafhaneyi işgal edip, Padişaha doğrudan ulaşmak istedi. 
Valinin görevden alınmasının yanında, yukarıda ismi geçen vergilerden muafiyet 


talep ediliyordu. 


Ayrıca, 1906'dan başlayarak Sinop, Kastamonu, Kayseri?*9 örneklerinde de görüldüğü gibi bütün hareketlerin, valilik önünde yapılan protestolar, ardından telgrafhanenin işgali, Padişah'la doğrudan iletişime geçme çabaları, uzlaşamaya ve tavize yanaşmamaları gibi özellikleri örgütün tek bir kaynaktan yönetildiği fikrini 


ortaya koymaktadır. 


Monarşi, isyanların büyümesiyle birlikte isyancıların tatmin edecek çeşitli tedbirler alma yoluna gitti.! Kurulan teftiş komiteleri özellikle Trabzon, Erzurum, Van gibi protestoların çok radikal biçime dönüştüğü yerlerde halkın memnuniyetsizliğinin sebebini öğrenmesi için görevlendirildi. Ancak bu komitelerin gözlemleri doğrultusunda elde edilen bilgiler isyanların nedeni olarak haksız vergiler ve adaletsiz yöneticiler dolayısıyla doğrudan Padişah'ın kendisini işaret etmekteydi. 
Ayrıca, bu isyan faaliyetlerinde etkin bir görev alan subayların İstanbul'dan sürgün edilenler olduğu da vurgulanıyordu.” Bu hareketleri destekleyen İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin taşradaki temsilcileri, açıktan haksızlıkları ve düzensizlikleri sebep olarak ortaya atıp halk cihetinden destek sağlıyordu. Aslında, hedef II. Abdülhamit'i tahttan indirip meşruti monarşiye geçiş olduğundan eğitimli muhalif gruplardan destek elde ediyorlardı. Ancak burada vurgulanması gereken nokta şudur ki, cemiyetin başlıca hedefinin Sultan Abdülhamit'in hali değil, meşruti yönetime geçişi ana gaye olması”, parlamentonun etkin bir biçimde devlet yönetiminde 


kullanılması gerektiği ile ilgili fikirleri cepheyi bir arada tutan en önemli tutkaldı. 


2 T, Paşa, 2008, s. 329 
27 A. Kansu, 2011, s. 44 
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İttihat ve Terakki Cemiyeti Anadolu'daki protesto dalgalarının artmasıyla 


birlikte, planlı bir yol haritası çıkarılabilirse, İran ve Rusya'daki olayların sonrasında 
oluşan sonuçları alabileceği beklentisi içindeydi.289 Örneğin, Bahaeddin Şakir Bey 30 
Ekim 1907 tarihli bir mektubunda “Memleketin felaketine karşı gençlerimizin, eftalimizin teyakkuz ve intibahı bir beşaret-i hürriyettir”?85 diye belirtmiştir. Ancak esas olay Rumeli'de patlamıştı. Rumeli'deki olayları teftiş etmesi için görevlendirilen Rumeli Müfettiş-i Umumisi Hilmi Paşa Abdülhamit'e çektiği telgrafta, “Zat-ı Şahanelerine arz ederim ki bu taraflarda benden başka herkes İttihadçıdır” demiştir.299 Hakikaten de Rumeli'de özellikle Makedonya ve Selanik yörelerinde İttihat ve Terakki yanlıları sayıca çok fazlalardı. Aslında Anadolu'ya göre İstanbul'a daha yakın olmasına rağmen devlet memurlarından askerlere kadar kahhar ekseriyet hürriyetperver olduğundan Saray'ın eli kolu buralara uzanmakta 


sıkıntı yaşıyordu. 
1.3.2. 1908 Meşrutiyet Devrimi ve Sonrası 


Devrim'in gerçekleştirilmesinde etkili olan dış sebep, 9-10 Haziran 1908'de İngiliz Kralı II. Edward ile Rus Çarı II. Nikolay arasında yapılmış olan Reval görüşmesinin İttihat ve Terakkiyi kaygılandırması 27, cemiyetin üst kadrolarının harekete geçme konusunda daha aceleci olmalarıdır. Bu görüşme İttihatçı kadrolarca memleketlerini yok etme planı olarak algılandı. İttihatçı kadrolardan önce Yıldız da bu görüşmelere çok hoş gözle bakmadı. Bu konuda Tahsin Paşa: “Sultan Hamit bu mülakattan hayli kuşkulandı ve Rusya sefirinden izahat istedi?98” demiştir. Buna ek olarak, ordudaki geç terhislerin ve maaşların yatırılmasındaki sıkıntıların sebep olduğu hoşnutsuzluklar da göz çarpmaktadır. Almanya sefiri maaş ve tayinlerdeki sıkıntılardan doğan sıkıntılarla ilgili olarak Yıldız'ı uyarmıştı. 29 Ayrıca orduda adaletsiz olduğu iddia edilen uygulamalar ve terfiler de sarayla ve ulemayla 


bağlantısı daha zayıf olan reformist zihniyete sahip askerlerce fark edilmekteydi. 
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Resneli Niyazi Bey'in de belirttiği gibi rütbeler, makamlar, maaşlar dağda özgürlük ve memleket için mücadele eden subaylara değil, damatlara, jurnalcilere verilmekteydi.>“Reval görüşmelerinden sonra özellikle Selanik merkezli faaliyetler kapsamında Makedonya'daki önce Resneli Niyazi, ardından Ohrili Sabri ve sonrasında da Enver Bey'in dağa çıkmalarının sebebi, II. Abdülhamit'in Rumeli?yi 


vereceği ve bu bölgelerin kaybedileceği korkusuydu. 


İçeride de bir önceki bölümde bahsedilen vergi ve adaletsiz oldukları iddia edilen yöneticilere karşı açılmış olan isyan bayrakları İstanbul'u zor durumda bırakıyordu. II. Abdülhamit'in bir zamanlar “çoluk çocuk” şeklinde gördüğü öğrenciler, artık yüksek rütbeler kazanmış ve büyük nüfuz kazanmışlardı. Muhalefet hareketinin lokomotifi, Balkanlarda komitecilik ortamında emrindeki askerler ve bölge halkına kendini kanıtlamış genç subaylardan oluşuyordu. ”! Bu eğitimli subaylar gençliklerini vakfettikleri Abdülhamit muhalefeti ve hürriyet ideali için zamanın geldiğine inanıyorlar ve acele etmeleri gerektiğini düşünüyorlardı. 
Başmabeyincinin de vurguladığı gibi “Halktaki tehalükten ziyade ordunun azmi aşikâr idi, ordu behemehâl maksadı istihsale karar vermişti >>” Bu icraat dönemine geçişte 1906'da Selanik Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile İttihat ve Terakki'nin birleşmesinin etkisi büyüktür. Paris kolu, çoğu zaman fikri ve felsefi tartışmaların içinde boğulup giderken, Selanik grubunun faaliyete dayalı düşünceleri 1908'in en önemli katalizörlerinden biriydi. Selanik kolu da kendi içinde farklılıklar barındırmaktaydı. Kendilerini sınıfsız olarak gören İttihat ve Terakki'nin, Meşrutiyet'in ilanında oluşan ittifaklar bir yana, Selanik ve Manastır örgütlerinin toplumsal ve ideolojik tabanları farklıydı ve bu 1908 sonrasında görülecekti.2” Fikir 


gücü Selanik, vurucu güç Manastır’ dı. 


Temmuz'un sonuna doğru İstanbul'a çekilen telgrafların yoğunluğu artmıştı. 
Selanik'ten, Manastır'dan ve bazı mutasarrıflıklardan ve Kosova taraflarından 


Kanun-i Esasi'nin ilanını talep eden telgraflar gelmeye başlamıştı. Bunların içinden 


29 İhsan İlgar, Balkanlarda Bir Gerillacı: Hürriyet Kahramanı Resneli Niyazi Bey'in Anıları, Çağdaş 
Yayınları, İstanbul, 1975, s. 43 

21 K, Emiroğlu, 1999, s. 40 

22 T, Paşa, 2008, s. 472 

3 a.g.e., S. 256 
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en önemlisi kuşkusuz Manastır İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkezi’nden gelen 


telgraftı. Bu telgrafta 


“Huzur-u Akdes-i Hazret-i Padişahiye 


İradat-ı seniyelerile tebaa ve zir-i destanlarına bahş ve ihsan buyurulan Kanun-i Esasi'nin, tatbikat-ı fiiliyesine müsaade ve icab-ı halin irade buyurulması suretile sadakat ve ubudiyetimizin halelden vikayesini istirham ederiz. Pazar gününe kadar Meclis-i Meb'usan'ın küşadına ferman-ı hümayunları istar buyurulmadığı halde riza-yışehriyarilerine muhalif ahvalin vukuu bulunan memurin-i mülkiye ve erkan ve ümera ve zabitan-ı askeriye ve efrad-ı şahanelerile ulema ve 'I-hasıl kibar ve sıgaredyan-ı muhtelife mensubinininbila-istisna vahdaniyet-i hudaya karşı ahd ü misak altında bulunduğunu arzederiz. 


9 Temmuz 324 (22 Temmuz 1908) 


Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti Manastır Merkezi”*” 


yazıyordu ve bu tamamıyla bir ültimatom anlamına geliyordu. Rumeli'den gelen haberler ve telgraflar durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor ve devletin o bölgede tamamen kontrolü kaybettiğini gösteriyordu. Tahsin Paşa'nın da belirttiği gibi “Artık Yıldız'da anlaşılmıştı ki bu işte vakit geçirmek siyaseti para etmezdi, dikkatli 


davranmak ve aksü'l-amellere meydan vermemek lazımdı.25”» 


Hem Anadolu'daki halk isyanları hem de Rumeli?deki Resneli Niyazi, Enver Bey ve Arnavut İhtilal hareketinin faaliyetleri Kanun-i Esasi”nin 31 yıl sonra yeniden ilan edilmesi konusunda İstanbul'u çaresiz bırakmış durumdadır. Ertesi gün Abdülhamit, veziriazamlık makamına Ferid Paşa'nın yerine Küçük Sait Paşa'yı getirirken, bu durum muhalefet hareketinin cesaretini artırmıştır. O dönemle ilgilenen birçok araştırmacının da idrak ettiği şekilde, Manastır'la başlayarak Rumeli'deki İttihat ve Terakki hareketinin etkin olduğu diğer yerlerde Meşrutiyet'in yeniden yürürlüğe konulduğunu top atışlarıyla ve okullarda idare binalarında okunan ateşli nutuklarla ilan ediliyordu. 24 Temmuz 1908”de Meşrutiyet Devrimi, Rumeli halkının 


eylemi ile sağlanmış ve Anadolu halkının da katılımı ile güvenceye alınmıştır. 


Muhalefet hareketi bilhassa 1906'dan itibaren birleşme yoluna gitmişti. Jön Türk hareketi tam anlamıyla bir “Cephe” hareketi halini aldı ki bu durum iktidarın 


ele geçirilmesiyle bu hareketi bölecek ve ciddi çıkar mücadelelerine sebebiyet 


2% a.g.e., S. 471 
295 4.g.e., S. 472 
> K, Emiroğlu, 1999, s. 227 
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verecekti. Bu durum Tunaya tarafından “Jön Türklerini kolektif bir doktrin etrafında toplamaya imkân yoktur” 7 şeklinde ifade edilmiştir. 1908 yılına kadar İstibdat yönetimine karşı olma durumu muhalefet hareketini şekillendiren en önemli mihenk noktasıydı. II. Abdülhamit”i 1876 Kanun-i Esasi'sini tekrar uygulamaya koydurma amacını güden cemiyet 1908 yılında Meşrutiyet'in tekrar ilanı ve Kanun-i Esasi”'nin uygulamaya konmasıyla kendisini her ne kadar kadroları bu işe hazır olmasa da birdenbire memleketi idare etme yükümlülüğüyle yüz yüze kalmıştı. Hükümeti devralmaya hazır olmadığının farkında olan cemiyet en başta iktidara geçmeme, yalnızca bir dernek olarak kalma kararına rağmen 1908 seçimlerine girip meclisin kontrolünü ele almaktan da geri kalmadı. Temmuz 1908'den sonra İttihat ve Terakki'ye karşı muhalefet ve tek parti olmasını engellemek amacıyla kurulan Ahrar 


Fırkası 1908 seçimlerinde meclise sadece 1 mebus gönderebildi. 


Jön Türk İhtilalının tamamen milli bir hareket olduğu, Abdülhamit'i tahttan indirerek yerine yabancı güçlerin müdahalesine imkân vermeyecek ve Türk halkının bu padişah döneminde katlanmış olduğu sefalete son verecek, kuvvetli bir hükümetin getirilmesini gaye edindiği açıkça görülmektedir.” Ancak iktidarı ele geçirdikten sonrası için İttihat ve Terakki hareketi için çok övgüden bahsedilemez, çünkü devlet aygıtını kendisine çalışır hale getirerek, seçimlere ve parlamentonun çalışmasına doğrudan müdahale ederek ve en önemlisi cemiyete hâkim liderlerin tek söz sahibi olduğu bir sistem benimseyerek gelişmekte hatta emeklemekte olan Türk Demokrasi hayatına ciddi bir darbe vurmuş oldu. Buna ek olarak Jön Türklerin önce Osmanlıcı, Balkan Savaşları'ndan sonra Türkçü, İslamcı ve Batıcı idealler arasında 


tereddütlerden ve bocalamalardan kurtulamadığı?” 


gözle görülür biçimde iktidar ele geçirildikten sonra harekete dağınık bir görüntü vermiştir. Ayrıca Yeni Osmanlılar ve sonrasında Jön Türk hareketi sınırlı bir Liberalizme sahip bir zihniyetteydi. Batıdan kopya edilen, sindirilmemiş ve kaba bir Liberalizm anlayışının aynı zamanda Türk milliyetçiliğinin de doğuş nedeni olmasına rağmen milliyetçilik unsurları, her zaman 


olduğu gibi ağır bastı.” 


297 T, Z. Tunaya, 1999, s. 85 
“E.E. Ramsour, 2013, s. 162 

29 T, Z. Tunaya, 1999, s. 92 

300 E.E. Ramsour, 2013, s. 162-163 
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Devrim'in ilk gününden itibaren sansürün kalkması ve jurnal kurumunun lağv edilmesi, tutukluların serbest bırakılması halkın doğrudan eylemliliği ile sağlanmıştır. “! Devrim'le birlikte girişilen bu işler, muhalefet hareketinin esinlendiği Fransız Devrimi'ni taklit etmelerinden ileri gelmektedir. Meclisin tekrar açılmasının yanında basın özgürlüğü, işçi grevleri siyasi hayatı şekillendiren en önemli başlıklar haline gelmişti. Her ne kadar, 1905 Rusya örneğinde olduğu gibi 
burjuvazi arka planda kalsa da gerçekleştirilmeye çalışılan amaçlar dolayısıyla 1908 
Meşrutiyet hareketi geç kalmış burjuva devrimleri kategorisine eklenmesini 


gerektirmektedir. 


İktidarı ele almakta çekingen ve biraz da acemice davranan İttihatçı kadrolar JI. Abdülhamit'le birlikte geçen yaklaşık 9 aydan sonra, bir karşı devrim hareketiyle yüz yüze kaldılar. İçlerinde medrese ve karşı devrimci unsurların bulunduğu bir güruh 13 Nisan 1909”da “şeriatın tekrar uygulamaya konmasını, kadınların toplumsal hayattan tekrar özel alana çekilmesini ve kabinenin ve parlamentonun ilga edilmesini” talep ederek isyan ettiler. İttihatçı mebuslar hayatlarından endişe ederek saklanırken Hüseyin Hilmi Paşa istifa etti.” Hareket Ordusu adındaki bir kuvvet de bu karşı-devrim dalgasına karşı çıkmak amacıyla Selanik'ten yola çıktı. Sonuçta bazı seçkin Müslüman ayanlar karşı devrimci harekete destek verip özellikle Adana Ermeni katliamına karıştıklarından dolayı asıldılar. °” Mahmut Şevket Paşa da hükümetteki egemen güç olarak kaldı. Harbiye Nazırından ve kabineden bağımsız 1., 
2. ve 3. orduların gene müfettişi olarak atandığı için rejimde sorgulanamaz bir yere 


sahip oldu. 


İttihatçı kadrolar karşı devrim bloğunu bertaraf ettikten sonra parlamentoda muhalefetsiz ve rakipsiz kaldılar.**“ 1908 Meşrutiyet hareketinin bir burjuva devrimi olduğunu kasten ya da bilmeyerek vurgulamak istercesine 1908 sonrası gelişmeleri anayasaya aktarma, idare mekanizmasını modemleştirme ve büyük devletlerin 


hoşuna gidecek düzenlemeler yapma amaçlarını yinelediler. 


301 K, Emiroğlu, 1999, s. 43 
32 F, Ahmad, 2010, s. 65 
303 a.g.e., S. 67 

504 a.g.e., s. 69 
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İttihat ve Terakki zaman geçtikçe, sultanın yürütme yetkisine mecliste 


tamamıyla elinde bulundurduğu yasama yetkisiyle sınırlandırma getirmiş oluyordu. 


1909*da Kanun-i Esasi üzerinde yapılan tadilatlar da önceki dönemin istibdadını silmemişti ve gerçek anlamda hürriyetçi bir rejim oluşturulmamıştı. 305 Cemiyet, yönetime ve hükümete zamanla daha fazla tahakküm etmeye ve bu sebeple eleştiri almaya başladı. 1908 yılına kadar aynı safta bulunan siyasi hareketler İttihat ve Terakki tarafından tasfiye edilmeye başlandı. Siyasi temizlik işine de bir önceki paragrafta bahsedilen 31 Mart 1909 tarihinde vuku bulan ve bugün dahi azmettiricilerinin kim ya da kimler olduğu bilinmeyen karşı devrim hareketini mazeret gösterdi. Bu olay bahane gösterilerek yok edilen partiler Ahrar Fırkası, İttihad-ı Muhammedi, Fedakaran-ı Millet ve Heyet-i Müteferrika-i Osmaniye'dir. 
Daha da önemlisi bu olayla birlikte Abdülhamit tahttan indirilip yerine 5. Mehmet Reşad getirilmiş oldu. 


TI. Meşrutiyet Devrim hareketi, imparatorluktaki farklı din ve kültürlerden gelen grupların oluşturduğu liberal eğilimli bir muhalefet zeminidir. Doğal olarak, Osmanlıcılık görünürdeki doktrinlerinin esasını oluşturmaktadır. Ancak demokratik olmaktan ziyade seçkinci ve reformist Türk aydın, bürokrasi ve askeri zümreleri ağır basan kitleydi.?* İktidara tam olarak sahip olmaya başladığı andan itibaren Türk milliyetçiliğine geçiş hızlanmış ve milli burjuva vurguları artmaya başlamıştır. Zaten bu dönemden sonra ortaya çıkan Balkan Savaşları ile ülkedeki azınlıkların büyük bir kısmını kaybeden ve daha öncesinde de zaten bunu idrak etmiş olan hem iktidar hem de muhalefet partileri ulusal bir burjuvazi için fikirler beyan etmiş ve adımlar atmışlardır. Sonuç olarak, II. Meşrutiyet her türlü eleştiriye rağmen, burjuva demokratik bir devrim tanımına uygun düşmektedir ve Osmanlı İmparatorluğunun son dönemine ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerine damgasını vurmuş siyasi ve 


toplumsal tartışmaların temelini oluşturmuştur. 


305 T, Z. Tunaya, 1998, s. 3 
306 Sükrü Hanioğlu, 1986, s. 613 
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İKİNCİ BÖLÜM 
RUSYA TÜRKLERİ VE TÜRKÇÜLÜK VE CEDİDÇİLİK HAREKETLERİ 
2.1. RUSYA TÜRKLERİ 


Rusya Türkleri, Rusya Müslümanları diye adlandırılan grup içerisinde Başkurtlar, Kafkas Türkleri ve Orta Asya'dan Kazak bölgelerine kadar uzanan bölgede bulunan Türklerle birlikte Çarlık Rusya’sının Türk tebaasını oluşturmaktaydı. Ayrıca bu Türk Müslüman grupların neredeyse tamamı Sünniliğin Hanefi koluna mensuptu. Bunun istisnası Azerbaycan Türkleridir. Bu gruplar kapitalizm öncesi dönemde belirli bir gelişmişliğe ve rahatlığa sahiptiler. Ancak 19. 
yüzyılın başlarından itibaren değişen şartlara uyum göstermekte sıkıntı yaşıyorlardı. 
Konumuzu ilgilendiren yönüyle, Rusya Türkleri Volga civarında yaşayan Kazan, Astrahan ve Saray hanlıklarından kalan topluluklardı. Kapitalizm öncesi dönemde kendilerini tanımlamak için Müslüman terimini kullanan bu topluluklar, uyum sağlamakta zorluk yaşadıkları şartlar neticesinde milli bir uyanışa ihtiyaç duydular ve Tatar tanımı bunun sonucu olarak benimsenmeye başladı. 

Rusya Türkleri, 16. yüzyıldan itibaren Rus hâkimiyetinde yaşamaktaydılar. 
1552'de Korkunç İvan Kazan Hanlığı'nı Rusya topraklarına katmıştı. Bu yıldan itibaren 1557'ye kadar Rus hâkimiyetine karşı mücadele verildi.39*7 Bu döneminden başlayarak ağır bir asimilasyon politikasına maruz kalan Rusya Türkleri, askeri, siyasi ve ekonomik anlamda otokrasiye cevap verecek güce sahip değildi. Kazan Türkleri 1613, 1634, 1652, 1670, 1677, 1708, 1735, 1756, 1774 ve 1812 yıllarında kimisi bir yıl, kimisi de yirmi yıldan fazla süren isyan ve ayaklanmalarla Rus 


Çarlığına karşı tepkilerini ortaya koydular.” Bu yüzden tepkilerini kültürel ve dini 


397 Nadir Devlet, Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi (1905-1917), Türk Kültürünü Araştırma 
Enstitüsü, Ankara, 1985, s. 3 

398 Akdes Nimet Kurat, “Rus Hâkimiyeti Altında İdil-Ural Ülkesi”, Ankara Üniversitesi Dil Tarih 
Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt: XXIII, sayı:3-4, Temmuz-Aralık 1965, s. 104-114 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düşüncelerine daha fazla bağlılık göstererek verdiler.” Ancak Rus hâkimiyetinde Rusya Türklerinin nefes aldıkları dönem TI. Katherina zamanı olmuştur. Pugaçev isyanında, devlete ihanet etmeyen zümreler ödüllendirilmeliydi?!9, bu yüzden çariçe İvan'ın izlediği yolu takip etmedi. Katherina Rusya Türklerine karşı İvan'a nispeten daha ılımlı, liberal ve dikkatli bir politika izlemekteydi.*!! Rusya Türklerini asimile etme ve Ortodoks kilisesinin bu coğrafyadaki misyonerlik faaliyetlerini engellemişti. 
1789'da Ufa”da kurulan “Dini İdare” hem Müslüman toplulukları kurumsallaştırıyor hem de Rus kontrolünü artırıyordu.3'? Bu kontrol ve serbestiyet Rusya Türklerinin Rus sistemine uyum sağlamasını kolaylaştırıyordu. O yüzden Rusya Türkleri Rus devletinin hâkimiyeti altında çok zor dönemler geçirse de Rus vatandaşlığını benimsemişlerdi. 

Dini hürriyetlerine bu dönemde sahip olan Rusya Türkleri, Rus çarlığına ile bu dönemde eklemlenmiştir diyebiliriz. Katherina yürüttüğü akıllı politika sayesinde yalnızca Rusya Türkleri arasındaki Rus devleti nefretini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda bu bölgedeki yöneticiler ve kadılar devlet tarafından kontrol altına alınıyordu. Çünkü çariçe tarafından atanan din adamları, yöneticiler ve kadılar varlıklarını Romanovlara borçlu hissediyor ve vakıf mallarının gelirleri din adamlarına bırakıldığı için Kırımlı din adamları çarlığa zarar verecek her türlü reforma karşı muhafazakâr bir tutum geliştiriyordu.”!? 

Bu rahatlık döneminden sonra Rusya Türklerinin yaşadıkları ilk tehdit Kırım'a Rusya'nın birçok bölgesinden gelen göç dalgasıdır. Bu göç dalgasıyla birlikte Kırım'da hâkim durumda bulunan Rusya Türkleri, toplumdaki nüfus ve nüfuz anlamındaki üstünlüklerini kaybettiler.?1* 

İlk tehdidin ardından 1801-1825 yılları arasında hüküm süren I. Aleksandr, Rusya Türklerini için daha büyük tehlike haline geldi. I. Aleksandr klasik Yunan 


eserlerinin büyük hayranı olduğu için Kırım'ı Yunan bölgesi haline çevirmeyi 


399 Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi “Başlangıçtan 1917'ye kadar, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2014 
$: 397 

310 N, Devlet, 1985, s. 5-6 

311 Nadir Devlet, İsmail Bey (Gaspıralı), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 962, Ankara, 1988, s. 
4 

312 A. Gün Soysal, “Tatarlar Arasında Türkçülük”, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Cumhuriyet'e 
Devreden Düşünce Mirası, Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi, Ed: Mehmet Ö. Alkan, İletişim 
Yayınları, İstanbul, 2011, s. 198 

33 N. Devlet, 1988., s. 5 

314 Alexandre Bennigsen, “Ismail Bey Gasprinski (Gaspraly) and the Origins of the Jadid Movement 
in Russia”, İsmail Bey Gasprinskiy Russkoe Musulmanstvo, 2. Bsk. Oxford, 1985, s. 5 
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düşünmüştü.» Buna ek olarak, Türkistan'la Rusların ticaretinde çok önemli bir yere 


sahip olan Rusya Türkleri, Rus işgaliyle birlikte bu ayrıcalıklarını kaybettiler. Sonuç olarak zenginliklerini, Rus devletindeki durumlarını kaybeden Rusya Türklerinin yardımına “usul-i cedid” hareketi ve onun öncülüğünü yapan kimseler koştu. 
Cedidçilik Şihabeddin Mercani (1815-1889), Abdulkayyum Nasıri (1824-1907) ve Hüseyin Feyizhani (1826-1866) tarafından başlatılmış?!“ ve sonrasında da İsmail Gaspıralı tarafından çok daha ileriye götürülmüştür. 

Kapitalizm'e entegre olma amacındaki Rusya'da Rusya Türkleri ve diğer Müslüman topluluklar değişime ayak uydurmakta yaşadığı sıkıntıyı eğitim yoluyla aşabileceklerini düşünmekteydiler. Zira daha önceki dönemlerde de olduğu gibi Türk Müslüman grupların Rus devletine cevap verebilecek siyasi ve ekonomik bir gücü bulunmamaktaydı. Bu yüzden uzun yıllar sürmesine rağmen dönemin ihtiyaçlarına (yazı, hesap, Rusça gibi) cevap vermeyen medrese?!” yöntemi eleştiriliyordu. Yeni bir eğitim sistemi ile Rusya Türkleri de modernleşme sürecine girmiş olacaktı. 

20. yüzyılın başında Tatar yazarların çoğu Türk gündelik matbuatını takip ediyor ve sanat ve edebiyatını yakından izliyordu.?!8 Özellikle vatan, millet ve kadın hürriyeti gibi konular Cedidçilik hareketinin de gündeminde olduğu için Osmanlı modernistleri ile Tatar basını ortaya çıkana kadar, Tercüman, yenilikçilerin odak noktalarıydı. Rusya Türkleri arasında yayımlanan ilk gazete olan “Nur”, Türkçenin yerine Tatarcayı ortaya koymuştu.*!? Bu dönem 1905'in sağladığı hürriyet ortamıyla birlikte basının çoğaldığı ve çeşitlendiği bir dönemdi. Tatarlık-Türklük tartışmaları Tatar topluluğunun gündemini meşgul eden en önemli konu başlıklarındandı. 
Gaspıralı Türklük vurgusunda ısrarcı olurken, yeni basın Gaspıralı'nın fikri tekeline zarar veriyordu. 1905 sonrasında ortaya çıkan bütün gelişmeler ve bu tartışmalar göz önüne alındığında Rusya Türkleri arasında Gaspıralı'nın ortak dil ve birlik için model olarak ortaya koyduğu Osmanlı, etkisini kaybetmeye ve Tatar dilinin daha fazla önem kazanmasına yardımcı olmuştur diyebiliriz. 1908 yılına kadar Rus siyasi hayatına dâhil olmayı başaran Rusya Türkleri, Abdülhamit yönetimi dolayısıyla 
315 1802'de ülkenin adını “Tavrida” ile değiştirdi. Ayrıca Akmescit Simferopol, Eski Kırım Levkopol, 
Gözleve Evrotoriya ve Kefe Fedosiya oldu. Bkz. N. Devlet, 1988, s. 6 
316 N, Devlet, 1985, s. 9-14 
317 Edward J. Lazzerini, “Gadidism at the Turn of the Twentieth Century: A View from Within”, 
Cahiers du Monde russe et soviétique, Vol. 16, No. 2, 1975, s. 255 


318 A, G. Soysal, 2011, s. 199 
31? a.g.m., s. 199 
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Osmanlı Devleti'nin Gaspıralı'nın belirlediği model rolüne uygun olmadığını düşünmeye başladılâr.??* 

Dolayısıyla Rusya Türkleri Türkçülükten Rusya'da siyasi sistemin bir parçası olana kadar yararlanmışlar ve Türkçülükten Tatarcılık adı altında yeni ve daha detaylı bir hareket ortaya çıkarmışlardır. Gaspıralı”nın Türklük vurgusu ve hareketi 


yavaş yavaş yerini Rusya vatandaşı Müslüman Tatar kimliğine bırakmıştır.” 


2.2. Rusya Türklerinin Kültür Durumu 


Kazan Ruslar tarafından ele geçirildikten sonra Kazan Türklerinin kültürel faaliyetleri kırsala özgü devam etti ve şehirleri etkilemedi. Bu defa köy imamları, hocalar, tarikat mensupları dini temsilciler ve önderler olarak, faaliyetlerine devam ettiler. Diğer Müslüman devletlerde de gördüğümüz gibi köylerdeki camilerin yanında mektep ya da medreseler bulunuyordu. Daha önce belirtildiği gibi Kazan ele geçirildikten sonra Rus Çarı İvan'ın asimilasyon ve yok etme politikalarından dolayı Müslümanlar tepkilerini geleneklerine ve dinlerine daha fazla bağlanarak vermişlerdi. Dolayısıyla din adamları toplumda daha fazla önem kazanan zümre haline gelmişti. 

Rus hükümetince İslam'a karşı yapılan büyük baskılar yerli halkın kendisini Tatar olarak değil, yalnızca Müslüman diye tanımlaması bunun açık bir göstergesidir. 2 Hanlık devrinde Kazan ilindeki kültür hareketlerine Türkistan'ın tesirinin büyük olduğu bilinmekteydi. Bilhassa Çağatay edebi dilinin Kazan bölgesinde Kazan edebi dilinde Çağatayca'nın artan etkisi hissedilmekteydi. Bu etkiler Kazan'ın Rusların eline geçmesinden sonra da sürmüştü. Sayısal olarak az olan eserlerde Çağatayca etkisi çok fazlaydı. Kazan Hanlığı'nın Rus hâkimiyeti öncesinde çok fazla eser bulunmadığı için?” bu etki çok daha önemli hale gelmekteydi. Muhammedyar'ın şiirlerinden oluşan iki eserinden başka eserin varlığından bahsedilmemektedir”?, 16. ve 17. yüzyıllarda Kazan Türkleri arasında 


yalnızca yaygın olarak bilinen eserlerin Rus hâkimiyetinden önce yazılmış olması 


3 a.em., s. 203 
>laem.,s.213 

32 A., N. Kurat, 1965, s. 118 
33 N. Devlet, 1985, s. 13 

324 A. N. Kurat, 1965, s. 118 
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muhtemeldir.’ Çağatayca’nın daha önce vurgulanan etkisi ile bir miktar Osmanlıca etkisi Kazan edebi dilinde görülmeye başlanması Kazan ili ile Türkiye arasında zayıf olmasına rağmen ilişkilerin başladığının göstergesidir diyebiliriz. 1700”lerde Kazan bölgesinden Osmanlı İmparatorluğu'na eğitim almak amacıyla gidenlerin bulunması da yine bu filizlenen ilişkilere bir örnektir.” Kurat, o dönem için Kazan Türkleri 


arasında çok popüler olan “Muhammediye” adlı eserin de Osmanlı?dan getirildiğinin 


ihtimal dâhilinde olduğunu belirtmiştir.”2” 


Hanlığın düşmesinden sonra orada yaşayan bazı Türkler Ruslar ile ilişkilerini geliştirip Rus diline hâkim hale gelmişlerdi. Rus Çarlığı bu gruplardan devlet kademelerinde ve özellikle de Güney Doğu'daki devletler ve milletlerle olan 


ilişkilerinde tercüman olarak yararlanmışlardır. İlk örnek olarak I. Petro döneminde, 


Rus-İran savaşı esnasında tercümanlık yapmış olan mirza Tevkilev verilebilir.328 


30 Ocak 1678'de Çar I. Petro tarafından Kazan'da bir tersane inşa 
edilmişti.32? Bu tersanelerde de Türk tercümanlar görev yapmaktaydı ve bu meslek 


olarak belirli ailelere özel kalmıştı (Halfeoğulları ailesi).*. 


331 


1758°de Kazan'da Rus yüksekokulu açılmıştı” ve burada 1769'dan yılından 


sonra Türk-Tatar dili eğitimi verilmişti.” Bu vazifeye Tersanede tercüman olan Sait Halfeoğlu tayin edildi. 5 Kurata göre Said Halfeoğlu'nun hazırladığı "Kazan 


Tatarcası Alfabesi" isimli eser 1778'de Moskova Üniversitesi matbaasında 


525 Bu eserlerle ilgili detaylı bilgileri Kurat şu şekilde ifade etmiştir: “Bunlardan en çok okunanı 
“Bedevam” adlı küçük bir eserdi. Bu eser çok açık bir dilde, manzum olarak telif edilmiş ve İslâm dininin tamimi ve müdafaası maksadını taşımakta idi. XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Kazan Türkleri arasında şu üç "tarihi" eserin çok yayılmış ve okunmuş olduğunu görüyoruz: Destan-ı Cengiz Han ve Aksak Timur, Camiüttevarih ve Tevarih-i Bulgariye; bunlardan ilkinin en geç 1635 lerde tanzim edildiği biliniyor. Camiüttevarih ise en geç 1641'lerde tanzim edilmiştir. Her iki eserin de Kasım Hanları sarayında (Hankerman'da) yazıldığı biliniyor. Tevarih-i Bulgariye adlı eser ise, Bulgar harabelerine yakın olan "Taşbilgi" köyünden Hüsameddin bin Şerefeddin (Muslimi) tarafından 1551 - 
1582 yıllarında telif edilmiş olmalıdır. Bu üç eser okuryazar sınıfının başında gelen mollalar arasında 
yayılmış ve okuna gelmiştir. Bunlardan başka halk arasında Hanlık devrinden kalan türlü destanlar (Çora Batır, Süyümbike hakkında türküler) ve hattâ Edige destanı gibi, (meşhur Edige, Timur'un muasırı) hakkında destanlar dahi ağızdan ağza ve nesilden nesile intikal etmekte idi.” Bkz. 

Kurat, A. N., a.gm., s. 118-119. Ayrıca, Ahmet Temir, Kuzey Türk Edebiyatı, “TDEK”, Ankara, 1976, s. 505-521 

326 N. Devlet, 1985, s. 12 

327 A., N. Kurat, 1965, s. 119 

328 Laszlo Rosanyi, Tarihte Türklük, Ankara, 1971, s. 75-76 

32 N. Devlet, 1985, s. 7 

330 a.g.e., s. 11. Ayrıca, L. Rosanyi, 1971, s. 76 

331 Jane Burbank & Frederick Cooper, İmparatorluklar Tarihi, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2011, s. 209- 
210 

332 L, Rosanyi, 1971, s. 76 

333 A. N. Kurat, 1965, s. 119 
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basılmıştır, bu yüzden göre matbaada basılan Kazan Türkçesiyle ilk kitap bu olmalıdır.“ Bu tip örnekleri bir arada düşündüğümüzde Kazan ve yöresi kültürel anlamda önemli bir yer tutmaktaydı. Çağatayca, Osmanlıca ve Rusçanın farklı dönemlerde yörenin kültürünü ve yazılı eserlerini etkilemiş olması çeşitliliği artırarak Kazan'ın bölgedeki kültürel bir merkez olmasını sağlamıştır. 

Kırım'da ise Müslüman memleketlerle edebi alışverişinden ötürü halk arasında ortak hikâye ve kıssalar bulunmaktaydı. "Yusuf ve Züleyha", "Leylâ ve Mecnün", "Seyyit Battal ", "Ahmediye", "Muhammediye", "Kesik Baş", Yunus Emre ilâhileri çok yaygındı.?35 Daha sonra bunlara "Köroğlu", "Âşık Garip", "Âşık Kerem" destanları ile "Nasrettin Hoca" gibi yeni örnekler de katılmıştır. 39 XIII. asırda Mahmut Kasım'ın yazdığı "Yusuf ile Züleyha" mesnevisi ile XIV. asır-da Ebubekir isimli bir düşünür ve âlimin yazdığı “Kalendernâme” isimli eser, yazılı edebiyat ürünlerindendir.337 

Ancak bu dönemden sonra Kırım'ın Rus Çarlığı tarafından ele geçirilmesi ile özellikle Osmanlı devleti ile siyasi ve edebi ilişkileri kesintiye uğramıştır. 
İncelediğimiz eserlerde Kırım'ın Rus hâkimiyetine geçmesinden sonra edebi bakımdan çok da verimli bir dönem geçirmediğini görüyoruz. Daha sonraki dönemde ise Kırım ile Osmanlı ilişkilerinde köprü vazifesini Gaspıralı İsmail Bey yapacaktır. 
Dilde birlik prensibi ve kültürel model olarak Osmanlı'yı seçmesi bu iki coğrafyayı kültürel olarak yeniden birleştirme yolunda atılan bir adımdır. Ancak Gaspıralı, sadece gazetesiyle değil, verdiği diğer -masal, seyahat yazıları- ile de Kırım edebiyatına katkıda bulunmuştur. 

1905 meşrutiyet inkılâbından sonra Kırım Türkleri de Tatar edebiyatı yolunda 
adımlar atmaya başladılar. Abdurreşid Mediyev, Hasan Sabri Ayvazov, Osman Akçokraklı, Bekir Emekdar, Hasan Çergey, Ali Bodanski, İsmail Lemanov, Hüseyin Şamil Toktargazi, Osman Zaatov Habibullah Kerim, Hüseyin Baliç, Gaffar Şerfeddin, Mehmed Nüzhet, Seyyid Mahmud Rifatov, Seyyid Abdullah Özenbaşlı?39 


gibi aydınlar bu dönemde yetişmişlerdir. Tercüman'ın ölçülü tutumunu beğenmeyen 


334 a.g.m., s. 119 


335 Wilhelm Radloff, Kuzey Türkleri Halk Edebiyatları Örnekleri VII, Petersburg, 1896, s. 203 
336 A. Temir, 1976, s. 507 

337 a.g.e., S. 508 

38 Edward A. Allworth, Tatars of Crimea: Their Struggle for Survival, Durham, 1988, s. 28 
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Reşid Mediyev grubu çıkardığı “Vatan Hâdimi” adlı gazete ile fikirlerini duyurmaya 


çalıştılar ancak gazete bir süre sonra kapatıldı.?5” 


2.3. Ceditçilik Akımı 


Rusya bölümünde de bahsedildiği üzere 19. yüzyılın son on yılına damgasını vuran Witte'nin sanayileşme politikaları Rusya'yı önemli ölçüde değiştiriyordu. 
Kentleşmenin ve ticaretteki olağanüstü değişmelerin Rusya Müslümanlarını etkilememesi beklenemezdi. Bu dönemden önce tarıma ve eski usul üretim ve ticarete dayalı Müslüman ekonomisi Rusya'nın sanayileşmesiyle birlikte eskiden sahip olduğu sahalardaki faaliyetlerini kaybetmiş oldu. Tam da bu dönemde Rusya Müslümanları reforma ihtiyaç duyulduğunu fark edecekti. Bu reform hareketlerinin en gözen çarpanı, belli bir süreden sonra siyasi bir harekete dönüşecek olan ve aslında bir eğitim programı olan “usul-i cedid”tir.*“Ceditçilik hareketi, Rusya'nın batı kısımlarında yaşayan Rusya Türkleri arasında gelişmiştir. Sebebi diğer Müslüman ülkelerdeki yenilik hareketlerinden haberdar olmaları ve değişen Rusya'ya ayak uydurma çabası içinde olmalarıdır.5*! 18. yüzyılın sonlarında elde ettikleri dini özerklik ve ticari haklarla birlikte Orta Asya dünyasında etkili bir konuma yükselmişlerdi. Rusya'da başlayan Panslavizm hareketleri Rusya Müslümanları arasında tepkiye yol açarken, aynı zamanda dini yayınların ve din adamlarının nüfuzunun da arttığını da görmekteyiz. Çarlık bu duruma müdahale edebilmek için daha önce Müslüman okullarına pek müdahale etmemesine rağmen 1870'li yıllarda mektep ve medreseler üzerinde doğrudan denetim kurmaya çalıştı.**” 
1872*de Müslüman okullarının müfredatına Rusça dersinin girmesi halkın ve ulemanın itirazıyla karşılandı. Devletin bu işlere müdahalesi, Ruslaştırma ve 


Hıristiyanlaştırma için bir hazırlık olarak görüldü. Rusya'nın, Panislavist 


59 N, Devlet, 1985, s. 128-129 

3Giray Saynur Bozkurt, 1905-1907 Yılları Rusya Müslümanlarının Siyasi Kimlik Arayışı, Doğu 
Kütüphanesi, İstanbul, 2008, s. 33 

341 Ahmet Kanlıdere, “XIX ve XX. Yüzyıllarda Kazan Rusya Tatarları”, Türkler, c.18, Ankara; Yeni 
Türkiye Yayınları, 2002, s. 417-18 

342 Şii ve Sünni dini idarelerini ayrılmasından, din görevlilerinin maaşlarının ödenmesine kadar 
Çarlık”ın bütün dini faaliyetleri kontrol altına alma girişimleri sayılabilir. Bkz. G. S. Bozkurt, 2008, s. 
21 
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politikalarının yanı sıra Rusya’da yaşayan Türkleri olabildiğince farklı zümrelerine ayırmak en önemli siyaset gündemi haline gelmişti. Çarlığın dini alanlarda artan nüfuzu ve iktisadi ilerleyişi Müslümanları da değişmeye ve gelişmeye teşvik etmiştir. 

Rusya Müslümanları arasındaki en etkin zümre olan ulema? Rusça üzerine tartışır ve bunun caiz olmadığı kanısına varır. Kazan'da 1876'da Rusça öğretecek öğretmen okulu açılır. 1890 düzenlemelerine göre imamlara Rusça, kadılara da zor eğitim koşulları getirildi.1892*de Rusya dışında (kasıt Osmanlı) basılmış kitapların okuması yasaklandı. Rusya'da okumuş, o eğitim sisteminden geçmiş kişiler eğitim verebilecekti; ancak Çarlık bu düzenlemeyi 1892*de iptal etti. 

Buhara medreseleri Rus Müslümanlarının yüzyıllardır eğitim merkezleriydi ancak onlar da çağa ayak uydurmakta sıkıntı yaşıyordu. Çünkü. hem uzun zamanda az şey öğretiliyor, hem de pozitif bilimler müfredata dâhil edilmiyordu.3* Rusya'da değişen iktisadi ve sosyal ilişkiler ulemanın da dikkatinden kaçmıyor ve dini tabanda süren reform çabaları gündeme geliyordu, çünkü İslamiyet Rusya Müslümanlarının hem kimliklerinin en önemli ifadesi hem de Çarlık yönetimine karşı koruyucu oluyordu. Rus toplumuyla ve devletiyle ilişkileri Rusça öğrenmeleri sayesinde gelişmiş olmasına rağmen, Nasıri ve Mercani Ruslarla iletişim kuran ve değişik düşünce biçimlerini araştıran kimseler çevrelerinden tepki gördü. Batı medeniyeti olduğu gibi taklit edilmeyecek, yalnızca ilerleme için gerekli bilgi ve kurumlardan örnek sağlanacaktı. Yine Tanzimat dönemindeki tartışmalara benzer bir şekilde “taklit” en önemli tartışma konularından biriydi. Zira ulemaya göre Batı'nın körü körüne taklit edilmesi, zararlı birtakım uygulamalara ve toplumun kimliğinde zedelenmelere yol açacaktı. 

Rus Müslümanlarının burjuvazi haline gelmiş olanları ve zenginleri medreselerden ziyade Rus eğitim kurumlarını tercih eder duruma gelmişti. Yukarıda da bahsedildiği üzere bir zamanlar altın çağlarını yaşayan medreseler artık çağın gereklerini yerine getiremiyor ve önemini kaybediyordu. Rus okullarında eğitim gören gençler seküler Rus entelijansiyasını oluşturacaktı. 

Rus Müslümanlarının yenilikçi hareketleri ikinci safhada daha liberal ve seküler bir hal almaya başladı. Gaspıralı'nın 1884”te açtığı “usul-ü cedid” okulları bu 


döneme ismini veren kurum oldu. Bu okullarla birlikte, Rusya Türkleri arasında 


38 A. Kanlıdere, 2002, s. 417 
*4aem.,s.419 
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Kadimciler ve Ceditçiler olmak üzere iki cephe oluştu. Yukarıda Osmanlı Tanzimat 


dönemiyle Rusya'daki dini reformcular dönemi mukayesesine devam edecek olursak, Ceditçiler daha çok Jön Türk hareketine benzerlik göstermektedir. Zira Gaspıralı, Akçura ve Togan gibilerin fikirlerine göre geri kalmışlığın sebebi İslam?da değildi ve İslami uygulamalar ıslah edilse bile ilerleme gelmeyebilirdi; bunun yerine maddi medeniyette bozulmalar olmuştur ve onlar giderilmelidir. ** Kısacası Ceditçiler, Kadimcilere göre reform hareketini bir adım ileri taşımışlar ve yüzeysel olmayan sorunun esasına inebilen bir tutum geliştirmişlerdir. Ayrıca Kadimcilerin önemli derecede destek buldukları ulema zümresi çok büyük yenilikler getirecek bir zihin dünyasına sahip değillerdi, çünkü üst kesimleri, yukarıda da bahsedildiği gibi, çarlığın kontrolü altındaydı ve ona sadık hareket etmekteydi ve ulemanın daha alt kesimi skolâstik düşüncenin en önemli temsilcileriydi.?*6 

Bunlara ek olarak, Ceditçiler Pantürkizm'e, Kadimciler Panislamizm'e meyilliydiler. Ceditçiler ulus yaratmak amacındaydılar. Tam bu noktada Gaspıralı'nın çözümü bu büyük coğrafyada yaşayan ırktaşları dil yoluyla bağlamaktır. Gaspıralı'ya göre dilde sadeleşme önemlidir. Çünkü bu Türk grupları arasında birçok farklılık bulunmaktaydı ve bunların en derin olanı dildi. 

Rusya Müslümanlarının reform hareketi çeşitli aşamalardan geçti. Bunlardan birincisi edebiyatta görülen yenileşmedir. Eğitim reformu ise İsmail Gaspıralı'nın açtığı okullarda uyguladığı yeni metotlarla gerçekleştirildi. Medreselerdeki eğitim hedef alındı ve dönüşümü için çaba gösterildi. Eğitim reformunun bir alt başlığı ya da sonucu olarak Gaspıralı'nın Tercüman gazetesi vasıtasıyla ortak bir Türk dili amaçlandı ve bu konuda ilerleme sağlandı. Ayrıca, Müslüman kadının özgürleşmesi konusunda da çeşitli girişimler olmuştur. Tercüman gazetesi kadın konusuna ciddi şekilde eğilmiştir.3*” Gaspıralı, ataerkil toplumun kadını küçümseyen düşüncelerini “Doğu'nun çürütücü hastalığı” olarak nitelemektedir.3“ 1883 yılının 10. Sayısında 


İstanbul?”da Şeyhülislamın Müslüman kadınlarının örtünmeleri gerektiği haberini 


3Sa.gm.,s. 420 

346 Beşir Ayvazoğlu, “Gaspıralı İsmail Bey'in Rüyası”, Vefatının 100. Yıl Dönümünde Gaspıralı 
İsmail Bey, Eskişehir: Eskişehir Valiliği Kültür Yayınları, 2014, s. 51. Ayrıca, G. S. Bozkurt, 2008, s. 
53 

347 Ahmet Ercilasun, “İsmail Gaspıralı'nın Fikirleri”, Türk Kültürü, C: 29, S: 337-338, Mayıs-Haziran 
1991, s. 329-336. 

348 Thomas Kuttner, “Russian Jadīdism and the Islamic World Ismail Gasprinskii in Cairo, 1908. A 
Call to theArabs for the Rejuvenation of the Islamic World”, Cahiers du Monde russe et soviétique, 
Vol. 16, No. 3/4, 1975, s. 390 
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“dirileri kefenlemek” olarak lanse etmiş ve çok sert tenkitlerde bulunurken, aynı yılın 
28. sayısında Fas sultanı Sidi Mulay Hasan'ın 1000. Kadını satın alması haberine yer vermiştir. 9? Bu gibi merhalelerin ardından 1905'te Rusya Müslümanları da 


kendilerine fikirlerini daha rahat ifade edebilecekleri ortamı elde ettiler.?“ 


2.4. Rusya Müslümanlarının Duma Öncesi Siyasi Faaliyetleri 


Rusya Türklerinin burjuvazisi zayıf olmasına rağmen Cedidçilik hareketini desteklemiştir. Çünkü Rusya Türkleri bölümünde de bahsedildiği gibi medrese eğitim sistemi uzun sürmekteydi ve dönemin yazı, hesap ve Rusça gibi temel ihtiyaçlarına cevap verme noktasında yetersiz kalmaktaydı. Bu yüzden modem ve seküler eğitimi esas alan yenileşme hareketi Rusya Türklerinin burjuvazisinin dikkatini çekmekteydi ve takdirini toplamaktaydı. 

Cedidçilik hareketi 1905 sonrasında ise Rus Kadet partisine bağlıdır. Birinci grupla ilişkisi Kırım ve Kazan burjuvazisinin dönemin şartlarına uygun bir toplum için gerekli eğitim sistemini Cedidçilik hareketinin öneriyor olmasıdır. Rus Kadet Partisi ise 1905 Devrimi sürecinden ittifak halinde gruplara Ekim Manifestosundan sonra bu gruplara arkasını dönmüştü. Ekim Manifestosuyla birlikte çarlıktan istediklerini alan liberaller, burjuvazi ve aydınlar gittikçe radikalliğini artıran işçi ve köylü zümreleriyle olan bağlantılarını kesmişti. Birinci ve İkinci Duma deneyimlerinden sonra liberal kesim, karşı devrimci bir rol almıştır diyebiliriz. 
Böylesi bir ortamda modernleşme serüvenini Rus Çarlığına bağlamış olan Rusya Müslümanları hükümetin verdiği tavizleri yeterli bulmaktaydı. O yüzden liberal gruplarla olan ilişkilerini devam ettirdiler. 

1905 Rus Devrimi sonrasında, kültürel planda yürütülen Türkçülük hareketi 
siyasi faaliyetlerde bulunmaya başladı. Parlamenter monarşiye geçilmesiyle birlikte Müslümanlar da örgütlenme girişimlerinde bulundular. 35! Rusya Türkleri Cedid hareketi ise Müslüman ittifakına katılmamış ve karşı çıkmıştır. Çünkü Müslüman kimliğinin artık kendilerine yetmediğini düşünen reformcu Rusya Türkleri, 
5 Nadir Devlet, Başlıksız, Vefatının 100. Yıl Dönümünde Gaspıralı İsmail Bey, Eskişehir: Eskişehir 
Valiliği Kültür Yayınları, 2014, s. 69 
550 Yavuz Akpınar, İsmail Gaspıralı, Seçilmiş Eserleri:2 Fikri Eserleri, Ötüken Yayınları, Ankara, 


2005, s. 28 
351 A. G. Soysal, 2011, s. 197 
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Müslüman ittifakının Kadimcilik hareketine tekrar bir ivme kazandırmasından korkmaktaydılar. Bu yüzden reformist ve Batıcı olan hareketlerle ilişkilerini ve ittifaklarını devam ettirdiler. 

1905'ten sonra Rusya'da siyaset alanında faaliyete girişen Rusya Müslümanlarının önlerindeki en önemli amaç açılması muhtemel olan Duma'da yeterince temsil edilmekti.*5? Yusuf Akçura'nın etkin olduğu İttifak Partisi, sınıf farklılıklarını göz ardı edip tüm Rusya Müslümanlarını birleşik bir kitle olarak göstermeye çalışmışsa da, sınıf ayrımını daha önde tutan gruplar hareketten ayrılmışlardır.35? 

Bunlara ek olarak, Rusya Müslümanları arasındaki kültürel uyanış özellikle Gaspıralı ile 1880*lerde başlamış olmasına rağmen siyasi uyanış henüz gündemde değildi. Bu durumun 1905 Rus Devrimi'nin getirileri beklenecekti. 

10-15 Nisan 1905 tarihleri arasında Ufa Kurultay'ı düzenlendi. Bu toplantı bütün Rusya Müslümanlarının Başbakan Witteyi verdikleri dilekçelerle bunaltmasının sonucu olarak bir ulema toplantısı mahiyetinde geçmiştir. Bu durum, Müslümanların beraber faaliyette bulunarak hükümeti sıkıştırma çabasının sonucudur. Müftülerin görevlendirilmesi, müftülerde aranacak özellikler, Kırgız-Kazakların müftülük idaresine alınması, imamlık ve müderrislik sınavları, müftülük kadrolarının genişletilmesi, müftülüğün maddi bakımdan iyileştirilmesi ** gibi konular kurultay sonunda hazırlanan layihaya eklendi. Her ne kadar din işlerini ilgilendiren karar alınmış olsa da Ufa Kurultay'ı Rusya Müslümanlarının o güne kadarki en önemli toplantısıydı, çünkü Ocak 1905'ten sonra çarlık hükümetinin çok zor durumda olması, diğer gayri-Rus milletler gibi Müslümanlara da taviz koparmak için büyük fırsat sunuyordu. 

Daha sonra 16-21 Ağustos 1905'te Bütün Rusya Müslümanları Toplantısı düzenlendi. 35 Nijni-Novgorod valisi toplantı isteğini o bölgede o tarihlerde kurulacak olan bir panayırı bahane ederek geri çevirdi. ** Daha sonra Alim Maksudowun imzasıyla İçişleri Bakanlığını ikna edebilmek için bir dilekçe 
352 Rusya Türklerinin siyasi faaliyetleri için daha detaylı bilgi için bkz. Nadir Devlet, “1905 Rus 
Meşrutiyeti ve Rusya Türkleri”, /00. Yılında II. Meşrutiyet; Gelenek ve Değişim Ekseninde Türk Modernleşmesi, Istanbul, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2009, s. 473-508 
33 A. G. Soysal, 2011, s. 213 
354 G. S. Bozkurt, 2008, s. 132-134 


355 N. Devlet, 1985, s. 98 
36 G. S. Bozkurt, 2008, s. 142 


90 


gönderildi.” Ancak bu taktik içlerinde Gaspıralı'nın da bulunduğu liberal görüşlü kimseleri rahatsız etti, çünkü kongreye gericiler toplantısı süsü verilmişti.35* Gerici bir toplantıya katılmama isteği, bir önceki toplantı ve layihaya eklenen kararlar göz önüne alınırsa düzenlenmek istenen toplantının katılımcılarının liberal ve ilerici tarafları ortaya çıkar. 

Bu toplantı sonucunda bütün Rusya Müslümanlarının bir ittifak çevresinde toplanmaları kararı çıktı.” Toplantı sonucunda ortaya çıkan birinci karar ittifaktı. 
parlamenter monarşi ve Duma'nın tesisi yolunda faaliyet kararıdır.3“9 Üçüncü karar, ikincisinin pekiştirilmesi ile ilgiliyken, dördüncü ve beşinci kararlar değişen şartlara uyum sağlamak ve yerel idarenin modemleşmeye ve eğitim seviyesinin artırılmasına yapacağı katkılarla ilgilidir.” 

Ekim Manifestosu yayınlandıktan sonra 26 Ekim 1905'te İsmail Gaspıralı, Bahçesaray şehir salonunda 100 kadar davetliyle birlikte siyasi ve milli işlerin konuşulduğu bir toplantıda “Verilen hak ve müsaadeyi edep ve namus kuralları çerçevesinde insanca kullanmamız ve hürriyetin kıymetini bildiğimizi göstermemiz lazımdır” demiştir.“ Bir önceki bütün Müslümanların temsilcilerinin katıldığı genel toplantıda karar olarak alınmasa da belli belirsiz ifade edilen parti kurma ifadesi burada da kesinleşmemiştir. Ancak bu toplantıda hangi parti güçlü ise onunla ittifak kurma kararı çıkmıştır. 

Kırım Ruhani İdaresinin ıslahı, vakıfların şer'i hükümler çerçevesinde din adamları ve halk tarafından daha faydalı surette idare edilmesi, topraksız kalmış Müslümanların yerleştirilmesi ve huzurlarının sağlanması gibi konuları görüşmek üzere 20-23 Kasım 1905 tarihleri arasında Akmescit”te Kırım Müslümanları arasında bir toplantı daha düzenlendi.’ Bu toplantı sonucunda birinci karar olarak, Bütün Rusya Müslümanları Toplantısında kararlaştırılan Müslüman İttifakı Cemiyeti'nin 


kurulması ve Kırım'da da bir şubesinin açılması; ikinci karar olarak işbirliği 


357 Dilekçenin içeriği için Bkz. N. Devlet, 1985, s. 98-99 
358 a.g.e., s. 99 

359 G, S. Bozkurt, 2008, s. 147 

360 N, Devlet, 1988, s. 80 

361 a.g.e., s. 81 

362 G. S. Bozkurt, 2008, s. 202 

363 ame. S: 208 
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yapılacak siyasi partinin belirlenmesi ve son karar olarak da Akmescit'teki devlet dairelerine seçilecek kişilerin belirlenme biçimine karar verilmiştir.?©* 

13-23 Ocak 1906 tarihlerinde düzenlenen Rusya Müslümanlarının ikinci toplantısında alınan en önemli karar Kadet Partisi ile işbirliğiydi. °% Daha önce yapılan otonomi toplantılarında çeşitli delegeler otonomistlerle 399 Kadet Partisi arasında seçim yapmak durumunda kalmışlar ve kesin bir karara varamamışlardı. 
Ancak bu toplantıda Kadet Partisi ile işbirliği yapılarak 1. Duma seçimlerine girme kararı kesinleşmişti. Rusya Müslümanları kendi amaçları ile en benzeşen parti olarak Kadet'i görmüşlerdi. Bu da Rusya Türklerinin ve Müslümanlarının siyasi sahaya atıldıklarında liberal çizgilerini devam ettirmeleri açısından kayda değer bir gelişmedir. Yapılan toplantılarda ortaya çıkan ve en etkin olan Cedidçilik hareketi, eğitim konusunda savundukları fikirlerin yansıması olarak Duma seçimlerine giden süreçte işbirliği yapmak için liberal bir parti olan Kadet'i uygun görmüştü. 

Bütün Rusya Müslümanlarının üçüncü toplantısı 16-23 Ağustos 1906 
tarihlerinde ilk kez resmi olarak toplanmıştı.397 Çünkü ilk iki genel toplantı gayri resmi olarak gerçekleştirilmişti. Üçüncü Toplantı, yapıldığı dönem itibariyle önceki toplantılara nispeten değişik şartlar içerisinde gerçekleştirilmiştir. Çünkü yaklaşık bir ay önce dağıtılan I. Duma'dan sonra da Müslümanlar yine rejimi devirme gibi bir girişimde bulunmadılar ve böylesi bir program hazırlamadılar.”“* 

Reformcu Cedid hareketinin yanı sıra Rusya Türkleri arasında, IM. Rusya Müslümanları Toplantısında Ayaz İshaki, Fuad Tuktarov, Şakir Muhammedyar, Seyfeddinov, Hüseyin Yamaşev ve onun eşi?“ başta olmak üzere sosyalist hareket de kayda değer ilgi çekmiştir. Tan Yıldızı adlı gazetede merkezinde toplanan ve Tancılar diye adlandırılan grup Cedidçilik hareketinin sağladığı ilerlemeyi yeterli görmüyor ve ilerleme yolunda Gaspıralı'dan farklı olarak aceleci davranmak gerektiğini öne sürüyorlardı.* “Çarlık rejiminin etkisinden kurtulmak için tek yolun 


devrim olduğu kanaatindeydiler ve Mollaların hayat görüşlerine ve ulemanın 


“age. s.213 

35 N. Devlet, 1988, s. 86 

366 Otonomistlerden kasıt ayrılıkçı milletlerin partileridir. Örneğin, Lehler ve Finler. 

367 N. Devlet, 1985, s. 111 

368 Üçüncü Kongre sonunda alınan kararların detayları için Bkz. N. Devlet, 1988, s. 89-109 

39 N, Devlet, 1985, s. 91 

39 Hakan Kırımlı, Kırım Rusya Tatarlarında Milli Kimlik ve Milli Hareketler (1903-1916), Türk 
Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2010, s. 85 
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etkinliğine karşı çıkıyorlardı.37! O dönemin popüler fikirlerinden olan hümanizm bu 


gençleri de derinden etkilemiş ve sadece kendi milleti ya da dindaşları için değil, insanlık için bir şeyler yapma fikri faaliyetlerini ve düşünce yapılarını şekillendirmişti. 

İshaki ve arkadaşları, Kazan'da “Şakirilik”3”? adında yapılandırdıkları grubu, Orenburg'da bir ileri safhaya taşıyarak “Hürriyef” adında yeni bir siyasi örgüt oluşturdular. °? Bundan sonra, köylü zümresinin haklarını savunmak amacıyla popülist bir yaklaşımı olan Rus Sosyalist inkılâpçı Partisi'nin programında belli başlı kısımları Rusya Türklerine uygun olacak şekilde düzenleyip Tancılar adı altında bir siyasi bir parti oluşturma yoluna gittiler. °% Bu gruba göre, Rusya Türkleri sosyalistlerle işbirliği yapmalıydı, çünkü onların getirmeye çalıştıkları özgürlük ortamı Rusya Türklerine daha uygundu.*” Bütün halkların, kadınların eşit haklara ve özgürlüklere sahip olması gerektiğini savunuluyordu. Tancı Hareket, Gaspıralı dan farklı olarak dini ve milli özerklik taleplerini açıkça ifade ediyordu ve bunda da aceleci davranıyordu. Milli mekteplerin işlerine merkezin müdahalesinin ortadan kalkması, imamlarla ilgili meselelerin kendi içlerinde çözüme kavuşturulması, misyonerlik faaliyetlerinin sonucunda din değiştiren Rusya Türklerine özgürlük, zorla el konulan toprakların geri verilmesi gibi istekleri vardı ki bu istekler “İttifak”ın programıyla da örtüşüyordu.?”* 

Tancılar, İsmail Gaspıralı ve Yusuf Akçura'nın liderliğindeki “İttifak”ın siyasi amaçlı bir parti olmasına karşı çıkıyorlardı.’ Çünkü Tatar Sosyalistlerine göre, Rusya Türkleri birlik halinde hareket ettirmek sınıf kuralına ters düşecekti. 
İşçisiyle, zenginiyle, köylüsüyle bütün Rusya Türkleri ve Müslümanları tek bir çatı altında toplamak ezilen sınıfların haklarının yine es geçilmesi anlamına gelecekti. 
İttifak'ın yalnızca eğitimle alakalı ve dini amaçları olan kültürel bir örgüt biçiminde kalmalarını öngörüyorlardı.?” İttifakçı önderlerden Yusuf Akçura ise İslamiyet ve 


milliyet esasına dayanan siyasi bir ittifak oluşturmayı uygun görüyordu. Onun 


371 A. Bennigsen, 1985, s. 8 

3? Edward A. Allworth, Tatars of Crimea: Their Struggle for Survival, s. 76 
33H. Kırımlı, 2010, s. 88 
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PRI- OPE ORN 


fikrince, din ve milliyet bayrağı altında toplanmak, maddi farklılıklar olsa da, güçlü bir ittifak oluşturmak mümkündü. 

Tancılar, İttifak Partisinin önderleri pervasızca eleştirdiler. İshaki, Tan Yıldızı gazetesinde yazdığı makalesinde Gaspıralı'nın ihtiyatlı tutumunu eleştiren ağır yazılar yazdı.” Akçura'yı ise din ve millet boyalarına boyanıp baylara(zenginlere) hizmet etmekle suçladı. İsmail Gaspıralı, kendisini korkaklık ve gayretsizlikle 


suçlayan Ayaz İshaki ve çevresindeki gençlere olgunlukla cevap verdi: 


“Ben de kısmen bu sözü tasdik ederim. Zira bizim ruhanilerimiz, ulemamız bizleri gayret, şecaat ruhu ile terbiye etmediler. Bizlere ibadetler hakkında, faziletler hususunda her vakit vaaz etmişler ise de, hiçbir vakit bizi hayat meydanında müsabakaya tahriz etmediler. ”*80 
Tancıların militan üslubu, karşıtlarını da yaratıyordu. Fatih Kerimi, onların Rusya Müslümanlarının psikolojisinden tamamen habersiz olduklarını, dil konusunda yanlış bir yol tutarak Türkiye, Kafkasya, Kırım ve Kazan Türklerini dil bakımından birbirinden ayırmaya çalıştıklarını, °$! Rusya ve Osmanlı Türkleri arasında dil birliği oluşturmaya çalışanlara insafsızca saldırarak Rusya Türklerine misyoner çevrelerden daha fazla zarar verdiklerini söylüyordu.’ 

1907 yılı ortalarından itibaren Rusya'da katı bir baskı rejimi başladığında, 
Tan Yıldızı gazetesi kapatıldı. Ayaz İshaki bir süre hapis yattıktan sonra Kuzey buz denizi kıyılarında bir yere sürgün edildi.”33 Rus rejiminin takibinden ve baskısından kaçan birçok öğrenci ve aydın da İstanbul'a gelmişti. Bu sürgünlerden sonra sosyalizm fikirlerinden uzaklaşarak daha milliyetçi bir çizgide devam ettiler. İshaki, Tancılık hareketini sonrasında savunmaya devam ederek Rusya Türklerini canlandırdığını ve onları mücadeleye inandırdığını belirtmişti.85 Tancılar, anlaşılan, sosyalizm ile milliyetçiliği birbirine tamamlayıcı parçalar olarak görmekteydiler. 
Milliyetçiliği daha fazla savunmaya başladıkları zaman, sosyalist geçmişleri onlar 


için bir değişim değil, gelişim olmuştu. 


37 Edige Kırımal, “Kırım Türkleri”, -E-, sayı 59, 1970, s. 7 (4-23) 
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Sayıları fazla olmamakla birlikte Tatar Bolşevikleri 1907*de yayınlanan Ural 


adlı bir gazete etrafında toplandılar. *$“ Kazanlı Hüseyin Yamaşev ve Galimcan Seyfeddinov'un önderliğindeki Bolşevikler, “Uralcılar” adıyla bilinen küçük bir gruptan ibaretti ve “Gerçek halk temsilcileri” olarak gösterilen bu grubun Kazanlılar için hayati önem taşıyan sorunlarla ilgileri yoktu.’ Ural gazetesi aynı yılın Nisan ayında kapatıldı. Grubun önderlerinden Ömer Teregulov, iç savaş yıllarında Sovyet karşıtı bir tutum benimsedi. 

Kazan'daki sosyalist hareketinin bir benzeri Kırım'da Genç Tatarlar adıyla ortaya çıktı.” Dönemin güçlü akımı olan sosyalizm bu gençleri de etkilemişti. Bu grup da Tancılar hareketi gibi çarlığı devirmenin tek yolunun devrim olduğuna inanmıştı. Örgütlenmelerinin odak noktası Akmescit'teki Tatar Öğretmen Okuluydu ve öncülük edenler Hasan Sabri Ayvazov, Abdürreşid Mehdi ve Veli İbrahimov gibi kişilerdi.38? 1906 yılında yayımlanmaya başlayan “Vatan Hâdimi” adındaki gazete merkezinde örgütlenen bu grup en büyük başarısını H. Duma'ya lideri Abdürreşid Mehdiyewi göndererek gerçekleştirmişti. 9 Gazetede genel olarak Tancı hareketin dikkat çekmek istediği şu noktalara vurgu yapılmıştı: Tatar köylülerinin ve genel olarak Rusya Türklerinin toprak meselesi, mutaassıp Tatar ulemasının ve Çarlık yönetiminin eleştirilmesi. °! Radikal Tancı hareketinin aksine Genç Tatarlar, Gaspıralı ile birçok noktada aynı fikirdeydiler ve İttifak grubunu siyaset sahnesinden ayırmak istemiyorlardı. Gaspıralı'nın dil ile alakalı fikirlerini de benimsiyorlardı. 
Ancak Gaspıralı grubundan farklılaştıkları nokta yöntem ile alakalıydı; Gaspıralı”nın sabırlı ve uzlaşmacı siyasetine karşı, Genç Tatarlar da sosyalizmden ötürü daha devrimci bir yönelime sahiptiler.*”? Taleplerinin çoğu gerçekçi değildi. Gaspıralı'nın Tatarlıktan ziyade Türklük ve Müslümanlık idealini benimsemesinden, Tercüman'ın Rusya Türklerinin meselelerine yeteri kadar ilgi göstermemesinden yakındılar. 
Gaspıralı”yı ılımlı bir şekilde eleştirdilerse de, bu konuda hiçbir zaman Ayaz İshaki 


ve arkadaşları kadar aşırı gitmediler diyebiliriz. Genç Tatarların hareketine benzer 


386 N, Devlet, 1985, s. 125 

387 Akdes Nimet Kurat, “Kazan Türklerinin Tanınmış ve Milliyetçilerinden Hadi Atlas”, RRAİ, 1966, 
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akımlar Taşkent ve Bakü'de de görüldü. Taşkent'te Tancılar grubundan İsmail Âbidi'nin başını çektiği grup Terakki adlı gazete etrafında örgütlendiler.*** Bakü”de ise Mehmed Emin Resulzade liderliğinde Tekâmül gazetesi çevresi inkılâpçı ve rejim 


karşıtı faaliyetleriyle öne çıktı.“ 


2.5. Rusya Müslümanlarının Duma”'lardaki Siyasi Faaliyetleri 


10 Mayıs 1906'da açılan birinci Duma'da 448 milletvekili bulunmaktaydı ve 


395 Müslüman-Türk vekillerin 


bunların 182 tanesi Kadet Partisinden gelmekteydi. 
Müslüman İttifak Partisi onaylanmadığı ve seçimler öncesinde Kadet Partisi ile 
işbirliği yapıldığı için 18'i Kadet'e, 3 tanesi de Otonomistler'e kaydolmuştu. 36 
Siyasi partilerin meclis çalışmaları için hazırlıksız oluşu ve partilerin kendi içlerinde bile bir uyumu olmayışı meclisin işlemesini engelliyordu. Ekim Manifestosu ile tavlanan liberaller yavaş yavaş kandırıldıklarını hissediyordu “7 ve daha fazla demokratik ve liberal adımlar atılmasını talep ediyorlardı. Ancak meclisteki çoğunluk reform yanlısı gruplardaydı. İki ay süren ilk Duma Çar tarafından kapatıldı. 

İkinci Duma Şubat-Haziran 1907 tarihlerinde toplam 502 milletvekili ile işe başladı?*8. Kadet Partisi bu seçimde neredeyse 9650”lik bir kayıpla 90 küsur vekil çıkarabildi ve daha önemlisi Yusuf Akçura 40 günlük hapis cezası ile ve Fatih Kerimi çeşitli dedikodular ile vekillikten alıkonuldular.”” II. Duma”daki Müslüman grubun programı Temel Siyasi Hedefler ve Fraksiyonun Görevleri, Vatandaş Hakları, Devlet İdaresi, Dini İdare, Yerel İdare, Mahkemeler, Halk Eğitimi, Maliye-Devlet Ekonomisi, Köylü Meselesi ve İşçi Meselesi'nden oluşmaktadır. “9 Müslüman vekiller II. Duma'da özellikle toprak reformu konusunda ısrarcıydılar. Örneğin, Han-Hoy(ski), Duma'da yaptığı konuşmada devlet sınırları içinde yaşayan 20 milyondan fazla Müslüman'ın bulunduğunu ve toprak reformunu beklediğini belirtmiştir; ayrıca 


Kırımlı Mehdi, yaptığı devrimci konuşmasında toprak ve hürriyet talebi üzerinde 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durmuştu.“14 ay süren ikinci Duma, radikal bir hal almasının yanında, sağ ve sol partilerin daha fazla çatışma yaşamasına ortam sağladı.“ 

1907'de 2. Duma seçimleri de daha radikal partilerin seçime katılması sebebiyle seçim kanunlarını toprak sahibi zümrelerin lehine ve devrimci sınıfların aleyhine değiştiriyordu. Bu değişikliğin etkileri 1907-1912 arasında görülen Üçüncü Duma'da hissedilir. Zaten ömrünün daha uzun olmasından da anlaşılacağı üzere tutucu bir yapısı olan meclis çok önemli bir adım atma kabiliyetine ve yetkisine sahip değildi. Zaten bu dönemde reformlar devlet eliyle yapılmaya devam ediyordu. 
Stolipin yürütmeyi eline almıştı ve reformları tasarlayıp, uygulamaya koyuyordu. 

3 Haziran 1907”de kabul edilen yeni seçim kanunu ile çarlık hükümeti 
Duma'da devrimci ve demokratik grupların sandalye sayılarını düşürebilmek için ortaya koydu.“ Bu şekilde Üçüncü Duma'da toplam 441 vekil bulunmaktaydı ve bunun Kadet Partisi düşüş ivmesini devam ettirerek yalnızca 54 sandalyeye sahip olabildi. “** Karşı devrimci gruplar üçüncü Duma'da varlıklarını daha da fazla hissettirdiler. Rus olmayan zümreler de doğal olarak önceki Duma'larda elde ettikleri temsil oranını kaybetmiş oldular. Kısacası, 500'ün üzerinde olması gereken toplam vekil sayısı 440 civarında seyretti ve 20 milyonluk Müslüman toplumun HMI. 
Duma'da yalnızca 10 vekili bulunmaktaydı. “İ Bu Duma deneyiminden Müslümanları ilgilendiren yönüyle yalnızca okullarında Rusça zorunlu olacaktı ve zorunlu ilköğretim uygulaması yürürlüğe konacaktı. “© Eğitimi ilgilendiren bu uygulamaların dışında Rusya Müslümanları üçüncü Duma'dan elleri boş dönmüşlerdi. 

Bu dönemden sonra yapılan 4. Duma seçimlerinde de meclis muhafazakâr 


407 


çizgisinden taviz vermeyecekti. Toplam 432 vekilin girdiği mecliste” yalnızca 6 


tane Türk vekil bulunmaktaydı ve o dönemin ünlü ve etkili siyasetçilerinden Sadri 


408 


Maksudi bile Duma'ya seçilememişti.**“ TV. Duma vekillerinin bu dönemdeki en 


401 Duma Tutanakları, 2, 1499, 2 Nisan 1907, 20. Oturum; Duma Tutanakları, s. 1789, 9 nisan 1907, 
24. Oturum, Akt. N. Devlet, 1985, s. 115 

402 M. Lynch, 2015, s. 53 

403 G, S. Bozkurt, 2008, s. 414 

404 M. Lynch, 2015, s. 51 

405 G. S. Bozkurt, 2008, s. 417 

406 N. Devlet, 1985, s. 117-118 

407 M. Lynch, 2015, s. 51 

408 N, Devlet, 1985, s. 118 
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önemli faaliyeti Petersburg'ta yine bir Bütün Rusya Müslümanları Toplantısı gerçekleştirmiş olmasıdır. 

Sonuç olarak, Rusya Türklerinin Duma”daki temsilcileri, parlamenter hayatın normal şartlarda gelişmemiş olduğu Rusya'da, kısıtlamalar yapılmasına rağmen, az da olsa seslerini duyurarak, siyasi faaliyetlere katılmak gibi ileri bir adım atmışlardı. 
Bu hak arama çabaları zaten Cedidçilik hareketi ve özellikle Gaspıralı'nın girişimleri ve faaliyetleri sonucunda filizlenmiş olan milli bilinci, Duma deneyimleriyle birlikte 


siyasi bilinçle bir araya getirmiş oldu. 


2.6. Osmanlı'da Milliyetçilik Akımının Ortaya Çıkışında Rusya Türklerinin Etkileri 


Osmanlı klasik toplum düzeninde Türklük, üzerine vurgu yapılmadan kabul ediliyor ancak, kesinlikle diğer Müslüman gruplardan ayrılmıyor ve ona ayrıcalık tanınmıyordu. Türklük de diğer Müslüman gruplarla birlikte “hâkim millet” kategorisinde yer alıyordu. 1789 Devrimi sonrasında milliyetçilik akımlarının gayri müslim azınlıkları ayrılmaya teşvik etmesi!9 ve bunda başarılı olunması ile birlikte eski günlerin ihtişamından uzaklaşan Türkler imparatorluğun sahibi olarak kendi yerlerinin tayinine önem verdiler. Çünkü Romantizm akımının tesiri altında gelişen milliyetçilik, o milletin kurtuluşunun veya gelişiminin geçmişin ihtişamlı günlerinin ihya edilmesinden geçtiğini ortaya koyuyordu. “! İmparatorluğun bir yüzyıl içerisinde eriyip bitmesi yok olma korkusunu da beraberinde getirmişti. Dini ve kültürel tartışmaların ve çözüm faaliyetlerinin fayda vermemesi sonucunda Balkan savaşları ile birlikte Türk milliyetçiliği siyasetin tam merkezine oturmuştu. Ancak bundan daha öncelerinde de Türklük ya da Türk milliyetçiliği etkisini hissettirmekteydi. Örneğin, Mithat Paşa'nın 1876 anayasa taslağı, ayrım gözetmeksizin bütün uyrukların, resmi dil Türkçe olmakla birlikte, Osmanlı olarak adlandırılması hükmünü dile getiriyordu.*? Dilin Türkçe olarak vurgulanması milli olma ya da millet olma yolunda devlet tarafından atılmış ilk adımlardan birisidir. 


Buna ek olarak 1876 Kanun-i Esasisinde 18. maddeyle mebuslara ve devlet 


40 A, N. Kurat, , s. 398 

*19Yusuf Sarınay, “Osmanlı Devletinde Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu”, Osmanlı: Düşünce, c.7, Yeni 
Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, s. 411 

41 David Kushner, Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu, Kesit Yayınları, İstanbul, 2009, s. 25 

42R. C. Davison, 2005, s. 388 
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memurlarına Türkçe bilme zorunluluğu getiriliyordu.“ İbnülemin Mahmud Kemal 


İnal da şunu belirtmiştir: “Paşa, arzının kabulünde ısrar edince padişah 'Paşa Paşa, ben Türküm, Türk olarak kalacağım.” “4 II. Abdülhamit'in çabasıyla İran Azerbaycan'ında Türkçe öğrenimi yasağı 1900 yılında kaldırıldı.*5 Her ne kadar bunun sonuçlarının belirlenmesi ve üzerine yorum yapılması Zor ise de İmparatorluk sathında gelişen milliyetçilik duygularına ve hareketlerine verilmiş bir yanıt olarak göze çarpmaktadır, çünkü kurumsallaşma yolunda adımlar atan devlet ister istemez “Millet-i Hâkime” kavramının hakkını vermeye başlıyordu. Ayrıca imparatorluğun klasik döneminde bütün Müslümanların birinci sınıf vatandaş olarak kabul edildiği malumdur. Ancak 1908 sonrasında toplum kendisine imparatorluk sınırlarında 


yaşamayan ancak aynı dili konuşan ırktaşlarına ilgi duymaya başlamıştı*!©, 


TI. Abdülhamit, kapitalizmin olağanüstü bir hızla yayıldığı dönemde, devleti ve tahtını korumanın ve devam ettirmenin önemli bir savunma yolunu bulmuştu. 
İslam'ı ön plana koyulan politikaların Osmanlı toplumunu ilgilendiren iç yönüyle, Anadolu'nun aynı milliyet olan ancak köyünün dışındakilerden haberdar olmayan köylüsü“, padişah devrildikten sonra bir ulus oluşturacak bilince sahip olmuştu. 
Ancak bu bilinç, ırk olarak bir prensip edinmeyip, İslam merkezinde yoğunlaşmaktaydı. Bu dönemde, Türkçülük önemli bir akım haline gelmişti. Bu akımı Osmanlı topraklarına taşıyan Rusya'dan gelen Tatar ve Volga Türkleriydi.18 
Rusya'daki devletin ağır Ruslaştırma hareketi ve Rus olmayanlara karşı tutumu bu bölgedeki Türki topluluklarda milliyetçiliği artıran etkenler olmuştu. Tercüman gazetesiyle “dilde, fikirde, işte birlik” sloganıyla Gaspıralı İsmail Bey bu eğilime kültürel milliyetçilik ya da kültürel Türkçülük boyutunu kazandırmıştı. Ayrıca pozitif bilimlerin eğitimde etkin kılınarak “ilerleme? sağlanacağına inanmıştı. Bu akımı güçlendiren sebepler arasında Osmanlı imparatorluğunun II. Abdülhamit döneminde 


ve onun hemen sonrasında meydana gelen Balkan Savaşları ile kaybedilen büyük 


43 D, Kushner, 2009, s. 178 

“İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, c.VI Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları, İstanbul, 2013, s. 923 

45 D, Kushner, 2009, s. 99 

416 a.g.e., s. 185 

417 $. Mardin, 2013, s.93 

“8 Ahmet Kanlıdere, “Rusya Türklerinin Osmanlı Fikir Hayatındaki Etkileri: Islah Düşüncesi ve Türkiye'deki Etkileri”, Osmanlı: Düşünce, c.7, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, s. 510-511 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ölçekli topraklar ve de Orta Asya'nın Ruslar ve Çinlilerin etkisi altına girmesi olarak 


gösterilebilir.1!? 


Türk milliyetçiliğinin gelişmesinde Osmanlı Türklerinin imparatorluğa başka ülkelerden gelen Türk göçleri ile birlikte kendileri dışında aynı dili konuşan ve aynı milliyeti paylaşan kardeşlerinin gelişi etkili olmuştur.”9 20. Yüzyıl başlamadan ve başladıktan hemen Osmanlı topraklarına gelen Müslüman Türk aydınların “Türklük” konusundaki bilinçleri Osmanlı toplumuna göre çok daha gelişmiş bir seviyedeydi.*! 
Kırım, Kafkasya ve Balkanlar'dan 1873 ve 1913 yılları arasında kaçan 5 ile 7 milyon Müslüman İmparatorluğa yerleşmişti.” Unutmamak gerekir ki, milliyetçilik bir etkitepki hareketidir. Osmanlı Türkleri herhangi bir milliyet ve ırk ayrımına tabi tutulmadıkları için böylesi bir refleks geliştirmekten uzaktılar, ancak Rus Çarlığının panislavist faaliyetlerinden derin bir şekilde etkilenen Rus Türklerinde “Türklük” bilincinin daha yüksek olması doğal karşılanabilecek bir durumdu. Gaspıralı İsmail Bey (1851-1914), Yusuf Akçura (1876-1935), Ahmet Agayev (1868-1939) gibi öncüler Türkçülük akımına güncellik kazandırdılar. 3 Özellikle Akçura'nın “Üç Tarz-ı Siyaset” adlı ünlü makalesini henüz bir planı olmayan ve kültürel milliyetçiliğe meyilli olan Türk milliyetçiliğine siyaset programı haline getirmişti. ”Sınırlı olarak da Leon Cahun (1841-1900)ve Armin Vambery (1832- 1913) gibi Avrupalı Türkologların eserlerini bilen küçük bir aydınlar zümresi bulunmaktaydı. 5 Özellikle Cahun, okuyan Türk camiasında bir batılının onları 


yüceltmesi noktasında önemli bir yer tutmaktaydı. 


Çok belirli bir sisteme oturtulmamış ve yalnızca kültürel planda etkili olmasına rağmen, Pantürkizm, Jön Türk muhalefet cephesinin Türk gruplarında heyecan uyandırıyordu.*”9 1908”den sonra daha önce de ifade edilen cephe hareketi 


görünümündeki Jön Türklerin ayrışması ile birlikte esas damar olarak Türkçülük, 


49 D, Kushner, 2009, s. 89 

*ace.,s.30 

*'Yunus Emre Tansü, “Türk Milliyetçiliğinin Teşekkülünde İki Tesir”, Osmanlı: Düşünce, c.7, Yeni 
Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, s. 421 

42 D, Ouataert, 2014, s. 891 

*3F. Ahmad, 2010, s. 53 

424 Y. Sarınay, 1999, s. 415 

425 $. Mardin, 2013, s. 77 

42 Daha detaylı bilgi için bkz. Ahmet Kanlıdere, “Rusya'dan Gelen Aydınların Meşrutiyet Dönemi 
Türk Düşünce Hayatına Katkıları”, 100. Yılında II. Meşrutiyet; Gelenek ve Değişim Ekseninde Türk Modernleşmesi, İstanbul, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2009, s. 509-525 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İslamcılık, Batıcılık ve azınlıkta da olsa Sosyalizm akımları ortaya çıkmıştı. Bunların arasından 1920'lerde galip çıkan akım Türkçülüktü. Milliyetçilik Türkçülere göre milli kültürü bulmak için halka inmekti.*7 Buna ek olarak, Batıcılık akımına da karşı bir tutum geliştirmeden bunu İslam'ı da içine alarak bir sentez haline getirmek Anadolu”yu ve Türkiye'yi şekillendiren en önemli etmenlerdi. Osmanlılık ve Pan-İslamist idealler imparatorluğun birleşmesini sağlayamadı, Jön Türkler milliyetçiliği benimsediler, milliyetçilik İmparatorluğun tebaasının ideolojisi yerine seçkin zümresinin ideolojisi oldu. Hobsbawm”ın da ifadesiyle, 

“Zaten genel hatlarıyla ele alındığında Türk modernleşmesi, liberal-parlamenter bir 


çerçeveden askeri-diktatoryal bir çerçeveye; halkın laik-emperyal siyasi bağlılığını sağlama umudundan, katkısız bir Türk milliyetçiliği gerçeğine kaydı. ”*> 


Osmanlı devleti içerisinde Türk milliyetçiliği akımının daha fazla gündeme gelmesi, önceden de belirtildiği gibi Balkan Savaşları'nın ardından olmuştu.“ Bu etki iki şekilde gözlemlenmektedir. Birincisi, Balkan Savaşları'ndan sonraki süreç ve imparatorluk topraklarına gelen Rus Türkleri ile birlikte Jön Türklerin içindeki denge, batılılaşmacı ve ulus ötecisi moderleşmecilerden, batılılaşmacı olmakla birlikte etnik yanı güçlü modernleşmecilere kaydı. ! İkincil olarak da, daha liberal politikaları benimseyerek işe başlayan İttihat ve Terakki yönetimi, Balkan savaşları ile birlikte daha milliyetçi politikalara dönüş yaptı. Korumacı iktisat politikaları kapsamında tarımı ve sanayisi kendisini idare edecek bir ekonomi, milli şirketler, milli bankalar kurmak ve Müslüman esnaf ve tüccarı örgütlemek gibi”? faaliyetlere yöneldi. Balkan savaşlarının ardından imparatorluk sathında gayrimüslimlerin çoğu ayrılmıştı. Geride kalanların büyük çoğunluğunu Türk ve Müslüman nüfusu oluşturmaktaydı. Bu yüzden artık herhangi bir anlam ifade etmeyen “Osmanlıcılık” siyasetinin tamamen iflas ettiği görülüyordu. Elde kalan toplumu bir arada tutacak 


Türk milliyetçiliği önem kazanmıştı. 


*7T.Z. Tunaya, 1999, s. 110 
4233 D, Ouataert, 2014, s. 891 
49 E. Hobsbawm, 2010, s. 308 
9 Y. E. Tansü, 1999, s. 421 
81 E, Hobsbawm, 2010, s. 308 
432 S. Pamuk, 2014, s. 144 
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İttihat ve Terakki Cemiyet'inin 1912 kongresi ve olayları öncesinde kor 


halinde Türkçü olduklarını söylemek mümkündür, çünkü 2 Haziran 1906 tarihli Bulgaristan'a gönderilen bir uyarı mektubunda, Müslüman olmayan bir Osmanlı'yı cemiyete almanın ancak bazı şartlar dâhilinde olacağını belirtiyor ve cemiyetin 


“Halis bir Türk Cemiyeti” olduğunu ekliyordu. “33 


Ayrıca bu dönemki basında Türk milliyetçiliği Osmanlı İmparatorluğu'nun klasik sisteminde Türklerin dindaşlarının önüne geçmeme adına geri planda kalışlarının artık mümkün olamayacağı belirtiliyor ve Türklere saygı ve gururun 
tekrar kazandırılması esas maksat olarak ortaya çıkıyordu. Tanin gazetesinde 5 
Kasım 1908 tarihinde yayımlanan “Millet-i Hâkime” başlıklı yazı ile egemen ulusun Türkler olduğunu, bunu kabul ettikten sonra gayrimüslimlere kucak açılacağı anlatılmıştır. “İttihatçı kadrolar Selanik ve İzmir'deki grevleri destekler nitelikte hareket ederek milliyetçi yönlerini ortaya koyuyorlardı. Çünkü İzmir'deki işyeri sahipleri gayrimüslimlerden ve işçi grupları ise Müslümanlardan oluşmaktaydı. 
İstanbul?da ya da Anadolu'daki grevlere ise daha merkeziyetçi bir tavırla karşılık 


vererek işverenden taraf olurdu. 


Bu dönemde, yukarıda da ifade edildiği gibi Türkçülük önemli bir akım haline gelmişti. Bu akımı Osmanlı topraklarına taşıyan Rusya'dan gelen Tatar ve Volga Türkleriydi. 9 1908 sonrasında Rusya Türkleri reform hareketlerini canlı tutabilmek ve destek elde edebilmek amacıyla Osmanlı İmparatorluğuna yönelmişlerdi.7 Rusya'daki devletin ağır Ruslaştırma hareketi ve Rus olmayanlara karşı tutumu bu bölgedeki Türki topluluklarda milliyetçiliği artıran etkenler olmuştu. 98 Hüseyinzade Ali bu tip fikir cereyanlarının Osmanlı topraklarına getirilmesinde önemli bir pay sahibidir. “° Hüseyinzade, Bakü'de doğmuş ve St. 
Petersburg Üniversitesi'ni bitirdikten sonra 1890'da İstanbul'da Askeri Tıbbiye?ye girmiş ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kuruluşunda önemli bir yer tutmuştur. 
Hüseyinzade'nin, Jön Türk taraftarı Ubeydullah Efendi'ye, Rusya'da “halka doğru” 
433 S, Akşin, 2011, s. 76 
44 D, Kushner, 2009, s. 49 
435 K, Emiroğlu, 1999, s. 88 
SA. Kanlıdere, 1999, s. 510 
“7D. Kushner, 2009, s. 35 


“3 Masami Arai, Jön Türk Dönemi Türk Milliyetçiliği, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, s. 20 
49A, Kanlıdere, 1999, s. 510. Ayrıca, A. G. Soysal, 2011, s. 197 
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480 fikrini devrimcilikle birleştiren narodniklerin fikirlerini intikal ettirdiği de kesin 
gibi gözüküyor. “! Hüseyinzade Ali sonrasında Cumhuriyet'in ideologu haline gelecek olan Ziya Gökalp'teki Türkçülük fikrinin uyanmasında da etkisini ortaya koyacaktır.** 


Ayrıca, Balkan Savaşlarının körüklediği Türkçülük ve Osmanlıcık idealinin terki”, kültürel milliyetçiliğin sonunu getirmekle birlikte, siyaseten bir yol haritası 


çiziyordu. Lewis de isabetle şöyle belirtmiştir: 


“İmparatorluğun olası çöküşü sonraki dönem için ulus-devleti işaret ediyor ve bunun içinde Türk kimliği biçiliyordu. Fransız Devrimi'yle birlikte ortaya çıkan “özgürlük, eşitlik, kardeşlik”, Osmanlı'da ise “özgürlük, eşitlik, ulusallık” olarak tezahür ediyordu. ”** 


440 V-.Narod, sonrasında ise Narodnaya Volya hareketleri 

41 Ş. Mardin, 2013, s.96 

442 Y, Sarınay, 1999, s. 415 

443 T, Z. Tunaya, 1999, s. 109 

“4 Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Arkadaş Yayınları, Ankara, 2011, s.54. 


103 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


TERCÜMAN GAZETESİ'NE GÖRE 1905 RUS ve 1908 OSMANLI MEŞRUTİYET DEVRİMLERİ 


3.1. İsmail Gaspıralı 


Daha önce de bahsedildiği gibi Rusya Türklerinin uyanışı, modernleşmenin temellerini attı ve medreselerde çeşitli reformlara imza atıldı. “5 Bu reformların başında eğitim ve doğal olarak Türk dilinin sadeleştirilmesi geliyordu. Bu tip fikirlerin Osmanlı”daki muadili Namık Kemal'di. Dilde sadeleşme, dilin halkın anlayabileceği seviyeye getirilmesi, vatanseverlik gibi kavramlar onunla birlikte güçlenmişti. Bu yüzden Reform hareketi momentumunu Rus ve Batı liberalizminden olduğu kadar Osmanlı Tanzimat dönemi fikirlerinden alıyordu. “Rus çarlığının Panslavist politikalarına karşı Rusya Müslümanları Pantürkizm'i tepki olarak ortaya koymuşlardı ve bu hareketin öncülüğünü İsmail Gaspıralı yapmaktaydı. Moskova”da askeri okulda Mihail Katkov ile muhabbet kurmuş ve halkçıların ve Batı milliyetçilerinin eserlerine ilgi duymuştu.” Çarlığın politikasının farkında olduğu için, Rusya Müslümanları arasında Osmanlıcaya olan ilgiyi ve farkındalığı artırabilmek için Tercüman gazetesini açmıştı. “Dilde, fikirde ve işte birlik” sözüyle yola çıkan Gaspıralı, hem coğrafi hem de milli yakınlıktan ötürü Osmanlı'ya olan yakınlığı düşüncelerinin ve fikirlerinin geniş bir alana yayılmasını sağlamış oldu. 

1851 yılında doğan Gaspıralı, Moskova'da gençlik dönemlerinde maruz 
kaldığı ağır Panislavist havadan ötürü kendi milliyetine daha fazla sahip çıkmaya 


başladı. 1867 yılında yanına bir arkadaşını da alarak Osmanlı ordusuna gönüllü 


“5 D, Kushner, 2009, s. 33 
446 a.g.e., s. 33 


“7A. Kanlıdere, 2009, s. 420 
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olarak yazılabilmek amacıyla gizlice Odessa'ya gelmiş, ancak görevliler kaçak olduklarını fark edince ailelerine teslim edilmişti.“ Bu durum ondaki milliyet heyecanının ve faaliyet isteğinin bir tezahürüdür. Ayrıca burada o dönemin hem Osmanlı hem de Rusya açısından bir benzerliği göze çarpmaktadır. Asker ya da subay olarak modemleşme ve modemleştirme görevini ifa etmek istiyordu. 
Burjuvazinin öncülüğünden yoksun toplumlar olan Rusya ve Osmanlı Müslümanları o dönemin aydın zihinleri olan askerler tarafından dönüştürülüyor ve reforma sevk ediliyorlardı. Bu değiştirme görevine Gaspıralı da asker olarak başlamak istiyordu. 
Bu yakalanış onun fikir dünyasındaki ilk dönüm noktasıdır. Sonrasında Rusça öğretmenliği ile birlikte öğrencilerine Türkçe dersleri vermesi, eski eğitim metotlarını ağır biçimde eleştirmesi ve ders zili uygulamasından ötürü tehdit edildi ve 1871'de medresedeki görevini bıraktı. ** İstanbul ile alakalı hayallerinin gerçekleşmemesinden ötürü Paris'e yöneldi ve orada İvan Turgenyev'in yanında bulundu. Rusça ve Türkçesinin yanına Fransızcayı da ekleyen Gaspıralı tekrar İstanbul'da askeri okula girme çabası içine girdi ancak bu sefer de Veziriazam Mahmut Nedim Paşa'nın durumu Rus elçisi İgnatyefe bildirmesi sonucu bu teşebbüsü de akim kaldı.*9 1878 yılında Bahçesaray belediye başkanlığına seçilen Gaspıralı, icraatlarının sürekli olarak reddedilmesiyle birlikte hayatındaki ikinci dönüm noktasını yaşar. Çünkü Çarlıkta herhangi bir yönetim kademesinde olsa bile kafasındaki programı uygulama noktasında sıkıntılar yaşamaktadır. Gaspıralı'nın kazandığı en önemli tecrübe siyaset yapmadan siyaset yapmaktı. Bu sürece kadar edindiği tecrübeler ve gördüğü yerlerdeki bilgiler sayesinde Kırım'ın ve Rusya Müslümanlarının ve özellikle Türklerinin durumunu gayet iyi bir şekilde teşhis ettiğini söyleyebiliriz. Böylelikle basın-yayına yönelimi daha anlaşılır hale gelmektedir. Öğretmenlikten ve siyasetten aradığını bulamadığı için fikirlerini bugün olduğu gibi o dönemde de çok önemli bir yer tutan gazete aracılığıyla yaymak 


istiyordu.1879*dan 1883'e kadar başvurularını yaptı ve sonunda 1883'te yaptığı 


“8 Seyyar Süleymanov, Gaspıralı İsmail Bey'in Hayatı, Eserleri ve Fikirleri, T Yayınları, Bursa, 2006, s. 9. Ayrıca, Gündoğdu, A., “İslam Toplumlarının Çağdaşlaşma Sorunu Karşısında İsmail Gaspıralı'nın Yenilikçi Çizgisi”, Vefatının 100. Yıl Dönümünde Gaspıralı İsmail Bey, Eskişehir 
Valiliği Kültür Yayınları, İstanbul, s. 39. Ayrıca, B. Ayvazoğlu, 2014, s. 51 

“9G, S. Bozkurt, 2008, s. 58 

450 B, Ayvazoğlu, 2014, s. 53. Ayrıca, G. S. Bozkurt, 2008, s. 59 
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başvuru kabul edildi.”! 1884’te kendi açtığı okulda eğitim vermeye başladı. Eğitim konusunda yenilikçi fikirlerine uygulama sahası bulmuş oldu. Burada fonetik metotla öğrencilerine okuma ve yazmayı öğretmiştir. “2 

Gaspıralı?*yı diğer modemistlerden ayıran en önemli nokta fikirlerini ve çözümlerini faaliyet programına dayandırmış olmasıdır. 3 Eğitim'de reform yapılması, milli okulların açılması, burada okuyacak öğrencilerin kız-erkek ayrımı yapılmaksızın iaşe ve diğer masraflarının karşılanması amacıyla vakıfların kurulması, birliğin sağlanabilmesi için dilin sadeleştirilmesi, vs. örnek olarak verilebilir. Dönemin diğer reformcuları Batılı fikirlerin ve uygulamaların “alınmasıalınmaması” ya da “ne kadar alınması” ile ilgili tartışmalarla uğraşırken, Gaspıralı'nın kafası bu konuda gayet nettir ve bu yüzden programının en ince detaylarına kadar planı belirlenmiştir. Ayrıca Gaspıralı İsmail Bey, Rus çarlığının etkisinden ve gücünden ötürü Türklerin manevi yönden ve dil bakımından kültürel birliğinden söz ediyordu.” Ek olarak, diğer reformcular çok daha keskin ve aceleci faaliyet yollarından bahsetmektedirler. Gaspıralı ise İslam kültürünü temel alarak, daha büyük çaplı, kademe kademe ilerleyen ve uzun vadeli bir hareket planı tasarlamıştı.”İ Kesinlikle maceracı, romantik ve fevri davranmayan ve bu yüzden de çok eleştirilen Gaspıralı'nın yazdıklarına ve yaptıklarına bütüncül olarak 


bakılmalıdır. 


3.2. Tercüman Gazetesi 


İsmail Gaspıralı Bey'in düşüncelerini sistemli ve geniş çaplı bir biçimde yaymasının ve bugün hala hatırlanıyor olmasının en önemli sebebi çıkardığı gazete olan Tercüman'dır. İsmini Şinasi Efendi'nin çıkardığı “Tercüman-ı Ahval” den alan bu gazete, hem Rusya'da çıkarılan ilk Türk gazetesi olması hem de amaçlarından 


dolayısıyla çok önemlidir. ““ İki dille yayınlanmaya başlayan Tercüman, İsmail 


451G. S. Bozkurt, 2008, s. 61 

452 A. G. Soysal, 2011, s. 198 

453G. S. Bozkurt, 2008, s. 34 

454 D. Kushner, 2009, s. 33 

455 İbrahim Maraş, “İsmail Gaspıralı ve Siyasi Faaliyetleri”, Vefatının 100. Yıl Dönümünde Gaspıralı 
İsmail Bey, Eskişehir: Eskişehir Valiliği Kültür Yayınları, 2014, s. 29 

456 N, Devlet, 1985, s. 16 
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Gaspıralı Bey'in en önemli propaganda aracıydı.*7 1900”lerin başında 6.000 baskı 


sayısına ulaşan gazetede Gaspıralı, ortak bir Türk dili oluşturmayı amaçlamıştır. “8 


233459 


Rusça olarak yazdığı “Rusya Müslümanları”“”” yazısında kullandığı üslup çarlığın 


ona izin vermesinde etkili olmuştur.*“9 Buna ek olarak, Rus Çarlığı, Osmanlı ile Rusya Müslümanlarının II. Abdülhamit'in politikaları sonucu muhtemel yakınlaşmasını engellemek için Rusya Müslümanlarına daha sevimli görünme amacını gütmüş olabilir.*! Nadir Devlete göre Gaspıralı'nın Rus ileri gelenleri ile 


olan yakın ilişkileri ve Rus okullarında eğitim görmesi Tercüman'a izin verilmesinde 


önemli noktalardı.1? 


Gazetenin çıkarılması için gerekli izinlerin alınmasından sonra, finansmanı da önemli bir sorun olarak Gaspıralı'nın karşısına çıktı. Bu problemin aşılmasında Gaspıralı”nın yukarıda bahsedilen Rusya'nın ileri gelenleri ile olan ilişkileri önemli bir yer tutmaktadır, çünkü bu zenginler Gaspıralı ya doğum günlerinde hediyeler gönderiyorlardı ve Tatar burjuvası da ellerinden geldiği kadar maddi ve manevi olarak Gaspıralı'ya desteklerini hissettirdiler. “3 Ancak bunlardan daha önemlisi 


gazete ilk çıktığı zamanlarda abone sıkıntısı çektiği için maddi olanaksızlıklar durum 


464 


zorlaştırmaktaydı. Bu noktada eşi, Zühre Hanım'ın” servetinden yardım aldı ve bu 


servet olmaksızın sonrasındaki büyüme ve gördüğü alaka mümkün olamayacaktı.*“ 


Gaspıralı, gazetesinde bilhassa 1905'e kadar oldukça uzlaşmacı ve ılımlı bir 


üslupla yayın yapmaktaydı. Buna örnek olarak “Rusya Türkleri” yerine mahalli 


466 


Müslümanlar tabirini Rus yöneticileri rahatsız etmemek adına kullanmıştır” ve bu 


tedbirli üslup ve siyaset “7 1905'e kadar hassasiyetle sürdürülmüştür. Ayrıca 


Rusya'nın Türk diyarındaki genişlemesi Gaspıralı tarafından ilhak değil, katılım ve 


457 E, J. Lazzerini, 1975, s. 248 

458 Jacob M. Landau, “Kültürel ve Siyasi Pan-Türkizm”, Osmanlı: Düşünce, c.7, Yeni Türkiye 
Yayınları, Ankara, 1999, s. 492-493 

4599Y. Akpınar, 2005, s. 12. Ayrıca, Ayvazoğlu, B., “Gaspıralı İsmail Bey'in Rüyası”, 53 

460 N, Devlet, 2014. Ayrıca, G. S. Bozkurt, 2008, s. 62 

461G, S. Bozkurt, 2008, s. 66. Ayrıca, N. Devlet, 2014, s. 63. 

462 N, Devlet, 2014, s. 63. 

463 İsmail Türkoğlu, “Gaspıralı'ya İhtiram ve Hürmet”, Vefatının 100. Yıl Dönümünde Gaspıralı 
İsmail Bey, Eskişehir: Eskişehir Valiliği Kültür Yayınları, s. 20-26 

464 Cafer Seydahmet Kırımer, Gaspıralı İsmail Bey (Dilde, Fikirde, İşte Birlik), İstanbul Türk Ocağı 
Yayınları, İstanbul, 2015, s. 45-46 

465 N, Devlet, 2014, s. 66 

466 Ì. Maraş, 2014, s. 30 

*IN. Devlet, 2014, s. 64 
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Rusya Müslümanları için bir fırsat olarak görülüyordu. “8 Gazetenin ilk çıktığı 


zamanlarda Yusuf Akçura”ya gönderdiği mektubunda “Korkak değilim ama Kafdağı 


heybe dolu azıksız geçilmez olduğundan yalınayak atılmasın” demesi “9 ve 


Hamdullah Suphi'nin naklettiği “Bazı düşünceler vardır ki o bize yasaktır. Onları bizden sonra gelecek nesillere bırakalım, biz manevi birliği yapalım, dilleri birleştirelim. Siyasi birliği başkaları düşünsün.”*9 Bu cümlelerden yola çıkarak, Gaspıralı'nın Rus Çarlığını korkutmamak ve amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla bu ılımlı dili seçtiğini anlayabiliyoruz. Bunu destekler nitelikte, 1909'ten sonra yayınlanan “Uzaktan Gelen Bir Derviş” yazısındaki üslubu “Milli imtiyaz, otonomi 


gibi sözler iki yıl önce yazılamayan sözler işitilmeye başlandı” ve “Ey Ruslar! Dikkat 


3471 


edin”™ gibi ifadeler önceki dönemde amaçlarını ve stratejilerini çok iyi gizlemiş 


olduğunun göstergesidir. 1905'ten sonra Rusya Müslümanlarının kurultay ve 


birleşmesine giden yolda yol gösterici olarak görünmekte artık herhangi bir beis 


görmemektedir.“ 


Gazete ilk çıkarıldığı dönemde Rusya Müslümanlarının ihtiyaçlarına binaen Osmanlı kaynaklarını kullanarak ansiklopedi ekleri, sözlük çalışmaları, tarih konulu 


yazılar ile donatılmıştır.“ Zaten Rusya Müslümanlarının bastıkları dini kitaplarda, 


masallarda ve dil bilgisi eserlerinde ciddi oranlarda Osmanlı etkisi bulunmaktaydı.“ 


Bu şekilde İstanbul'u hem reformun modeli olarak hedef belirliyor hem de kendisine gelen eleştirilere cevap vermiş oluyordu. Bu entelektüel ihtiyaçların yanında, ortak 


Türk dili gereksinimi de Tercüman'da kullanılan dili şekillendiriyordu. Bu dil, 


475 


Farsça ve Arapça terkiplerden ve kelimelerden yalıtılmıştı ** ve Osmanlıların 


kullandığı Türkçeye benziyordu.“ í Zaten Gaspıralı'nın dil konusundaki hassasiyeti 


ve programının temelini teşkil eden ortak dil meselesi”? gazetenin dilini belirlemiş 


468 Y. Akpınar, 2005, s. 79-121 

469 İ. Maraş, 2014, s. 30 

47 C, S. Kırımer, 2015, s. 54-55 

471 G. S. Bozkurt, 2008, s. 68 

472 Abdullah Gündoğdu, “İslam Toplumlarının Çağdaşlaşma Sorunu Karşısında İsmail Gaspıralı'nın 
Yenilikçi Çizgisi”, Vefatının 100. Yıl Dönümünde Gaspıralı İsmail Bey, Eskişehir: Eskişehir Valiliği 
Kültür Yayınları, 2014, s. 43 

4733 Y., Akpınar, 2005, s. 23-24 

44 N. Devlet, 1985, s. 151 

475 a.g.e., s. 17 

47). M. Landau, 1999, s. 493 

477 Yavuz Akpınar, İsmail Gaspıralı, Seçilmiş Eserleri:3 Dil-Edebiyat-Seyahat Yazıları, Ötüken 
Yayınları, İstanbul, 2008, s. 25-32 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oluyordu. Sade bir Türkçenin oluşturulması Rusya Türklerinin edebiyatlarıyla tanışmasını sağlayarak onlara milli bir şuur kazandıracaktı.*78 Ayrıca “Dilde, fikirde, işte birlik” sloganının ilk merhalesini oluşturan dil meselesi bilhassa Osmanlı Türkleriyle Rusya Türklerini birbirine yakınlaştıracak araç haline geliyordu. Yani ortak Türk dili amaç değil, araçtı. Ancak bu sadece basit bir araç değildi. Ortak Türk dili, Gaspıralı'nın kafasındaki tedrici plana göre daha sonraki süreçte meydana 


gelecek siyasi durumlara temel teşkil edecek bir ortak zemindi. 


Gazetenin dış basın kaynaklarına dayanarak yaptığı 11. Abdülhamit aleyhtarı bir haber, onun 1888'de Osmanlı İmparatorluğu'nda yasaklanmasına sebep olmuştu.*? Buna rağmen, gazete Müslüman ve Türk gruplar arasında büyük ses getirmiştir. Büyük saygı duyulmaktadır. Zira gazetenin reformist ve Türk dünyası açısından edindiği amaç Jön Türklere cazip geliyordu ve onların ilgilerini çekiyordu. 
Hatta imparatorlukta sansüre uğramış olmasına rağmen, II. Abdülhamit İsmail Gaspıralı*ya Rusya'daki İslami yayınları sebebiyle ikinci dereceden mecidiye nişanı 


vermiştir.189 


Daha önce de bahsettiğimiz gibi Rusya?da gelişen reform ve Türk milliyetçisi hareketlere Jön Türk hareketi de sempatiyle bakmaktaydı. Her iki hareket de reformistti. Ayrıca bu iki hareket de monarşilerin sert müdahalelerine karşı seslerini duyurma çabası içindeydiler. Hal böyle olunca Türklük de ortak zemin haline geliyor ve iki cephe birbirini tanıma yoluna gidiyordu. Gaspıralı 1885'in Nisan'ında yaptığı İstanbul seyahatinde bu ilgiden bahsediyordu: “Osmanlılar ve Osmanlı basını gazetemiz vasıtasıyla Rusya hakkında bilgi alabilecekleri ve Rusya hakkındaki yeni bakışları Tercüman'a olan haylice dikkati anlaşılır hale getiriyor.” “8! Bahaeddin Şakir Bey, Gaspıralı'ya gönderdiği 6 Ağustos 1906 tarihli bir mektupta şöyle 


demiştir: 


“Hamiyetlü Efendim Hazretleri; 


Rusya'da mütemekkin Müslüman kardeşlerimizin az zamanda gösterdikleri sa'y ve himmetin semeresi olarak intişar eden Müslüman gazetelerin birçoğunu alıyoruz. Bu gayreti Islamiyeden, bu hamiyeti vatanperveraneden pek ziyade memnun oluyoruz. 


48 C, S. Kırımer, 2015, s. 94-95 

4 Y. Akpınar, 2005, s. 25 

480 İ. Türkoğlu, 2014, s. 26 

481 İsmail Gaspıralı, “Bir İki Gün İstanbul'da” akt. Y. Akpınar, 2008, s. 314 
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Oradaki dindaşlarımızın seyyali berkiye misali hat ve endazı terakki olmaları cidden şayanı tebriktir. Bu faaliyet, İslam'ın istikbali için kevkebi beşarel, bir nişanei ümidi inkılâptır. 


..Anasır-ı mevcude-i İslamiye beyninde rabıta ve muhadeneti temine çalışmak başlıca vazifemiz olduğundan ceride-i Feridelerinin mütalaasıyla bizi de müstefid buyurmanızı rica eyleriz. Baki ihlâs ve uhuvvet efendim. “8?” 


Ayrıca, 1906 yılında Kahire'de yayınlanan “Türk” adlı gazete “Biz Rus Devrimini —o fevkalade fikirleri olan devrimi- kendimize örnek olarak almalıyız”*83 diyerek Jön Türk hareketinin Rus devrimine olan ilgisini ortaya koymaktadır. Ancak bu örnek alma ya da esinlenme olayı yalnızca meşruti uygulamalarla sınırlı kalmalıdır. Rusya'da yaşanan kaotik ortam ve iç savaş benzeri çatışmalar kesinlikle “düzen içinde değişim” düsturuna dayanan İttihat ve Terakki liderlerinin kaçınmak 


istediği bir durumdu. 


3.3. Tercüman Gazetesinde 1908 Öncesi Osmanlı ve Rusya 


Tercüman gazetesinde 1908 öncesinde Rusya ile alakalı haberler ve yazılar ağırlıklı olarak Duma'da gayri-Rus milletleri ilgilendiren gündem ve Rusya Müslümanlarının faaliyetleri hakkındadır. Bu haberler genel olarak ikinci ya da üçüncü sayfalarda “Dâhili Haberler” ya da “Ahbar-ı Dâhiliye” başlıkları altında verilmektedir. 1908 öncesi Osmanlı ile alakalı haberler ise üç ana konu etrafındadır. 
Bunlardan birincisi, İstanbul ile alakalı ağırlıklı olarak siyasi ve az da olsa gündelik haberlerdir. İkincisi ve daha çok rastlanan grup Balkanlar ile alakalı Osmanlı ve Rusya'nın sıkça karşı karşıya geldiği konulardır. Üçüncüsü ise Osmanlı'daki reformcu hareket olan İttihat ve Terakki ile ilgili haberlerdir. Osmanlı ile ilgili haberler genel olarak “4hbar-ı Dâhiliye” ya da “Dâhili Haberler” kısmından sonra “Hariciye Haberleri” başlığı altında ilk haber olarak verilmektedir. 


482 A. Uca, 2015, s. 190-191 
483 Tsovikyan, 1905 Rus Devriminin Türkiye'deki Devrim Hareketi Üzerine Etkisi, Sovotskoe 
vostokovedenie, cilt TI, 1945, s. 23-24 akt. Y. A. Petrosyan, 1974, s. 242 
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Tercüman'da 6 Kasım 1907'de “Balkan Kaynıyor” adlı isimsiz makalede Balkan meselesinin volkan halinde patlamak üzere olduğunu belirtilmektedir. *8* Aynı tarihli gazetede 3. Sayfada “Hariciye Haberleri” başlığı altında 

“Türkiye” kısmında “İngiliz gazetelerinin verdiği malumata göre Erzurum'daki harekât-ı inkılabkarane gittikçe ziyadeleşmekte imiş. Bab-ı Ali Erzurum müftisinin azli için 


valiye emir vermiş ise de vilayetin nüfuzlu eşrafı bu emre karşı gelmişlerdir. Bu müfti vergi vermemeleri için ahali arasında teşvikata bulunmakta imiş.”*5 


denmektedir. Yine aynı tarihli gazetede Duma ile ilgili olarak 3. Sayfada ilk Duma vekillerinden 203, ikinci Duma vekillerinden 74 kişinin mahkemeye verildiği belirtilmektedir.“ Duma vekillerinin tutuklanması ve hüküm giymesi ile Tercüman 


yakından ilgilenmektedir. 


Tercüman'da 9 Kasım 1907'de ilk sayfada “Makedonya Ahvali” adlı haberde “Türk” adlı yazar tarafından Makedonya'da Metropolid'in Canterbury Baş Piskoposuna ve Anglo-Amerikan ruhbanına Sadrazam Ferit Paşa'nın ve Osmanlı Devleti'nin aleyhinde bir mektup yazıldığı ve gayrimüslim unsurların memnuniyetsizliği vurgulanmıştır. “7 Rusya'da ise aynı tarihli gazetede “Millet Meclisi” adlı haberde açılan üçüncü Duma'nın vekil sayıları, meclis başkanı seçimi ve meclisteki dağılımdan haber verilmektedir. Daha da önemlisi 

“Müslüman Fraksiyası her türlü meselede Kadetlere iltihak edip onlarla birlikte rey 


vereceklerdir. Bununla beraber Müslüman azaları Kadetlerin fraksiya içtimalarına da iştirak edeceklerdir. ”*88 


diyerek henüz siyasi parti altında birleşemeyen Müslüman vekillerin daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi Kadet Partisi ile yaptığı işbirliğinin sürdürüldüğü anlatılmaktadır. Üçüncü sayfada yine Makedonya meselesi ile ilgili “Sadrazam 


Ferid Paşa bir gazete muhbirine Makedonya'daki idare-i adliyeye Türkiye 'nin hiçbir 


484 “Balkan Kaynıyor”, Tercüman, No:71, 6 Noyabr 1907, s. 2. Tercüman, Vefatının 100. Yılında 
Gaspıralı İsmail Bey'e Vefa, Cilt: MI, Ed. Mehmet Yalçın Yılmaz, Eskişehir Valiliği Yayınları, 
İstanbul, 2014, s. 4 

485 “Hariciye Haberleri: Türkiye”, Tercüman, No:71, 6 Noyabr 1907, s. 3. a.g.e., s. 6 

486 “Mütenevvi'a”, Tercüman, No:71, 6 Noyabr 1907, s. 3. a.g.e., s. 6 

487 Türk, “Makedonya Ahvali”, Tercüman, No:72, 9 Noyabr 1907, s. 1-2. a.g.e., s. 10-11 

* “Millet Meclisi”, Tercüman, No:72, 9 Noyabr 1907, s. 2. a.g.e., s.. 12 
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ecnebi kontrolünü kabul etmeyeceğini beyan eylemiştir” 89 diye bir haber daha bulunmaktadır. Ayrıca aynı sayfada Türkiye'de ekmek fiyatlarının yükselmekte olduğundan ve Erzurum'da kıtlık endişesi bulunduğundan söz etmektedir. “° Gaspıralı ve Tercüman gazetesi Rusya'da Duma olaylarını yakından takip ederken, 


Osmanlı'da ise özellikle Makedonya meselesini sürekli mercek altına almaktadır. 


Tercüman?'da 13 Kasım 1907'de ikinci sayfa tamamen Duma meselelerine ayrılmıştır. Bu sayfadaki detaylar bütün şehirlerden gelen vekillerin doğru olduğunun tasdikinden sağ partiye mensup olan bazı vekillerin köylü, papaz, diğer mesleklerden oluşacağına kadar çeşitlenmektedir. *! Buna ek olarak Duma'daki vekillerin dağılımlarına ait sayılar da paylaşılmaktadır: 

“Millet Meclisi'nde Sağların fraksiyasında 135, Oktabristlerin fraksiyasında 157, 


Kadet fraksiyasında ise 45 aza vardır. Terakki-perverler ve Sulhen Tecdid Fırkası'nın fraksiyası 40 kişiden ibarettir. ”? 


Duma'dan bahsedilen önceki bölümlerde verdiğimiz sayılarla farklılık gösterse de Tercüman'ın ve Gaspıralı'nın Duma ile ilgili fikri Kadetin güç kaybetmesine rağmen varlığının bile önemli olduğu noktasındadır. Yine aynı tarihli gazetede 4. Sayfada “Makedonya Ahval’ adlı haberle birlikte Avusturya-Rusya reform planın tartışılması için İstanbul'da Osmanlı'nın teklifi üzerine bir toplantı 


gerçekleştirildiği haberi verilmektedir.” 


Başlangıçta da belirtildiği gibi Osmanlı ile ilgili haberler genel olarak “Ahbar-ı Dâhiliye” ya da “Dâhili Haberler” kısmından sonra “Hariciye Haberleri” 


başlığı altında ilk haber olarak verilmektedir. 


Tercüman'da 16 Kasım 1907 tarihli gazetenin ikinci sayfasında önce “Sultana 


Suikast” başlığı altında 


489 “Hariciye Haberleri: İstanbul”, Tercüman, No:72, 9 Noyabr 1907, s. 3. a.g.e., s.. 14 

491 “Millet Meclisi”ne Dair (Haberler)”, Tercüman, No:73, 13 Noyabr 1907, s. 2. a.g.e., s.. 20 
492 ay. 
493 “Makedonya Ahvali”, Tercüman, No:73, 13 Noyabr 1907, s. 4. a.g.e., s.. 24 
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“Evvelki hafta selamlık-ı resmi esnasında ecnebi misafirleri arasında bir Genç Türk bahriye admirali herkesin nazar-ı dikkatini celb eder. .... Genç admiralin üzerinde gayet kuvvetli bir küçük bomba zuhur eylemiştir... ”9* 


haberi göze çarpar. Daha sonra yine aynı sayfada “Türkiye'de Gizli Gazeteler” başlığıyla çok kayda değer bir haber daha bulunmaktadır. Bu haberde 

“Mısır'da çıkan (Şura-yı Osmani) gazetesinde okunduğuna göre Türkiye dâhilinde 

gizli gazeteler neşr edilmeye başlanmıştır. Bu gazetelerden birisi (Rehber-i Umur-ı Vatan) 

isminde olup nerede tab edildiği malum değilmiş. Diğeri dahi (Sabahu'I-hayr) siminde olup 

Van'da tab edilmekte imiş. Bu gazetenin hükümetin idaresini ve memurların irtikâbını tenkid 

ve ilan ederek ahalisi idare-i meşruta istemek için kıyama davet etmekte imiş. Bu gazetelerin 


Erzurum ve civarlarında hüküm süren heyecan-ı efkâra ziyade yardımı olduğu zannediliyor.*5” 


şeklinde bir yorumla Doğu Anadolu bölgesi ve 1908'e giden süreçte İttihatçı faaliyetleri bölümünde bahsedilen Erzurum ve Van bölgelerindeki muhalefet hareketleri vurgulanmaktadır. 1907 yılının sonlarında Rusya'ya ve İran'a yakın olan Osmanlı şehirleri meşrutiyet fikirlerinden ve hareketlerinden uzak değildi. İstanbul, Paris gibi merkezlerin dışında özellikle Erzurum İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 


faaliyet merkezlerinden birisi haline gelmişti. 


Aynı sayfada bulunan bir diğer haberde ise Rusya'daki siyasi ortamın çalkantılı ve kanlı olduğu ile ilgili bir haber verilmektedir. Bu haber “Vuku'at-ı 


Cina''iye ve İnkılabiye”*“ başlığı adı altında sunulmuştur. 


Aynı tarihli gazetenin üçüncü sayfasında yine Makedonya meselesi ile ilgili haberler bulunmaktadır.” Diğer haberlerde de olduğu gibi haberin yoğunluğu Rum 


kilisesi, Patrikhane ve Avusturya odağındadır. 


20 Kasım 1907'de çıkan gazetenin ilk sayfasında “Miller Meclisi” adlı 
haberde üçüncü Duma'nın resmen işe başladığı ve bu durumla ilgili Tercüman?'ın 


istekleri ve Çar'a teşekkürleri iletilmektedir: 


494 “Sultana Suikast”, Tercüman, No:74, 16 Noyabr 1907, s. 2. a.g.e., s.. 28 

45 “Türkiye'de Gizli Gazeteler”, Tercüman, No:74, 16 Noyabr 1907, s. 2. a.g.e., s.. 28 

4% “Vuku?at-ı Cina'iye ve İnkılabiye”, Tercüman, No:74, 16 Noyabr 1907, s. 2. a.g.e., s.. 28 
47 Türk, “Makedonya ve Rumlar”, Tercüman, No:74, 16 Noyabr 1907, s. 3. a.g.e., s.. 30 
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“Üçüncü Millet Meclisi işe başladı... Birinci ve ikinci meclislerin dağıtıldığı, Saylav seçki nizamının tebdili ve iki senelik buhran-ı efkârın neticesi olarak “Terbiye-i Siyasiye' vücuda geldiği (Politiçeşkoye Vospitaniye) anlaşılıyor.8 


Aynı sayfada hemen bu haberin altında “Merhametlü Padişah” başlığı altında yayınlanan kısa bir yazı da Tercüman'ın ve Gaspıralı'nın önceki bölümlerde bahsedilen tavrının bir ispatıdır: 

“Zat-ı hazret-i şevketlüleri üçüncü Millet Meclisine lütfen iltifat ederek memur bulunduğumuz hizmetlere Cenab-ı Hakkın inayetini arzu ettiğinizi haber buyurdunuz. 


Rusya devletinin amir-i ekberi bulunan zat-ı şevketlülerine sadakatimizi arz etmek ve kanun-ı esasi ile muhkem edilmiş Mebusan hukukunu Rusya'ya bahş buyurduğunuzdan ötürü beyan-ı teşekküre kendimizi borçlu biliyoruz. 


Padişahımız, emin olunuz ki 17 Oktabr (Ekim) fermanı ile vücud bulmuş cedid usül-i idarenin kesb-i kuvvet etmesine ve Rusya'nın asayişine, ienevvürüne, maddi ve manevi terakkisine ve birliğine iktidarımız, ilmimiz ve tecrübelerimiz yetiştikçe ciddi surette çalışacağız ve siz padişahın ve vatanın bizlere gösterdiği emniyete muvafık hizmet göremeye ictihad edeceğiz. “eni 


Tercüman'da 15 Ocak 1908'de ikinci sayfada çıkan “Osmanlı Hürriyetperveranı” başlıklı bir haberde Osmanlı ve Ermeni reform yanlıları ve Abdülhamit karşıtlarının birlikte çalışarak millet meclisini açtırmak ve usul-i idare-i meşrutayı yürürlüğe tekrar sokmak için çalıştıkları vurgulanmaktadır. “9 Yine aynı yazıda “Türk milleti ile beraber yaşayan cümle milletlere layık derecede muhtariyet verilmesine hürriyet-perver her Türk razı olur.59!» diyerek Tercüman ve Gaspıralı Rusya ve Kırım Müslümanlarının kendi otonomi istekleri dolayısıyla Osmanlı”daki özgürlük gelişmelerini destekler nitelikte durmaktadır. Burada Ermenilerle Makedonya'daki asiler arasında bir ayrım göze çarpmaktadır. Gaspıralı, yıkıp dökmeden, kan akıtmadan hakların bir düzen içinde elde edilmesi yolunu takip ettiği için Makedonya meselelerine karşı çıkarken, özellikle Jön Türklerle işbirliği yapan 


Ermenilere daha sıcak bakmaktadır. Bunu da yine aynı yazıda 


498 “Millet Meclis—G. Duma”, Tercüman, No:75, 20 Noyabr 1907, s. 1. a.g.e., s.. 34 
 “Merhametlü Padişah”, Tercüman, No:75, 20 Noyabr 1907, s. 1. a.g.e., s.. 34 

500 “Osmanlı Hürriyet-perveranı”, Tercüman, No:3, 15 Yanvar 1908, s. 2. a.g.e., s.. 44 
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“Paris ittifakından memnun oluyoruz. Lakin esası ve umumi yeni bir program yazılmış olsa daha güzel olurdu.... Ermeniler ile Türkler beraberce büyük 


işler görebiliyorlar”İ© diyerek belirtmiştir. 


18 Ocak 1908 tarihinde çıkan Tercüman'ın ikinci sayfasında “Millet 
Meclisi(G. Duma) (12 Yanvar (Ocak) İctimaı) ” adlı haberde Duma ile ilgili bilgiler göze çarpmaktadır. Sosyal demokratların bazılarının mahkemeye verilmesi ve mecliste oylanması sonucunda kabul edilmesi Tercümanca haklı görülmemiştir. 5” Gaspıralı ve çevresi her ne kadar sosyal demokratlara yakın olmasa da, onlardan birinin bu komisyonda bulunması gerektiğini vurgulamakta, meclisin düzgün bir hüküm vermediğini görmektedir. Bu da Tercüman etrafında bulunan çevrenin Duma 


ile alakalı liberal ve kanunlara bağlı duruşunu bir kez daha ortaya koymaktadır. 


Tercüman'da 22 Ocak 1908'de ikinci sayfada “Müslüman Fraksiyası” adlı haberde üçüncü Duma'daki Müslüman vekillerin birinci ve ikinci Duma'ya göre tek parça halinde değil, diğer partilere dağılmış durumda oldukları ve bu durumun Müslümanların mecliste en azından temsil edildiklerinden ötürü sevindirici olduğu vurgulanır.” Aynı yazıda, Müslüman grubunun öncelikli olarak bir siyasi program ortaya koyması ve bunu meclise ve daha üst mercilere kabul ettirmesi, sonrasında da savunduğu fikirleri ve programı millete benimsetmesi gerektiği tavsiye edilmektedir. “ Tercüman, Duma'daki Müslüman temsil düzeyini yeterli görmemekle beraber, yalnızca bir eleştiri yapmakla kalmamış, aynı zamanda bunun çözümü noktasında da çeşitli yollar göstererek Rusya Müslümanlarının haklarını elde etmesi için çaba göstermiştir. Aynı nüshanın üçüncü sayfasında Osmanlı ile alakalı “Makedonya'da 110 Bulgar ve Rum ve Sırb inkılabcı firkası teşkil edilerek 


bunlar 1200 kişi raddelerinde imiş. ”96 haberi verilmektedir. 


5 Şubat 1908'de yayınlanan Tercüman'ın ikinci sayfasında “Vambery'nin Bir 


Makalesi” adlı bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölümde Vambery'nin Müslümanların 


52 ay. 
“3 “Millet Meclisi (G. Duma) (12 Yanvar İctimaı)”, Tercüman, No:4, 18 Yanvar 1908, s. 2. a.g.e., s.. 
52 
504 “Müslüman Fraksiyası”, Tercüman, No:5, 22 Yanvar 1908, s. 2. a.g.e., s.. 60 
505 

a 


y. 
5% “Makedonya”, Tercüman, No:5, 22 Yanvar 1908, s. 3. a.g.e., s. 62 
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uyanmakta olduğuna dair küçük bir makalesinin yayınlandığı belirtilir ve şöyle 


devam eder: 


“Türkiye'de İstibdat devam etse de hazırdaki edebiyat ve halktaki fikir, inkılâba fevkalade meyyaldir. Padişahın memleketinde kuvvetli inkılâblar hazırlanmaktadır. Mısır'da ise milliyet hareketi günden güne şiddetli bir surette ilerlemektedir.” ” 


Hem daha önceki 1908'e doğru İttihatçı faaliyetleri bölümünde, hem de bu bölümde örnek gösterdiğimiz gazete haberlerinde anlaşılacağı gibi Erzurum ve Van'daki durum Tercüman'ın hayli dikkatini çekmiştir. Aynı tarihli nüshada üçüncü sayfada “Hariciye Haberleri” bölümünde “Türkiye” başlığı altında Van'daki Ermeni 


inkılâpçılarının saldırısı sonucunda 11 Türk askerinin öldürüldüğü belirtilmiştir.” 


8 Şubat 1908 tarihli Tercüman'da ikinci sayfada o dönemin gündemiyle 
alakalı ilginç bir haber göze çarpmaktadır. Bu haber, Osmanlı İmparatorluğu'nun Rus Çarlığı'na savaş açacağı söylentisidir. Bu söylenti, “Türkiye'de Muharebe Hazırlığı” adı altında bir Alman ve bir Rus gazetesinin haberlerine dayanarak ortaya atılmıştır." Tercüman'ın bu sayfasında bu söylenti ile ilgili herhangi bir yorum bulunmamaktadır. Aynı tarihli gazetenin üçüncü sayfasında “Muharebe Başlayacak” başlığı altında Makedonya'da barışı tehdit eden unsurların devre dışı bırakılmasının 


zor olduğundan bahsedilmektedir.”!9 


12 Şubat 1908 tarihinde yayınlanan Tercüman'ın 2. ve 3. Sayfasında 8 
Şubat'ta da vurgulanan Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya savaş açacağı haberleri tekrarlanmıştır. Ancak bu kez, söylentinin Duma vekilleri tarafından konuşulduğu ve gündemi fazlasıyla işgal ettiği ifade edilmektedir. ^! Gaspıralı ve Tercüman'ın Kadetlere yakın olma sebebi burada bir kere daha ortaya çıkmaktadır. Çünkü aynı haber şu şekilde devam etmektedir: “Kadet reislerinden (Milokof) ise Türkiye'nin bu muharebe hazırlığının ciddi olduğuna inanmadığını ve bu hareketin Makedonya 


ıslahat meselesinin tehiri için yapılmakta olduğunu zannettiğini söylüyor”? Aynı 


597 “Vambery'nin bir Makalesi”, Tercüman, No:9, 5 Fevral 1908, s. 2. a.g.e., s. 76 

508 “Hariciye Haberleri: Türkiye”, Tercüman, No:9, 5 Fevral 1908, s. 3. a.g.e., s. 78 

599 “Türkiye'de Muharebe Hazırlığı”, Tercüman, No:10, 8 Fevral 1908, s. 2. a.g.e., s. 84 
510 “Muharebe Başlayacak”, Tercüman, No:10, 8 Fevral 1908, s. 3. a.g.e., s. 86 

511 “Muharebe Haberleri”, Tercüman, No:11, 12 Fevral 1908, s. 2-3. a.g.e., s. 94 

52 ay. 
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sayfadaki “Müslüman Fraksiyası” adlı bir başka haberde eğitimle ilgili birtakım gelişmelerin Duma eğitim komisyonuna taşındığı belirtildikten sonra, yine Kadetlerin yayın organlarında Rusya'ya karşı Türklerin savaş açacağının hükümetin bir hilesi olduğu vurgulanmıştır.”!3 Daha önce de belirtildiği gibi, Kadet partisi ile Rusya Müslümanları siyasi alanda aynı amaçlar doğrultusunda, aynı rakibe karşı mücadele vermiştir. İşbirliğinin sağlanmasından sonraki süreçte de Tercüman ve çevresi Kadetler ile işbirliğini siyasi manevralarında da sürdürmüşlerdir ve 


Tercüman'daki bu haberler bu durumun yansımalarıdır. 


15 Şubat 1908 tarihli Tercüman'da “Deputatların /milletvekillerinin) 
Kabulü” adlı haber şu şekildedir: “Sağ ve merkez firkalarına mensub deputatlar, padişahın huzuruna kabul edileceklerine dair malumat almışlardır. Mezkür deputatlar işbu günlerde kabul olunup 250 kişiden ibaret olacaklardır.54» Bu haberle, Tercüman yine önemli önemsiz ayrımı yapmadan Duma ilgili haberleri 


yayınlayarak meclis meselesine ne kadar önem verdiğini ortaya koymaktadır. 


19 Şubat 1908 tarihli Tercüman'ın 1. ve 2. sayfalarında “Rusya ve Osmanlı” 
başlıklı bir yazı yayınlamıştır. Bu yazıda, o günlerin sıcak gündemi olan Osmanlı İmparatorluğunun Rusya'ya savaş açma ihtimali genel olarak değerlendirilmiştir. 
Büyükelçi Sir Nicholson'un bu ihtimali inandırıcı bulmadığının açıklanmasından sonra, Rusya'nın 1905'de kendisinden 3 kat küçük olan Japonya'ya yenildikten sonra, şimdi kendisinden 4 kat küçük olan Osmanlı'ya da yenilme olasılığı masaya yatırılmıştır. 5 Ayrıca bundan önceki yazılarda ve haberlerde bu ihtimalin düşük olduğu belirtilmiş olmasına rağmen, eğer Osmanlı böyle bir savaşa girecekse, Rusya'nın durumu geçmişe göre daha kötü olduğu için Osmanlı'nın Rusya'nın mevcut halinden dolayı savaşa heves edebileceği vurgulanmaktadır: “Hazırda 


Rusya'da milli ve gayretli bir idare bulunmadığı Osmanlılara fırsat açıyor.”5!6 


“Rusya ve Osmanlı” yazısının devamında “Millet Meclisinde” başlıklı bir yazı 


daha bulunmaktadır. Bu yazıda şu satırlar dikkat çekmektedir: 


53 “Müslüman Fraksiyası”, Tercüman, No:11, 12 Fevral 1908, s. 3. a.g.e., s. 94 

54 “Deputatların Kabulü”, Tercüman, No:12, 15 Fevral 1908, s. 2. a.g.e., s. 100 

55 “Rusya ve Osmanlı”, Tercüman, No:13, 19 Fevral 1908, s. 1-2. a.g.e., s. 106-108 
516 ay, i 
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“Malumdur ki ‘terör’ yani inkılabı husule getirmek için her türlü edilen katl ve cinayata karşı beyan-ı nefret etmeye birinci ve ikinci millet meclisleri razı olmamışlardı. İşbu üçüncü millet meclisi buna razı olarak ekseriyet ile ‘teröre karşı beyan-ı nefret etmeye karar verdiler. "917 


Bu satırlarda dikkat çeken nokta Gaspıralı ve Tercüman çevrelerinin 1905 
Devrimi sonrasında otokrasiden koparılan hakları yeterli bulmayan özellikle işçi hareketinin faaliyetlerine devam etmesine karşı tavrıdır. Çünkü Gaspıralı ve Tercüman Duma'nın açılmasını yeterli görüyor ve bunun kanunlarla desteklenmesini talep ediyordu. Bu yüzden Kadetlerle işbirliği içinde hareket ediyor ve devam etmekte olan devrim hareketlerini ve o süreçte meydana gelen olayları “terör” olarak niteliyordu. Bu bakış açısı sadece Kadet partisi ile değil, aynı zamanda Osmanlı?daki devrimsiz dönüşüm yanlısı olan Jön Türkleri de Gaspıralı ve Tercüman'a uzaktan bir müttefik haline getiriyordu. Yazının devamında ise şöyle denmektedir: 

“Tınçlık olmak yani “terör? olmamak için afv-ı umumi ‘amnistiya’ [genel af] lazımdır gibi fikirlerle şu meseleye karşı itiraz ettiler ise de ballarnirofka neticesinde ekseriyet ile tedhişe ‘teröre’ karşı beyan-ı nefret etmeye karar verilip ihtilallerden zarar 


görmüş adamlara yardım hakkında bir kanun layihası tertib edilmesini “hürriyet-i şahsiye' kamisyasına havale eyledirler.”8” 


Yukarıdaki alıntıdan da anlaşılacağı üzere Gaspıralı ve çevresi Ekim Manifestosu”nda Çarlık tarafından verilenlere razı geliyor ve ötesinin zararlı olacağı kanısındaydılar. Daha fazlasını isteyenlerin genel af kapsamına alınmasının reddedilmesinin ardından bu terör olaylarından zarar görenlere devlet yardımı 


verilmesi haberi verilmektedir. 


Ayrıca 5, 8, 12, 15 ve 19 Şubat 1908 tarihli Tercümanlarda “Tarihçe-i Zaman” başlığı altında Rusya tarihi, 1905 ve Rusya Müslümanlarının siyasi mücadeleleri ile ilgili bir yazı dizisi bulunmaktadır. Bu yazıların ortak noktası objektif bir şekilde tarihi bilgilerin verilmesinin yanında, 1905'ten sonraki süreçte görece rahat bir ortama sahip olmalarına rağmen, Gaspıralı'nın ihtiyatlı tutumu 


devam etmektedir. 


57 “Millet Meclisinde”, Tercüman, No:13, 19 Fevral 1908, s. 2. a.g.e., s. 108 


518 ay. 
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22 Şubat 1908 tarihli nüshada ikinci sayfada “Padişahın Huzuruna Kabul” 
başlıklı haberde, 15 Şubat 1908 tarihli Tercüman'da “Deputatların Kabulü” adındaki haberin devamı olarak Duma vekillerinden bir kısmının Çar tarafından çağırılması ifade edilmektedir. Bu haberin içeriği aşağıdaki gibidir: 

“13 Fevralde hazret-i padişahın huzuruna kabul edilen 304 millet meclisi azasının cümlesi sağ ve Oktabr (Ekim)ist firkalarına mensub olup Kadet ve sollardan kimse yoktur. 
Müslüman azalarından bazıları (mesela müftizade Tevkilaf, Maksudof) Oktabr (Ekim)istlerle birlikte Çorskoyeselo'da bulundukları halde Husmuhammedof ve çidurof kitmeyup sollarla 


birlikte kaldılar. Bizim Kırım azalarından Murazou ve Yankef'den gayri dört aza mülakata iştirak eylediler. "59 


Bu haberde Duma'da vekil olup temsil gücünü artırmanın dışında Çar ile bağlantıyı kaybetmemenin önemi vurgulanmıştır diyebiliriz. Kadetlerin değişen 
seçim kanunları sonucunda birinci Duma'ya göre '/4, ikinci Duma'ya göre 4 
oranında kayıp yaşaması göze çarpmaktadır. Zaten “huzura çağırılan” vekillerin siyasi duruşları ve üçüncü Duma'nın ömrünün uzunluğu bu olayların arasında bir 


“sebep-sonuç ilişkisi kurulmasına yol açmaktadır. 


26 Şubat 1908 tarihli Tercüman'ın ikinci sayfasında “Duma Azalarının 
Tsarskoye Selo'ya Varmaları” adlı haberde bazı Duma vekillerinin Çar tarafından 


görüşmeye çağırılmasının yankıları sürmektedir.” 


“ 


.. vakı'ayı hakikat nokta-i nazarından tasvirle bizim Tatar matbuatında derci Müslüman kari'leri için bir nevi faideden hali olmaz zannındayız. 


. Sağların hazret-i imparatorla görüşüp Duma'nın hukukunu tenkis ve hürriyetlerin bitirilmesini talep etmek maksadları olduğu gazetelerde vaktiyle yazılıp geçmiş idi. Ne de ise Sağlar, görüşü hususundaki tedbir ve hareketlerini Duma'daki diğer azalardan ve matbuattan gizli tutup, işi etek astından işlemekte idiler. ”! 


Gazetenin haberine göre bu görüşme en başlarda Duma vekillerinin çar ile mülakatı gibi gözükse de bir noktadan sonra farklı bir amaca hizmet edebileceği anlaşılmıştır. Çar ile görüşmelerinin sonucu olarak nedenini tam olarak tespit edemeyeceğimiz bir şekilde Duma'nın icraat alanının daraltılması ve özgürlüklerin kısıtlanması çıkmıştı. Bu durum doğal olarak görüşmeye gitmeyen (ya da 
5 “Padişahın Huzuruna Kabul”, Tercüman, No:14, 22 Fevral 1908, s. 2. a.g.e., s. 116 
59 “Duma Azalarının Tsarskoye Selo*ya Varmaları”, Tercüman, No:15, 26 Fevral 1908, s. 2. a.g.e., 


s. 124 
521 “Muharebe Korkuları”, Tercüman, No:15, 26 Fevral 1908, s. 2. a.g.e., s. 124-126 
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çağırılmayan) diğer grup vekilleri ve özellikle de Müslüman vekilleri 


endişelendirmişti. Bu haber Tercüman'da geniş yer almıştır. 


Bu haberin devamında yine Osmanlı'nın “Muharebe Korkuları” başlıklı Rusların “Novoye Vremya” adlı gazetesinin haberlerine dayanarak yapılan bir savaş ihtimali haberi daha bulunmaktadır. Bu sefer Almanya'dan sipariş edilen savaş 


aletleri ve Erzurum tarafında toplanan Osmanlı birliklerinden bahsedilmektedir.”? 


Gaspıralı ve Tercüman çevrelerinin Jön Türk hareketini yakından takip ettiği ve ona karşı samimiyet duyduğundan daha önce bahsedilmişti. Buna bir örnek olarak aynı nüshanın üçüncü sayfasında bulunan “Muw-femerül-İslami” adlı haberi verebiliriz. Bu haberle birlikte hem Jön Türklere olan ilgilerini hem de İslam Kongresi örneğinde İslam dünyasındaki gelişmeleri ne kadar güncel izlediklerini görmekteyiz. 

“Mısır'da akdi mütesavwver olan Umum Müslümanlar Kongresinde okulmak üzere Hindistan Müslümanları ve Genç Türkler tarafından hutbeler hazırlanmakta imiş. Genç Türklerden Tunalı Hilmi Bey'in tertib ettiği layihada ‘dinimizi, dilimizi Arapçadan ayırmayınca terakkimiz kabil olmayacaktır. Tedennimizin, maarifsizliğimizin, dilsizliğimizin başlıca sebepleri itikad ve efkârımızın 


esatir ve hurufatla dolmuş olmasıdır? fikri bulunduğunu “İrşad'da S. Ayvazof cenabları yazıyorlar. 
Tunalı Hilmi Bey kongrede bu fikrini şer'an ve aklen isbat edecekmiş. "23 


29 Şubat 1908'den itibaren Tercüman?ın dördüncü sayfasında bulunan reklam 
ve ilan bölümlerinde Doktor Abdullah Cevdet'in tercümesini yaptığı bir kitabı ve 


yayıncısı olduğu bir dergiyi görmekteyiz. Reklam metni şu şekildedir: 


“Yeni Kitablar 
(Müslümanlar Uyanın) 


İkaz-ı müslim unvanıyla, fuzula-yı İslam'dan bir zatın 1902 tarihinde kaleme almış olduğu bir eser-i mühimden tercüme edilmiştir. Mütercimi Doktor Abdullah Cevdet Bey'dir. 
Umum ehl-i İslam için mütala'ası farz olan kitablardandır. Merci'i Mısır'da ‘İctihad’ mecmuası idarehanesidir.... 


Uyanınız Uyanınız 


Muharriri ‘İctihad’ mecmuası müdir ve muharriri Doktor Abdullah Cevdet Bey'dir. 
Üç mevziadan müteşekkildir: Türkiye vatandaşlarına, tahrir-i hakk, umum Müslümanlarına 


5 


2 
52 


2 
“a.y. 
3 “Mu'temerül İslami”, Tercüman, No:15, 26 Fevral 1908, s. 3. a.g.e., s. 126 
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hitab olunan mevziada Müslümanların maraz-ı umumi maneviyelerine güzel çare-i şifalar gösterilmiştir. 35 sahifeliktir....”92* 


4 Mart 1908'de yayınlanan Tercüman nüshasının ikinci sayfasında 
“Tı ürkiye 'nin Hazırlığı” başlığı altında yine Rus basınından örnekler verilerek 


Osmanlı'nın Rusya'ya savaş açacağı haberleri verilmiştir.” 


Aynı sayfadaki bir diğer haber de Duma vekillerinin bir kısmının Çar tarafından çağırılmasından sonraki gündemle alakalıdır. Bu seferki gerici hareket ise Moskova soylularından gelmektedir. Haber “Moskova Zadegânı” başlığı altında verilmektedir. Moskova soylularının Duma'nın kaldırılıp eski idare şekline dönülmesi ve özgürlüklerin tekrar kısıtlanması talepleri Çar tarafından şu şekilde 


cevaplanmıştır: 


“Bana karşı izhar ettiğiniz sadakat ve muhabbete teşekkür ederim. Eminim ki Moskova Zadegânları ecdadları gibi bana sadakat ve itaatle daim olurlar. Ve bütün kuvvetlerini benim isteklerimi fiile çıkarmaya sarf edip büyük Rusya'nın idaresini tecdide ve 
takviyeye gayret ederler. 26 


Tercüman, o dönemler sık sık gündeme gelen geriye dönüş haberleri endişeleri de beraberinde getirmesine rağmen Çar'ın cevabıyla rahatlamış görünmektedir. Aynı tarihli gazetede iç haberler bölümünde Duma'nın haftada iki 


kere toplanırken, bu tarihten itibaren beş ve hatta altı defa olacağı belirtilmiştir. 2” 


11 Mart 1908 tarihli Tercüman nüshasının üçüncü sayfasında “Hariciye 
Haberleri” bölümünde “İstanbul” başlığı altında iki sene önce Sultan Abdülhamit'e suikast girişiminde bulunan Belçika vatandaşı Joris'in affedildiği haberine yer 


verilmiştir.”28 


14 Mart 1908'de Tercüman'ın üçüncü sayfasında şöyle bir haber 
bulunmaktadır: 


54 “Yeni Kitablar (Müslümanlar Uyanın)”, Tercüman, No:16, 29 Fevral 1908, s. 4. a.g.e., s. 136 
55 “Türkiye'nin Hazırlığı”, Tercüman, No:17, 4 Mart 1908, s. 2. a.g.e., s. 140 

5 “Moskova Zadeganı”, Tercüman, No:17, 4 Mart 1908, s. 2. a.g.e., s. 140 

527 “Ahbar-ı Dahiliye”, Tercüman, No:17, 4 Mart 1908, s. 3. a.g.e., s. 142 

528 “Hariciye Haberleri: İstanbul”, Tercüman, No:19, 11 Mart 1908, 5.3. a.g.e., s. 158 
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“İzmir'de Ermeni ve Müslümanlardan mürekkeb bir inkılapçı firkası, hükümet tarafından tevkif edilmiştir. Bunların yanında zuhur eden bazı mektublarından Prens Sabahaddin ile muharebe etmekte oldukları anlaşılmıştır. '929 


18 Mart tarihli Tercüman nüshasının ikinci sayfasında “Üçüncü Duma” 
başlığı altında Yusuf Akçura'nın “Vakif”e yazdığı bir yazıya yer verilmiştir. Bu yazıda Akçura, üçüncü Duma'nın uzun ömürlü olacağı ile ilgili tahminin doğru olduğunu ve daha önemlisi üçüncü Duma'nın uzun ömürlü olmasının hem yerleşmesi açısından hem de meşruti sistemin oturması açısından yararlı olduğunu 


belirtmiştir.” 


21 Mart 1908 tarihinde yayınlanan Teretni üçüncü sayfada görülen 
“Hariciye Haberleri” bölümündeki “Türkiye” haberinde Doğu Anadolu'daki inkılâp hareketlerinin arttığından ve Ermeni faaliyetlerinden bahsedilmektedir. ®! Van ile birlikte Bitlis'ten gelen haberlerin de aynı içerikte olduğu belirtilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nda Meşrutiyet'in tekrar ilan edilmesinin Temmuz ayının sonlarını bulduğu göz önüne alınırsa olayların sıklığının artması da anlaşılır olacaktır. Buna ek olarak, bu haberde sözü geçen şehirlerin Doğu'da olması olaylara daha fazla ivme 


kazandırmıştır. 


3.3.1. 1908 Osmanlı Meşrutiyeti Sonrası 


Osmanlı İmparatorluğu'nda Meşruti yönetimin tekrar ilan edilmesi Tercüman'da büyük yankı uyandırmıştır. 26 Ağustos 1908”de çıkan Tercüman”da ilk sayfada “Alet-i İktidar” başlık yazıda Meşrutiyet'in tekrar ilan edilmesinden sonra 


Osmanlılara çeşitli tavsiyeler verilmektedir: 


“İtikad-ı acizaneme göre, Osmanlılar ahval-i iktisadiye ve maliyelerini az zamanda ıslah etmek için var kuvvetleriyle umur-ı ziraati ilerletmeye çalışmalıdırlar. Ziraat aletlerini peyda, fenni malumat-ı ziraiyeyi intişar ve tatbik etmek, sanayi ve tahkik tahsiline nisbeten çok asandır.”” 


529 “İzmir'de İnkılapçı Fırkası”, Tercüman, No:20, 14 Mart 1908, s. 3. a.g.e., s. 158 


530 “Üçüncü Duma”, Tercüman, No:21, 18 Mart 1908, s. 2. a.g.e., s. 172 
5! “Hariciye Haberleri: Türkiye”, Tercüman, No:22, 21 Mart 1908, s. 3. a.g.e., s. 182 
532 “Alet-i İktidar”, Tercüman, No:64, 26 Avgust 1908, s. 1. a.g.e., s. 186 
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Bu noktada Tercüman'ın sanayi ve modern üretimle ilgili olumsuz bir fikri yoktur. Yalnızca Osmanlı'nın o dönemki şartları Tercüman çevrelerinde çok iyi anlaşıldığı için tarıma daha fazla önem verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Siyasi mekanizmayla alakalı engeller aşıldığına göre sırada mali düzenin sağlanması 


konusunun artık gündeme gelmesi beklentisindedirler. 


Aynı nüshanın ikinci sayfasında “Hicaz Demiryolu” haberinde artık devletle ilgili haberlerde Genç Türklerin de bahsi geçtiğini görmekteyiz. Bu haberde Sultan Abdülhamit'in Hicaz Demiryolu projesi ile ilgili fikirleri ve bu projenin ne kadar olduğu ile yorumları bulunmaktadır; ek olarak, Genç Türklerin bu projeyi Abdülhamit projesi diye önemsemeyip devam ettirmeleri gerektiğinden 


bahsedilmektedir.”33 


Aynı sayfada “Osmanlı Meşrutiyeti ve “Novoye Vremya' ile Alman Gazeteleri” adlı yazıda Rus ve Alman basınından alıntılar yapılarak Osmanlı Meşrutiyeti'nin ilan edilmesinden sonra Avrupa Devletlerinin buna nasıl baktıkları ve çıkarlarını nasıl etkileyeceği ile ilgili yorumlar yapılmaktadır.”* Örnek olarak şu satırlar verilebilir: 

“..Osmanlı yeni usul-i idaresinin Avrupa devletlerinin Türkiye'deki menafine ne 


gibi bir sekte vereceğini bir tarafa koyup, şu suale intikal ediyorum: Bu (yeni) halde Rusya ne kaybediyor? Ba-tedkik-i ahval buna verilecek cevab: Hiçtir.”35 


Buna ek olarak yine aynı yazıda 1908'in Rusya Müslümanları açısından da 


önemini vurgulamaktadır: 


“Rus ihtilalcileri Genç Osmanlıları takliden “Asker kendi milletine düşman nazarıyla bakamaz’ diyeceklerdir. Halifenin teba'asına ihda-yı meşrutiyetinin Rusya Müslümanlarına siyasi ve manevi büyük tesiri olacaktır. Osmanlı vukuatının haberleri Kafkazya dağlarına, Volga boyu, Türkistan ve Kırım'da intişarla İstanbul'u Müslümanların siyasi Kabe'si (makam-ı teveccühü) yapacaktır. ”556 


Osmanlı'nın bu denli önemli bir siyasi makam ve model haline gelmesi 


Gaspıralı açısından sevindirici olmalıdır. Çünkü Gaspıralı, eğitim ve dil meseleleri 


533 “Hicaz Demiryolu”, Tercüman, No:64, 26 Avgust 1908, s.2.a.g.e., s. 188 

534 “Osmanlı Meşrutiyeti ve ‘Novoye Vremya’ ile Alman Gazeteleri”, Tercüman, No:64, 26 Avgust 
1908, s.2.a.ge.,s. 188 

55 ay, 

56 ay, 
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ile ilgili fikirlerinde birlikten bahsetmektedir. Seslerin, dil bilgisi kurallarının ve kelimelerin farklılık gösterdiği ağız ve lehçelerden ortak bir Türkçe ortaya çıkarmak istiyordu. Bunun için seçilmiş olan Osmanlıcaydı. Kültürel bağlamda bir model olan ve üzerinde uzlaşının sağlandığı Osmanlı, siyasi boyutta da bir model haline gelmesi durumunda Gaspıralı'nın fikirlerinin hayata geçmesinde ve daha ileri gitmesinde 


yararlı olacaktır. 


Aynı nüshanın üçüncü sayfasında “Osmanlı Vukuatı” başlığı altında Sultan Abdülhamit'in tahta geçişinin yıldönümü kutlamaları ile ilgili haberler verilmektedir: “August 19'da Hazret-i sultanın tahta cülusu günü olduğu münasebetle İstanbul'da 

vilayetlerde mutantan şenlikli bayramlar yapılmıştır. Yevm-i cülusu tebrik için Yıldız Sarayı'na Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti komitesinin dört azası, asker, ulema, ümera 


ve ayan, Makedonya Bulgarları, Girit Adası Müslüman ve Rumları ve diğer sunuf ahali tarafından gelmiş heyetleri zat-ı şahane gayet hoş kabul edip teşekkürler ibraz etmiştir. 


.. İttihad ve Terakki Cemiyeti komitesi azalarına Zat-ı Şevket-meab meşrutiyetin muhafazasına gayret ettiklerini, devletin asayiş ve saadet halinden başka bir şey gözetmediklerini tekid buyurmuşlardır.”*7” 


Aynı sayfada Osmanlı topraklarında meydana gelen olaylarla ilgili verilen haberlerin üstünde Rusya'da olağanüstü hallerin kaldırılacağıyla alakalı iç haberler kısmı bulunmaktadır: 

“Gazetelerin yazdığına göre, güzde devlet duması açıldığı bu'dunda memlekette artık asayiş meydan aldığı sebeble örfi ve fevkalade idareler ref olunub matbuat sebebinden 


kabahatli bulunanlara afv-ı umumi ilan olunacak. Duma'ya da mühim ıslahatlara mübaşeret etmesi işaret edilecekmiş.”*5” 


Yine aynı nüshanın dördüncü sayfasında ise neredeyse bütün bir sütunu kaplayacak biçimde “İstanbul Gazetelerinden” başlığı altında Jön Türklerin Türk milliyetçisi olmalarından dolayı özellikle Bulgarların kendi dillerine ve kültürlerine izin verilmeyeceği ile ilgili telaşlanmalarına basından alıntı yapılarak cevap verilmiştir: 

“... Osmanlı komitesi ve badehu millet meclisi Türklüğü ileri sürüp başka kavimlerin 


lisanına, edebiyatına meydan vermezler havfi ile Bulgaristan'da hayli telaş edildiğine cevaben “Yeni Gazete’ diyor: 


537 “Osmanlı Vuku'atı”, Tercüman, No:64, 26 Avgust 1908, s.3. a.g.e., s. 190 


538 “Dahili Haberler”, Tercüman, No:64, 26 Avgust 1908, s. 3. a.g.e., s. 190 
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“Eğer Bulgar vatandaşlarımız, Bulgarca tedrisata müsaade edilmemek istendiğine zahib oluyorlarsa emin olmalıdır ki bu zehabları bir tevehhümden ibaret, bir su-i telakkiden münbaistir. Tedrisatın serbesiliği kanun esaslı ahkâmındandır. Hükümet hiçbir zaman Bulgar vatandaşlarımıza “Bulgarcayı unutunuz, Bulgarlığı hatırınızdan çıkarınız’ demez. Her hamiyetli onlara yalnız lisan-ı resmi olan Türkçe'yi de öğreniniz; Osmanlı olduğunuzu da biliniz; Bulgar cemaati menafi-i hususiyesinin Osmanlılar menafi-i müştereke ve 


umumiyesine bağlı olduğunu da daima nazar-ı dikkatte tutunuz, çocuklarınıza “Osmanlılık” - 


hissini ilka ediniz, “Osmanlı Bulgar' olduklarını anlatınız, Bulgar olmayanlara husumet hissiyatına sed çekiniz' der. 


.. Ne güzel demiş, ne güzel! Bazı Rus gazetelerine ibret olsun.” 


Henüz Balkan Savaşlarının çıkmadığı dönemlerde Osmanlı'da da Jön Türk çevrelerinde de “Osmanlılık” ideolojisi devam etmekteydi. Bu dönemde Jön Türk muhalefet hareketinde cephe görünümü de devam ettiği için “Osmanlılık” fikri hala kabul görmekteydi. Ancak özellikle Balkan Savaşlarının ardından bu fikir yerini milliyetçiliğe bırakacak ve “Osmanlılık” terk edilecekti. Gaspıralı ve Tercüman, Osmanlı İmparatorluğu”nda o dönem etkin olan bu fikri, bir dönem Panslavizm'in baskın olduğu Rusya için uygun görmektedir. Rus çarlığı tarafından yalnızca etnik bir kimlik olarak görülen Rusluk, Osmanlı”da olduğu gibi bir üst kimliğe evrilirse Rusya Müslümanları açısından yararlı olacaktı. Bu yüzden Gaspıralı ve çevresindekiler “Müslüman Rusyalı” ya da “Rusyalı Türk” gibi modeli öne 


sürmektedirler. 


31 Ağustos 1908 tarihli Tercüman'ın ikinci sayfasında “Yine Talim Meselesi” 
başlığı altında bir yazı yayınlanmıştır. Bu yazıda eğitim meselesi ile Osmanlı meşrutiyeti bir araya getirilmiştir: 

“.. Ama Osmanlı mekteblerine nazarım başkadır. Bunlar evvelden beri Rusya 

Müslümanlarına hayli hizmet ettiler. Usul-i cedidenin en mebzul menba'ı İstanbul olduğunu 

inkâr edecek bulunmaz sanırım. Hâlbuki Osmanlı Mektebleri pek yakın zamanlara kadar 

gayet noksanlı idi. Gülünç bir dereceye gelen istibdat seyyi'esiyle, şakirdana hiçbir canlı 


malumat verilmiyordu. Şimdi hürriyet ve meşrutiyet mekatib-i Osmaniye birden bire parlayacaktır. ”5*9 


Aynı tarihli nüshanın üçüncü sayfasında “Meşrutiyetli Türkiye ve Mısır” 


başlıklı bir yazı bulunmaktadır. Bu yazıda yine meşruti idarenin yararlarından ve 


539 “İstanbul Gazetelerinden”, Tercüman, No:64, 26 Avgust 1908, s. 4. a.g.e., s. 192 
59 “Yine Talim Meselesi”, Tercüman, No:65, 31 Avgust 1908, s. 1-2. a.g.e., s. 196 
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Osmanlı Devleti’nin meşruti idareye geçişle birlikte ne gibi kazanımlar elde edeceği 


ile ilgili yorumlar yapılmaktadır. Buna ek olarak Türk siyasetçilerinden Rüstem Bilinski Bey’in makalesinden çeşitli alıntılar yapılmaktadır: 


“ 


. Bu halde İngiltere'yi ne yapmalı? Sualine Rüstem Bey diyor: İngilizler Osmanlı'nın teceddüd ve tealisine mani olmak istemezler. Hür Osmanlı ise, tezden kuvvetli ve nüfuzlu devletler sırasına dâhil olacağından ileride, resmen tanılan hakk-ı hakimiyetine istinaden İngiltere'nin Mısır'dan çıkmasını taleb ettiği halde, İngilizler buna mukabele edemeyeceklerdir.”*! 


Bu satırlardan öncelikle meşruti idare şeklinin o günlerde ne kadar önemsendiği anlaşılmaktadır. Ancak vurgulanması gereken nokta, Osmanlı Devleti'nin meşruti yönetim şekline geçmesiyle birlikte büyük devletler grubuna tekrar dâhil olacağı ile ilgili yanlış bir beklentinin oluşmasıdır. O dönemin yazarlarında, düşünce ve siyaset adamlarında genel olarak görülen bu durum, meşrutiyete gereğinden fazla bel bağlanmasıydı. Aynı durum Rusya Müslümanları arasında da bulunmaktaydı. 1905 Rus Devrimi'nden ve 1908 Osmanlı 


Meşrutiyeti”nden gerçekçi olmayan beklentiler içine girilmişti. 


Aynı sayfada “Osmanlı Vuku'atı” adlı haber bölümünde önce İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin halkın ihtiyaçlarını belirlemek için şehirlere komisyonlar gönderdiği ile ilgili bir haber bulunmaktadır. İkinci haber çok dikkat çekicidir: 

“Bu mebuslar kezalik ahaliye meşrutiyet ne olduğunu anlatacak, onun eski usulden 


iyi olduğunu isbat edecek, gazete çıkaracak, siyasi klubler tesis edecek, maarif, sına-i nafia ve diğer malumat neşri hususta tedbirler kuracaklardır.'”? 


İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin halk desteğinden yoksun olmadığını, halkın da 1908 Devrim hareketinin içinde bulunduğunu önceki bölümlerde ifade etmiştik. 
Ancak halkın meşrutiyetle alakalı bilincinden fazla emin olamayan vekillerin 


Anadolu'ya yollanması ve halkı bilinçlendirme çabaları Tercüman'a da yansımıştır. 


541 “Meşrutiyetli Türkiye ve Mısır”, Tercüman, No:65, 31 Avgust 1908, s. 3. a.g.e., s. 198 


52 “Osmanlı Vuku'atı”, Tercüman, No:65, 31 Avgust 1908, s. 3. a.g.e., s. 198 
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Aynı sayfada “Meşrwiyet-i İdare ve Cülus-ı Padişahi” 53 Osmanlı'da padişahın tahta çıkışının ve meşruti idarenin yeniden ilan edilmesinin kutlandığı 


Gözleve muhabiri tarafından bildirilmektedir. 


14 Eylül 1908 tarihli Tercüman'ın üçüncü sayfasında İttihat ve Terakki ile 
ilgili bir haber bulunmaktadır. Bu haber “Memalik-i İslamiye” bölümünde “İstanbul” başlığıyla verilmiştir: “En sebatlı Genç Türklerden bulunan Ahmed Rıza Bey, komite tarafından Millet Meclisi'ne ikinci kandidat (adaylar) gönderiliyor: Birincisi Prens Sebahaddin Efendi cenablarıdır. ”5* 


22 Eylül 1908 tarihinde yayınlanan Tercüman'ın ilk sayfasında “Rusya, 
Osmanlı ve Bulgarya” adlı bir yazı bulunmaktadır. Bu yazıda Türk-Rus dostluğu vurgusu Rus basınından da örnekler verilerek yapılmaktadır. Bulgarların Türk-Rus dostluğunun önündeki bir engel olduğu belirtilmektedir: 

“Devlet-i Osmaniye'de usul-i idarenin tebdili, terakki ve temeddün kapıları açıldığı cümle büyük hükümetler tarafından (velev yalnız zahiri olsun) tebrik edildi; bir “hayırlı 


olsun' denildi. Sükut eden, hoşlanmayan ancak Devlet-i Osmaniye'ye tabi yumruk kadar Bulgarya idi.'”# 


Aynı tarihli nüshada ikinci sayfada “Bizim Matbuar” bölümünde “Yıldız” gazetesinde bulunan siyasetle ilgili bir makaleden bir kısım yayınlanmıştır. Bu yazıda Rusya Müslümanları için 1908 Temmuz'undan sonra çok fazla basına yansıyan Osmanlı-Rusya dostluğunun öneminden bahsedilmektedir: 

“Biz Rusya Müslümanları için harici siyasette en matlub bolgan nesre Rusya- 

Osmanlı dosiluğudur. Çünkü bular düşmanlaşsalar, vatanca birisine, din ve cinsiyetçe 

ikincisine kardeş bolgan Rusya Müslümanları ortada kalıp her iki taraftan karın göz ile 


karalacaklardır. Binaenaleyh Rusya Müslümanlarının Millet Meclisi'ndeki (şubeleri) fraksiyası, daima Rusya'nın Türkiye ile dost olmasına ictihad etmelidir. 2*6” 


Aynı tarihli nüshanın üçüncü sayfasında “Osmanlı Şahzadeleri” başlıklı bir haber bulunmaktadır. Bu haberde “Miller” gazetesinden alıntı halinde yayınlanan 


haber o dönemin şehzadelerinin isimleri verilip, sonrasında onlarla alakalı “Reşad 
53 “Meşrutiyet-i İdare ve Cülus-ı Padişahi”, Tercüman, No:65, 31 Avgust 1908, s. 3. a.g.e., s. 198 
54 “Memalik-i İslamiye: İstanbul”, Tercüman, No:67, 14 Sentabır 1908, 5.3. a.g.e., s. 206 


55 “Rusya, Osmanlı ve Bulgarya”, Tercüman, No:68, 22 Sentabır 1908, s. 1. a.g.e., s. 210 
546 “Bizim Matbuat”, Tercüman, No:68, 22 Sentabır 1908, s. 2. a.g.e., s. 212 
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samkiakinni en SENSE 


Efendi hazretleri efkâr-ı ahraraneleri, hissiyat-ı âli cenabaneleriyle bir gün hayrü'l- 


halef olabileceklerdir.” denmektedir.” 


Aynı sayfada “Bizlere de Hisse Var” başlıklı bir haber bulunmaktadır. Bu haberde 
“Osmanlı Türklerinin gayet mahirane usul ile kan ve yaş döktürmeyip idare-i meşrulayı vücuda getirdiklerini beyan eden Bakülü refimiz ‘Terakki’ yazıyor: 


.. Ah! Kaşki İran'da da ilm ve maarif öz vaktinde intişar tapıp İran mücahidleri de Türkiye gibi Genç Türkleri gibi tecrübe, ilim irfan sahibi olaydılar. ”5* 


denmektedir. 


29 Eylül 1908 tarihli Tercüman nüshasında ilk sayfada yaklaşık tam bir sütun 
halinde “Rumeli Vakıalarına Dair Haberler” başlığı altında Rumeli'deki isyancılar, Avusturya ve Osmanlı üçgeninde detaylı bir haber bulunmaktadır.”* Bu nüshanın ikinci sayfasında da yine aynı başlıkla, ancak bu sefer Sırbistan ile alakalı detaylardan bahsedilmektedir. Haberin sonunda ise şu yorum bulunmaktadır: “Osmanlı hükümeti cümle devletlere Berlin Ahid-namesi muhafaza edilmesini teklif ederek gayet ihtiyatlı ve mutedil surette hareket ediyor. Genç Türklerin soğukkanlı 


hareketlerine cümle hayran oluyor. ”559 


6 Ekim 1908 tarihli Tercüman'da “Dâhili Haberler” bölümünde “Peterburg” 
adlı bir haber bulunmaktadır. Bu haberde Petersburg”taki üniversite öğrencilerinin dersleri boykot etmesi ve öğrenci çatışmalarından bahsedip olaylara polis kuvvetlerinin de dâhil olduğundan bahsedilmektedir. 55! Üçüncü sayfada ise yine Petersburg'tan mali haberler verilerek, Rus ekonomisinin giderek kötüleştiği ve altın ve para sıkıntısı çekildiği belirtilmiştir. “2 Bu haberlerin verilmesi daha önce gündemde olan Osmanlı'nın Meşrutiyet İlanı öncesi dönemdeki savaş dedikoduları ile ilgilidir. Çünkü her ne kadar Gaspıralı ve Tercüman çevrelerinde bu savaş ihtimalinin uzak olduğu anlaşılsa da, Rusya kötü durumu ve Osmanlı'nın görece 
57 “Osmanlı Şahzadeleri”, Tercüman, No:68, 22 Sentabır 1908, s. 3. a.g.e., s. 214 
58 “Bizlere de Hisse Var”, Tercüman, No:68, 22 Sentabır 1908, s. 3. a.g.e., s. 214 
bin a Vakıalarına Dair Haberler”, Tercüman, No:69, 29 Sentabır 1908, s. 1. a.g.e., s. 218 


5! “Dahili Haberler: Peterburg”, Tercüman, No:70, 6 Oktabır 1908, s. 2. a.g.e., s. 228 
552 “Peterburg”, Tercüman, No:70, 6 Oktabır 1908, s. 3. a.g.e., s. 230 
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yükselen hali muhtemel bir savaş durumu için yorumlara yol açmaktadır. Bu yüzden 
13 Ekim 1908 tarihinde yayınlanan Tercüman'da ikinci sayfada “Devlet-i 
Osmaniye'nin Kuvve-i Askeriyesi” başlığı altında Osmanlı Devleti'nin askeri durumu ile ilgili detaylı bir şekilde sayısal veriler bulunmaktadır. “3 Savaş söylentilerini Avrupa basınından alıntılar yaparak destekleyen Tercüman, bu söylentiden uzak 


kalmamaktadır. 


5 Kasım 1908 tarihli Tercüman nüshasının ikinci sayfasında Balkan 
meseleleri ve Osmanlı ile ilgili haberlere“ yine yer verildikten sonra, üçüncü sayfada “Hariciye Haberleri” bölümünde Osmanlı meclisine 76 vekilin seçildiğini, bunların 61'inin Müslüman, S'inin Rum, sinin Bulgar ve 3 tanesinin de Ermeni, 


Sırp ve Yahudi olduğu haberi verilmektedir.” 


21 Kasım 1908 tarihli Tercüman'ın ilk sayfasında “Duma'da Müslüman 
Fraksiyası” başlığı altında detayli bir haber bulunmaktadır. Bu haberde Duma'daki Müslüman grubunun önemsiz ve üçüncü Duma için değiştirilen seçim kanunları dolayısıyla etkisiz olduğu ile ilgili yorumlar reddeden Tercüman, durumu şu şekilde aktarmaktadır: 


“Biz şimdilik devlet Duma'sı işlerinden uzun uzun bahisler etmiyoruz. Çünkü Müslümanlara taalluklu işlerin ve nizamların nöbeti gelmiyor. Fakat Duma'nın Müslüman şubesi hareketine daim dikkat ederek vücudu ile iftihar ediyoruz. 


Bazı gazetelerde Müslüman fraksiyasının lüzumu da yoktur, elinden bir iş gelmeyecektir gibi kinayeler görüldüğü şayan-ı teessüflür. Böyle bir fikre varmak ‘şube’ (fraksiya) ne olduğunu bilmemekten veya ki Duma'nın programcı fraksiyaları haricinde milli Jraksiyamızın vücudundan hoşlanmamaktan ileri gelir. Rusya'da milyonlarca Müslüman mevcud olduğu halde Duma'da on kişilik olsun şubesi bulunmak umur-ı ictimaiye ve siyasiyenin farizalarından biridir. Fraksiyanın vücuduyla mille Duma'da tecessüm ediyor. ”556 


Tercüman ve Gaspıralı'nın çevreleri daha önce de bahsedildiği gibi üçüncü Duma'da azalan bir temsil oranına sahip olmasına rağmen, Müslüman grubunun 


mecliste bulunmasını önemli bulmaktadır. Çünkü değişen şartlar içinde Rusya 


553 “Devlet-i Osmaniyenin Kuvve-i Askeriyesi”, Tercüman, No:71, 13 Oktabır 1908, s. 2. a.g.e., s. 
236 

554 “Balkan İşleri ve Osmanlı”, Tercüman, No:74, 5 Noyabır 1908, s. 2. a.g.e., s. 244 

555 “Hariciye Haberleri”, Tercüman, No:74, 5 Noyabır 1908, s. 3. a.g.e., s. 246 

556 “Duma”da Müslüman Fraksiyası”, Tercüman, No:76, 21 Noyabır 1908, s. 1. a.g.e., s. 258 
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Müslümanlarının herhangi bir gelişmeden geri kalmamaları için çaba göstermektedirler. Aslında meclisteki Müslüman grubunun çok önemli bir icraata imza atamayacağının farkında olmalarına rağmen, meclis, kanun ve temsil gibi siyasi kavramların ve kurumların Rusya'da yerleşmesi açısından diğer milletler gibi Rusya Müslümanlarının da Duma'da temsil edilmesinin gerekliliği göz önünde tutulmaktadır. Ancak temsilin ötesinde, Tercüman, Duma'da tam anlamıyla programı olan bir parti haline gelecek, bir “Müslüman Fraksiyası”nın önemini de şu şekilde belirtmektedir: “Duma'da başka fraksiyalara dağılmış kırk Müslüman azasından on 


azalı fraksiyanın ehemmiyet-i ictimaiye ve siyasiyesi daha büyüktür.”57 


Aynı nüshanın üçüncü sayfasında “Devlet Dumasından” adlı bölümde önce “Hamyakof'un zannına göre askerliğe girmek istemeyenler biraz siyasilik satar kurtulur. Ama asker arasına fesat koyacaklar, evvelce efkârlarını setr ederek başlarlar. Reisin bu fikri doğrudur” haberi, ikinci olarak “Duma azaları her işten 
her maddeden ötürü pek çok nutuk söylediklerinden ufak işlere dair hükümetten 514 
türlü layiha verildiğinden bu kış Duma ehemmiyetli işlerden çok iş görebilecektir”? 
haberi ve son olarak da toprak meselesi ile ilgili toprağı olmayanlara toprak 


sahiplerinden zorla toprak alınarak verileceğine hükümetin razı olmayacağı haberi” 


verilmektedir. 


5 Aralık 1908 tarihinde yayınlanan Tercüman'ın üçüncü sayfasında yine 
Duma ile ilgili detaylı haberler verilmektedir. *! Tercüman?'da bu dönemin dikkat çeken özelliği, Osmanlı Meşrutiyeti'nin verilen haberlerdeki oranının azalmasıdır. 
Bu dönemde, Gaspıralı ve Tercüman çevreleri daha çok Rusya'daki karışıklıklara, siyasi anlaşmazlıklara ve Duma meselelerine eğilmektedir. Osmanlı ile ilgili haberler 


ise daha çok Rumeli, Bosna, Bulgarlar eksenindedir. 


Fakat 12 Aralık 1908 tarihli Tercüman nüshasının ilk sayfasında uzun süre sonra ilk kez Osmanlı Meşrutiyet'i ile ilgili bir haber bulunmaktadır. Bunun sebebi 


Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılmasıdır. Bu sebepten ötürü Tercüman'ın ilk 


557 a.y 


558 “Devlet Dumasından”, Tercüman, No:76, 21 Noyabır 1908, s. 3. a.g.e., s. 262 

55 ay. 

560 a.y. 

561 “Ma’işet-i Milliyemizden: Duma Meclisi”, Tercüman, No:78, 5 Dekabır 1908, s. 3. a.g.e., s. 270 
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sayfasının neredeyse tamamı bu habere ayrılmıştır. Başlangıçta “Osmanlı Millet Meclisi'nin Ehemmiyet-i Mahsusası” adlı haberle “Osmanlılar için bugünler hukuk ve hakimiyet-i milliye bayramıdır. Millet öz malına sahib, öz işlerine hâkim 


oluyor ”?® diye belirtilmiştir. 
Haberin ilerleyen bölümlerinde şu satırlar dikkat çekmektedir: 


“Asırlarca devam etmiş idare-i keyfiye ve müstebideler elinde kalmış ehl-i İslam Hüda ve hilkat tarafından verilmiş hukuklarını unutmuş ya bilmez bir hale geldikleri ve esiri bulundukları idarelerin meşru ve kâmil add ettikleri malumdur. Osmanlı Meclis-i Mebusanı manen bu gafleti götürüp milletin fehim ve efkârına hukuk ziyası gitirecektir. Millet Meclisi ve usul-i meşveret hulefa-yı raşidin zamanının yadigârı hem de asar-ı medeniyetimizin katiyen iktizası olduğunu gösterecektir. Millet Meclisi, beytü'I-malın millet hazinesi olup, şahların, hanların ve emirlerin israf ve keyif sandığı olmadığını bildirecektir. ””63 


Bu satırlarda Rusya'da ve Osmanlı'da meydana gelen devrim hareketlerine bir övgü niteliğindeki cümleler bulunmaktadır. Ancak bundan daha önemlisi, Gaspıralı'nın ve Tercüman'ın Rus çarlığına karşı saygılı ve ihtiyatlı dilinin, mevzu eski idare usulleri olduğunda ne kadar sertleştiğini görmekteyiz. Yukarıda geçen bölümde sadece Osmanlı'daki monarşi sistemine değil, aynı zamanda (belki de daha çok) Rusya'daki otokrasiye üstü örtülü bir eleştiri bulunmaktadır. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi Tercüman uzun ömürlü olmasını borçlu olduğu ihtiyatlı dilini ve 


üslubunu terk etmemektedir. 


Aynı haberde daha önce de belirtilen, Meşruti yönetim tarzından ve 


Osmanlı”dan beklenen ilerleme ile ilgili kısımlar da bulunmaktadır: 


“Beş on seneler geçer geçmez Osmanlı Millet Meclisi'nin Âlem-i İslama büyük tesiri görülecektir. Frengistan meclislerinin, İngiliz parlamentosunun Âlem-i İslama veremedikleri dersleri, işletemediği ibreti Osmanlı Meclisi verecektir, işletecektir. Geçen hafia İstanbul'da açılmış Osmanlı Mebusan Meclisi, bu nokta-yı nazardan yalnız şayan-ı tebrik değil, şayan-ı takdistir.”5* 


Yine ilk sayfada “Tebrikler” bölümünde Rus Duma'sının ve Rusya Müslümanları şubesinin çektiği tebrik telgraflarından bahsedilip, içerikleri 


sunulmuştur. Duma tarafından çekilen telgraf şu şekildedir: 


562 “Osmanlı Millet Meclisi'nin Ehemmiyet-i Mahsusası”, Tercüman, No:79, 12 Dekabır 1908, s. 1. 
a.g.e., S. 274 

53 ay, 

564 “Osmanlı Millet Meclisi'nin Ehemmiyet-i Mahsusası”, Tercüman, No:79, 12 Dekabır 1908, s. 1. 
a.g.e., S. 274 
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“Devlet Duması dost Osmanlı İmparatorluğu 'nun mebuslarını siyasi hür maişetin ibdasıyla tebrik ediyor. Genç Türkiye'nin tuttuğu yol umum için müsavat-ı kanuniye ve 


akvamı sulh ettirecek yol olduğuna Rusya Duması cidden emindir. Bu yol sayesinde Devlet-i 


Osmaniye istikbalini kavi ve sulh-i umumi ile medeniyete hizmet etmiş olacaktır. ini 


Rusya Müslümanlarının yolladığı telgraf da şu şekildedir: 


“Rusya Devlet Duması'nın Müslüman Şubesi Meclis-i Mebusanın küşadı gibi yevm-i mübarekte kardeş ve dindaş millet namına meclise arz-ı tebrik ediyor. Mebus efendiler bizzat ve vasıta-yı aliyeniz ile bütün Osmanlı milletini tarih-i milliyenizin en şöhretli yevm-i şerifi ile tebrik ve taze can bulmuş, Tecdid etmiş Türkiye'nin saye-i hürriyete na'il-i terakki ve 


mesud olmasını temenni ve arzu ediyoruz. Bugün gönlünüz ne kadar şad ve ferahlı olduğunu 


gaibane anlıyoruz. Hissediyoruz. Çünkü sizin şadlığınız bizlere de aksediyor. x566 


Aynı nüshanın ikinci sayfasında “İstanbul'dan Mektup” başlığıyla Tercüman'a gönderilen bir mektup yayınlanmıştır. Bu mektupta meclisin açılmasından dolayı İstanbul'daki kutlamaları, halkın sevinicini ve meclisin açılmasıyla ilgili resmi görüşmelerden detaylar aktarılmaktadır.” Yaklaşık olarak iki sütunun kaplayan bu mektubun bitmesinin ardından, “Suret-i Nutk-ı Şahane” başlığı altında Sultan Abdülhamit'in meclisin açılışında okuduğu nutkuna uzun bir 


şekilde yer verilmiştir.© 


Üçüncü sayfada “Devlet Duması'nda” bölümünde çeşitli haberler yer verilmiştir. Bunlardan ilki şu şekildedir: “Osmanlı Parlamentosu'na telgram göndermeye Sağ Rus Fırkası razı olmamış. Purişkeviç ‘Parlament’ sözünü ağzına almak istiyor imiş idare-i mutlaka ve eski fikirliler böyle olmalı.” Diğer bir haberin de içeriği şudur: “Baş minsiter (başbakan) Stolipin Duma'da söylediği nutkunda hükümetin toprak nizamını kabul ettirmeye tesir ettiği söyleniyor. Zaten bu nizamı 


Duma'nın ekseriyeti reddetmiyor idi.”570 


Aynı nüshanın 4 sayfasında “Türk Parlamentosunun özel önemi” diye 


çevrilebilecek Rusça olarak Rusya Müslümanları şubesi başkan Tevkelev tarafından 


565 “Tebrikler”, Tercüman, No:79, 12 Dekabır 1908, s. 1. a.g.e., s. 274 

566 “Müslüman Şu'besinin Tebriknamesi”, Tercüman, No:79, 12 Dekabır 1908, s. 1. a.g.e., s. 274 

567 “İstanbul'dan Mektub (Tercüman'a Mahsus)”, Tercüman, No:79, 12 Dekabır 1908, s. 2-3. a.g.e., 
s. 276-278 

568 “Suret-i Nutk-ı Şahane”, Tercüman, No:79, 12 Dekabır 1908, s. 3. a.g.e., s. 278 

59 “Devlet Duması'nda”, Tercüman, No:79, 12 Dekabır 1908, s. 3. a.g.e., s. 278 

57 ay, 
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kaleme alınmış yaklaşık iki sütunluk bir yazı bulunmaktadır. Bu yazı ilk sayfada bulunan “Osmanlı Millet Meclisi'nin Ehemmiyet-i Mahsusası” başlıklı yazının Rusçaya çevrilmiş halidir. Sonuç olarak, 12 Aralık 1908 tarihli Tercüman nüshası neredeyse sütunlarının tamamını Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılışına ayırarak Osmanlı Meşruti idaresine ve Mebusan Meclisi'ne ne kadar önem verdiğini 


göstermektedir. 


2 Ocak 1909'da yayınlanan Tercüman'ın ilk sayfasında detaylı bir şekilde 
üçüncü Duma ele alınmıştır. Bu tarihe kadar belli belirsiz yapılan sitemler ve eleştiriler bu yazıda daha net bir hal almaktadır. “Üçüncü Devlet Duması” başlığı altındaki yazıya Duma'daki vekillerin Rusya'nın en seçkin, zengin ve rahat kişilerinin olduğu belirtilerek başlamaktadır: 

“Rusya'mızın fa'aleleri, ziyalıları, muharrir ve muallimleri, zadegân ve ruhbanı, 


ehl-i servet ve mülkdarları arasında bulunan en seçme en saylama adamları, bütün Rusya'yı süt deryasına teşbih etsek bu deryanın kaymağı âlem huzurunda görüldü. ”57! 


Duma'nın genel olarak hangi toplumsal gruplardan oluştuğu ifade edildikten sonra “Tercüman'da 1905-1908 mukayesesi” bölümünde de görülen, teori ve pratik 


tartışmasına yer verilmiştir: “Rusya'da yeşil, kızıl kara ve sarı efkârlı ‘ehl-i 


nazariyatın' pek çok olup, ‘ehl-i amel'in pek azlığı belki bulunmadığı anlaşıldı.” 


Bu satırlardan sonra Rusya'daki en önemli sorunun ekonomi olduğu ve Duma'nın 


bunu aşmak adına herhangi bir girişimde bulunmadığı dile getirilmektedir: “Üçüncü 


Dumamızda biz bu hususta ciddi fikir ve teşebbüs göremiyoruz. ””3 


Bu eleştirileri yaptıktan sonra Tercüman ne yapılması gerektiği ile alakalı 


çeşitli tavsiyelerde bulunmaktadır: 


“Oktabristler dikkat buyursunlar- etraf-ı âlem marş marş ile ilerliyor. Şunun bunun için Rusya geride kalırsa ahirisi büyük zararlara duçar olacaktır. Üçüncü duma tecdidatplanı ilan edip işe kandırmalıdır. Rusya bu zamanda ne solların heva gemisiyle ve ne “Öklerin ””* taligasıyla yol alamayacağı gibi Oktabrist kazığına dolanıp sarılmak ile taze can 


571 “Üçüncü Devlet Duması”, Tercüman, No:1, 2 Yanvar 1909, s. 1. a.g.e., s. 282 


52 ay. 
573 


a.y. 
54 Öklerin ya da Okların diye okunabilir. Ok’tan kasıt Oktabristler olabilir. 
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bulur zannında değildir. Sol ve Ök nazariyatları bırakmalı, sair milletlerin ve hükümetlerin tarz-ı hareketlerine göre iş görmeli. ”İ” 


Aynı nüshanın üçüncü sayfasında “Hariciye Haberleri” bölümünde “İstanbul” başlığı altında bir haber dikkat çekmektedir. Burada, Sultan Abdülhamit'in Mebusan Meclisi vekillerine sarayda verdiği bir ziyafetle alakalı haberler verilmektedir. Haberin devamında Sultan'ın yemeğin sonunda kâtibe nutkunu okumasını emrettiği vurgulanır ve haberin sonunda ise şöyle bir detay verilir: 

“Ziyafetin hitamında Ahmed Rıza Bey cümle vekilleri padişaha takdim etmiştir. İlk takdim olunan vekil İsmail Bey padişahın elini öperek, ‘Uç yüz milyon İslam halifesinin elini 


öptüğümden dolayı bahtiyarım' demiştir. Vekillerin ekserisi onu taklid etmişlerdir. Bu samimi ve müşfikane mülakattan sonra avdet edilmiştir. ”576 


9 Ocak 1909 tarihli Tercüman'ın ikinci sayfasında “Fedakaran-ı Millet 
Cemiyeti” başlığı altında bir haber bulunmaktadır. Bu haberin içeriğinde İstanbul'da kurulan gizli bir örgütten bahsedilmektedir. Cemiyetin amacının da İttihat ve Terakki mensuplarından kimseleri öldürmek olduğu ancak adı geçen grubun tam olarak ne 


yapmak istediği İstanbul?dan gelen telgraflardan anlaşılamadığı belirtilmektedir.’ 


Haberin devamında bu örgütün Bab-ı Ali'yi basacağına dair rivayetler olduğu için cemiyetin topladıkları yerler ve yayın organı olan “Hukuk-ı Umumiye” merkezi basılıp, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtilmektedir.” Bu cemiyetle alakalı çok net bilgiler gelmediği için Tercüman yorum yapmadan sadece olaylarla alakalı 


bilgi vermekle yetinmektedir. 


Üçüncü sayfada “Sadrazam Kamil Paşa'nın Nutku” adlı haberde Sadrazamın 
31 Aralık 1908'de Mebusan Meclisi?nde verdiği nutka yaklaşık bir tam sayfa olarak 


yer verilmiştir.’ 


20 Ocak 1909 tarihli Tercüman'ın ilk sayfası tamamen Hüseyin Cahid Bey'in 
“Tanin”de yazmış olduğu makale “Siyasiyat: Rusya ve Türkiye” başlığı altında 


35 “Üçüncü Devlet Duması”, Tercüman, No:1, 2 Yanvar 1909, s. 1. a.g.e., s. 282 


57 “Hariciye Haberleri”, Tercüman, No:1, 2 Yanvar 1909, s. 3. a.g.e., s. 286 

57 “Fedakaran-ı Millet Cemiyeti”, Tercüman, No:2, 9 Yanvar 1909, s. 2. a.g.e., s. 292-294 
58 ay, 

5P “Sadrazam Kamil Paşa'nın Nutku”, Tercüman, No:2, 9 Yanvar 1909, s. 3. a.g.e., s. 294-296 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yayınlanmıştır. Bu yazıya öncelikli olarak Osmanlı'nın o günlerde karşısında bulunan bütün devletlere bir mesaj göndererek başlar: “Türkiye'de meşrutiyet teessüsünden sonra Avrupa devletlerinin Şark politikası bütün bütün değişmek iktiza 


etti, 580 


Yazının ilerleyen kısımlarında o dönemin gündemini epey meşgul eden Türk- 

Rus savaşının aksine Türk-Rus dostluğu vurgusu dikkat çekmektedir ve bu dostluk ihtimali herkesi daha fazla heyecanlandırmaktadır: 

“.. Memalik-i Osmaniye'de idare-i meşrutiyet ilan edilince en evvel 

İngiltere dostluğu nümayan oldu. Aralık aralık ortaya çıkan bahislerden biri de 


Rusya dostluğudur. Türk-Rus dostluğu! Eğer saha-i fi'le çıkarsa yirminci asrın tarih-i insaniyete en büyük hediye-i gayr-ı muntazırası olacaktır. 


.. Bugün milletimiz de Rusya da meşrutiyet idare ile idare olunuyorlar. 
Rusya hürriyet-perverani-i tabiyelerine tamamıyla malik değil iseler de her halde asırlardan beri Rusya'yı demir pençe altında idare eden ‘otokrasi’ efkâr-ı cedide-i medeniyeye karşı ilk mağlubiyetini itiraf ile bir Duma toplamış, ilk meclislerle pek geçinemediğinden şimdi bu Duma ile upuşmuştur. ”981 


Bu dostluk meselesi ile ilgili Ruslar ile Türklerin birçok savaştığı ve o dönem için birçok konuda fikir ayrılığında olduğu gibi engellerin nasıl aşılacağı da açıklanmıştır: “Türkler, ... hür ve adaletf-perver bir Rusya gördükçe eski acıların kabahatini Rus milletine değil Rus zamandaran-ı umurunun keyf-i zatisine atfetmeye 


çalışabilir.” 


Toplumların birbirini anlaması gerektiği ile ilgili tavsiyelerinin ardından 


Hüseyin Cahid Bey, devletlerin atması gereken adımları da sıralamaktadır: 


“Gerek Rusya'da gerek memalik-i Osmaniye'de Rus ve Osmanlı dostluğu fikrine çalışacak zatlardan mürekkeb birer komite teşkil etmeli. Bu iki komite birbirine muhaberede bulunmalı. İki millet arasında temin-i muhadenete hadim makaleleri, eserleri tercüme ettirmeli. Mütefekkirinden, mekteb şakirdanından mürekkeb seyyah heyetleri tertib etmeli. 
Hâsılı, iki millet arasında bir mübadele-i fikriye ve hissiye tesis eylemelidir.”98? 


59 Hüseyin Cahid, “Siyasat: Rusya ve Türkiye”, Tercüman, No:4, 20 Yanvar 1909, s. 1. a.g.e., s. 298- 
300 

581 Hüseyin Cahid, a.y., Tercüman, No:4, 20 Yanvar 1909, s. 1. a.g.e., s. 298-300 

582 Hüseyin Cahid, a.y., Tercüman, No:4, 20 Yanvar 1909, s. 1. a.g.e., s. 298-300 
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Aynı nüshanın üçüncü sayfasında “Aks-i Hareket Fitnesi” başlığı altında bir haber bulunmaktadır. Bu haberde daha önce verilen “Fedakaran-ı Millet” haberinde olduğu gibi amacı tam olarak kestirilemeyen bir başka gizli cemiyetten bahsedilmektedir: 

“İşbu hafi cemiyetin matlabı Sadrazam Kamil Paşa'yı Genç Türkler sergerdelerini katlederek millet meclisini kapatıp idare-i müstakille ilan etmesini sultandan taleb ve 


reddettiği halde şehzadelerinden birini tahta çıkarıp meşrutiyeti fesh edecekleri anlaşılmış bu firkanın mahal-i ictimaları “Vatan-perveran Kulübü’ imiş. ”983 


Tercüman Osmanlı?”da daha yeni ortaya çıkan meşruti yönetim şekline karşı her türlü tehditle ve hareketle yakından ilgilenip bu konuda fikirlerini açıkça ortaya koymaktadır. 


7 Nisan 1909 tarihli Tercüman nüshasının birinci sayfasında Osmanlı'da 
meydana gelen “31 Mart Vakası” olarak adlandırılan olay anlatılmaktadır. “İstanbul Birden Karıştı, Tizden Yatıştı” başlığıyla verilen haberin içeriğinde, 31 Mart olayları yeni bir devrim olarak adlandırılmaktadır.8* Olayların başlangıcı ile ilgili detaylar şu şekilde verilmektedir: 

“Yevm-i İnkılab ve ilan-ı hürriyetten beri nüfuz ve iktidarda bulunan ve Millet Meclisinin büyük ekseriyeti teşkil eden Genç Türklere yani ittihadiyyuna şahsen ve mesleken aks bulunanlar hafiyyen Anadolu batalyonlarından birini ‘Şeriatı bozdular, icradan kaldırdılar, Halife namına dua etmiyorlar’ gibi yalanlar ile dindar fakat sade-dil ve ömürden 


gafillerin gönlünü bulandıracak gibi yalanlar ile aldamışlar, bu işe de talebe-i ulumdan hizmet edecekleri seçip suret-i hareketi telkin etmişler. "8 


Daha sonrasında olayların içine askerlerin de girdiğini haber veren Gaspıralı, sonraki sayfada aldatılan halkın ve askerlerin yaptıklarında haksız olduklarını belirtir. Bu haberin son kısmında “İşin ağlanacak noktası bi-çare sade-dil avam ile askerin “şeriat için çalışıyoruz” itikadında bulunmalarıdır” © diye belirtmiştir. Bu 


haberin bitmesinden sonra yine ikinci sayfada “4Ahalimize, Muazzez Asker 


53 “Aks-i Hareket Fitnesi”, Tercüman, No:4, 20 Yanvar 1909, s. 3. a.g.e., s. 302 

584 “İstanbul Birden Karıştı, Tizden Yatıştı.”, Tercüman, No:15, 7 April 1909, s. 1. Tercüman, 
Vefatının 100. Yılında Gaspıralı İsmail Bey'e Vefa, Cilt: IV, Ed. Mehmet Yalçın Yılmaz, Eskişehir 
Valiliği Yayınları, İstanbul, 2014, s. 10 

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Arkadaşlarımıza” başlıklı yazıda İstanbul ulemasının Meşruti yönetim biçiminin 

‘şeriat’ ile uyuşmazlık göstermediğini ispat için yazdıkları ve halka okunan satırları verildikten sonra şu satırlar görülmektedir: 

“Usul-i meşrutiyetin ve meşrurenin şer-i şerife muvafık bulunduğunu böyle açık ve 

kati olarak beyan ve ilan buyurdukları ve usul-i müstebide-i sabıkanın tekrar tatbikine yalnız 

ilmen değil hatta son damla kan kalana kadar çalışacaklarını tebşirden ötürü bi-hasebi'! 


İslamiye İstanbul'un cemiyet-i ilmiyesine ve bi'l cümle muhterem ulemasına arz-ı teşekkür ediyoruz. "987 


Aynı nüshanın üçüncü sayfasında “Hariciye Haberleri” bölümünde “İstanbul” başlığı altında 31 Mart olaylarının etkisi devam etmektedir. Bu haberde, önce İttihat ve Terakki ve Ahrar Fırkası üyelerinin ve vekillerinin ayrı ayrı Beyoğlu'nda toplandıkları ve ne yapacaklarına karar verdikleri belirtilmektedir.”i88 Buna ek olarak, Tercüman'ın “inkılab” yani devrim olarak nitelendirdiği olaylar esnasında Ahrar Fırkası'nın bile korktuğunu ancak olaylar yatıştırıldıktan sonra bir daha böyle bir endişenin meydana gelmeyeceği vurgulanmıştır. “8? Ayrıca aynı nüshanın dördüncü sayfasında “İstanbul Gazetelerinden” bölümünde Meşrutiyet ile; “Yıldız Asakirinin İsyanı” bölümünde 31 Mart olayları sonrasında Yıldız Sarayı'nda bulunan Arap askerlerin isyanıyla ve son olarak da “Demokrat Fırkası Reisi” başlıklı 


bölümde İbrahim Temo'nun “Demokrat Fırkası” başkanlığına seçildiği ile ilgili 


haberler yer almaktadır.”*9 


14 Nisan 1909 tarihli Tercüman'ın ilk sayfası tamamen 31 Mart olayları ile 
doludur. Gaspıralı, “Facia-i Siyasiye” başlıklı yazıda Osmanlı Devleti'nde işlerin tam yoluna girmeye başlayacakken gerici bir isyanla bu ilerlemeye sekte 


vurulduğundan bahsetmektedir: 


“ Osmanlı münevveranının geçen sene vücuda getirdiği inkılab-ı Hayriye ve bunun meslek ve suret-i cereyanı bütün âlem-i insaniyetin alkışlarını ve dualarını kazanmış idi. İki asıdan beri ‘Hastayı’ birden ayağa kalkazup civan hale getirmiş idi. ”59! 


587 a.y 


588 “Hariciye Haberleri: İstanbul”, Tercüman, No:15, 7 April 1909, s. 3. a.g.e., s. 14 
59 “Hariciye Haberleri: İstanbul”, Tercüman, No:15, 7 April 1909, s. 3. a.g.e., s. 14 
5% “İstanbul Gazetelerinden”, Tercüman, No:15, 7 April 1909, s. 4. a.g.e., s. 16 

51 “Racia-, Siyasiye”, Tercüman, No:16, 14 April 1909, s. 1. a.g.e., s. 18 
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Gaspıralı bu yazının ilerleyen bölümlerinde Rusya ve İran'daki devrim 


hareketleriyle Osmanlı arasında bir değerlendirmede bulunmaktadır: 


“Hür olan millet arasında birkaç türlü firka-ı siyasiye ve ictimaiyye olmak tabiidir. 
Tabii olduğu için de nafidir. Lakin firkaların zuhuru taklidi olmayıp tabii olmak şartıyla. 
Taklidi firkacılığın semeratı Rusya'da ve daha güzel bir surette İran'da görülüp turdukta bir üçüncü misal daha görmek istemiyoruz. „592 


Gaspıralı'nın yukarıdaki satırlarda bahsettiği olay çok fazla partinin 


kurulmasının önüne geçilmesi isteğidir. Rusya'da birçok partinin Duma'da 


bulunmasına rağmen herhangi bir kazanım ortaya çıkmadığını, Osmanlı?da ise İttihat 


ve Terakki ve Ahrar Fırkası ile işlerin götürülmesi gerektiğini, diğer partilere ve 


siyasi cemiyetlere ihtiyacın bulunmadığını vurgular. 


Bundan sonraki bölümde ise Gaspıralı çok isabetli bir karşılaştırma 


yapmaktadır. Bu karşılaştırma İttihat ve Terakki ile Ahrar Fırkasının arasındaki 


düşünce ve faaliyet farklarına dayanmaktadır: 


“Her iki ismi yekdiğerinden daha güzeldir, her ikisi hürriyet, müsavat ve meşrutiyet tarafıdır. Yalnız İttihatçılar idarede “usul-i merkeziyet'i, Ahrar “adem-i merkeziyet'i daha münasib görüyor. 


Genç Türklerin yani İttihatçıların programı, cümle Osmanlı milletlerine musavaten hürriyet ve hukuk vermek ile cümlenin umurunu umumi merkez olan Meclis-i Mebusan'da bakıp idare etmektir. 


Ahrar Fırkasının programı vilayetlere ve her bir kavme hayli derece muhtariyet vermek ve yalnız umum devlete ait işleri merkez olan Meclis-i Mebusan'da halledilmesinden 


ibarettir.”593 


Gaspıralı, bu karşılaştırmayı yaptıktan sonra Ahrar Fırkasına mensup olan 


bazı kimseleri 31 Mart olaylarından ötürü suçlamaktadır: 


592 


53 ay, 


a.y. 


“... Ahrar kanun-ı esasi dairesinde mesleğini yürütmeye hakkı olduğu nasıl aşikar ise bunun haricine çıkmaya hiç hakkı olmadığı şöylece aşikar ve müsellemdir. Ma'a 't-teessüf Ahrar mensub veya ki kendini Ahrar'dan ilan eden münevverandan bir hayli çiğiller(?) bu hududu tecavüz ve bu tecavüz ile ta sade-dilana kadar indiler, düştüler! 


.. Ahrar'ın icra-yı meslekte noksanı değil, cinayeti desem doğru olmaz, hamakati desem pek ağır olur, tecrübesizliği zahirdir.”* 
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Bu yazıyı Gaspıralı şu şekilde bitirmektedir: “İttihat ve Terakki Fırkasına bir söz: Pay-i tahtta ve vilayetlerde kışla kapılarını bekçisiz, askeri bir saat nezaretsiz 


bırakmamalıdır. 595 


“Facia-i Siyasiye” yazısından sonra “Ahmed Rıza Bey” başlıklı bir yazı daha bulunmaktadır. Bu yazıda Ahmet Rıza Bey hem övülmekte hem de yaptıklarından dolayı tebrik edilmektedir: 


“... Tenkidi haizdir, lazımdır, amma aleyhinde bulunmak büyük haksızlıktır. Ahmed Rıza Bey'in haline,, kelamına, meslek ve ilmine yirmi seneden beri Bahçesaray köşesinden dikkat ediyoruz, yirmi senelik sebat, yirmi senelik meslek ve yirmi senelik akçesizlik ve çidan bir bu adamla gördük. 


.. İstibdadı yıkmak ve ibadullahı muhafaza için yirmi sene mukaddem İstanbul'dan Avrupa'ya çekilmiş idi. Bunun için çalıştı, bunun için vatanına geri geldi, ... bunun için can vereceğine şübhe mi var? "596 


Aynı sayfadaki üçüncü bölümde “İstanbul'dan Mektub” başlığı altında İstanbul'dan çeşitli haberler verilmektedir. İstanbul'da yapılan toplantılardan, olayların tam olarak çözülmesi için ortaya atılan taktiksel duyurulardan bahsedilmektedir. Ancak en önemlisi Dağıstani, İttihat ve Terakki'nin idari merkezinin Selanik'te bulunduğunu ve üçüncü ve ikinci orduların Selanik'te 


597 


olduğunu hatırlatmaktadır. İkinci sayfada, birinci sayfadan devam eden 


“İstanbul'dan Mektub” bölümünün sonunda şu haber verilmektedir: “Son haberlere göre, ikinci ve üçüncü orduların tamamen millet tarafında bulundukları ve Çatalca'ya cem olmuş kuvve-i meşrutiyenin mikdarı galebeyi temin ettiği 


malum oldu. Ordu şehre birden girmeyip kan dökmeyip işi halletmeye ve kanun-ı esasi hilafına hareket ve mübaşeret edenleri nizamen te'dip ile iktifa edilecektir. 


Meclis-i Mebusan ve Ayan beraberce Ayastefanos''ta ictima ettikleri işitildi. eli 


Aynı nüshanın ikinci sayfasının sonunda “Sultan Abdülhamid” başlıklı bir 


bölüm bulunmaktadır. Bu bölümde, eğer Sultan'ın bu isyanı çıkaranlara para ve 


594 
595 


a.y. 
a.y. 

5% “Ahmed Rıza Bey”, Tercüman, No:16, 14 April 1909, s. 1. a.g.e., s. 18 

597 “İstanbul?dan Mektub”, Tercüman, No:16, 14 April 1909, s. 1-2. a.g.e., s. 20 
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destek verdiği anlaşılırsa derhal Veliaht Reşad Efendi'nin tahta geçmesi gerektiği 


vurgulanmakta ve olaylar çıktığı anda pasif kalmaktan dolayı eleştirilmektedir.”” 


Aynı nüshanın dördüncü sayfasında “Teşekkürat-ı bi-payan” adlı bölümde Gaspıralı tarafından Murat Bey'in “Mizan” gazetesinde 31 Mart olaylarını övmesinden dolayı “Mizan'ın bu dereceye düşeceğini ummuyor idik” yorumu 


yapılmaktadır. 60 


28 Nisan 1909 tarihli Tercüman nüshası “Milletin Hakkı ve Halifenin Hal'i” 
adlı sayfanın çoğunu kaplayan bölümde Sultan Abdülhamit'in tahttan indirildiğini, ailesi ile birlikte Selanik'e gönderildiği ve Sultan Mehmet Reşad'ın tahta geçtiği haber verilmektedir.9“! Devamında ise devrik Sultan Abdülhamit'in tarihçesi tahta 


geçişinden itibaren detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. 


Aynın nüshanın ikinci sayfasında “Abdülhamid Nasıl Teslim Oldu” adlı “İkdam” gazetesinden yaklaşık iki sütunluk bir haberi görmekteyiz. ©? Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilme sürecini detaylı bir şekilde anlatan haber 


Tercüman'ın dikkatinden kaçmamıştır. 


Üçüncü sayfa da gündemdeki olaydan nasibini almıştır ve “Hariciye Haberleri” ve “Murat Bey'in Suret-i Tevkifi” bölümlerinde Sultan'ın tahttan 


indirilmesi ve ardından yaşanan gelişmeleri sayfalarda yer bulmuştur. 6 


12 Mayıs 1909 tarihli Tercüman'”ın üçüncü sayfasında “Memalik-i Osmaniye 


Ahvali” başlıklı bölümde yabancı basından Osmanlı ile ilgili haberlerden oluşan 


çeşitli alıntılar yapılmıştır. ©% 


Örneğin, “Standard” gazetesinde Jön Türklere çeşitli uyarılar ve tavsiyeler 


bulunmaktadır: 


“Genç Türkler, müretteb bir program dairesinde tatbik-i ıslahattan hakiki semerat iktitaf edilinceye kadar Hilmi Paşa'yı mevki-i iktidarda tutmalıdır. Genç Türkler hatırdan 


59 “Sultan Abdülhamid”, Tercüman, No:16, 14 April 1909, s. 2-3. a.g.e., s. 22 

60 “Teşekkürat-ı bi-payan”, Tercüman, No:16, 14 April 1909, s. 4. a.g.e., s. 24 

“1 “Milletin Hakkı ve Halifenin Hal'i”, Tercüman, No:18, 28 April 1909, s. 1. a.g.e., s. 26 
602 “Abdülhamid Nasıl Teslim Oldu”, Tercüman, No:18, 28 April 1909, s. 2. a.g.e., s. 28 
63 “Hariciye Haberleri”, Tercüman, No:18, 28 April 1909, s. 2. a.g.e., s. 30 

“4 “Memalik-i Osmaniye Ahvali”, Tercüman, No:20, 12 May 1909, s. 3. a.g.e., s. 46 
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çıkarmamalıdır ki Avrupa'da bulunan muhibleri, her şeyin birkaç ay zarfında kabil-i iimam olmadığını pek iyi takdir ederler. ”6095 


Yine aynı sayfada “Bir Mülakat’ başlığı altında “Daily Telegraph” 


gazetesinin Enver Bey ile yaptıkları bir röportaja yer verilmiştir.99© 


Dördüncü sayfanın büyük bir kısmı da “Mahmud Muhtar Paşa” başlığı altında Selanik gazetelerinden derlenen Mahmut Şevket Paşa haberlerine 


ayrılmıştır.9 


26 Mayıs 1909 tarihli Tercüman'da 2 ve 9 Haziran'da da devam edecek olan 
“Tarihçe-i Sultan Abdülhamid” adlı dizide bu döneme ait kronolojik ve detaylı bir 


tarihi makale bulunmaktadır.*98 


Buraya kadar bahsi geçen Tercüman nüshalarında dikkat çeken bazı noktalar bulunmaktadır. Bunlardan birincisi “Hariciye Haberleri” bölümünde hakkında en fazla haber verilen devletlerin ilk sırasında Osmanlı İmparatorluğu, ikinci sırasında Avusturya, üçüncü sırada İngiltere ve son sırada da Fransa gelmektedir. Buna ek olarak Osmanlı İmparatorluğu, “Padişah”, “İstanbul”, “Makedonya”, “Girit”, “Rumeli Ahvali”, “Dar-ül Hilafet Haberleri” gibi başlıklarla görülmektedir. Aynı şekilde 2 Haziran 1909 tarihli Tercüman nüshası da özellikle yoğunluk olarak 


Osmanlı haberleri ile doludur.“ 


16 Haziran 1909'da çıkan Tercüman nüshasında ikinci sayfada “Tan” ve 


“Tanin” gazetelerinden alıntılar yaparak meclisin faaliyetlerinden ve tekrar gündeme 


gelen Girit meselesinden bahsedilmektedir.*!9 


Özellikle 31 Mart olayları ve Abdülhamit'in tahttan indirilmesi döneminde Rusya'daki gelişmeler Tercüman sütunlarında daha az yer bulmaya başlamıştır. 
Ancak Haziran ayından itibaren gündemin de rahatlamasıyla Duma ve Rusya 


Müslümanları haberlerine daha sık ve daha çok rastlanmaktadır. 


© “Bir Mülakat”, Tercüman, No:20, 12 May 1909, s. 3. a.g.e., s. 46 

“7 “Mahmud Muhtar Paşa”, Tercüman, No:20, 12 May 1909, s. 4. a.g.e., s. 48 

608 “Tarihçe-i Sultan Abdülhamid”, Tercüman, No:22, 26 May 1909, s. 1. a.g.e., s. 50 
“9 Tercüman, No:23, 2 İyun 1909, s. 4. a.g.e., s. 64 

610 “Girit Meselesi”, Tercüman, No:25, 16 İyun 1909, s. 2. a.g.e., s. 76 
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graryasarıyarrprı taşımaya, 


7 Temmuz 1909 tarihli Tercüman'ın ilk sayfası tam sayfa Meşrutiyet 
kahramanları ve önde gelenlerinin fotoğrafları ile doludur.9!! Bu bile tek başına Tercüman'ın Osmanlı'ya ve Osmanlı reformcu hareketine nasıl baktığının göstergesidir. Bu sayfa fotoğraflardan kalan kısımlara ise kişilerin isimleri ve iki 


paragraf halinde onları öven ve onlara teşekkür içeren bölümler bulunmaktadır. 


İkinci sayfada “İyul On ve Devr-i Cedid” başlığı altında bir yazı bulunmaktadır. Bu yazının bir bölümünde daha önceki yazılarda da bulunan Meşrutiyet'in Osmanlı'ya kazandırdıklarına dikkat çekilmektedir: 

“Devlet ve Heyet-i Osmaniye en büyük bir sene geçirmek ile beraber en ağır, en havflı fakat en şerefli bir sene geçirdi. Geçen sene İyunda Devlet-i Osmaniye “Hasta Adam’ 

idi. Bu sene İyun'da ‘Sağ Yiğit’ sıfatında bulundu. Kocarmış ve âlemi usandırmış ‘Şark 

Meselesi’ geçen İyun'da mevcud idi. Geçen İyul'da nabud oldu. Bu eski mesele makamına 


başka meseleler kaim oldu. Eski meselede daim mahküm tutulan İstanbul şimdi hâkimlerin biri bulunacaktır. v6? 


Aynı nüshanın üçüncü sayfasında dikkat çeken “Hakan-ı Mahluun Mücevherat” başlıklı bir haber bulunmaktadır. Sultan Abdülhamit tahttan indirildikten sonra bir noktaya kadar “4bdülhamid Han” söylemi devam ederken bir 


noktadan sonra “Hakan-ı Mahluun”a geçiş vardır. 


Sonuç olarak, Tercüman gazetesi çağın şartlarına göre gündemi çok iyi takip etmektedir. Başlığındaki “Siyasi, Edebi, İktisadi, Milli Gazete” iddiasıyla tam olarak örtüşen bir yayın içeriğine sahiptir. Ayrıca en az, Osmanlı ülkesinde yayınlanan bir gazete kadar olaylara vakıftır ve haberleri günceldir. Örneğin, Meşrutiyet'in tekrar ilan edilmesine kadar geçen sürede Tercüman daha çok Makedonya meselesi ile ilgilenirken, Meşrutiyet ve 31 Mart olaylarından sonra daha çok Girit meselesine yer vermektedir. Tercüman, Rusya siyaseti ile Duma penceresinden Rusyalı bir 


Müslüman bakış açısıyla ve tedbirli bir üslupla alakadar olmaktadır. 


Osmanlı'da Meşrutiyet'in tekrar ilan edilmesi Tercüman tarafından kendi yaşadıkları memlekette yaşanmış gibi sevinçle karşılanmıştır. Tercüman sayfalarında 


Osmanlı?da meşrutiyet haberleri tören ve kutlama haberleri ve Abdülhamid dönemi 


61l Tercüman, No:28, 7 İyul 1909, s. 1. a.g.e., s. 98 
“2 «İyul On ve Devr-i Cedid”, Tercüman, No:28, 7 İyul 1909, s. 2. a.g.e., s. 100 
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uygulamaların kaldırılması ile alakalıdır. Bunun ötesinde gazetede yayınlanan makalelerde İttihatçılara öğütler verilmektedir. Yukarıda alıntılanan haber ve 


makalelerde Rusya Türklerinin İttihatçıları destekledikleri ortaya çıkmaktadır. 
3.4. Tercüman?'da 1905 ve 1908 Devrimlerinin Mukayesesi 


Gaspıralı İsmail Bey, daha önce de bahsedildiği gibi Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili olayları yakından takip etmekteydi. 1908'de Meşrutiyet'in tekrar ilan edilmesi de Gaspıralı için hem çok ilgi çekici hem de takdir edilecek bir durumdu. 


Tercüman’ da Meşrutiyet'in tekrar ilan edilmesini memnuniyetle karşılamıştır: 


“Bu vakalar bitaraf bulunan alemi insaniyeli memnun ettiği gibi Rusya Müslümanlarını daha ziyade şadettiği inkar olunamaz. ..... Cümle Osmanlıları tebrik ederek anasırı gayrimüslimenin Müslümanlarla el ele verip selamet ve saadet-i vataniyelerine çalışacaklarını ümit ederiz. ”613 


Eğitimle ve kültürel gelişimle kalkınma planını ortaya koyan Gaspıralı Meşrutiyet'in tekrar uygulamaya konmasından sonra haklı çıktığını ve memnuniyetini şöyle ifade etmiştir: 

“Bundan iki sene evvel, 1906'da Tercüman'ın 64 numaralı nüshasında neşredilmiş makalemizde İran'da meşrutiyet ilan edilip icraya konulduğu zaman eski usul-i idarenin Fas 


ile Habeş hesaba alınmadığı halde, yalnız Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'de devam ettiğine beyan-ı teessüf etmiştik. Bugünkü şatlık haberleri bu teessüfleri tamam unutturdu. ”61* 


Ayrıca İslam dünyasının öncülük rolünü yüklediği Osmanlı İmparatorluğu'nda anayasal zemine geçişin önemli bir atılım olduğunu düşünüyordu. 
Ancak Gaspıralı”ya göre asıl olan Meşruti idareye geçiş değil, onun düzgün biçimde uygulanması ve yararlı hale getirilmesiydi. Bu noktada yukarıda da belirtildiği gibi Rusya Müslümanlarının aydınlanma hareketi olan Ceditçilik ile alakalı olan ve devrime öncülük yapan Jön Türklere çeşitli nasihatlerde ve tavsiyelerde bulunmuştur: 


“İlan-ı hürriyete vasıta olmuş vükelayı hürriyetin kadrini takdis eden tebaperver hükümdar ve bütün heyet-i idare vaitlerin tam icrasında gaflet buyurmamalıdır....... Efkar-ı 


613 1908 tarihli 52 numaralı Tercüman”dan Akt. C. S. Kırımer, 2015, s. 154 


614 1908 Tarihli 53 numaralı Tercüman?dan Akt. a.g.e., 5.155 
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umumiye aç karna benzer. Doymadıkça rahat olmaz. İstanbul hükümeti kanunu esasinin satırlarını değil, ruhunu meydana koymaya himmet buyurmalıdır ”6P 


Yalnızca meşruti idareye geçişte emeği bulunan devlet adamlarını, memurları ve askerleri uyarmakla kalmayan Gaspıralı, aynı zamanda halkı ve basını da kesin bir dille ikaz etmektedir. Zira daha önce de ifade edildiği gibi Gaspıralı çok temkinli bir mizaca sahiptir. Gazetesinde yayınlayacağı bir makalede bile çok ince düşünerek kelimeleri seçmektedir. Karşısında bulunduğu monarşiyi ürkütmemek adına ve onun gücünün de farkında olarak titiz bir çalışma yürütmüştür. Aynı şekilde Osmanlı hürriyet yanlılarının da bu minvalde davranmalarını istemektedir: 

“Hürriyet verildi, müsaade gösterildi diye heyecan ve ifrata kapılmamalıdır. 

...Sansür ahvali feshedildi. Bunun manası saçma-sapanı, olur-olmazı yazmak değildir. .... 


Ahalinin yüzde doksanı münevver değildir. Matbuat bunu bir an nazarı mülahazadan bırakmamalıdır. ”616 


Gaspıralı her ne kadar 1905'e kadar temkinli üslubunu sürdürmüş olsa da 1905'ten sonra yayın tarzını değiştirmiştir. Osmanlı imparatorluğundaki değişim ve gelişim rüzgârı onu sevindirmekteydi. Hamdullah Suphi'ye yazdıkları9!” göz önüne alınacak olursa, siyasi birlik fikri 1905'ten sonra görünür ve ifade edilir hale gelmişti. Bu yüzden Osmanlı imparatorluğunda meşruti idarenin ilanı daha ilerisi için Rusya Müslümanları için de çok önem arz etmekteydi. Bu sevincini şu şekilde ifade etmiştir: “Hamdolsun bugün Osmanlılarda ve bahusus Müslümanlarda terakki ve serbesti ruhu yükselmiş, kaynar halde bulunuyor. Ahalinin şevk ve ümitlerini 


söndürmeyin. ”618 


İsmail Gaspıralı, Rus Çarlığı ve Osmanlı İmparatorluğundaki burjuva devrimlerinin mukayesesi hakkında 1, 5 ve 12 Ağustos tarihli makalelerinde dikkat çekici yorumlara imza atmıştır. Gaspıralı, bahsi geçen iki monarşiyi hürriyet fikirlerinin ortaya çıkışları, meşrutiyetin ilanı ve uygulanışı açısından incelemiştir. 
Rusya, meşruti idareyi Osmanlı'dan birkaç yıl önce ilan etmiş olması tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Bu yalnızca kronolojik bir sıradan ziyade, 1905'te 


Rusya'da başlayıp 1906'da İran'a, 1908'de de Osmanlı'ya sirayet etmiş bir durum 


615 1908 tarihli 53 numaralı Tercüman'dan akt. a.g.e., s. 155-156 
616 1908 tarihli 53 numaralı Tercüman'dan akt. a.g.e., s. 155-156 
617 a.g.e., s. 54-55 

618 1908 tarihli 53 numaralı Tercüman’ dan akt. a.g.e., s. 155-156 
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olarak ele alınmaktadır. Bu yüzden Gaspıralı, bu iki olayı mukayese etme işine 


girişmiştir. 


Gaspıralı ilk olarak her iki imparatorluğu, en önemli farkları olan barındırdıkları milletler açısından değerlendirmiştir: “Rusya ve Türkiye ahalisinin derece-i hizmeti yekdiğerine hayli gariptir. Rusya'da birçok Müslüman Ti ürkiye 'de 


birçok Hristiyan bulunduğu ayrıca bir münasebet daha açıyor”. 


Rus çarlığı ve Osmanlı imparatorluğu çok geniş topraklara yayılmışlardı ve içlerinde birçok milleti barındırmaktaydılar. Ayrıca Rusya'da birçok Müslüman yaşarken, Osmanlı'da ise gayrimüslimler bulunmaktaydı. Rusya'da 1897 yılında anadile dayanarak yapılan nüfus sayımına göre yaklaşık 21 milyon Müslüman yaşamaktaydı.“ Osmanlı'da ise 1900-1914 yılları arasında nüfusun yaklaşık 14.8 ile 16,5 milyon arasında olduğu tahmin edilmektedir.92! Ancak savaşların ve göçlerin o dönem sık yaşanmasından dolayı gayrimüslim nüfusu ile ilgili kesin bir sayı verememekteyiz. Ancak Rusya'ya nispeten daha düşük bir oran olsa bile Osmanlı toplumun Müslüman burjuva ve işçi sınıfı bulunmadığı için gayrimüslimlerin etkisi daha fazladır. Öncelikli olarak Avrupa devletlerinin çok uzun süredir Osmanlı devletinin iç işlerine karışma sebebi oldukları için daha etkindiler. 19. yüzyılın başlarından itibaren dış piyasaya kapılarını açan Osmanlı devletinde modern üretim araçlarından yoksun Müslüman toplumun, gayrimüslim üreticilerle, Avrupa 


devletleriyle olan ilişkileri de göz önüne alınırsa, rekabet etme ihtimalleri yoktu. 


Ayrıca daha önce de belirtildiği gibi ticaret ise çok gözde olmayışından ötürü 


Hıristiyan ve Yahudi azınlıkların uğraşacağı alanlar olarak görülmüştü. Fakat bu bölümlenme, 18. yüzyıla kadar çoğunluğun lehine işlerken, Batı'nın gerçekleştirdiği devrimler ve gelişimler sayesinde, tamamının olmasa da, Osmanlı'daki azınlıkların 


lehine işlemeye başlamıştır. 


Rusya'da ise bir dönem Orta Asya coğrafyasında çeşitli bağlantıları olan Müslüman tüccarlar, Rusya'nın özellikle Wittenin politikaları sayesinde 


genişlemeye başlaması sebebiyle avantajlarını kaybetmişlerdir. Dolayısıyla Rusya”da 


619 [İsmail Gaspıralı], “Rusya ve Türkiyede Kanun-i Esasi”, Tercüman, No:57 (26), 1 Avgust 1908, 
Se il, 

620 M. Lynch, 2015, s. 2 

“IŞ. Pamuk, 2014, s. 64-66 


145 


sl 
3l 
5 
s l l 
3 
s| 
3 
3l 
3 
5 
; 
al 
S 
5 
; 
y 
5 
; 
i 


da Müslümanlar modern üretim biçimlerinden ve sanayileşmeden nasibini alamamıştı. Böylece her iki ülkede de “neden Müslümanlar geri kaldı” sorusuyla muhatap olmuşlardır. Bu yüzden Gaspıralı'nın tespiti nüfus açısından tuhaf bir benzerlik oluştururken, sosyal ve ticari açıdan farklı bir noktayı dolaylı olarak 


vurgulamaktadır. 


Gaspıralı, iki devletteki hürriyet fikirlerinin oluşumu ve bu süreci ile yorumlarını iki ayrı paragrafta uzunca ifade etmiştir. Rusya”dan başlayarak, 

“Rusya'da harekât-ı ahrarane Mekteb-i Âliyeler ve Dar-ülFünunlar talebesi arasında başlanmış idi. Talebeyi sıktılar, tard ettiler-baş olmadı. Ceza, alaylara saldat ederek verdiler. Efkâr-ı ahraraneyi asker arasında neşre başladılar. Talebeyi ele almak içün yaz tatili vakti bunları , “konirol memurları” sıfatıyla demir yollara nasb ettiler. Yine kâr etmedi. Demir yolları hademesi arasına efkâr-ı serbesti ve umumi terk-i hizmet tedabirini neşr ettiler. Ahirisi cümle Mekatib-i Aliye kapatıldı. Otuz bin talebe vatanlarına çevrildi, 


dağıldı. İnkilâba davet her şehre her köye yetişti. Hapishaneler talebe-i ulum-ı âliye ile doldu”“>demiştir. 


Rusya'da özgürlük hareketinin yüksekokullarda ve üniversitelerde başladığından giriş yapan Gaspıralı sonrasında bu öğrencilerin sürgün edildiğinden, asker yapıldığından ve demir yollarında çalıştırıldıklarından bahseder. Bu şekilde devrim fikrinin memurlara ve askerlere ulaştığını savunur. Ancak burada es geçilen nokta şudur ki Rus asker zümresi zaten çarlığa karşı muhalif bir konumdaydı. Çünkü Napolyon Savaşlarına katılan askerler Avrupa”dan özgürlükçü ve devrimci fikirlerle dönmüşlerdi. 1825 Dekabrist ayaklanmasında yaşanan başarısızlığa rağmen, Rus askerleri arasında huzursuzluk devam etmekteydi. O yüzden Rus çarlığı 1905'e giden süreçte her geçen gün daha fazla Kazak askerine istihdam sağlıyor; kendi güvenliği konusunu garantiye almak istiyordu. Kısacası Rus asker sınıfı devrimci fikirlere, bu öğrencilerin propagandasından çok önce aşinaydı. Fakat burada bahsedilen aşina olma durumu üst mevkilerdeki askerler için geçerliydi. Gaspıralı'nın sözünü ettiği hürriyet fikirlerinin askerler arasında yayılmasıyla alt rütbedeki askerler kastedilmiştir. Bu yüzden Gaspıralı bu noktada haklı çıkmaktadır. Ayrıca devrimden 


sonra özellikle Petersburg Sovyetinin 6.000 milisten oluşan silahlı bir kuvvet 


622 


(İsmail Gaspıralı], “Rusya ve Türkiye'de Kanun-i Esasi”, Tercüman, No:57 (26), 1 Avgust 1908, 


s. l 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kurmasından“? muhalefet hareketinin ordu içindeki etkinliğinin az olduğu yorumunu 


çıkarabiliriz. 


Ancak bu uygulamaların hiçbirinin özgürlükçü hareketleri durduramadığını vurgulayan Gaspıralı, okulların kapatılmasından sonra bu öğrencilerin memleketlerine gönderildiğini ve bu yolla devrim fikrinin bütün köylere ulaştığını söyler. 1860”larla birlikte büyük bir ivme kazanan popülist hareket devrim bayrağını tutması gereken sınıf olarak köylüleri belirlemişti. Ancak Rus köylüsü daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi derin bir cehaletin içindeydi. Bu yüzden öncelikle yapılacak şey Rus köylülerini aydınlatmaktı. Bu amaçla köylere giden popülist hareketin savunucuları beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştılar ve köylüler tarafından kabul görmediler. Köylerde alınan bu yenilgiden sonra terörizm popülistlerin hareket planlarını oluşturan en önemli parça haline gelmişti. Çar Aleksandr'a düzenledikleri suikastten sonra geniş çaplı bir sürgün uygulamasına maruz kalan hareket bir sessizliğe gömüldü. 1891-92'de yaşanan büyük kıtlık popülist harekete tekrar köye gitme şansını verdi ancak bu sefer de çok ciddi bir kazanım elde edemediler. Ancak 1905'te büyük ve sanayileşmiş şehirlerde devam eden çatışma ve grev dalgalarının yanında, köylerde başlayan malikâne saldırı ve yağmaları göz önüne alınırsa Gaspıralı'nın bahsettiği yayılmanın başarılı olduğu anlaşılacaktır. Çünkü ortaçağdan beri içine gömüldüğü karanlıktan köylüleri çıkarmak çok zordu. Rusya'da serfliğin kaldırılmasından sonra bile haksızlığa uğrayan köylülerin kafasındaki “küçük baba” modeli olan Çar imgesinin silinmesi ancak 1905 yılında gerçekleşecekti. Öğrenci 


propagandasının başarısı burada göze çarpmaktadır. 


Rusya ile ilgili yorumlarını yaptıktan sonra Osmanlı kısmına geçmektedir. Bu 


kısım da aynı şekilde devam etmektedir: 


“Türkiye'de dahi efkâr-ı ahrarane mekatib-i âliye talebesi arasında zuhur edip bunlardan hapis ve nefyolunanlar çok olduysa da mekteblerin Rusya'ya nisbeten azlığı Cemiyet-i (sosyete) Osmaniye'nin Rus cemiyeti kadar galebelik ve ileride bulunmadığından efkâr-ı serbesti pek o kadar münteşir olamamış idi.”924 


Gaspıralı, Osmanlı hakkındaki değerlendirmelerine hürriyet fikirlerinin 


Rusya'da olduğu gibi modem okullarda başladığından bahsetmektedir. Asker-i 


63C, Corin ve T. Fiehn, 2011, s. 40. Ayrıca, N. Sohrabi. 1995, s. 1407-8 
624 [İsmail Gaspıralı), “Rusya ve Türkiye'de Kanun-i Esasi”, Tercüman, No:57 (26), 1 Avgust 1908, 
S: i 
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Tıbbiye'deki öğrencilerin oluşturduğu muhalefet hareketi zamanla genişleyerek Jön Türk hareketinin temellerini atmış oldu. Bu hareketin uzun süre halka in(e)mediğinden de haberdardır. Osmanlı'da Rusya'daki kadar çok modem okulun bulunmadığı da Gaspıralı'nın gözünden kaçmamaktadır. Yaptığı bu değerlendirmede haklı olan Gaspıralı, 1908*e giden süreçte özellikle Erzurum, Van, Sivas, Kastamonu gibi şehirlerde meydana gelen halk hareketlerini ve bunların mahiyetlerini göz ardı etmektedir. Daha önceki bölümlerde bahsedilen bu halk hareketleri yalnızca vergi ve adaletsiz yöneticiler üzerinden ele alınmamalıdır. Bilhassa Erzurum'daki “Can Verir” adlı örgüt ve Hüseyin Tosun örnekleri göz önüne alınırsa bunlar yalnızca vergi ve adaletsizlik isyanları değildir. Çünkü İstanbul'un bu isyanlar karşısında verdiği ödünlerden sonra isyanlar devam etmiştir. Bu durumda isyanların amacı ve 


doğrultusu çok net olarak ifade edilmese de İstanbul?a yönelmişti. 


Gaspıralı, iki ülke toplumunu ve muhalefet hareketlerinin ortaya çıkışlarını mukayese ettikten sonra devrimlere giden olaylara odaklanmaktadır. Rusya'da Rus-Japon savaşının devrime güç verdiğini vurgulayan Gaspıralı, Osmanlı'da ise Makedonya meselesine fazlasıyla eğilmektedir. 

“Rusya'nın dâhiliye ve hariciye politikasının ve usul-ü idaresinin çürük olduğu 

Mançurya ovalarında Japon ordusu karşısında zahir oldu. Mançurya berbatlığı Rusya efkâr- 


ı umumisini tebrendirdi tecdidi ve ıslah-ı idare lüzumunu aşağıdan yukarı cümleye gösterdi ve hükümeti şaşırttı. ”&ö 


Rus Çarlığı yenilmez görünümünü ilk olarak 1856 Kırım Savaşı'ndaki mağlubiyeti sarsmıştır. Halkın kafasındaki Çar imgesi ilk kez darbe almıştı. Çünkü her ne kadar Fransa ve İngiltere'nin yardımıyla olsa da uzun zamandır galip geldikleri Osmanlı'ya yenilmişlerdi. Bundan sonraki ikinci durak 1904 yılındaki Rus-Japon savaşıdır. Modermleşmesini geç tamamlayan Japonya, Rusya'nın Mançurya'daki genişlemesini durdurmak amacıyla Rusya'ya karşı savaşa girdi ve başarılı oldu. Aslında galibiyetten emin olan Rusya ve Rus halkı karşılaştıkları tablo dolayısıyla hayrete düşmüşlerdi. Gaspıralı'nın da belirttiği gibi Rus-Japon savaşıyla birlikte Rusya'nın çoğu açıdan güçsüzlüğü ortaya çıkıyordu. Japonya yenilgisi hedef 


tahtasına yine Çar'ı ve Çarlığı koyuyordu ve muhaliflere güç veriyordu. 


625 


İsmail Gaspıralı], “Rusya ve Türkiye'de Kanun-i Esasi”, Tercüman, No:57 (26), 1 Avgust 1908, Sd 
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Rusya için Rus-Japon savaşının önemini vurgulayan Gaspıralı şu şekilde devam etmektedir: “On seneden beri huma marazı gibi Devlet-i Aliye'yi ezmekte bulunan Makedonya karışıklığı Türkiye'de Mançurya rolünü oynadı.” 1905'e Rus devriminin katalizörü olarak görülen Rus-Japon savaşından sonra Osmanlı?da 1908”e giden süreçte önemli bir nokta olarak Makedonya sorununu vurgulanmıştır. 
Makedonya meselesi Osmanlı'nın Gaspıralı'nın da belirttiği gibi önemli bir gündem maddesi haline gelmişti. Öncelikli olarak 3 Mart 1908'de İngiltere'nin Osmanlı'ya sunduğu plan ciddi tepki toplamıştı. 


Burada yapacağımız alıntıda Rusya'daki durumdan bahseden Gaspıralı, sonrasında Osmanlı ile ilgili değerlendirmelerine geçtiğinde tekrar Makedonya meselesine vurgu yapmaktadır: 

“Mançurya bozgunluğu Rusya ordularına pek o kadar tesir etmedi. Sivastopol de 

Veladivastokda, Krulşatanda asker arasında müşahade olunan hareket-i ahrarane ve 

inkılabiye cüzi şeyler idi ve bunlarda siyasi olmaktan ziyade içtimai ve zabıtanın nazar ve 

itikâdat-ı siyasiyesinden ziyade asker arasına sokulmuş sosyal demokratların tesiratından 


ileri gelmiş idi. Rusya da harekât-ı ahraranesi vücuda getiren, sevk eden ahali idi. Kârını zararını da ahali çekti. Askeriyesi taraf durdu.” 


Rusya'da ordu devrim hareketi içinde yalnızca Rus-Japon Savaşı dolayısıyladır. Gaspıralı'nın da belirttiği gibi, Kronstadt ve buna ek olarak Potemkin zuhlısındaki askerlerin siyasi olmayan taleplerine dayanan huzursuzlukların dışa vurumuydu. “* Ancak bunlar Gaspıralı'yı haklı bir şekilde vurguladığı gibi devrimcilerin propagandasından ve yönlendirmesinden bağımsız bir şekilde hareket 


etmekteydiler.5 


Burada ahaliden kasıt öncelikli olarak işçiler sonrasında da köylülerdi. St. 
Petersburg'ta olayların şaşırtıcı bir hızda geliştiğini görüyoruz. Genel grev yayılıyordu. Bütün sanayi, devlet ve politika faaliyetleri felce uğradı. 10 Ocak pazartesi günü işçilerle ordu arasında daha da şiddetli çatışmalar meydana geldi. 
Yalancı hükümetin açıklamalarının tersine başkentin birçok bölgesinde hala kan akıyordu. Kolpino işçileri oayaklanıyordu. Proletarya, halkı ve kendini 


silahlandırıyordu. İşçiler Sestroretsk silah depolarını ele geçirmişti. İşçiler tabancalar 


626 a.y, 
627 [İsmail Gaspıralı], “Rusya ve Türkiye'de Kanun-i Esasi,” Tercüman, No:58 (26), 5 Avgust 1908, s. 
2. 

“8 N. Sohrabi. 1995, s. 1435 


62 A. Ascher, 1997, s. 269 
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ediniyor, iş aletlerini silah haline getiriyor ve her ne pahasına olursa olsun özgürlük 


elde etmek için bomba yapıyorlardı. Genel grevin kapsamı büyük eyaletlere kadar ulaşmıştı. Daha önceden Moskova'da on bin kişi işi bırakmıştı ve 13 Ocak Perşembe günü için bir genel grev çağrısı yapılmakta ve Riga”da“3“ bir ayaklanma başlamıştı. 


631 


Diğer bir sanayi kenti olan Lodz'ta” işçiler gösteri yapıyor ve Varşova'da bir 


ayaklanma hazırlanıyordu. Helsingfors'ta 6? 


proleter gösteriler düzenleniyordu. 
İşçiler arasındaki huzursuzluk büyüyor ve grevler Bakü, Odesa, Kiev, Kharkov, Kovno ve Vilna'ya yayılıyordu. Sivastopol?'da donanma depo ve cephanelikleri ateşe veriliyordu. Buna karşılık birlikler isyancılara ateş açmayı reddediyordu. Devrimin bu boyutlara ulaşmasından sonra otokrasi bu ayaklanmaları kanlı bir şekilde bastırma siyasetinden vazgeçip burjuvaziye ekonomik tavizler vermeye ve işçilere de dokuz saatlik iş günü vaatlerinden bulundu. Ancak ok yaydan çıkmıştı bir kere. Yıl boyunca yukarıda belirtilenlere benzer grev ve isyanlar devam etme eğilimi gösterdi. Köylüler de kırsalda malikânelere saldırarak çarlığın diğer bir dayanağı olan toprak sahiplerine zarar veriyordu. Daha önce de belirtildiği gibi Rus devrimini başlatan ve sonuca yaklaştıran işçiler ve köylüler yani halktı. Halk bu devrim hareketinin bütün safhalarında en ön saflarda yerini almıştı. Burjuvazi ve liberal kesim kendisinin başlatmadığı ancak kendisi için yararlı olan bu hareketten yeterince yararlanamadı. 
Ekim manifestosuyla birlikte belli belirsiz içinde bulunduğu muhalif koalisyonunu ilk terk eden gruptu. Ancak askerler için tamamen “durdu” yorumunu yapmak mümkün gözükmemektedir. Çünkü ne olursa olsun Krustadt ve Potemkin zırhlısının çıkardığı isyan önemli bir yer tutmaktadır. “* Bu isyan ordunun içindeki huzursuzluğun bir dışa vurumu şeklindeydi. Ancak tabi ki ordu özellikle Ekim Manifestosundan sonra işçi ve köylü isyanlarını bastırma konusunda çarlığın güvendiği tek dayanak olmuştu ve başarıya ulaşmıştı.“ Halkın rolü bu devrim hareketinde kesinlikle vurgulanmayı gerekmektedir ve devrimi onsuz belki de hiç ortaya çıkmayacak şekle getirmektedir. Ancak askerlerin hiçbir şekilde bu işin içinde olmaması doğru gözükmemektedir. Ayrıca çarlığın ve Kazak tümenlerinin yoğun 


baskısı altında ne kadar etkili olabileceği de ayrı bir tartışma konusudur. Sohrabi'nin 


“9 Letonya'nın başkenti 

631 Günümüz Polonya'sının ikinci büyük kenti 
“Helsinki 

63 C, Corin ve T. Fiehn, 2011,, s. 35 

634 A. Ascher, 1997, s. 166-167 
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de ifade ettiği gibi çarlık otokrasisinin çok güçlü olması “3 hem muhalefet hareketinin potansiyelini ortaya çıkarmasını engelliyor, hem de ordunun devrim 


hareketine dâhil olmasını engelliyordu. 


Osmanlı’ da ise durum Gaspıralı”ya göre aksi yönde devam etmiştir: 


“Memalik-i Osmaniye'de görülen bunun aksidir: Makedonya Yanya üç vilayet marazı askerin gözünü açıp hareket-i ahraraneye sevk etti. Böylece yol açıldıktan sonra ahali 
de ses sada çıkarabildi.” 656 


Buna ek olarak 11 gün sonra aynı şekilde 


“Memalik-i Osmaniye'de hürriyetler ve Kanun-ı Esasi 11 Temmuzda resmen ilan olunmazdan bir iki gün mukaddem Rum ili üç vilayette üçüncü Orduy-ı Şahanenin ve bütün ahalinin muradlıca idare-i meşruta ilan edilmiş idi”637 


diye yazmıştır. Önceki bölümlerde Rusya'da devrimci hareketin halka inebildiğinden bahsetmiştik. Serflik kaldırılmış olmasına rağmen sefaleti devam eden köylüler, berbat koşullarda yaşamak zorunda bırakılan işçiler ve çarlığın aşırı milliyetçi politikalarından muzdarip gayri-Rus milletler devrimci fikirleri benimseme konusunda yatkınlık göstermiştir. Daha önemlisi her ne kadar devlet eliyle planlamış ve hızlı bir şekilde de olsa Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'na göre daha fazla sanayileşmiş bir ülkeydi. Bunun da doğal sonucu olarak burjuva devrimine öncülük edebilecek bir topluma sahipti. Burjuvazi ve işçi sınıfı monarşik Rus Çarlığına karşı birleşme konusunda mutabakat sağlamıştı. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nda devrime öncülük edebilecek durumda olan bir burjuvaziden söz edilemez. 20. 
yüzyılın başlarında burjuvazi, işçilerle ve halka birleşip burjuva devrimini yapmaktan ziyade kökeni bürokrasiye ve askeriyeye dayanan İttihat ve Terakki ile işbirliği yapmayı seçmişti. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nda halkı örgütleyebilecek ve onları devrim hareketine katabilecek bir grup yoktu. Bu görevi yalnızca belirli şehirlerde 20. yüzyılın ilk yıllarında adaletsizlikten ve ağır vergi yükünden şikâyetçi olan halkı galeyana getiren sürgündeki İttihatçı kimseler 


yapabilmişti. 


635 N, Sohrabi. 1995, s. 1406 

636 [İsmail Gaspıralı), “Rusya ve Türkiye?de Kanun-i Esasi,” Tercüman, No:58 (26), 5 Avgust 1908, s. 
2. 

637 [İsmail Gaspıralı], “Rusya ve Türkiye'de Kanun-i Esasi”, Tercüman, No:60 (26), 12 Avgust 1908, 
s. 1-2. 
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Kanun-i Esasi’nin tekrar ilan edilmesinde 9-10 Haziran 1908”de İngiliz Kralı II. Edward ile Rus Çarı II. Nikolay arasında yapılmış olan Reval görüşmesinin çok önemli bir etkisi vardır. Bu görüşmeden kaygılanan İttihat ve Terakki “8, üst kadrolarının harekete geçirme konusunda elini çabuk tuttu. Bu görüşme İttihatçı kadrolarca memleketlerini yok etme planı olarak algılandı. İttihatçı kadrolardan önce Yıldız da bu görüşmelere çok hoş gözle bakmadı. Bu konuda Tahsin Paşa: “Sultan Hamit bu mülakattan hayli kuşkulandı ve Rusya sefirinden izahat istedi“99” demiştir. 
Buna ek olarak, ordudaki geç terhislerin ve maaşların yatırılmasındaki sıkıntıların sebep olduğu hoşnutsuzluklar da göz çarpmaktadır. Almanya sefiri maaş ve tayinlerdeki sıkıntılardan doğan sıkıntılarla ilgili olarak Yıldız'ı uyarmıştı.9* Ayrıca 


orduda adalet yoksunu uygulamalar ve terfiler de sarayla ve ulemayla bağlantısı daha 


zayıf olan reformist zihniyete sahip askerlerce fark edilmekteydi. Resneli Niyazi 


Bey'in de belirttiği gibi rütbeler, makamlar, maaşlar dağda özgürlük ve memleket için mücadele eden subaylara değil, damatlara, jurnalcilere ve şakşakçılara verilmekteydi.*“İReval konferansından sonra özellikle Selanik merkezli faaliyetler kapsamında Makedonya'daki önce Resneli Niyazi, ardından Ohrili Sabri ve sonrasında da Enver Bey'in dağa çıkmalarının sebebi, II. Abdülhamit'in Rumeli?yi vereceği ve bu bölgelerin kaybedileceği korkusuydu. Bu sebeple yukarıda da 


belirtildiği gibi Jön Türkler hareket planlarını daha öne almışlardı. 


İçeride de bir önceki bölümde bahsedilen vergi ve adaletsiz yöneticilere karşı açılmış olan isyan bayrakları İstanbul'u zor durumda bırakıyordu. II. Abdülhamit'in bir zamanlar “çoluk çocuk” şeklinde gördüğü öğrenciler, artık yüksek rütbeler kazanmış ve büyük nüfuz kazanmışlardı. Muhalefet hareketinin lokomotifi, Balkanlarda komitacılık ortamında emrindeki askerler ve bölge halkına kendini kanıtlamış genç subaylardan oluşuyordu. í? Bu eğitimli subaylar gençliklerini vakfettikleri II. Abdülhamit muhalefeti ve hürriyet ideali için zamanın geldiğine inanıyorlar ve acele etmeleri gerektiğini düşünüyorlardı. Başmabeyincinin de 


vurguladığı gibi “Halktaki tehalükten ziyade ordunun azmi aşikâr idi, ordu 


“8 E, E. Ramsour, 2013, s. 146 
“39 T, Paşa, 2008, s. 454 

EW a.s.e.,s. 454 

641 1. İlgar, 1975, s. 43 

“2 K, Emiroğlu, 1999, s. 40 
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behemehâl maksadı istihsale karar vermişti.” Tabi ki bu icraat dönemine geçişte 1906'da Selanik Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile gerçekleştirilen birleşmenin etkisi büyüktür. Paris kolu, çoğu zaman fikri ve felsefi tartışmaların içinde boğulup giderken, Selanik grubunun faaliyete dayalı düşünceleri 1908'in en önemli katalizörlerinden biriydi. Selanik kolu da kendi içinde farklılıklar barındırmaktaydı. 
Kendilerini sınıfsız olarak gören İttihat ve Terakki'nin, Meşrutiyet'in ilanında oluşan ittifaklar bir yana, Selanik ve Manastır örgütlerinin toplumsal ve ideolojik tabanları farklıydı ve bu 1908 sonrasında görülecekti. ““* Fikir gücü Selanik, vurucu güç 


Manastır’ dı. 


İttihat ve Terakki artık her yerde, Sultan Abdülhamit'in çok güvendiği makam sahibi kişilere karşı suikast girişimlerinde bulunuyorlardı. Sultan, güvendiği ve sözünü isyancılara geçirebileceğini düşündüğü kişilerden oluşan nasihatçilerden 


de fayda sağlayamadı. 


Temmuz'un sonuna doğru İstanbul'a çekilen telgrafların yoğunluğu artmıştı. 
Selanik'ten, Manastır'dan ve bazı mutasarrıflıklardan ve Kosova taraflarından Kanun-i Esasi'nin ilanını talep eden telgraflar gelmeye başlamıştı. Bunların içinden en önemlisi kuşkusuz Manastır İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkezi'nden gelen 


telgraftı. Bu telgrafta 


“Huzur-u Akdes-i Hazret-i Padişahiye 


İradat-ı seniyelerile tebaa ve zir-i destanlarına bahş ve ihsan buyurulan Kanun-i Esasi'nin, tatbikat-ı fiiliyesine müsaade ve icab-ı halin irade buyurulması suretile sadakat ve ubudiyetimizin halelden vikayesini istirham ederiz. Pazar gününe kadar Meclis-i Meb'usan'ın oküşadına ferman-ı hümayunları istar buyurulmadığı halde riza-yı şehriyarilerine muhalif ahvalin vukuu bulunan memurin-i mülkiye ve erkan ve ümera ve zabitan-ı askeriye ve efrad-ı şahaneler ile ulema ve 'I-hasıl kibar ve sıgaredyan-ı muhtelife mensubininin bila-istisna vahdaniyet-i hudaya karşı ahd ü misak altında bulunduğunu arzederiz. 


9 Temmuz 324 (22 Temmuz 1908) 


Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti Manastır Merkezi“*5” 


yazıyordu ve bu tamamıyla bir ültimatom anlamına geliyordu. Rumeli?den 


gelen haberler ve telgraflar durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor ve devletin o 


643 T. Paşa, 2008, s. 472 
“Hase., s. 256 
“a.g.e, s. 471 
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bölgede tamamen kontrolü kaybettiğini gösteriyordu. Tahsin Paşa'nın da belirttiği gibi “Artık Yıldız'da anlaşılmıştı ki bu işte vakit geçirmek siyaseti para etmezdi, 


dikkatli davranmak ve aksü”l-amellere meydan vermemek lazımdı.“*6» 


Hem Anadolu?daki halk isyanları hem de Rumeli?deki Resneli Niyazi, Enver Bey ve Arnavut İhtilal hareketinin faaliyetleri Kanun-i Esasi'nin 31 yıl sonra yeniden ilan edilmesi konusunda İstanbul'u çaresiz bırakmış durumdadır. Ertesi gün Abdülhamit, veziriazamlık makamına Ferit Paşa'nın yerine Küçük Sait Paşa'yı getirirken, bu durum muhalefet hareketinin cesaretini artırmıştır. O dönemle ilgilenen birçok araştırmacının da idrak ettiği şekilde, Manastır'la başlayarak Rumeli'deki İttihat ve Terakki hareketinin etkin olduğu diğer yerlerde Meşrutiyet'in yeniden yürürlüğe konulduğunu top atışlarıyla ve okullarda idare binalarında okunan ateşli nutuklarla ilan ediliyordu. 1908 24 Temmuz'da Meşrutiyet'in tekrar yürürlüğe konması, Rumeli halkının eylemi ile sağlanmış ve Anadolu halkının da katılımı ile güvenceye alınmıştır.“ Kısacası Gaspıralı, 
“Rusya da harekât-ı ahraranesi vücuda getiren, sevk eden ahali idi. Kârını zararını da ahali çekti. Askeriyesi taraf durdu. Memalik-i Osmaniye'de görülen bunun aksidir: 


Makedonya Yanya üç vilayet marazı askerin gözünü açıp hareket-i ahraraneye sevk etti. 
Böylece yol açıldıktan sonra ahali de ses sada çıkarabildi” 68 


diyerek Rusya'daki devrim hareketinin Rusya'nın daha fazla sanayileşmesi dolayısıyla devrimi gerçekleştirecek kitlelere sahip olduğunu vurgulamaktadır. Bu söylediğini destekler nitelikte 12 Ağustos'ta şöyle yazmıştır: 

“Rusya'da harekât ve teşebbüs-ü ahrarane ahali tarafından gösterilip ordudan 


buna koşulmuş olmadı diyecek reddededir. Osmanlıda ise harekât-ı ahrarane ordudan zuhur edip ekser ahalinin işten haberi bile olmayıp kaldı”? 


Bu toplum katmanları arasında da çeşitli mukayeseler yapıp etkinlik derecelerini belirtmektedir. Ancak Osmanlı'da devrimi gerçekleştirecek toplumsal sınıflardan yoksun olunduğu ve bu yüzden de devrimi gerçekleştirme işinin askeri sınıfa kaldığını belirtmektedir ve bu değerlendirmesinde fazlasıyla haklı 


gözükmektedir. Ayrıca Gaspıralı, iki devrim hareketinde olayların sırasının 


646 a.g.e., s. 472 

“TK. Emiroğlu, 1999, s. 227 

648 [İsmail Gaspıralı), “Rusya ve Türkiyede Kanun-i Esasi,” Tercüman, No:58 (26), 5 Avgust 1908, s. 
PA 

64 [İsmail Gaspıralı], “Rusya ve Türkiye’de Kanun-i Esasi”, Tercüman, No:60 (26), 12 Avgust 1908, 
s. 1-2. 
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farklılığından bahsetmektedir. Rusya'da halkın ortaya çıkardığı bir devrimin sonrasında ordunun bundan etkilenmesiyle harekete geçmesinden söz etmektedir. 
Ancak Osmanlı'da ise ordunun hem adaletsizliklere hem de devlet yönetimine ve olaylara verdiği tepki sonrası halkın bu işe daha fazla dâhil olduğunu 


vurgulamaktadır. 


Makedonya meselesi Gaspıralı'nın aklını meşgul eden olayların başında gelmektedir diyebiliriz. Tekrar Makedonya meselesini gündeme getirerek, bu sefer üçüncü ordunun rolünden söz etmektedir: “Osmanlıda üçüncü ordunun hareket-i 


ahraranesi Kanun-ı Esasinin iadeten ilan ve bil fiil tatbikine lüzum gösterdi ”659 


1907 kongresinden sonra devrimci yöntemleri benimseme yoluna giden 
İttihat ve Terakki Cemiyeti, İngiltere'nin Makedonya'nın Avrupalı devletlerce atanacak bir vali tarafından yönetilmesi ile ilgili planları üzerine protesto için her zamanki yöntemi olan postanelerin işgali ve dolayısıyla da başkentle iletişimin kesilmesini istiyordu. İttihat ve Terakki kadroları Reval görüşmelerinin ardından devrim işine hız verdiler. Bunu gerçekleştirebilmek amacıyla Üçüncü orduyu devrimci hareketin içinde yer almaya ikna etmeye çalıştılar. “2 Üçüncü ordunun hedef olarak seçilmesi boşuna değildi. Ordudaki huzursuzluklar bazen ayaklanma şeklinde, bazen de ehil olmadan çeşitli rütbelere getirilen kimselere karşı kin şeklinde ortaya çıkmıştır.“ Zaten ordu içinde Cemiyet'e eğilim gösterenlerin sayısı artmıştı. 9-11 Haziran Reval görüşmeleri ise bu huzursuzluğun üzerine İttihatçıların alarma geçmelerini sağlayan faktör olmuştu. * Kolağası Resneli Niyazi Bey'in eşkıyaları temizlemek bahanesiyle dağlara göndermesi ve sonrasında da ayaklanması 


devrimin fitilini yakmış oldu.6” 


“Bu karışıklık hükümeti şaşırtmış idi. Rumeli ahalisinin İslami ve Hristiyani ve bahusus ümeray-ı askeriyesi hükümetin tedabirinden Avrupa'nın “himaye” namıyla çevirdiği politikalardan nafi’ bir şey çıkmayacağını kemalen anlamıştı. İşte bu zeminde Osmanlı vukuatı baş gösterdi. "66 


650 [İsmail Gaspıralı), “Rusya ve Türkiye'de Kanun-i Esasi,” Tercüman, No:58 (26), 5 Avgust 1908, s. 
2, 

651 A, Kansu, 2011, s. 120 

652 S. Akşin, 2011, s. 116 

653 1. İlgar, 1975, s. 45-47 

654 A. Kansu, 2011, s. 119 

655 a.g.e., s. 122 

656 [İsmail Gaspıralı], “Rusya ve Türkiye'de Kanun-i Esasi”, Tercüman, No:57 (26), 1 Avgust 1908, 
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Rumeli”nde meydana gelen kargaşa ve çetecilik hareketleri tabi ki İstanbul'un önemli bir gündem maddesiydi. Çünkü meşrutiyetin tekrar ilan edilmesine Makedonya'da başlandı. O yüzden Jön Türk hareketini destekleyerek meşruti idare biçimine geçiş için çaba gösterdiler. Daha önce de bahsedildiği gibi bir cephe hareketi görünümünde olan Jön Türk hareketi kendi iç hesaplaşmalarını ortak 


düşman olan II. Abdülhamit”i tahttan indirdikten sonrasına bırakmıştı. 


Gaspıralı bu iki devrim hareketi öncesinde basının durumunu özetler nitelikte değerlendirmelerde bulunmuştur: 
“Mançurya mağlubiyeti Rusya matbuatının lisanını çizdi. Gazetelerin lisan-ı 


ihtiyatkârane ise de evvelce edilmesi memnu' olan bahislere sansürler süküt ile müsaade gösterdiler. Hükümet de (1904 senesi nihayetinde) ıslahat cetveli ilan etti. ”657 


Çarlık zaten basına ciddi bir baskı ve sansür uygulamaktaydı. Rus basını üzerindeki etki, II. Aleksandr dönemlerinde olduğu gibi hafiflese de basın çoğunlukla baskıcı politikalardan nasibini almaktaydı. Gaspıralı, Osmanlı basının da aynı durumdan muzdarip olduğunu belirtmektedir: “Üç vilayet süküta mecbur idiler. 
Hatta ahvalden haberdar olan da pek az idi.” “8 Osmanlı basını özellikle T. 
Abdülhamit döneminde sansürü ağır şekilde hissetmişti. Hatta belirli kelimeler sansüre takılmaktaydı. Buna ek olarak 1905 Rus, 1906 İran devrimleri basına kesinlikle yansımıyordu. Halk bunlardan habersiz bırakılıyordu, çünkü 1905'te Rusya'da başlayan devrim Oo dalgasının imparatorluğu da vurması istenmiyordu. “* Gaspıralı, İstanbul’daki havayı iyi biliyordu. Kendisi iki kez İstanbul'a gelmişti ve ikinci ziyareti uzun sürmüştü. Bu ziyaret esnasında İstanbul?daki havayı çok iyi gözlemleme şansı bulmuştu. İstanbul'dan ayrıldıktan sonra edindiği tecrübelere ve istihbarata dayanarak basının ve halkın çoğunun durumdan habersiz olduğunu yazıyor olması muhtemeldir. 

“Rusya'da 1905 senesi güzünde hafiyyen tedarik edilmiş posta telgraf ve demir 


yolların umumi tatilleri ve Finlandanın havfli hareketi görüldükten sonra hürriyet ve idare-i meşruta kaidesi ilan edildi.” 


& İN 

657 [İsmail Gaspıralı), “Rusya ve Türkiye'de Kanun-i Esasi,” Tercüman, No:58 (26), 5 Avgust 1908, s. 
2. 

658 (İsmail Gaspıralı), a.g.m., s. 2. 

© H, Zafer Kars, 1908 Devrimi'nin Halk Dinamiği, s. 35 

660 [İsmail Gaspıralı), “Rusya ve Türkiye'de Kanun-i Esasi,” Tercüman, No:58 (26), 5 Avgust 1908, s. 
2. 
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Gaspıralı, devrimin hız kazanmasına ve gerçekleşmesine yol açan olayları bu 


cümlelerle ifade etmiştir. 


Kanlı Pazar'ın ardından Rusya'da geniş çaplı bir kargaşa ““! ve grev hareketleri görüldü. Yönetici zümrenin baskısına ve yıllardır biriken öfkeye bütün kapılar açılmış gibiydi. Ocak ayında ortaya çıkan hareketler yıl boyunca devam etti. 
Diğer bir deyişle, bu katliam, hükümetin etkili bir biçimde üstesinden gelemediği bir devrimci hareketi ateşledi. Bu olay, zaten önceki yıl boyunca süren grev ateşini harladı ve özellikle sanayi şehirlerinde işçilerin yanı sıra liberaller, öğrenciler gösteriler düzenlediler. Kanlı Pazar olayından sonra yıl boyunca bütün muhalif gruplar birleşti. Grev hareketi sadece sanayi işçileri değil, aynı zamanda muhtelif meslek gruplarını da kapsıyordu; grevcilerin talepleri ekonomik olduğu kadar siyasaldı da. ĉĉ Gaspıralı'nın da yukarıda belirttiği gibi özellikle Ekim ayında Petersburg dizgicileri üç günlük bir grevle devrimci harekete destek verdiler ve Eylül sonunda Moskova-Kursk ve Moskova-Kazan demiryolları işçileri huzursuzlaşmaya başlayıp, Ekim'de bütün engellemelere rağmen greve gittiler.“ Ardından Moskova-Kiev-Voronej, Moskova-Brest hatlarının yanında başka hatlar da 9 Ekim'de greve başladılar.“ Bu grevlerin 1905 hareketlerine desteği maneviden ziyade maddidir. 
Çünkü demiryolu grevleri sanayi, ticaret ve tarım ürünlerinin dolaşımını engelliyordu. Bu şekilde devletin elini kolunu bağlamış oluyordu. Demiryolu grevcileri ile işbirliği halinde olan telgraf grevcileri devrimin sloganlarının ve fikirlerinin istedikleri yere ulaşmasını sağlıyorlardı. Bütün bunlara bakarak 


Gaspıralı'nın saptamasının doğru olduğunu belirtmek gerekir. 


Ayrıca Finlandiya?daki hareketler de Rusya'nın çeşitli şehirlerindeki grevlere ve ayaklanmalara yardımcı oluyordu. Çünkü Finlandiyalılar da Rusya'da yaşayan diğer milletler gibi Rusların Panslavist politikalarından muzdaripti. Örneğin Finlandiya'da Rus-Japon savaşının Ruslar aleyhine olan haberleri sevinçle 


karşılanmış olması “““ Rus nefretinin ne boyutlara vardığının bir göstergesidir. 


“IM. Lynch, 2015, s. 36 

662 M. D. Richards, 2011, 5.54 
663P. Maureen, 2003, s. 202 
664. Troçki, 2000, s. 89 


665 a.y, 


666 O, Figes, 2014, s. 35 
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Finlerin bu politikalara karşı cevabı diğer milletlerinkinden daha siyasiydi. 1899*dan sonra “Genç Finler”, “Sosyal Demokratlar” ve “Etkin Direniş” adlı siyasi partiler kurarak “7, Finlandiya'nın kendi kaderini tayin etme hakkının savunuculuğunu yaptılar. Zaten protesto dalgası hızlı bir şekilde Rus çarlığından usanmış olan Polonya, Baltık ülkeleri ve Kafkas bölgelerine ulaştığı için“, 1905 Finler için de Çarlıktan kurtulmak için iyi bir zamanlama olarak görülmüştü. Çarlık yöneticilerini 
1905 olayları başladığı zaman endişelendiren durum Finlandiya'nın merkezden daha 
uzakta olmasıydı çünkü yakınlardaki sanayi merkezlerine askeri müdahale mümkündü ancak Finlandiya'ya yapılacak bir müdahale hem gecikebilirdi hem de daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. Bu noktada Gaspıralı'nın yorumu doğru gözükmektedir. Polonya ve Finlandiya'da Rus-Japon savaşının Ruslar aleyhine olan 


haberleri sevinçle karşılanmıştı. 


Çarlık yönetimi, Şubat ayından her zamanki görmezden gelme ve daha sert karşılık verme uygulamalarının iş yaramayacağını anladığı için ufak ödünler vermeye başladı. Ancak verdiği siyasal ödünlerin işe yaramadığını anladıktan sonra, Çar muhalefet hareketini bertaraf edebilmek için oldukça radikal bir siyasal reform 


paketini Bakan Witte'nin tavsiyesi üzerine Ekim'de yayınladı.“ 


Gaspıralı, 12 Ağustos 1908”deki yazısında, “İdare-i Meşrutanın beşaretleri: Rusya'da umum demir yollar ile posta telgrafların “terk-i vazife "leri Osmanlıda üçüncü ordunun hareket-i ahraranesi olmuşdur” 979 diyerek yukarıda detaylı bir 


şekilde ele alınan olayları bir kez daha özetlemiştir. 


Rusya'da ve Osmanlı'da devrimin gerçekleşmesinden sonra gelişen olayları mukayese eden Gaspıralı çok önemli bir farka işaret etmektedir: “İlan-ı hürriyet 


Rusya'da birçok fesadı mucip olup ahali arasında kanlı iğtişaşlara bais oldu. 


Osmanlıda ise milli ve umumi bayramlar ile geçirildi.”€"! 


667 O, Figes, 1996, s. 82 

668 O, Figes, 2014, s. 35 

66 P. Ingram, 1997, s. 11 

67 [İsmail Gaspıralı], “Rusya ve Türkiye'de Kanun-i Esasi”, Tercüman, No:60 (26), 12 Avgust 1908, 
s. 1-2. 
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Rusya'da 9-10 Ocak'ta başlayan olaylar bütün şehirlere hızlı bir şekilde yayıldı. Sansür mekanizması iflas etti ve çarlık sistemine karşı basın yoğun eleştiriler yöneltti. Yıl boyunca Sovyetlerin yönetimi altında kargaşa, neredeyse bütün iş kollarındaki grevler ve 6.000 kişiden oluşan silahlı milislerin9” askerlerle çatışmaları devam etti. Ekim manifestosunun ardından istediğini aldığını düşünen liberal kanat cepheden ayrıldı. Manifestoda işçilerin de bazı taleplerinin Çar tarafından gerçekleştirileceğine söz veriliyordu. Ancak Kasım ayı boyunca Sovyetlerin mücadeleleri sürdü ve tansiyon hiç düşmedi. Özellikle Petersburg ve Moskova Sovyetleri çarlık güçleriyle çatışmayı sürdürdüğü için liderleri tutuklandı ve ordu 


şehirlere girdi.973 


Ayrıca Ekim Manifestosundan sonra Rusya'da toplumun birçok kesiminin harekete dâhil olmasından ötürü hem düşünce olarak hem de faaliyet olarak çok büyük farklılıklar ortaya çıktı. Örneğin, Ekim Manifestosunu takip eden dört hafta boyunca 400”den fazla toplantı yapılmıştır.97* Dahası, Ekim Manifestosundan Kasım ortalarına kadar geçen sürede (Özgürlük Günleri), radikal hareketler ve militanlık en 


üst noktaya ulaşmıştı ve özellikle işçi liderleri eski rejimin çok zayıf olduğu” v 


€ devrimin bir adım ileriye götürülebileceği propagandasını yapıyorlardı. Bu yüzden 


çarlık askerleri ile milislerin çatışmaları durmak bilmiyordu. 


Tahsin Paşa hatıratında kutlamalarla ilgili şöyle belirtmiştir: 


İstanbul'da Kadıköy'ünde, Bakırköy'ünde, Üsküdar'da bahusus Beyoğlu'nda sokaklarda, Tepebaşı caddesinde, Tokatlıyan'da, sair gazinolarda gün-a-gün nümayişler, cuş ve huruşlar oluyor, iskemle, masa üstüne çıkan sunuf ve labakat-ı muhteliften kimseler tarafından istibdat hükümeti ve bizza Hünkâr aleyhinde nutuklar, hitabeler irat 


olunuyordu. $ 


Buna örnek olarak, Tevfik Biren hatıratında “Artık bütün vilayetler ve Osmanlı İmparatorluğunun her tarafında sükün hâsıl olmuş bulunuyor ve herkes memnun görünüyordu” diye yazmıştır. Kendisi o zamanlar Bursa valisiydi. 


Meşrutiyetin tekrar ilanının ilk günlerini “İrtihad ve Terakki Cemiyeti'nin meydana 


672C, Corin ve T. Fiehn, 2011, s. 40. N. Sohrabi. 1995, s. 1407-8 63C, Corin ve T. Fiehn, 2011, 5.37 

674 N. Sohrabi. 1995, s. 1407 

“Sa.gm.,s. 1408 

676 T. Paşa, 2008, s. 492 

“7 F, R. Hürmen, 2006, s. 49 
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çıktığı o gün, bir bayrama dönüştü. Herkes birbirini tebrik ediyor ve memurlardan 

çoğu vilayet makamına gelip, millete ve Hünkâr'a dua ve bana tebriklerini beyan 

ediyorlardı.5”8» diyerek anlatmıştır. Toplum bir bütün olarak Meşrutiyet'i rahatlatıcı 

ve mutluluk verici bir gelişme olarak algılıyordu. Yine Tevfik Biren bu durumu destekler nitelikte şu şekilde belirtmiştir: 

“Memleketin Müslim ve Gayri Müslim bütün ileri gelenleri ve memurları tarafindan 

hazırlanan ziyafet esnasında hürriyeti tebcil yolunda nutukların irad edildiği ve sarıklı 


hocalarla papaz ve hahamların birbirleriyle kucaklaşıp öpüştükleri sırada bana da bir coşkunluk arız olmuş ve söylediğim heyecanlı nutuk alkışlarla karşılanmıştı. ©” 


O dönemin bürokratlarından Necmeddin Sahir Sılan'ın yazdıkları da yukarıdakileri desteklemektedir. “O günlerin işitilen ve tekrarlanan sözleri de 


şunlardan ibaret oluyor: “Yaşasın Hürriyet!, Yaşasın Uhuvvet!, Yaşasın Müsavat, 


Yaşasın Meşrutiyet! 680». 


Ayrıca dönemin önemli gazetecilerinden olan Hüseyin Cahit anılarında; 


“Kabaran halk dalgası karşısında hiçbir direniş ve güç görmemekten bütün bütün coşmuştu; herkese bir güven gelmişti.981” 
Kazım Karabekir de Cumartesi günü bütün cemiyet efradının da yardımı ile 


her tarafta gösterişler yapıldığını belirtir.“*? 


Gaspıralı, “Rusya'da ilanı meşrutiyet nice beyinlerin âdem katilini, nice milyon zararları mucip oldu. Osmanlıda bir âdemin bile burnu kanamadı desek mübalağa olmaz”“33 diye belirtmiştir. Kazım Karabekir anılarında bazı icraatlarda bulunmanın akıllarından geçtiğini ancak Şair Tevfik Fikret'in “Aman sakın! Tek bir 


kurşun bile atılmasın ve tek insanın burnu kanamasın” diyerek uyardığını 


belirtmiştir.*81 


Devrim sonrasında iki ülkedeki farklılığa vurgu yapan Gaspıralı, yine aynı 


şekilde Rus ve Osmanlı basını ve kamuoyu açısından başka bir faklılığa dikkat 


678 a.g.e.,s. 486 
ay, 
680 N, S. Sılan, 2010, s. 18 
681 Hüseyin Cahit Yalçın, “Siyasal Anılar”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1976, s. 15 
682 Kazım Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2014, s. 203 
683 [İsmail Gaspıralı], “Rusya ve Türkiye’de Kanun-i Esasi”, Tercüman , No:60 (26), 12 Avgust 1908, 
s. 1-2. 
684 K, Karabekir, 2014, s. 200 
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çekmektedir: “Rusya'da matbuat ve efkâr-ı umumiye birçok hizip ve partiyalara ayrıldı. Osmanlıda bilakis ilan-ı hürriyet mucip-i ittifak oldu.” “8 Gaspıralı bu yazdıklarına ek olarak “Hürriyetler ilan olunduğu ile Rusya'da birçok gazeteler tesis 


edilip her biri başka meslek tuttu. Osmanlı gazeteleri tevhid-i meslek gösterdiler”686 


Gaspıralı yukarıda bahsedilenlere ek olarak, 


“Rusyanın türlü türlü hizip ve partileri meslek ve program nazariyatı ile uğraştılar. 
Cümle ordulara kumanda eden hükümete karşı mutalebat-ı lisaniye gürültüleri ederek biri meşrutiyet diğeri parlement üçüncüsü soysala cumhuriyeti kaidelerini ileriye sürdükleri halde Osmanlı ahrariy-i nazariyat ile uğraşmayıp müstebit mesnetlerin azl ve leffi; askere, memurine ve hazret-i hükümdara, Kanun-ı Esasiye sadakat yeminleri verdirmek ile uğraştı. 
Şurası şayan-ı dikkattir ki Osmanlı “İttihat ve Terakki” partiyasının nüfuzunda koca koca ordular bulunduğu halde hükümete karşı lisan-ı edep ve lisan-ı edep ile iş geçirdi”687 


diye belirtmiştir. 

Rusya'da Ekim Manifestosu sonrasında Kasım ortasına kadar geçen sürede yaklaşık 400 siyasi toplantı yapılmıştır. ĉĉ? Gaspıralı da devrim sonrası muhalefet hareketinin çok farklı kökenlerden çok farklı taleplerle geldiğini vurgulamıştır. 
İşçiler çalışma koşullarının düzenlenmesi, köylüler 1861'den beri çözüm bekleyen toprak sorunlarının halledilmesi ve vergi problemi, liberaller meclis ve anayasa temelinde sistemin restore edilmesi gibi isteklerle 1905 Ocak'ından beri bekleyiş halindeydiler. Ancak geçen her gün biraz daha sabırsızlığa ve olayların tansiyonunun artmasına sebebiyet veriyordu. Bilhassa işçi hareketlerinin çarlığın asayiş mekanizmasını çalıştıramamasından dolayı zayıfladığı gerekçesiyle devrimi bir adım 
ötesine taşıma planları Rusya genelinde kaotik bir ortama zemin hazırlıyordu. 1905 
boyunca 3600 devlet görevlisi öldürüldü ya da yaralandı. 3 Bu durum 1870- 80lerdeki popülist hareketin faaliyetlerinin çok ötesindeydi ve çarlık görevlilerini 


etkilemekteydi. 


Ayrıca kurulan partiler, birbirlerinden çok farklı savları ortaya koymaktaydı. 


Kimisi liberal politikaları benimsiyor ve devrimin bu noktada kalması gerektiğini 


685 (İsmail Gaspıralı], “Rusya ve Türkiye'de Kanun-i Esasi,” Tercüman, No:58 (26), 5 Avgust 1908, s. 
2. 

63“ [İsmail Gaspıralı), “Rusya ve Türkiye'de Kanun-i Esasi”, Tercüman, No:60 (26), 12 Avgust 1908, s. 1-2. 

687a y, 

“SN. Sohrabi. 1995, s. 1407 

680. Corin ve T. Fiehn, 2011, s. 39 
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savunduğu için işçi sınıfının çıkarlarına ters düşmüş oluyordu. Halkçı hareketler ise 


1870’lerden devraldıkları sert üslubu devam ettiriyor ve devrimi bir adım öteye götürme konusunda ısrarcı davranıp yıllardır çözüm bekleyen toprak reformuna odaklanıyordu ve doğal olarak toprak sahiplerine saldırıyorlardı. İşçi hareketinin en önemli iki damarı ise birbiriyle çoğu noktada ayrışmaktaydı. Bolşevikler ve 
Menşevikler hem düşünce hem de faaliyet anlamında farklıdırlar. Menşevikler, 1905 
devriminden en az etkilenen grup olmuşlardı. Onlara göre, -Marksizm'in temel kuramlarına derinden bağlı oldukları için- devrim için şartlar henüz olgunlaşmamıştı. 
Bolşeviklerin aksine Rusya'nın yeterince kapitalistleşmediğinden dem vuruyor ve tam (anlamıyla (o kapitalistleşme Oo sağlanamadığı takdirde devrimin de gerçekleştirilemeyeceğini savunuyorlardı. Sağlam bir proletarya ise ancak sağlam bir kapitalist sınıf olan burjuva ile mümkün olabilirdi. Bu yüzden Menşeviklerin liberaller ve burjuvazi ile çok sıkı bağları oluşmuştu. Bolşevikler ise proletaryayı, burjuvazinin yardımcı bir müttefiki rolünü oynamaya mahküm eden fikre“” karşı çıkıyorlardı. Bunlara ek olarak, Bolşeviklerin lideri olan Lenin, Parti'nin öneminden dem vururken, Axelrod'u da ihanetle suçluyordu. ©! Doğal olarak, Bolşevikler merkeziyetçi bir partiden yanaydılar ve yukarıdan aşağıya hızlı bir şekilde yayılan devrim şeması tasarlıyorlardı. Ayrıca sadece proletarya değil, köylü sınıfını da göz ardı etmiyorlardı.  Menşeviklerse, proletaryanın köylü ordusuyla birleşerek Marksizm'in amacına, burjuva devrimini tamamlamadan ulaşılabileceğine inanmıyor ve Batı'daki devrim şemasına sadık kalıyordu. “> Bolşevikler, Marksist şemada, değişiklik yapılabileceğini düşünüyorlardı. Burjuva devrimini tamamlamadan proletarya ile köylü hareketini ortak harekete katarak on yıllar beklemeksizin devrimi yapmaya kararlıydılar. Bununla birlikte, Menşevikler, ideolojik ve kuramsal tarafa daha fazla önem verip 1905 tecrübesinde daha ihtiyatlı davranmayı tercih etmişlerdi. 
Bolşevikler de, eyleme daha fazla önem verip Menşevikleri eleştirmekteydi. 
Bolşeviklerin lideri Lenin, bu konuda Menşevikleri hem eleştiriyor hem de geriledikleri ve yerlerinde saydıkları için küçümsüyordu. Gerçekten de Menşevikler 1905'i çok ciddi bir öneme haiz olarak değerlendirmediler çünkü onlar Marksist 


şemaya katıca bağlıydılar ve devrimin, burjuva güçlenmeksizin yerine 


6% E. H. Carr, 2012, s. 59 
61B, D. Wolfe, 1969, s. 371 
692 a.g.e., S. 372-373 
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getirebileceğine inançları yoktu. Bolşevikler de.aynı şekilde düşünüyor fakat köylü hareketini devrime katmaya çalışıyordu. Bolşeviklere göre, proletarya ve köylülüğün ittifakı Sosyalist devrimi kolaylaştıracak ve Rusya'ya özgü bir durum ortaya çıkacaktı. Köylü sınıfı popülist hareketin yanılgıya düştüğü gibi devrime bayraktarlık edecek bir sosyal tabaka değildi. Ne var ki, soylu toprak sahiplerine karşı duydukları kin ve özel mülkiyete olan mesafeleri köylülüğün burjuva devrimi merhalesinde yardımcı bir rol oynayabileceği anlamına geliyordu. Bu şekilde, burjuvazinin çok büyük desteği olmamasına rağmen, burjuva devrimi gerçekleştirilebilecekti. © Sonuçta, yalnızca sosyalist diktatörlüğü değil, proleter ve köylü devrimci demokratik diktatörlüğü doğacaktı. Bu yüzden Gaspıralı'nın bahsettiği kaotik ortam Rusya'da 


mevcuttu. 


Ancak Osmanlı'da bütün muhalefet hareketi İttihat ve Terakki adı altında birleştiği için farklı sesler olsa da ortak amaca ulaşıldığı günlerde ayrışma gerçekleşmemiştir. Gaspıralı, 23 Temmuz 1908'de olan Meşrutiyet'in tekrar ilan olayının henüz dumanı tüterken yazdığı için Osmanlı'da birlik olduğu vurgusunu sık 


sık yapmaktadır. Bunun aynı minvalde şu yorumu yapmaktadır: 


“Rusya'da birçok hizip ve partiyalar baş gösterip yekdiğeriyle görüşmeye uğraşmaya başladıkları halde Osmanlıda yalnız bir “ ittihat ve Terakki” hizibi meydana çıkıp müslim ve gayri müslim birleşip hürriyetlerin teminine kurbiyetle ve millet meclisinin açılmasına çalıştılar. ”69* 


Gaspıralı, başka bir yazısında yine Osmanlı'da meydana gelen devrim 


hareketindeki birliği ve beraberliği vurgularken, Rusya'daki durumu da eleştirmiştir: 


“Hareket-i Osmaniye başında “Genç Osmanlılar komitesi” görüldü. Aralarında ehl- i siyaset ehl-i umur bulunduğu zahir oldu. Rusya da ise serkerdelik eden Pilehanoflar ©>, Milkoflar6, Goçkoflar?, Dobronoviler”8 hala hukuk ve nazariyat dersleri vermekten ileri gidemediler.”“99 


63 E, H. Carr, 2012, s.62 

64 [İsmail Gaspıralı), a.g.m., s. 1-2. 

“S“Plehanov, Ascher'in ifadesiyle Rus Marksizm”inin kurucusu. Bkz. A. Ascher, 1997, s. 4. Rus işçi sınıfının Çarlık sisteminin en büyük düşmanı olacağını düşünüyordu. Buna ek olarak, 1879'da 
terörizmin bir vasıta olarak kullanılması fikrini reddetmiştir. Bkz. G. Hosking, 2011, s. 49. 1905 
Ocak'ından sonra Ekim'e kadar geçen sürede devrimci hareketine işçi sınıfının hâkim olması gerektiğini vurguluyor ve Ekim’den sonra da haklı çıkıyordu. Bkz. L. Troçki, 2000, s. 96-97. 
““Milyukov, tarihçi ve 1905'ten 1917'ye kadar geçen sürede Rus liberalizminin en etkili lideri. 
1882'de Moskova Üniversitesinden mezun olduktan sonra tarih ve ekonomi ile alakalı yazılar yazmıştır. Rusya'nın da diğer Avrupa ülkeleri gibi sanayileşip burjuva devleti haline geleceğini 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Buradaki eleştirisi muhalefet hareketinin çok fazla teoriye takılıp kalmasınadır.”* 


Gaspıralı, bu cümleleri ile paralel olarak ayrıca 


“Gayrı Türk olan anasır-ı Osmaniye (Rum, Sırp, Arnavut, Ermeni, Yahudi vesaire) hürriyet ve müsâvdi-ı umumiye ile iktifa ederek kalan işleri millet meclisine havale ettikleri halde, gayrı Rus olan Rusya akvamı tefrika ve otonomi iddiasına tutundular ”70! 


demiştir. Üstelik bu satırları pekiştirmek amacıyla daha sonraki bir yazısında şöyle 


yazmıştır: “Osmanlılarda “Program“ yalnız bir meslek görüyoruz ki-kanun-ı 


esasidir. Rusya'da bir program ve mesleklerden köprü kurmak mümkün idi. ”79 


Önceki bölümlerde Jön Türk'lerin ve İttihat ve Terakki Cemiyet'inin Anayasacılık, Pozitivizm ve Osmanlıcılık temellerinde birleştiğinden ve bu muhalefet hareketinin içerisinde çok farklı milliyetlere mensup kişileri barındırdığından bahsetmiştik. Farklı milliyetlere mensup kişiler ve gruplar devrimin gerçekleşmesinden hemen sonra meclisin ve anayasanın bulunduğu meşruti yönetime olan inançlarından dolayı ayrışma yoluna gitmemişlerdir. Muhalefet hareketinin çözülmesi daha sonraki yıllarda ortaya çıkmıştır. Bunun sebebi de İttihat ve Terakki yönetiminin Selanik grubunun eline geçmesi ile daha milliyetçi politikaların izlenmesidir. Ancak Gaspıralı bu yazısını yayınladığında Osmanlıcılık ideali henüz tamamen çökmemişti ve gayrimüslim gruplar şimdilik ayrılık planlarından vazgeçmişlerdi. Gelen haberlere, sürekli bayram havasında geçen kutlamalara ve 


Rusya'daki tecrübelerine binaen bu yorumu yapmaktadır. 


savunuyordu. Rusya Kültür Tarihinde, Batı Avrupa'da toplumsal katmanlar devletleri oluştururken, Rusya'da çarlığın kendi çıkarları doğrultusunda toplumu şekillendirdiğinden bahsetmiştir. Bkz. L. 
Troçki, 2000, s. 19. A. Ascher, 1997, s. 11. 

“7TGoçkof, Rus muhafız birliğine katılmış kişi ve Duma'da vekil. Ayrıca, büyük bir fabrika sahibi. 
Bkz. M. Lynch, 2015, s. 30. Milliyetçi kanatta bulunmaktadır. Özellikle anti-semitizm ile alakalı yorumları ile tanınmaktadır. Polonya için otonomi fikrine kesinlikle karşı çıkarken, Finlandiya için eğer çarlığa bağlı kalacaksa bir ayrıcalığın sağlanmasından yanaydı. Bkz. A. Ascher, 1997, s. 230. 

6&8 Dr, A. I. Dubrovin, 1905 devrimi zamanındaki en önemli sağ partilerden URP (Rus Halk Birliği)’ nin kurucularından, sağ cenah aktivisti. Bkz. A. Ascher, 1997, 238-9. 

699 [İsmail Gaspıralı], “Rusya ve Türkiye'de Kanun-i Esasi,” Tercüman, No:58 (26), 5 Avgust 1908, s. 
2. 

799 Örneğin, daha önce belirttiğimiz gibi Menşevikler, pratikten ziyade teori ve felsefeye 
odaklanmışlardı; sayıca büyüktüler ama davaya adanmışlık noktasında. sıkıntı çekmekteydiler. 
Bolşevikler bir eylem planı etrafında kümelenmiş tutarlı bir gruptular; ancak bu avantajları liderlerinin despotik azmi ve kararlılığı sayesindeydi. Zaten devrimden yaklaşık 12 yıl sonra başarıya ulaşan grup da onlar olacaktı. 

79! [İsmail Gaspıralı], “Rusya ve Türkiye'de Kanun-i Esasi,” Tercüman, No:58 (26), 5 Avgust 1908, s. 
ay, 
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Rusya'da ise Ekim Manifestosu'ndan sonra burjuvazi ve liberal çevreler muhalefet cephesinden ayrılmayı seçmişlerdir çünkü Ocak'ta çara sunulması planlanan dilekçedeki taleplerinin en önemlisi Duma'nın açılması garanti altına alınmıştı. Rusya'da gayri-Rus milletler çarlığın dağınıklığından yararlanıp özerkliklerini kazanma fırsatını ellerine geçirmişlerdi. 3 Bu noktada Gaspıralı haklıdır. Ancak özerklik ve otonomi taleplerini dile getiren milletler bilhassa Polonyalılar ve Finlerdir.”** Zaten çarlık Polonya'da 500,000 kişilik orduyu Rus-Japon Savaşı esnasında bile tutmak zorunda kalmıştır. 9 Rus-Japon Savaşının ardından Rusya'nın yenilgisine Polonyada “Yaşasın bağımsız Polonya” ve “Yaşasın Japonya” sloganları” halkın Rus Çarlığı'na karşı tutumlarını ortaya koymaktadır. 
Her ne kadar mevcut Polonya halkı fikri varsa da ona toprak ve devlet arayışındaydılar. Polonyalılarla birlikte Finlandiyalılar da kültürel olarak gelişmiş halklardandı 7 ve Finlandiyalılar ise 1808-9 yıllarından önce İsveç”ten elde ettikleri ayrıcalıkları tekrar kazanmak 7“ ve hatta 1860'ta Kalavela'dan esinlenen 


entelijansiyasının da etkisiyle özerkliğini ilan etmek istiyordu.” 


Ayrıca Duma'nın açılmasından hemen önce muhalefetin milislerinin çarlık 


ordusu karşısında aldığı mağlubiyetler, işçi gruplarının susturulmasına sebep olmuş 


ve liberallerin istedikleri düzeyde kalmasını sağlamıştı. 719 


Kısacası, Gaspıralı, Rusya'da ve Osmanlı'da bir cephe hareketi halinde görülen devrimci grupların amaçlara ulaşmalarından sonra ayrışma göstermiş olduklarını bildirmektedir. Ancak bu yorum Rus devrimi için geçerli olmakla birlikte, Osmanlı için erken gözükmektedir. Devrimden beş yıl sonra Osmanlı imparatorluğu Balkan Savaşları ile Rumeli topraklarını yitirecek ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin o “çok uluslu” yapısı sadeleşecekti ve köz halindeki Türk milliyetçiliği 


kendisini tamamen gösterecekti. 


73 M. Lynch, 2015, s. 36. Ayrıca Chris C. Corin ve T. Fiehn, 2011, s. 38 

74 O, Figes, 2014, s. 110 

75 C, Corin ve T. Fiehn, 2011, s. 38 

7 0. Figes, 1996, s. 185 

797 G. Hosking, 2011, s. 458 

708 “Finlandiya, 1809'daki ilhakından beri çarlıkta özel bir statüye sahipti. İsveç'ten köylüleri de 
içeren dört sınıflı Diet Meclisi'ni devralmıştı. İlk başlarda meclis pasif olmasına rağmen, 1863'ten itibaren düzenli olarak toplanmaktaydı ve Finlandiya, kendi kanunlarını eğitim sistemi, para birimi, 
hatta kendi ordusuna sahipti.” Bkz. a.g.e., s. 461 

79 0. Figes, 1996, s. 72 

710 N, Sohrabi. 1995, s. 1409 
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Pa A ŞAÇ AŞAMA 


- temsilcilerine bırakıyorlardı. 


“Asker kimi metin arkası olan Osmanlılar ifrat-ı taleblerevarmayup yalnız hürriyetleri ve kanun-ı esasiyi icraya çalıştıkları halde Rusyalılar askerli hükümete karşı “emlak-ı hususiye ve imparatoriyeyi müsadere” talebinden başlayıp “cumhuriyet-i ictimaiye” ilanına kadar vardılar.”71! 


Rusya'da köylerdeki nüfus, çarlığın toplam nüfusunun neredeyse %90’ını oluşturuyordu.” Bunların yarısından fazlası, asil tabakaya ya da ruhban sınıfa ait derebeylik arazisi içindeki köylerde yaşayan, toprak sahiplerine veya kiliseye bağlı serflerdi. Geriye kalanların çoğu da devlet denetimindeki köylülerdi, otokrasinin 


kontrolündeki ele geçirilen yerlerde ya da geniş malikâne topraklarında 


çalışıyorlardı. Bu köylüler sosyal piramidin en dibinde yer alıyor ve birçok açıdan da en kötü durumda olan grubu oluşturuyorlardı.”!3 Asil üst tabakanın dünyası ezilen sınıfınkinden çok farklıydı. Tuzu kuru toprak sahiplerinin çoğu uzun Rusya kışlarını 


şehirde kendilerine ait konaklarda geçiriyor, malikânelerinin idaresini vicdansız 
714 


17. yüzyılda, I. Petro'nun da etkisiyle asiller diyebileceğimiz içinde zengin 


toprak sahipleri, tüccarlar, imtiyazlı gruplar bulunan grup, Batı'nın adetlerini ve alışkanlıklarını edinmeye başladı. Çar Petro'nun üstten gelen aydınlanmacı baskıları bu zümreler üzerinde önemli değişiklikler yol açtı. Ancak bu Çarlık düzeninin birbirinden hem madden hem de manen uzak yaşayan hükmeden ve hükmedilen sınıflar arasındaki farkı artırdı. Soylular ya da asiller sınıfı toplumsal piramidin üst kısımlarında yer alıyorlardı. Yukarısı ve aşağısıyla ilişkileri buyruk ve itaat 


silsilesine dayanıyordu. Soylular sınıfı kendi içinde de toprak ve para gücüne 


dayanan bir üstünlük arayışı içindeydi. Ayrıca Rus soyluları, toplumdaki pozisyonlarını ve servetlerini sisteme borçluydular ve neredeyse tamamen orduya ve çarlığın memur sınıfına bağımlıydılar. 75 Köylülükse tersine, eşitlikçi bir görüşe sahipti ve dünyayı, her hane halkının statüsüne değil, ihtiyacına göre topraktan pay 


almayı hak ettiği, birbirini tamamlayan ilişkiler üzerinden görüyordu. 79 Kısacası 


7! [İsmail Gaspıralı), a.g.m,, s. 2. 
712C, Corin ve T. Fiehn, 2011, s.18 
713 R, Pipes, 1995, s. 105 

74 M. Bookchin, 2013, s. 21 

75 Ọ, Figes, 2014, s. 8 

716 M. Bookchin, 2013, s.27 
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İİİ İLİĞİ İYİYİ LİLİ İİİ İİ 


köylülük kendi ilişkilerini karşılıklı sorumluluk üzerinden tanımlarken, üst sınıf ise 


rolünü hiyerarşik itaat üzerinden tanımlıyordu. 717 


Batılı adetleri, şehir hayatına olan meyilleri ile soylular sınıfı kozmopolitleşme yolunda iken, Rusya'nın çok geniş topraklarındaki dağınık köylerine adeta hapsedilmiş köylü sınıfıysa kendi dindarlığını yaşıyordu. Yüksek sınıfı devlet hizmetine yönelimliydi ve rahat yaşamlarının devamı bu hizmetlere bağlıydı. Oysa köylülük hayatta kalmaya odaklıydı ve dışarıdan köye hâkim olma girişimini hiç hoş karşılamazdı. 8 Yüksek sınıf, toprağı, ister miras ister yağma yoluyla, isterse de çarın hediyesi olarak elde edilmiş olsun, özel mülk olarak görürken, köylü sınıfı çok keskin bir ayrımla toprağı, herhangi bir kişinin hakikaten sahip olamayacağı, (tipik Rus köylü deyişiyle) “Tanrı malı? olan ortak bir kaynak 


olarak görürdü.”!? 


Köylünün “vo/ya” (eşitlikçilik, karşılıklı sorumluluk ve ortaklaşmacılık) ideali çerçevesinde özellikle Ukrayna'nın zengin topraklarının köylülerin değişen ihtiyaçlarına göre her seferinde yeniden paylaşılması “çerniy peredel” olarak adlandırılmıştır.29 Bu ideali, “obşçina” ya da “mir” denen köy komünleri tarafından 


yerine getiriliyordu. 


Köylünün, Fransız köylü sınıfı içinde gelişen oldukça mülkiyetçi tutumundan son derece farklı olan, toprağı ‘Tanrı malı” olarak görmesi, Rusya'nın kırsal kitlelerinin bakış açısını şekillendirmiştir. “çerniy peredel” tarafından pekiştirilen köylünün “Volya” ideali, toprak sahipliğini, kişisel mülkiyet yerine ihtiyaca dayalı 


halkın kullanım hakkına çevirmiştir.”" 


Yüzyılın ortası ile 1880'li yıllar arasında geçen sürede sayıları on bini bile bulmayan sanayi işletmeleri yüzde yüzden daha fazla artış göstererek 21.000'i ve 500.000”den az olan sanayi işçileri ise 800.000'i bulmuştu. Bunun doğal sonucu 


olarak, Rus sanayi üretimi ise inanılmaz ivmelerle büyümeyi işaret ediyordu. 


77 G. Hosking, 2011, s.556 

738 M. Bookchin, 2013, s. 27 

19 a.g.e., S. 27 

79 Rusya'nın ilk devrimci örgütlerinden biri, köylü sınıfının değer verilen özelliği olan “Volya” 
vizyonunu ifade etmek için “Çerniy Peredel” adını almıştır. 

721 M. Bookchin, 2013, s. 28 
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1897'de ise sanayi işçilerinin sayısı 129 milyonluk Rusya nüfusu içerisinde 3,3 milyonu bulmuştu. Köylü sınıflar çarlığın geneline yayılmışken, işçi sınıfı daha seyrek, halde sanayinin geliştiği şehirlerde kümelenmişti. 2 Sanayi işçileri sayısal nispet açısından çok büyük görünmeseler de, kilit merkezlerde yoğunlaştıkları için örgütlü bir biçimde hareket ederlerse sayısal gücünün çok ötesinde bir etkide 


bulunabilirlerdi. 23 


Köylülükten devşirme işçiler insanlık dışı şartlarda çalışmaktaydılar. 
Çalıştıkları yerde uyuyorlardı. Bütün ihtiyaçlarını ya fabrika mağazasından ya da dışarıdan bir şeyler getirmekle mesul olan görevliler vasıtasıyla karşılıyorlardı. 
Kısacası, işçiler kullandıkları makinelerin yanında, yer, içer, yatar, ürer ve hatta 


ölürdü. 


Yukarıda bahsedilen şartlara ek olarak işçiler çok düşük ücretler alıyorlardı. 
Çoğu zaman ücretin yerine fabrikanın içindeki kantinden alışveriş yapabilecekleri fişler veriliyordu. İşverenler köle gibi çalıştırdıkları işçilerine bir de müşteri olarak 


muamele ediyorlardı. 


Yukarıda bahsedilen durumlar göz önüne alındığında devrimci harekete iştirak edecek gruplar ortaya çıkıyordu. Marx'ın eserleri Rusya'da büyük ilgi görmüştür. İngiltere Marx'ın proletarya sosyalizminden o kadar etkilenmemişken, devrimi gerçekleştirecek ülke Rusya'dır. Büyük ölçüde eğitimsiz köylü nüfusu, esnaf ve sanatkârlarıyla kültürel ve toplumsal olarak gerici özellikleri ve acımasız, ataerkil bir diktatöre saygı duyan despotik Rusya olmuştur.” Ancak yukarıda bahsedilen büyük sayılardaki köylü sınıfı, onların köy adetleri ve onlardan devşirilen işçi sınıfı hesaba katılırsa, devrimin Rusya'da gerçekleşmiş olması şaşırtıcı olmayacaktır. 
Rusya'nın klasik çarlık sistemine karşı oluşan muhalefet hareketi 1905 ile birlikte 19. 
yüzyılın ortalarında ortaya çıkan burjuvazi ve liberal kanatla birleşiyordu. Marx'ın ideolojisi, işçilere köylülükten miras kalan kolektif zihniyet ve diğer şartlar bir araya gelince 1905'teki gibi bir kargaşa ortamında muhaliflerin isteklerinin radikalleşmesi 


doğal gözükmektedir. Gaspıralı da Rusya”daki radikal havayı doğru sezmiştir. 


721. Troçki, 2000, s. 49 
73 J H.L. Keep, The Rise of Social Democracy In Russia, Clarendon Press, Oxford, 1963, 5,6. 
74 M. Bookchin, 2013, s. 25 
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Osmanlı İmparatorluğu’nda da durum Gaspıralı'nın belirttiği gibi devam etmiştir. Yıllarca II. Abdülhamit aleyhtarlığı yapan, gençliklerini ve ömürlerini bu dava yolunda harcayan İttihat ve Terakki kadroları yalnızca Kanun-i Esasi'nin yeniden ilan edilmesi ve Meclis-i Mebusan'ın açılması istekleriyle yetinmişlerdir. 
Hatta isteklerini kabul ettirdikten hemen sonra, II. Abdülhamit'i tahtından etmeye 


bile girişmemişlerdir. 


Jön Türklerin fikirleri, yukarıda da bahsedildiği gibi Osmanlıcılık, Pozitivizm, Anayasacılık üçgenindedir. Bunlara ek olarak, Askeri Tıbbiye öğrencileri oldukları için tabiat kanunlarına olan ilgilerinden ötürü, sosyal meseleleri de aynı doğadaki meselelerin ele alınışı ve çözümü şeklinde sonuca bağlayabilecekleri ile ilgili bir yanılgıları da bulunmaktaydı. Osmanlıcılık, Yeni Osmanlılar hareketinde de ifade edildiği gibi, imparatorluk sınırları içinde yaşayan bütün gruplara ırklarına, dinlerine, milliyetlerine bakılmaksızın eşit bir konum sunan ve onları *“Osmanlılık” potasında ifade eden bakış açısıdır. Hem Yeni Osmanlılar hem de bu düşünceyi onlardan alan Jön Türk hareketi “Osmanlıcılık? fikri ile imparatorluğun bütünlüğünü korumayı amaçlıyorlardı. Ancak Osmanlıcılık fikri sonraki yıllarda, cemiyetin ikiye bölünmesiyle, Prens Sabahattin grubunda kabul edilip sürdürülürken, İttihat ve Terakki (Ahmet Rıza) çevrelerinde zamanla Türklük olarak algılanacaktı. Örneğin, Cemiyet içinde de başlangıçtan itibaren “Osmanlıcılık” ve “Osmanlılık?” kavramları üzerine değişik bakış açıları ortaya konmuştur. Ahmet Rıza ve çevresi, “Osmanlı” terimini “Türklük” olarak algılarken, Abdullah Cevdet, imparatorluk dâhilindeki farklı unsurları birleştiren başlıca faktör olarak görür. 29 Anayasacılık, Jön Türklerin Yeni Osmanlılardan öğrendikleri bir düşünceydi. Önlerinde tatbik edilmiş bir tecrübe 


olarak 1876 Kanun-i Esasisi duruyordu. 


Cemiyetin amacı, Akşin tarafından belirtildiği gibi “hükümet yönetimini insan haklarının koruyucusu ve uygarlıkta ilerlemenin kaynağı olan “usul-ü meşverete” döndürmek, muhafaza-i hüsnü ahlak, genel eğitimin ilerlemesine ve genel olarak insanlık ve uygarlığa hizmet etmek olarak tarif edilmekteydi.””7 Bu 


amaçlarla yola çıkan cemiyet çekirdek kadrosunu oluşturduktan sonra önce diğer 


725 S. Hanioğlu, 1986, s. 604 
7265, A. Somel, 2011, s.108 
721S. Akşin, 2011, s. 57-58 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okullarla iletişime geçip, sonra da dış ülkelerde faaliyete geçme doğrultusunda çalıştı. Dış ülkelerdeki cemiyetin etkinliğini sürdüren kişi ise Ahmet Rıza oldu. 
Osmanlı?da süregelen rejimden ve onun uygulayıcılarından rahatsız olan kişileri etrafına toplayarak üye sayısını artırmaya çalışıyordu. O da diğer Türk burjuva reformistleri gibi Sultana raporlar gönderiyordu ve 1889*dan 1894'e değin yedi kez 


Padişahı politikasını değiştirmeye ve anayasal rejime dönmeye çağırıyordu. 28 


A. Comte'un devrimden sonra Fransa toplumun yaşadığı bunalımı göz önüne alarak radikal devrimler yoluyla değil, eğiterek ve reform yaparak değişimi sağlama fikri ortaya “Ordre and Progres” şiarını çıkarmıştı.” Jön Türkler ise önemli bir dayanakları olan ve Yeni Osmanlılardan tevarüs ettikleri “Osmanlıcılık” düşüncesinin birleştirici etkisini ön plana çıkarmak için *Ordre'ı “Union'a çevirerek İttihat ve Terakki ismini almışlardı. Hobsbawm'ın da ifade ettiği gibi: 

“1890'larda kurulan Jön Türk olarak bilinen ve 1905 Rus Devrimi'nin ardından 1908'de iktidarı alan İttihad ve Terakki'nin baş tacı ettiği Aydınlanma yorumunun esin 


kaynağı, bilime ve modernleşmenin kaçınılmazlığına olan tutkulu inancını, dinin laik bir 


muadili, demokratik olmayan ‘düzen ve ilerleme’ ve yukarıdan gerçekleştirilen planlı 


toplumsal mühendislikle birleştirilen August Comte 'un pozitivizmiydi. idi 


Diğer bir deyişle, Fransız Devrimi'nin yıkıcı etkilerini iyi okumuş olan bu grup, çok kırıp dökmek konusunda her zaman daha temkinli yaklaşmışlardır. 
Fikirlerinin sertleşmesi durumunda derhal neşteri vurup daha orta yolu 


benimsemişlerdir. 


Ayrıca Osmanlı toplumunda devrime öncülük edecek bir burjuvazi ve doğal olarak da devrimci fikirlerle yoğrulmamış bir işçi sınıfı bulunmadığı için Meşruti devrim sonrasında muhalif gruplar isteklerinde radikalleşmemişlerdir. Bu noktada en radikal olarak ele alınacak olanlar ayrılıktan yana olan gayrimüslim milliyetçi gruplardır. Bunu destekler nitelikte Gaspıralı da şöyle demiştir: 

“İlan-ı hürriyet buudunda Rusya ahrarı, bankaları, postaları basmak, memurları 


katl etmek, oFillanda'da, Hesilanda'daGürcistanda, Petersburg, Moskova, Odesa ve sair büyük beldelerde kızıl bayraklı içtima'iyun-ı amiyun (sosyal demokrat) inkılâbı çıkardıkları 


73 Y, A. Petrosyan, 1974, s. 177 
7 B, A. Özden, 2011, s.121 
730 E. Hobsbawm, 2010, s. 307 
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; 


halde Osmanlar mesail-i içtimaiyeye el ve dil uzatmayıp, üç beş paşayı azl ettirmek ve hukuk- 


ı siyasiyeyi temin ile iktifa ederek bunlara nail oldular.”3! 


İttihat ve Terakki artık her yerde, Sultan Abdülhamit'in çok güvendiği makam sahibi kişilere karşı suikast girişimlerinde bulunuyorlardı. Sultan, güvendiği ve sözünü isyancılara geçirebileceğini düşündüğü kişilerden oluşan nasihatçilerden 


de fayda sağlayamadı. 


“Rusya hareket-i ahraraneyi vücuda getirenlerin ateşleyenlerin (bi-n-nisbe) ekserisi gayrı Rus olduğu halde Osmanlıda hareketin başında Türkler Müslümanlar, 
yani millet-i hâkime bulundu.” Gaspıralı, yukarıdaki satırları destekler nitelikte 11 
gün sonraki aynı başlıklı yazısında “Rusya'da efkâr ve harekât-ı ahraraneye “gayr-i Rus olan akvam pek çok hizmet etti Osmanlıda bu yolda çalışanlar ancak Müslümanlar olup gayriler bunlara bade vuku-ul emr koşulmak ile şerefyab 


oldular””3 demiştir. 


Gaspıralı, Osmanlı'da meydana gelen hürriyet hareketini meydana getiren grupla Rusya'dakileri mukayese ederken ikisinde de hâkim millet olmayan gruplara ve onların bu işe olan katkılarına dikkat çekmektedir. Öncelikli olarak Osmanlı'da yaşayan gayrimüslim ve gayri-Türk kesimlerden bahsetmiştik. Bunlar İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne gün geçtikçe daha fazla rağbet göstermekteydiler. Kurulduğu andan itibaren öncelikli olarak Makedon, Arnavut, vb kişileri içinde barındırmaktaydı. 20. yüzyılın ilk yıllarından itibaren de gayrimüslimlerin cemiyette daha fazla bulunduğunu söyleyebiliriz. Bilhassa Prens Sabahattin'in serbestiyete dayanan fikirleri dolayısıyla gayrimüslimler kendilerini bu harekete daha yakın hissettiler. O yüzden Gaspıralı, bu yorumu yaparken “gayri-Türk” değil, 


“gayrimüslim” kelimesini kullanarak kendisini haklı çıkarmıştır. 


Gaspıralı, Rusya’da devrim sonrası açılan Duma’nın çok başarılı bir sisteme 


ve işleyiş sürecine sahip olmamasının sebebini şu şekilde açıklamıştır: 


731 [İsmail Gaspıralı], “Rusya ve Türkiye’de Kanun-i Esasi,” Tercüman, No:58 (26), 5 Avgust 1908, s. 
pA 
Bay. 
73 (İsmail Gaspıralı], “Rusya ve Türkiye'de Kanun-i Esasi”, Tercüman, No:60 (26), 12 Avgust 1908, 


s. 1-2. 
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“Rusya'nın 1905 de açılmış birinci millet meclisi (Duma) ve 1906 da intihab edilmiş ikinci meclisi kendilerini muhafaza edecek bir kuvvete malik olmadıkları halde kendilerini kovduracak dağıttıracak gibi mutalebat ile uğraştılar. Emlak-ı şahsiyeninumumen müsadere edilmesi, sade meşrutiyet vücud bulunmazdan mukaddem İngiliz usulü parlamento talep edilmesi gibi. Vekiller arasında şu kadar akılsızları var idi ki ahvalden bi-haber. Çocuk gibi askerin ve orduların namusuna dokunup efkâr-ı ahraraneden göstermeye hizmet ettiler. ””** 


Ekim Manifestosunun sözünü verdiği meşruti yönetimin sonuçlarından olan ilk iki Duma toplamda 6 aylık bir ömre sahip olmuştur. İlk Duma'da otokrasiden daha fazla güç istemişti. Çoğunluğu Kadet'liler oluşturmaktaydı. Ayrıca ilk Duma'da sivil haklar, politik suçlular ve toprak sahipleri tartışmaları meclisin işlemesine mani oluyordu. Kadet vekillerinin ilk Duma'daki talepleri çok radikaldi ve gerçekleştirilmesi için de sabır göstermediler. Bu gerekçeyle ilk Duma çar tarafından 
2 ay sonra feshedildi. Bu fesih zaten birinci Duma'daki güç eksikliğini gözler önüne 
sermektedir.” Birinci Duma'nın fesih edilmesi ile alakalı karar üzerine yaklaşık 200 
vekil vergi ödememe ve zorunlu askerlik uygulamasına uymama gibi pasif direniş 
faaliyetlerini içeren Finlandiya'da Vyborg”ta toplanıp bir bildiri yayınladılar. 59 
Ancak bu çok işe yaramadı. | 


İkinci Duma ise yine Kadetlilerin çoğunluğundaydı. Bu Duma'da 


737 ve sosyalist devrimcilerin 


Menşeviklerin vekil sayısını 18'den 47?ye çıkarması seçime ilk kez katılmasından”? dolayı sol gruplar da bulunmaktaydı. Bu yüzden ikinci Duma'da da sağ ve sol arasında çok ciddi tartışmalar geçmişti. Sol gruplar özellikle Stolipin'in toprak reformuna tepki gösterdiler. İkinci Duma ilkine göre daha radikal bir yapıdaydı; bu sebeple “Ulusal Öfke Duması” şeklinde adlandırılmıştı. 3? 
Dört aylık ömrü boyunca ikinci Duma'da da çok verimli bir çalışma ortamına rastlanmamaktadır. Sonuç olarak, büyük umutlarla açılan ilk iki Duma, beklentilere cevap vermediği gibi çarlık yönetiminin elini güçlendiriyordu. Gaspıralı da bu noktada ilk iki Duma'ya giden vekilleri sabırlı bir siyasetle taleplerini gerçekleştirememelerine işaret ediyordu. Çünkü Gaspıralı, daha önce de 


bahsettiğimiz gibi Çarlık yönetiminin gücünün farkındaydı ve onun hoşuna 


Bay, 
N. Sohrabi. 1995, s. 1429 

B6 M. Lynch, 2015, s. 52. Ayrıca N. Sohrabi. 1995., s. 1429 
37 M. Lynch, 2015, s. 51 

38 C, Corin ve T. Fiehn, 2011, s.51 

7? a.g.e., S. 49 
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gitmeyecek birtakım işleri ve söylemleri kimi zaman gizli bir şekilde yapıyordu, kimi zaman da erteliyordu. Bu kadar heyecanla yapılan ve sonucun sabırsızlıkla beklendiği Duma tecrübeleri doğal olarak Gaspıralı'nın siyaset anlayışına ters 


düşmektedir. 


Gaspıralı, ilk iki Duma'nın yaşadığı başarısızlıktan sonra üçünü Duma deneyiminin de geçici olarak tatil edildiğini belirtir ve Osmanlı'daki Mebusan meclisinin geleceği ile merakını şu şekilde ortaya koyar: 

“Kuvvet-i hakikiyeye malik olmayan iki Duma kovulup ve intihap nizamı tebdil edilip üçüncü Duma geçen sene açılmış idi. Haziranda muvakkat tatil edildi. 15 oktaberede tekrar açılacaktır. Bundan birkaç hafta sonra november başında Osmanlı Mebusan Meclisi 


küşat olunacaktır. Bakalım İstanbul'un ve Peterburgun genç meclisleri ne yolda ne tarzda hareket ederler? ”7* 


Gaspıralı, bu yazısını Ağustos 1908'de yazdığı için üçüncü Duma'nın 1912'de kapatılacağını bilmemektedir. Seçim kanunu tekrar düzenlendiği için Stolipin üçüncü Duma ile daha rahat çalışabilmiştir, çünkü üçüncü Duma yeni seçim kanunu daha fazla toprak ve para sahiplerine yaramakta olduğu için işçi sınıfının ve popülist grupların temsilcileri birinci ve ikinci Duma'daki temsili elde edememişlerdir. “! Buna rağmen Duma geçici olarak tatil edilmişti. Dumaların buraya kadar bahsedilen başarısızlığının bir nedeni de Sovyetlerin ortadan kaldırılmasından sonra, Çarlık yönetimine karşı etkili bir muhalefet sürdürecek yarı- meclis şeklindeki yapılardan mahrum kalınmasıdır.”*? Zira işçi Sovyetleri yalnızca terörü ve kargaşayı beslemiyordu. Aynı zamanda çarlık bürokrasisinin devrim sürecini kendi lehine çevirmesini engellemiş oluyordu. Fakat Sovyetlerin kesin bir yenilgiye uğramasından sonra bürokrasi ve çarlık sistemini destekleyen sınıflar 


süreci istedikleri gibi yönetme şansına sahip oldular. 


Gaspıralı, bu bölümün başında ifade edildiği gibi Osmanlı'daki meşruti idare ile ilgili çok umutludur ve Rusya”daki muadiline benzer tecrübelerden geçmemesini 


dilemektedir. 


740 [İsmail Gaspıralı], “Rusya ve Türkiye'de Kanun-i Esasi”, Tercüman, No:60 (26), 12 Avgust 1908, 
s. 1-2. 

71 İlk Duma”da Menşeviklerin, Sosyal Devrimcilerin ve Emekçilerin vekil sayıları toplamda 144 ve 
ikinci Duma?da 188 iken, üçüncü Duma'da bu sayı 32’dir. Fakat üçüncü Duma'da Menşevikler değil, 
Bolşevikler bulunmaktadır. Bkz. M. Lynch, 2015, s. 51 

72 N. Sohrabi. 1995, s. 1424 
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Ayrıca Gaspıralı, 23 Temmuz 1908'de Kanun-i Esasi'nin tekrar ilan edilmesinden sonra gidişatın Rusya'dakinden daha olumlu çizgide olacağını hem tahmin hem de ümit etmektedir. Bunu da şu şekilde yazmaktadır: 

“Bir fal açmak istemiyoruz. Lâkin Osmanlıların şimdiye kadar gösterdikleri asar-ı 


itidal ve siyasetlerine göre meclis-i Mebusanları dahi mümkinâtı işleyip na mümkün ile uğraşmaz ümidindeyiz. ”74 


Daha sonra da şu şekilde devam eder: “Bilcümle müslim ve gayrimüslim Osmanlıların ittihat ve itidal üzere hareketleri buna kefildir. ”7* Buna ek olarak, birinci ve ikinci Duma deneyimlerinde Sovyetlerin yenilgiye uğratılması ve liberallerin devrim cephesinden ayrılması üzerine meclis gücünü kaybetmişken, Gaspıralı, Osmanlı'da devrimi gerçekleştiren kitlelerin silah gücüne sahip olması”* 


sebebiyle daha başarılı olacağını hesap etmekteydi. 


148 [İsmail Gaspıralı], “Rusya ve Türkiye?de Kanun-i Esasi”, Tercüman, No:60 (26), 12 Avgust 1908, 
s. 1-2. 

14 ay, 
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1905 Rus Devrimi sonrasında Ekim Manifestosunun sağladığı geniş özgürlük 
ortamından yararlanarak kitlelere yayılma şansı bulan “Cedidçilik” hareketi, ilk iki Duma'ya belirli oranda girebilmişti. Bu yalnızca Rusya Türkleri için değil, Rusya'daki bütün gayri-Rus milletler için geçerliydi. Ancak üçüncü Duma seçim kanununun değiştirilmesiyle birlikte Rusya'da gayri-Rus milletlerin Duma’daki 


temsil oranlarının düşürülmesi sonucunda hak arayışlarında gerileme yaşadı. 


Aynı dönemde İslam dünyasındaki tek bağımsız devlet olan Osmanlı İmparatorluğu içeride ve dışarıda çeşitli sorunlar yaşamaktaydı. Bu sorunların başında Balkanlar'da meydana gelen azınlık sorunu Rusya’yı Panslavizm ekseninde ilgilendirmekteydi. Hem “Cedidçilik” hareketinin kültürel modeli, hem de İslam dünyasının tekrar eski günlerine dönmesi bağlamında, Osmanlı, Rusya Türklerinin gündemlerini en az Rusya kadar meşgul etmekteydi. 1908 yılında Osmanlı İmparatorluğu”nda meşruti idareye geçilmesi Rusya Türkleri için bir moral kaynağı oldu. Moral kaynağı olmasının ötesinde Osmanlı Meşrutiyet Devrimi'nin Rusya Türkleri açısından somut getirileri olacaktı. Bu getiriler öncelikli olarak Osmanlı'nın İslam dünyasında örneğe yol açarak gelişimi ve kalkınmayı beraberinde getirecekti. 


Sonrasında da Rusya Türklerinin hak arayışlarında bir dayanak haline gelecekti. 


Osmanlı İmparatorluğu'ndaki gelişmelerin Rusya Türklerini bu denli ilgilendirmesinin bir başka sebebi de Gaspıralı'nın iki devleti karşılaştırdığı yazılarında görüldüğü gibi Rus Çarlığı'nın ve Osmanlı İmparatorluğu'nun çok benzer devlet yapılarına ve sosyal tabakalara sahip olmasıdır. Her iki toplumun da 


Batı tipi kapitalist modernleşme sürecine geç girmeleri ve bu süreci devlet eliyle 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şekillendirmeleri, her ikisinde de birbirlerini ilgilendiren azınlık statüsündeki toplulukların bulunması ve toplumlarının devlete sadakati konusundaki davranışları benzerlikleri oluşturmaktaydı. Bu yüzden Osmanlı'da meydana gelen bir gelişme rahatlıkla Rusya için de geçerli olması gerektiği fikri Rusya Türklerine dayanak 


noktası haline gelmişti. 


Tercüman'da 1908 öncesinde Balkanlar'daki sıkıntılar ve modernleşme hareketinin öncüsü İttihat ve Terakki ile gündeme gelen Osmanlı İmparatorluğu'nun, Meşrutiyet Devrimi ile bütün sorunlarını çözeceği ve eskiden olduğu gibi çok önemli bir siyasi güç haline geleceği düşünülmekteydi. Fikirsel planda ve faaliyetleri bakımından birçok ortak noktaya sahip olan İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Cedidçilik hareketi, Meşrutiyet'in Osmanlı'nın hem iç hem de dış sorunlarını çözeceğini düşünmekteydiler. İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Cedidçilik hareketinin öncüsü Tercüman'ın birbirlerini maddi olarak değilse de manen destekledikleri bilinmektedir. 1908 Osmanlı Meşrutiyet Devrimi'nin karşı devrimi niteliğinde karşılaştığı 31 Mart olayı Tercüman”da geniş yankı uyandırmıştır. Bu olay detaylı bir şekilde günü gününe Tercüman”da incelenmiştir. Bu incelemenin ardından İttihat ve Terakki Cemiyeti ve devrimin sürdürülmesi net bir şekilde desteklenmiştir. 
Tercüman, ordudaki geniş kuvvetinden ve toplumun eğitimli zümrelerinden oluşmasından dolayı İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafını tutmaktadır yorumu yapılabilir. Orduda daha fazla yandaşa sahip olan İttihat ve Terakki, Prens Sabahattin grubuna göre daha güçlü olduğu için ve Prens Sabahattin grubunun devrimi geriye götürecek çeşitli faaliyetler içinde bulundukları gerekçesiyle Tercüman tarafından 


haklı taraf olarak görülmüştür. 


Rusya'nın kendi sınırları içinde yaşayan azınlıklarına vermedikleri hakları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Meşrutiyet Devrimi ile kendi azınlıklarına vermesi “Doğu Sorunu” kapsamında ele alınan Osmanlı'yı siyasi alanda çok rahatlatacaktı ve Rusya için örnek olacaktı. Eski monarşik düzenden, İslam'da da yeri bulunan meşveret usulüne geçilmesi, Batı medeniyeti karşısında zayıflayan ve hatta yok olma tehlikesi yaşayan Türk ve İslam dünyası için de örnek olacaktı. Meşruti monarşiye geçilmesine bu kadar bel bağlanması Tercüman'da sıkça görülmektedir. Aynı 


dönemin Osmanlı modernleşme yanlılarıyla aynı fikirde olan Tercüman için 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Meşrutiyet adeta bir sihirli değnekti ve o gerçekleştirildiğinde bütün sorunlar ortadan 


kalkacaktı. 


Tercüman nüshalarında yer alan bu çalışmanın konusu ile ilgili yazı ve haberleri üç ana bölümde toplamak gerekirse, bunlar ilk olarak 1908 öncesi dönemle alakalıdır. Devrim öncesi dönemde Osmanlı'nın dış siyaseti ve içeride Makedonya karışıklığı gündemin ilk sırasında bulunmaktadır. Ayrıca Rusya'ya ve İran'a yakın bölgelerde meydana gelen halk ayaklanmaları Tercüman'ın dikkatinden kaçmamaktadır. Bununla birlikte Osmanlı'nın Rusya savaş açacağı ile ilgili Avrupa basınında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı Tercüman'ın ispat etmeye çalıştığı konulardandır. Bu durum, Tercüman'ın yalnızca Rusya ve Osmanlı olaylarıyla ilgilenmediğini, aynı zamanda dış basını da yakından takip ettiğini ortaya koymaktadır. İkinci bölüm ise 1908 sonrası dönemde Meşrutiyet'in önemini vurgulayan ve devrimin öncülüğünü yapanlara çeşitli öğütlerde bulunan yazılar ve makalelerdir. Devrim öncesi dönemde Makedonya meselesi gündemde iken devrim sonrasında ise Girit meselesi Tercüman sayfalarında daha fazla yer işgal etmektedir. 
Ayrıca Osmanlı'da 1909 yılında karşı-devrim hareketinin mağlup edilmesiyle tahttan indirilen Sultan Abdülhamit'in saltanat dönemi yazı dizisi halinde yayınlanmıştır. 
Üçüncü bölümde, Rusya Türklerinin siyasi hareketleri ve Duma ile ilgili haber ve yazılar bulunmaktadır. 1905 Devrimi'nin üzerinden belli bir süre geçmiş olduğu için 


Rusya ile ilgili gündem Osmanlı?ya göre daha az hareketlidir. 


Tercüman'da 1905 ve 1908 Devrimlerinin karşılaştırılması öncelikli olarak iki toplumun, devletin ve devrim hareketlerinin benzerlikleri ve farklılıkları üzerinden yapılmaktadır. Rusya'da gayri-Rus ve Osmanlı?da gayrimüslim milletlerin bulunması ile başlandıktan sonra, Gaspıralı sözü edilen iki devrim hareketinin ortaya çıkışındaki farklılıklar vurgulanmıştır. Örneğin, 1905 Devrimi'nin ortaya çıkmasında 1904-1905 Rus-Japon Savaşı'nın hızlandırıcı bir rol oynadığını belirten Gaspıralı, 
1908 Osmanlı Meşrutiyet Devrimi'nin ise Makedonya karışıklığının aynı rolü 
üstlendiğini ifade etmiştir. Bu benzerlik ve farklılık bahsini Gaspıralı her iki ülkenin basınlarını ve devrim hareketlerinin öncülüğünü yapan kişilere kadar genişletmiştir. 
Buna ek olarak, devrimlerin gerçekleşmesinden sonra bahsi geçen iki ülkede 


meydana gelen olayların farklılığı da detaylı bir şekilde vurgulanmıştır. Örneğin, 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Rusya'da devrim sonrası terör olaylarının ve toplumsal huzursuzluğun hüküm 


sürdüğünün, Osmanlı'da ise gösteri ve kutlamaların düzenlendiğinin altı çizilmiştir. 


Tercüman nüshalarında dikkat çeken bir başka nokta Tercüman ve çevresinin Rusya'ya karşı herhangi bir başkaldırı planı içinde olmayışıdır. Rusya'da meydana olaylar iç haberler kısmında değerlendirilmekte ve Rusya ile ilgili bölümlerde “Biz” ya da “Bizde” gibi ifadeler sıklıkla görülmektedir. Gazetenin yayın hayatının uzun olması ve Rusya'da çıkarılan diğer Müslüman ve gayri-Rus gazeteler gibi sansüre ve kapatmaya maruz kalmaması Gaspıralı'nın yayın ilkelerine ve Çarlık ile ters düşmemeye çalışmasıyla alakalıdır. Gaspıralı'nın hayatındaki çeşitli dönüm noktaları Rus Çarlığı ile ters düşmemek gerektiğini ve faaliyetlerini çok titiz bir şekilde yürütmesi zorunluluğunu ortaya koymaktaydı. Bu şekilde davranmadığı takdirde, hiçbir faaliyette bulunamayacağını öğrenmişti. Ayrıca II. Abdülhamit'e karşı İslam halifesi olması sebebiyle herhangi bir açıktan muhalefet ya da hakaret bulunmamaktadır. Gaspıralı”nın her zamanki ihtiyatlı ve ılımlı çizgisi bu konuda da ortaya çıkmaktadır. İttihat ve Terakki ile fikirsel olarak aynı çizgide olan Tercüman'da Il. Abdülhamit eleştirilirken, bu eleştiri isim üzerinden değil, eski 


düzen üzerinden ve meşruti monarşinin övülmesi ile yapılmıştır. 


Özetle, “Cedidçilik” hareketinin mimarı İsmail Gaspıralı Bey'in ihtiyatlı ve ılımlı üslubu hem Rusya hem de Osmanlı haberlerinde ve yazılarında dikkat çekmekte ve fikirleriyle uyum içinde olan faaliyetler Tercüman'da daima desteklenmektedir. İsmail Gaspıralı Bey'in “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” sloganı Tercüman”da herhangi bir çelişkiye meydan verilmeksizin işlenmiş ve bu doğrultuda desteklenen faaliyetler ve gruplar titizlikle takip edilmiş ve incelenmiştir. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun meşruti yönetim biçimi ile iç ve dış sorunlarını halletmesi İslam dünyasında gelişmeye yol açacak ve bu şekilde Rusya Türkleri de 


haklarını savunma ve elde etme noktasında avantajlı duruma geçecekti. 
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EK. 


1905 yılı Ocak ayında Georgi Gapon önderliğinde Çar'a verilmek üzere 


hazırlanan dilekçenin”* Türkçeye çevrilmiş halidir. 


“Kışlık Saray'ın önünde Pazar günü saat 2'de Majestelerine St. Petersburg işçileri tarafından sunulacak mütevazı ve sadık bir dilekçedir. 


“Efendimiz, 


Bizler, St. Petersburg ahalisi ve işçileri olarak, yanımızda çocuklarımızla, eşlerimizle, yaşlılarımıza, aciz ebeveynlerimizle adalet ve himaye aramak için Size geldik. Bizler fakiriz. Bizler mazlumuz ve türlü meşakkati sırtımızda taşıyoruz. İnsan yerine bile konmadık. Onun yerine, şikâyet etmeden bu acı kaderlerinin ıstırabını çekmek zorunda olan köleler gibi muamele gördük. Ve çok acı çektik. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, gittikçe yoksulluğun, keyfi muamelelerin ve görmezden gelinmenin yes'ine sürüklendik. Zorbalığın ve kanun tanımazlığın arasında nefes bile alamıyoruz. Efendimiz, takatimiz kalmadı ve sabrımız tükendi. Artık ölümün, mihnetimizin uzamasından daha iyi olduğunu düşündüğümüz o korkunç halet-i 


ruhiyeye ulaştık. 


Bu cihetle, işlerimiz bıraktık ve işverenlerimize taleplerimiz ifa edilene kadar işimizin başına geçmeyeceğimizi beyan ettik. Çok bir şey istemedik. Bizim için ağır iş yükü ve bitmeyen çilelerden başka bir şey olmayan hayatımızı istedik. İlk isteğimiz işverenlerimizin ihtiyaçlarımızla alakalı tartışılmayı kabul etmeleriydi. 
Ancak bu bile reddedildi. Bize kanun tarafından verilen bir hak olmadığı için konuşmamıza dahi izin verilmedi. Günlük çalışma saatlerinin düşürülmesi, alt yönetim kademesiyle bizim aramızda yaşanabilecek sorunların çözülmesi ve emeğimizin bedelinin belirlenmesindeki sürece iştirakimizin sağlanması, niteliksiz işçilerin günlük asgari ücretlerinin artırılması ve kadınların mesailerinin kaldırılması, tacizler olmadan sağlık hizmeti almak ve ölümcül işler, yağmur ve kar ile karşılaşmaksızın fabrikalarda çalışabilelim diye oraların düzenlenmesi gibi diğer 


isteklerimiz de yasadışı olarak addedildi. 


74 W., Sablinsky, 1976, s. 344-349 
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İşverenlerimize ve yöneticilerimize göre bizim her bir isteğimiz kanun dışıymış, her talebimiz suçmuş, şartlarımızı iyileştirecek her arzumuz onları aşağılayan küfürmüş. Efendimiz, bizim 300,000 kişi var. Biz bu durumda yalnızca görünüşte insanız. Çünkü bizlerin, Rusya halkının geri kalanı gibi, hiçbir insan hakkı yok. Konuşma hakkımız yok, ihtiyaçlarımızı düşünme, onlar için toplanma, onları tartışma hakkımız yok. Köleyiz. Senin memurlarının altında köleyiz. Bizlerden, işçi sınıfının ve halkın haklarını savunma adına sesini yükseltmeye cesaret eden birisi ya hapse tıkılıyor ya da sürgüne gönderiliyor. İyi kalplilik bir suç gibi cezalandırılıyor. 
Haklarından yoksun bir insan olarak muamele görmüş ve ezilmiş bir insan olarak insan için üzgün olmak adi bir suç işlemekle eşdeğerdir. İşçiler ve köylüler, kamu sermayesini zimmetine geçiren ve hırsızlık yapan bürokrasinin ellerine terk edilmiştir. Bürokrasi insanların ihtiyaçlarını önemsemedikleri gibi alçakça onları istismar etmektedir. Bürokrasi, ülkeyi çöküş eşiğine getirdi, devleti küçük düşürücü bir savaşa soktu ve Rusya'yı gittikçe felakete sürüklüyor. Bizler, halk ve işçiler, bizden yüksek miktarlarda toplanan vergilerin nereye harcandığı ile ilgili sesimizi çıkaramıyoruz. Hatta biz fakirleştirilmiş insanlardan toplanan paranın nasıl harcandığını da bilmiyoruz. Halk vergilerin ve kamu harcamalarının belirlenmesi sürecine katılmayla alakalı taleplerini ve gereksinimlerini ifade etme imkânından da yoksun. İşçiler çıkarlarını savunmak amacıyla sendikalarda toplanma imkânından 


yoksun. 


Efendimiz, sizin yönettiğiniz devlete ve Tanrı'nın kanunlarına uygun mudur? 


Böylesi kanunların tahakkümünde yaşamak mümkün müdür? 


Rusya'nın ezilen halkı olan bizler için ölüm tercih edilir olmaz mı? Siz şimdilik, işçi sınıfının sömürücüleri kapitalistlere, memurlara, zimmetine para 


geçiren hırsızlara yaşamaları ve eğlenmeleri için izin verin. 


Gözümüzü diktiğimiz beklentiler ve bizi sarayınızın duvarlarının önüne getiren sebepler bunlar Efendimiz. Son kurtuluşumuzu bekliyoruz. Halkınızdan inayetinizi çekmeyin. Halkınızı kanunsuzluğun, fakirliğin ve görmezden gelinmenin bataklığından kurtarın. Onlara kendi geleceklerini belirleme hakkını verin ve 


bürokrasinin dayanılmaz baskılarından kurtarın. 
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Halkınızla sizi ayıran duvarları yıkın ve onlara ülkeyi sizinle birlikte yönetmelerine izin verin. Halkınıza mutluluk getirmek için yönetmektesiniz, ama bu mutluluk bizim elimizden sizin memurlarınız tarafından alındı ve elimizde keder ve 


hor görülmeden başka bir şey kalmadı. 


Talep ve ihtiyaçlarımızı dikkatlice ve kızmadan düşünün, çünkü bunlar kötü niyetli bir şekilde dile getirilmemiştir. Biz küstahlığımızdan değil, bunları bizim için dayanılmaz hale gelen durumlardan kurtulabilmek için ifade ediyoruz. Rusya devasa; onun ihtiyaçları da sadece bürokratlarınız tarafından ele alınmak için gereğinden fazla büyük. Halkın temsili gerekli hale gelmiştir. Halkın kendine yardım etmesi ve kendini yönetmesi gereklidir. Açıkça, sadece halk kendi gerçek ihtiyaçlarını biliyor. 
Bu yardım elini reddetmeyin; kabul edin ve Rusya topraklarının bütün sınıflarının (tabi ki işçi sınıfının da) temsilcilerine derhal toplanmalarını emredin. Bunun içinde kapitalist, işçi, memur, rahip, doktor, öğretmen olmasına izin verin. Herkese temsilcisini seçmesi için izin verin. Herkese seçimlerinde özgür ve eşit olması için izin verin ve bu amaçla anayasalı bir meclisin evrensel (doğrudan), gizli ve eşit oy 


hakkı çerçevesinde idare edilmesine izin verin. 


Her şeyin bağlı olduğu başlıca ricamız budur. Yerine getirilmediği takdirde devam edecek ve bizi öldürecek olan yaralarımıza merhem olacak esas ve yegane şey 


budur. 


Ancak tek bir önlem bizim yaralarımıza deva olmaz. Tamamına ihtiyaç vardır. Ve biz sana geldik Efendimiz. Tüm ezilen sınıfların adına, doğrudan 


Babamıza, Size isteklerimizi söylemeye geldik. Aşağıdakiler çok önemlidir: 


Rus halkına karşı görmezden gelmelerin ve keyfiliğin sonlanması için gerekli tedbirler Siyasi, dini sebeplerden veya grev ve ayaklanmalardan dolayı mahküm olanların serbest bırakılması ve sürgünden dönmeleri 

Acilen bir kişi, konuşma, basın, kuruluş ve ibadet hürriyeti yayınlanması 

Devlet tarafından finanse edilen kamu eğitim kurumları 

Yasaya göre hükümetin faaliyet göstereceği garantisi ve bakanların halka karşı sorumlu olması 

Herhangi bir imtiyaz olmaksızın, herkesin kanun önünde eşitliği 


Kilisenin devletten ayrılması 
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Halkın sefaletini ortadan kaldıracak tedbirler 

Dolaylı vergilerin kaldırılması ve gelir vergisinin tatbiki 

Toprak esareti ödemesinin kaldırılması, ucuz krediler ve toprağın halka tedrici dağıtımı Savaş anlaşmalarının ve gemi inşaatlarının yurt dışında değil, Rusya?”da yapılması Halkın isteğine uygun olarak savaşların bitirilmesi 

Emek zulmünün sonlandırılması için tedbirler 

Fabrika müfettişleri sisteminin kaldırılması 

Kalıcı işçi komitelerinin seçilmesi 

Kooperatiflerin ve profesyonel işçi birliklerinin özgürlüğü derhal sağlanması Sekiz saatlik iş günü ve mesai düzenlemeleri 

İşverenlere karşı mücadele özgürlüğü 

Ücret oranlarının acilen ayarlanması 


İşçi sınıfının temsilcilerinin işçi sigortaları ile ilgili yasa tasarısına iştirak etmesi 


İşte, Efendimiz, sizin huzurunuza ifâde etmek için geldiğimiz başlıca ihtiyaçlar bunlardır. Yalnızca bunlar yerine getirildiğinde memleketimiz kölelikten ve fakirlikten kurtulabilir, işte o zaman müreffeh hale gelebilir ve ancak o zaman işçiler, kapitalistlerin, bürokratların ve hırsızların pişkin sömürüsüne karşı çıkarlarını 


savunmak için birleşebilir. 


Emirlerinizi tebliğ edin ve onları yerine getireceğinize yemin edin ve Rusya'yı mutluluğa ve ihtişama kavuşturacak olan sizsiniz. Ve sizin isminiz, bizim ve torunlarımızın kalplerine kazınacak. Ama eğer emirlerinizi esirgerseniz ve bizim ihtiyaçlarımıza cevap vermezseniz, sarayınızın önünde, tam olarak burada öleceğiz. 
Ne gidecek yerimiz var, ne de gitmek için bir sebebimiz. Önümüzde iki yol var. 
Birisi özgürlüğe ve mutluluğa, diğeri ise mezara gidiyor. (Efendimiz, bize bu yollardan birini gösterin. Mezara gitse bile tek kelime etmeden, emrinizi yerine getireceğiz.) O durumda da acı çeken Rusya için hayatlarımızı feda ederiz. Rusya için canımızı verdiğimize pişman olmayız. Canlarımızı memnuniyetle takdim 


ederiz.” 
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’de Kanun 


Türkiye 


“Rusya ve 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bulunan Terc 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g2” 


- 5 Ağustos 1908 yılına ait “Rusya ve Türkiye'de Kanun-i Esasi” yazısı 


bulunan Tercüman nüshası. 
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EK. 4 


- 5 Ağustos 1908 yılına ait “Rusya ve Türkiye'de Kanun-i Esasi” yazısı 


bulunan Tercüman nüshası. 
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ÖZET 


1905 Rus Devrimi ve 1908 Osmanlı Meşrutiyet Devrimi kendi toprakları 
üzerinde çok büyük etki bırakmıştır. Uzun süredir Rus hâkimiyeti altında yaşayan Rusya Türkleri 1905 ve 1908 olaylarını kendi gelecekleri açısından çok yakından takip etmişlerdir. 1905 Kanlı Pazar olayından sonra baskılara dayanamayan Rus Çarlığının yılın sonuna doğru Ekim Manifestosunu çıkarması, Rusya'da özellikle gayri-Rus milletlerin siyasi haklarının ve özgürlüklerinin önündeki engellerin kalkması anlamına geliyordu. 1908 Osmanlı Meşrutiyet Devrimi ise soydaşlık ve dindaşlık bağlarının ötesinde Osmanlı İmparatorluğu'nu kültürel olarak model alan “Cedidçilik” hareketi açısından önemlidir. Rusya'da üçüncü Duma seçimiyle birlikte gittikçe gerilemeye başlayan devrim, Rusya Türklerinin Osmanlı olaylarını daha dikkatle izlemesine yol açmıştır. 1905 Rus ve 1908 Osmanlı Meşrutiyet Devrimlerinin İsmail oOGaspıralı'nın Tercüman gazetesinin gözünden nasıl değerlendirildiğini araştıran bu çalışma Rusya Türklerinin siyasi fikirlerini, modernleşme çizgilerini, dönemin siyasi ortamını ve bu iki devrime yaklaşımlarını ortaya koymaktadır. Rusya Türklerinin hem Rusya'da hem de Osmanlı'da anayasal temelde vatandaşlık ve kapitalist değişim ve gelişim yanlısı oldukları Tercüman 


nüshaları incelenerek ileri sürülmüştür. 
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ABSTRACT 


The 1905 Russian Revolution and the 1908 Ottoman Constitutional Monarchy Revolution had a profound effect on their own lands. Russia Turks who had been living under Russian Tsarism for a long time follow 1905 and 1908 events closely in terms of their own future. That Russian Tsarism giving in to the pressures after the 1905 Bloody Sunday proclaimed the October Manifest meant removing the obstacles for the non-Russian people?s political rights and freedoms. However, beyond the agnation and co-religionist relations, the 
1908 Ottoman Constitutional Monarchy Revolution was notable for “Jadidism” movement 
taking the Ottoman Empire as a cultural model. The revolution, which started to recede with the election of the third Duma in Russia, led Russian Muslims to contemplate the Ottoman events. This study inguiring into how the 1905 Russian Revolution and the 1908 Ottoman Constitutional Monarchy Revolution were evaluated by Tercüman presents Russia Turks” political ideas, modernization trends and the political environment of the day. That Russia Turks favour citizenship on constitutional assurance and capitalist change and development 


has been asserted by examining the related Tercüman copies. 
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